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25 mei 2023 
56e jaargang nr. 5 

 
 

Voelbaar als een windvlaag 
 

Soms, zomaar onverwacht, 
voel je een hand op je schouder, 
zie je ogen vol begrip, 
terwijl je net gedacht had 
dat niemand je begreep. 
Het is als een streepje zonlicht 
achter een donkere wolk. 
Het geeft een beetje hoop. 
Het geeft een beetje houvast. 
Iets van God lijkt het wel. 
Tenminste, iets in die geest .... 

 
Soms, weet je het zeker: 
Dat is geen toeval meer. 
Maar veel vaker twijfel je: 
Was dat nou God of niet? 
Want God is zo ongrijpbaar. 
Voelbaar als een windvlaag, 
die de wolken uiteen blaast, 
en je lucht en licht geeft. 
Hij geeft een beetje houvast. 
Soms, even, voel je het. 
Dan merk je iets van zijn Geest .... 

 
 

Greet Brokerhof-van der Waa 
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Kerkdiensten  
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
De diensten in Epse kunnen niet via kerkdienstgemist.nl 
gevolgd worden. 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
Zaterdag 27 mei om 16.00 uur dienst in de Borkel 

 
Zondag 28 mei 2023  Pinksteren 

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender, cantorij Eefde 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Zending algemeen en de tweede 
collecte voor beeld en geluid. 

 
Zondag 4 juni 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. S.J. Muller, Beekbergen 
De eerste collecte is bestemd voor Mr Geertshuis en de tweede collecte 
voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zaterdag 10 juni om 16.00 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 11 juni 2023  Havekedienst 

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor de Haveke commissie en de tweede 
collecte voor Kerkespraak/Kerkvenster. 

 
Zondag 18 juni 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender, cantorij Gorssel-Epse 
De eerste collecte is bestemd voor St. Naaste en de tweede collecte voor 
onderhoud gebouwen.  
 
Zaterdag 24 juni om 16.00 uur dienst in de Borkel 
  
Zondag 25 juni 2023  

Eefde 10.00 uur Broeder H. Brouwer, Rouveen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Colombia, vluchtelingen en de 
tweede collecte voor het jeugdwerk in onze gemeente. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Agenda 
Woensdag 14 juni      20.00 uur taakgroep diaconie 
Woensdag 14 juni      19.30 uur taakgroep beheer 
Woensdag 12 juli       Open tafel, de Brink, Gorssel 
 

Oecumenisch leesrooster 
Zondag 28 mei 2023 Ezechiël 11, 17-20, Psalm 104 ,25-35, Handelingen 
2, 1-24, Johannes 14, 23-29. 
Zondag 4 juni 2023 Exodus 34, 4-9, Psalm 150, 2 Korintiërs 13, 11-13, 
Matteüs 28, 16-20. 
Zondag 11 juni 2023 Jesaja 57, 14-19(21), Psalm 33, 1-12 [Psalm 50, 7-
15], Romeinen 4, 13-18, Matteüs 9, 9-13. 
Zondag 18 juni 2023 Jesaja 12, 1-6, Psalm 100, Romeinen 5, 6-11, 
Matteüs 9 ,35–10,15. 
Zondag 25 juni 2023 Jeremia 20, 7-13, Psalm 69, 14-29, Romeinen 5, 
15-19, Matteüs 10, 16-33. 
 
 

Op weg tussen bos en rivier – 4  
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Maandag 10 april, Eefde 
Vandaag is er tijd om uit te rusten na de paasdrukte. ’s Morgens bezoek 
van mijn broer die in België woont. Met de kinderen gaan we naar de 
speeltuin aan de Schurinklaan. ’s Middags naar de sluis, de grote attractie 
van het moment. De glijbaan bij de sluis lijkt hoog; maar als de kinderen  
zien dat andere kinderen er zo vanaf gaan, durven ze ook. Eerst nog wat 
voorzichtig, dan steeds sneller naar beneden. Een heerlijke plek om bij te 
komen. 
 
Woensdag 12 april, Eefde 
Van andere koorleden heb ik gehoord dat in Eefde een goede zangdocent 
woont. Het is lang geleden dat ik les heb gehad, en als zanger en als 
voorganger vind ik het fijn om het weer eens op te pakken. Het is goed om 
weer te werken: houding, ademstroom, stemgebruik. Het helpt om te  
‘aarden’, als mens en als voorganger. 
’s Avonds een bijeenkomst om de Havekedienst voor te bereiden. Het is 
leuk om mensen te ontmoeten vanuit Harfsen en Almen en vanuit de 
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parochie in Joppe: dat geeft de omgeving een gezicht. Ik word geraakt 
door de opening van Henk Kamphuis: een gedicht van Martinus Nijhoff  
met een mooie uitleg. Het is een goed bestede avond. 
 
Vrijdag 14 april, Utrecht 
Deze vrijdag is er een redactievergadering van het tijdschrift ‘Heilig Spel’, 
een landelijk tijdschrift over liturgie en spiritualiteit. Het tijdschrift is een 
fusie tussen het tijdschrift ‘Laetare’, verheugt u, waar ik in de redactie zat, 
en het tijdschrift ‘Vieren’, een Rooms-katholiek tijdschrift. De vergadering 
is in Utrecht. Het is prachtig weer, en het voelt haast als een dagje uit. 
Ook de vergadering zelf is inspirerend: het is fijn om met een brede groep 
theologen, musici en een kunstenaar te brainstormen. Het helpt mij om 
nieuwe ideeën op te doen voor de eigen praktijk. 
 
Zondag 16 april, Joppe 
Vanmorgen hebben we afgesproken voor een wandeling op de Gorsselse 
hei. We starten vanaf de Zessprong. Het voelt wat onwennig om het onder 
kerktijd te doen: als ik naar de activiteit fiets, kom ik anderen tegen die 
onderweg zijn naar de viering in Eefde. De brug zit in een gedicht over de  
zondagmorgen van Ida Gerhardt, de dichteres die lang in Eefde heeft 
gewoond. Het gedicht helpt me om ook in het ‘gewone’ van het wandelen 
en de koffie na afloop de opening naar het andere / de Ander te 
bespeuren. 
 
Donderdag 20 april, Epse 
Het huisbezoek van deze dag voert mij naar de noordelijkste rand van de 
gemeente, bijna in Bathmen. De weg ernaartoe is nieuw, maar niet 
helemaal: ik herken stukjes van een rit terug vanuit Deventer. Het gesprek 
zelf vind ik heerlijk: open en gastvrij. Net als andere ontmoetingen helpt 
het me om weer een stukje meer thuis te raken in de gemeente. Ik hoop 
dat dit wederzijds is. 
  
Vrijdag 21 april, Eefde 
De eerste bijeenkomst van de commissie eredienst/Taakgroep Vieren is 
vandaag. ’s Morgens leg ik de laatste hand aan de preek voor zondag, 
een viering in Zutphen, en daarna ga ik op tijd naar de kerk van Eefde om 
koffie te zetten en de laatste voorbereidingen te treffen. Het is een  
inhoudsrijke bijeenkomst.  
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Wat mij het meeste raakt, is de uitwisseling aan het begin. We vertellen 
aan elkaar over wat we beleven bij liederen, en 
zingen ze samen. Er komen prachtige verhalen op tafel. De verhalen 
bepalen me bij waar het in de kerk om gaat: ruimte maken voor de Heilige. 
Wat we met elkaar organiseren, is bedoeld om daar ruimte voor te maken. 
’s Avonds is er een bijeenkomst van de wervingscommissie, bij Henriëtte 
Groeneveld thuis aan de Scheuterdijk. Het is bijzonder om hier te zitten 
met bijna dezelfde mensen als degenen die de sollicitatiegesprekken met 
mij hebben gevoerd; maar nu niet meer als sollicitant, maar als één van  
de groep. Net als in die gesprekken proef ik een goede, open sfeer, met 
ruimte, doelgerichtheid én humor. Na de vergadering fiets ik vrolijk en 
energiek weer naar huis. 
 
Zaterdag 22 april, Gorssel 
Op de Borkel zijn op zaterdagmiddag vieringen. Op uitnodiging van Diny 
Westendorp verzorg ik deze middag voor het eerst zo’n viering. Het is 
gelijk ook de eerste keer dat ik op de Borkel ben: de bezoeken hebben me 
hier tot nu toe nog niet gebracht. Samen met de vrijwilligers loop ik door 
het gebouw om de mensen op te halen. Ik geniet van de muziek: naast de 
begeleiding op de piano door Annie de Groot, speelt Gerrit Boschloo mee 
op te trombone. En minstens zo belangrijk als de viering is het koffie 
drinken na afloop. Al met al is het een prettige kennismaking, die 
ongetwijfeld een vervolg zal krijgen. 
 
Zondag 23 april, Zutphen 
Deze zondag ben ik niet in Gorssel of Eefde, maar in Zutphen de 
voorganger. Het is droog, dus ’s morgens stap ik op de fiets en beweeg 
me naar de Walburgiskerk. Ik ben er in het verleden al eens geweest, 
maar als ik binnenstap, ben ik weer onder de indruk van de grootte en de 
schoonheid van het gebouw. Tijdens de viering valt het licht prachtig naar 
binnen. Ik geniet ervan, net als van het orgelspel, improvisaties op de 
liederen van die zondag. Apart om te merken is, dat als ik de kerk uit 
stap, het toerisme al volop is losgebarsten. Toen ik aankwam bij de kerk, 
was het nog rustig op straat; nu zitten de terrassen al vol. Dat sluit aan bij 
het thema van de preek: die ging over kerk zijn in een tijd van 
ontkerkelijking. Met een opgewekt gevoel beweeg ik me door het zonnetje 
naar huis. 
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Woensdag 26 april, Gorssel 
De kerkenraden hebben besloten om samen te blijven vergaderen, tot het 
moment dat er één kerkenraad kan worden gevormd. Dat is voor mij heel 
fijn: zo zijn de lijntjes kort, en kunnen Gorssel/Epse en Eefde werken aan 
gezamenlijkheid. Nog fijner is om te merken, dat het van harte gaat: de 
sfeer is goed, er wordt open en opbouwend vergaderd. Ik proef dat er 
energie is, motivatie om samen te bouwen. 
Voor mijzelf is het leuk om te merken, dat ik er bij deze vergadering al 
heel anders bij zit dan bij de vorige kerkenraad. Toen was alles nog 
nieuw, was ik net binnen; nu voelt het al veel vertrouwder.  
Ik ken iedereen, en ben op de hoogte van wat er speelt. Vanuit mijn eigen 
rol heb ik ook al meer in te brengen; een prettig idee, waar word ik anders 
voor betaald (grapje)? Bijeenkomsten als deze helpen mij om meer thuis 
te raken en om vertrouwen op te bouwen. 
 
Vrijdag 28 april, grens Eefde en Gorssel 
Het is altijd fijn als er mensen zijn die met je meedenken en je bij dingen 
betrekken. De ‘kookschorten’ zijn de tweede ronde ingegaan. Zelf had ik 
me voorgenomen om gewoon één van de deelnemers te zijn; maar na de 
dienst van 23 april spreekt Joset met twee gemeenteleden, die voorstellen 
dat ik nog kan aanschuiven bij de volgende maaltijd. Bij nader inzien vind 
ik dat een goed idee: het is gezellig, en een kans om meer mensen 
tegelijk te ontmoeten. Als ik woensdag bel om te vragen of het nog kan, 
ben ik nog steeds welkom. 
We zijn vanavond bij Jan en Truus Brummelman aan de Lindeboomweg, 
net over het spoor. Als ik de keuken binnenstap, is iedereen er al. De 
gezichten zijn allemaal vertrouwd. En naarmate de avond vordert, komen 
er bij de gezichten ook verhalen. We delen eten, ‘dagelijks brood’. En we  
delen het leven. Met een tevreden gevoel fiets ik naar huis. 
 
Zondag 30 april, Eefde en Laren 
De dienst op 30 april staat in het teken van afscheid en herbevestiging 
van ambtsdragers, het afscheid van Roel Smit als organist, én in het teken 
van koningsdag en 4/5 mei. 
Eerlijk gezegd heb ik me over deze viering behoorlijk druk gemaakt. Het 
zijn veel elementen om in één ochtendviering een plek te geven. Hoe geef 
je al die elementen de aandacht die ze verdienen, en houd je de lijntjes in 
de viering bij elkaar? En hoe voorkom je dat het een te lange zit wordt? 
Tot het laatst toe blijf ik schaven aan de preek.  
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Dat is één van mijn valkuilen: wanneer is het af? Als ik op zaterdag nog 
een verhaal vind voor de afsluiting, kan ik er een punt achter zetten. Het is 
nooit ideaal, maar voor deze zondag moet dit het worden. En nu maar 
loslaten, en het laten gebeuren.  
En natuurlijk nog één keer genieten van het spel van Roel Smit. Dat zal ik 
missen. 
Na de viering is er nog tijd voor een snelle boterham. Daarna stap ik in de 
auto om op weg te gaan naar Laren. Daar doet een nieuwe collega haar 
intrede, dominee Bettie Woord. Het is bijzonder om mee te maken, met 
mijn eigen afscheid en verbintenis nog zo vers in het geheugen, en mooi 
om te zien hoe Laren en zij dit samen invullen. Wat het extra bijzonder 
maakt, is dat dominee Bettie Woord een visuele beperking heeft. Alleen al 
door haar aanwezigheid maakt zij mij bewust van hoe ik de dingen in de 
kerk beleef, hoe ik kijk, hoe ik de dingen doe. Ze laat me met andere ogen 
kijken naar ons kerk-zijn. Net als in veel evangelieverhalen opent wie niet 
ziet, de ogen van wie dat wel doet. 
 
Woensdag 3 mei, Eefde 
Vanmiddag staat er een afspraak in de agenda om het rooster voor 2024 
in te vullen: kerkdiensten worden altijd zeer ruim van tevoren ingepland. 
Het is altijd een heel gepuzzel voor Joset en mij om zo ver van tevoren 
vakanties te bepalen. Gelukkig bieden de schoolvakanties deze keer 
houvast.  
Vreemd om nu al rekening te houden met het feit dat de kinderen volgend 
jaar februari naar school gaan. Het lijkt nog zo ver weg... Bij het maken 
van het rooster is het prettig dat er meer dan één persoon meekijkt. Er zijn 
zoveel dingen om rekening mee te houden. Maar samen met Wim  
Volkers en Gerrit van Helvoort zijn we er snel uit. De kaders staan, nu 
kunnen zij aan de slag. 
 
Donderdag 4 mei, Gorssel en Eefde 
Vanmorgen werk ik weer in de werkkamer in Gorssel, een gewoonte die ik 
probeer in te slijten. Het is prettig werken, rustig en ruim en met voldoende 
licht. De schilderclub is er vandaag niet, dus als ik aankom, is het gebouw 
leeg. Na een tijdje hoor ik wat rumoer. Jo Willems meldt zich boven, en  
vertelt dat er een groep Oekraïners komt om te oefenen voor de 4 mei 
viering. Omdat ik de enige ben die verder nog in het gebouw aanwezig is, 
voel ik me een beetje gastheer. Ik zet koffie en breng het langs. Voor een 
praatje is geen gelegenheid, ze zijn druk bezig. Dat komt misschien een  
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andere keer. Niet bij de 4 mei viering, want helaas heb ik vanavond een 
koorrepetitie die ik niet kan (en wil) afzeggen. 
’s Middags ga ik op de bonnefooi ergens langs voor een huisbezoek.  
In Varsseveld was ik dat gewend: bij minstens de helft van de bezoeken 
belde ik niet van tevoren, maar keek ik gewoon of de deur ‘los’ was.  
Ik vind het fijn om te merken dat dit hier ook kan. Het heeft voor mij iets  
spontaans, ongedwongens. Hopelijk lukt het om het in de toekomst vaker 
zo te doen. 
 
Zondag 7 mei, Gorssel 
Joset heeft deze zondag een viering in het St. Jozef in Deventer, dus ik 
ben thuis. Samen met de kinderen rijd ik naar de kerk van Gorssel.  
We zijn net op tijd, predikant en kerkenraad staan al klaar.  
De voorganger is een bekende uit de vorige werkgemeenschap.  
Het thema van de viering is ‘Thuis’. Het nodigt me uit om na te denken 
over thuis zijn en over de gemeente als een plek om thuis te komen. Met 
meerdere van mijn favoriete liederen, mooi begeleid door Bert van 
Kooten, is het een viering om van op te leven. 
 

Ds. Gertjan de Pender 
 

Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
 
Dhr. G. van Vemde                          Noorseweg 16 
Fam. J.A. Wichers-Nengerman          Molenweg 43         50-jarig huwelijk 
Mw. G. Strookappe-Dijkerman           Dekkershof 13 
Fam. H. Berkenbosch-Peppelenbos  Nijverheidstraat 2   60-jarig huwelijk 
Mw. l. Matthes-van der Heiden  Manegelaan 21 
Mw. G. Mensink-Doorneweerd  Noorseweg 27 
 
Bericht van overlijden 
Op 2 mei is Mw. Alberta van der Vlekkert-Toorneman, Betsie, overleden 
op de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde op de Borkel. 
Ons medeleven gaat uit naar de familie en we wensen hen sterkte met het 
verlies te verwerken en een plek te geven. 
 

Groeten Jannie Hietbrink 
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Gedicht van Lieke Versluis 
De redactie ontving onderstaand gedicht van Lieke Versluis omdat ze 
zoveel hartelijkheid ontvangen heeft vanuit Gorssel en Epse na het bericht 
van haar ziek zijn. 
 
Als bomen 
 
Mensen die je nabij zijn, 
die als een muur om je heen staan 
mensen als bomen; als een bos dat jou omarmt. 
 
Bomen die spreken, bewegen, 
schrijven en er voor je willen zijn, 
zo zijn mensen als bomen. 
Bomen die bloemen geven 
en troost en zachtheid. 
Het kan allemaal 
in het bos waarin ik de weg niet ken, 
maar waarvan ik weet 
ik ga niet alleen. 
Zoveel bomen om me heen, 
dat ik alleen maar kan zeggen: dank je wel. 
 
Lieke Versluis 
 
 
 

 

Bedankje 
26 april was onze 60-jarige huwelijksdag. 
30 april kregen wij bloemen namens de kerk, 
gebracht door Gerda Algra. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

Hans en Willy Berkenbosch 
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Nieuws van de kerkenraad 
De Boogzaal in de Brink zit lekker vol op 26 april, met leden van de 
gezamenlijke kerkenraad. 
Na opening door voorzitter Eduard Groen komen uiteenlopende 
onderwerpen aan bod. Op hoofdlijnen, details zijn aan de taakgroepen. 
Hieronder een kort verslag van het besprokene. 
 
Uit het moderamen van 30 maart het bericht dat de protestantse 
gemeente Eefde en ‘Het hart’ in Eefde een project willen starten om 
eenzaamheid en armoede tegen te gaan. Verschillende maatschappelijke 
organisaties en zorginstanties worden gevraagd hieraan mee te werken. 
‘Het hart’ neemt hierbij het voortouw. In datzelfde moderamen is een 
notitie van de diaconie besproken over de viering van het avondmaal en 
mogelijke aanpassingen. Men komt hier later in het jaar op terug. 
 
Henk Datema is voorafgaand aan de vergadering door de kerkenraad van 
Gorssel/Epse gekozen als voorzitter nu Jan Muntendam dit vanwege zijn 
gezondheid niet meer kan zijn. Sico Jurrius wordt interim-voorzitter van 
taakgroep Beheer. Bij afwezigheid van Eduard Groen is Bolina Aalderink 
zijn eerste vervanger. Ria Zoerink zal de kerkenraadsvergaderingen 
notuleren.  
Tot zover de personele perikelen.  
 
Er is een start gemaakt met het volledig samengaan van de kerkenraden. 
De classispredikant is gevraagd om hierover mee te denken en er zullen 
deskundige gemeenteleden benaderd worden om een nieuwe plaatselijke 
regeling te formuleren. De structuur van de gemeente, met name het  
werken met taakgroepen, moet daarin opgenomen worden. Waarschijnlijk 
zullen benamingen ook aangepast moeten worden. 
 
Meer uitgebreid is de eredienst aan bod gekomen. Het rooster voor 2023 
is bijna rond, op de inzet van de musici na. Roel Smit neemt, zoals eerder 
gemeld, afscheid als organist in Eefde. De startbijeenkomst van de 
gezamenlijke taakgroep Vieren heeft plaatsgevonden. Men gaat nu aan 
de slag met de viering van het avondmaal en met de techniek rondom 
beeld en geluid in Eefde. De wens op langere termijn is om samen met de 
kerkenraad beleid te maken op vieren. Er moet dus ook een opdracht voor 
de taakgroep geformuleerd worden waarbij onder andere eigenheid,  
vernieuwing en variatie in vieringen thema’s zullen zijn. 
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De taakgroep zal ook deelnemen aan verder overleg over de wijze van 
collecteren. Beheer en diaconie zijn hier al over in gesprek geweest. 
Later in de vergadering komt het rooster voor 2024 ook nog aan de orde. 
In 2024 loopt het ouderschapsverlof van Gertjan af. Na enig denk- en 
omrekenwerk volgt het besluit dat Gertjan, op basis van het huidige 
werkplan en de landelijke richtlijn, bij een fulltime dienstverband 36 
diensten per jaar gaat doen. Hij zoekt hierbij samenwerking met collega’s 
in de regio. 
 
Van de wervingcommissie volgt goed nieuws: binnenkort kan men maar 
liefst drie kandidaten voor de vacature van kerkelijk werker uitnodigen. 
Helaas zal de ondersteuning vanuit de dorpskerkenbeweging voor ‘kerk in 
het dorp’ (het speerpunt van de kerkelijk werker) worden opgeheven. Dat 
we dit geen goede zaak vinden kaarten we aan bij de synode en de 
classis. 
Er moet één beleidsplan voor beide gemeentes komen, dat richting 
aangeeft vanuit een duidelijke, inspirerende visie op wie we (willen) zijn 
als gemeente. Beknopt, niet tot in detail vastgelegd. Meer een plan van 
aandacht dan van aanpak, waarvoor de reeds bestaande 
toekomstverkenning de basis vormt. 
Henk Datema, Henriëtte Groeneveld, Hans Lodder en Gertjan de Pender 
gaan het plan opstellen.  
Aan de hand daarvan kunnen de taakgroepen vervolgens hun werkplan 
schrijven. 
 

Het jaarthema voor 2023-2024 is ‘Ga mee! Samen 
getuigen van geloof, hoop en liefde’ en gaat over 
verbinding met andere kerkgenootschappen en 
niet-kerkelijken. Dus kerk in het dorp zijn.  
Een goed idee om voor het startweekend van 9 en 
10 september ook de rooms-katholieke 
geloofsgemeenschap in Joppe uit te nodigen. 
Zeker nu de kerk daar gaat sluiten.  
De taakverdeling voor beide dagen wordt 
besproken en enkele mensen melden zich als 

trekker van de voorbereidingsgroepjes. 
Trix Drewes gaat een project organiseren aan de hand van het boek “Zin 
in ouder worden”. Gertjan probeert hier een project naast te zetten dat op 
middengroepen is gericht. 



- 12 - 

 

 

Henk Datema meldt bij de rondvraag dat Fokke van 
der Ploeg helaas noodgedwongen gestopt is met de 
organisatie van de spullenmarkten in Gorssel. Peter 
van der Steege neemt de leiding van hem over.                
De markten worden een gezamenlijke activiteit met 
Eefde en vallen onder Beheer. De helft van de 
opbrengst gaat naar de kerk, de andere helft naar 

een goed doel in het dorp. 
 
Gertjan sluit de vergadering af met een gebed uit het liedboek. 
 

Gera Janssen-Ebbekink 
Ava van Baaren 

Van de diaconie  
Uw diaconie vraagt suggesties 
 
In het gezamenlijke overleg van de diaconieën van beide kerken is 
besloten een deel van het budget, dat beschikbaar is voor diaconale 
doelen, op een wat andere wijze in te vullen.  
Wij willen graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om een suggestie 
te doen voor een gift/donatie. We denken daarbij aan kleinschalige 
projecten of initiatieven met een diaconaal karakter, die uw speciale 
interesse hebben. 
Voor deze donaties hebben we een budget gereserveerd van totaal   
EUR 500,= 
 
Wanneer u suggesties in deze richting heeft, benader dan een van de 
diakenen, of stuur een e-mail naar diaconie@pg-gorsselepse.nl (voor 
Eefde naar diaconie@pgeefde.nl). 
  
De gezamenlijke taakgroep diaconie beoordeelt de ideeën en bepaalt of 
en voor welk bedrag het betreffende doel eventueel in aanmerking komt. 
De bekende landelijke doelen en ook de doelen, die nu al door de 
diaconie financieel ondersteund worden, vallen buiten deze regeling. 
 
Wij willen hiermee kleinschalige initiatieven stimuleren en wij hopen zo 
ook de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te 
vergroten. 

Namens de diaconie Jan van Putten (490956) 
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Collecte doelen  
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL RABO 79  03223  00  630  t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Eefde, of: 
NL RABO 37 03223  59  392   t.n.v. Diaconie  Prot Gem. Gorssel/Epse. 
Kerk in Actie NL 89  ABNA  0457  457  457  met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 4 juni.  Meester Geertshuis Regio Deventer 
Het Meester Geertshuis biedt een helpende hand omdat het leven soms 
anders loopt dan gepland. Wij ondersteunen mensen die vast lopen en 
een extra zetje kunnen gebruiken. Het is een gastvrije huiskamer in het 
centrum van Deventer, voor ontmoeting, een kopje koffie, gezelligheid, 
een krantje lezen of voor een gesprek. Tijdens het spreekuur voor 
hulpvragen kunnen mensen terecht met vragen over, financiën, een 
briefadres, formulieren, en andere zaken die nodig zijn om je in een 
ingewikkelde samenleving staande te houden. Vrijwilligers en 
beroepskrachten staan open voor vragen, en waar nodig helpen ze om 
passende ondersteuning te vinden. Indien nodig kan leefgeld, een 
voedselpakket, een maaltijdbon, of een kledingbon worden verstrekt. 
 
Zondag 11 juni.  Geen Diaconale collecte, er is een eigen collecte in 
verband met de Havekedienst. 
 
Zondag 18 juni. Stichting Naaste 
Stichting Naaste staat voor NAzorg Achterhoek, STEden driehoek, 
Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Stichting Naaste wil van betekenis zijn 
voor degene die in de breedste zin van het woord – strafrechtelijk met 
justitie in aanraking zijn gekomen, en op dit moment niet de hulp en de 
steun krijgen die ze nodig hebben. Stichting Naaste is opgezet in 
samenwerking met P.I. “ De Achterhoek, kerken in de regio, gemeenten in 
de Achterhoek en de stedendriehoek en met anderen maatschappelijke 
en kerkelijke organisaties. Er zijn nauwe banden met het landelijk netwerk 
Exodus en forensisch psychiatrisch expertisecentrum De Boog en GGnet. 
 
Zondag 25 juni. Kerk in Actie werelddiaconaat Colombia,  
perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela. 
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken 
vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens over, op zoek naar 
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bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn 
kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie  
Renacer geeft jongeren met steun van kerk in Actie, voorlichting en 
begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. 
De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat 
ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. 
 
 

Boodschappen Delen – Maak er een gewoonte van! 
Vakantiegeld delen. 
Weer zo’n raar idee! Nou .... die actie doet de kerk van Deventer ook.  
Boodschappen delen heeft u in februari gevraagd om uitstapjesboekjes 
van bijvoorbeeld de postcodeloterij aan ons te geven. 

Die heeft Henny Slothouber ingezameld.  
Als u nog zo’n boekje heeft kunt u het alsnog aan 

haar geven. Uitstapjes uit de krant scheuren kan 
ook.  
Boodschappen delen heeft nu een banknummer 
bij de diaconie:  NL62 RABO 0343 9832 49 
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen 
Delen (geld voor boodschappen kunt u daar ook 

op storten, als u dat makkelijker vindt. Wat 
er direct nodig is staat op het prikbord in de 
ontmoetingsruimte en op gorssel.nl – even 
zoeken). 

Als u daar nu een klein bedrag van uw vakantiegeld op stort kunnen wij 
gezinnen die niet met vakantie kunnen gaan een uitstapje aanbieden (zelf 
gaan) met een kortingbon en dan van het verzamelde geld er iets 
bijleggen, zodat de entree betaald kan worden. Dan hebben de kinderen 
toch iets om te vertellen op school als de vakantie voorbij is. Om privacy 
redenen kan ‘t Baken ons geen informatie geven. ‘t Baken geeft dit soort 
initiatieven wel door aan de consulenten. Ook hier moeten wij uitgaan van 
vertrouwen, maar dat is de kerk eigen (toch?). 
 
Hartelijke groet 

Namens boodschappen delen – Grace  
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Jaarrekening Diaconie 2022  
 

Baten   Rekening   Rekening 

Jaar:   2021  2022 

      
Collectes eigen diaconie 415,50   -96,00 

Giften verjaardagsfonds/bloemengroet  1.314,50  1963,50 

Collectes voor derden, plaatselijk 549,50   500,00 

Collectes voor derden/landelijk 1.920,00   2735,00 

Collectes voor derden,wereldwijd 2.255,00   3080,00 

Project Colombia (giften/coll.) 1.187,10   1657,40 

Intrest en dividend  -332,85  -45,00 

Saldo / tekort  8.142,60   4901,67 

   € 15.451,35  € 14.696,57 

      
Lasten   Rekening  Rekening 

Jaar:   2021  2022 

      
Plaatselijke Diaconie 
Pasen/kerst/verjaardagsfonds 1.505,87   1564,00 

Diaconaal werk plaats/regio 818,71   412,37 

Inter Kerk St (ISBN)  950,00   910,00 

Diaconaal werk wereldwijd 2.300,00   250,00 

Bloemen in de Kerk en groeten 535,75   749,62 

Afdracht Diaconaal Quotum 1.305,12   934,92 

Af te dragen coll/plaatselijk 549,50   500,00 

Af te dragen coll.regio/landelijk 1.920,00   2735,00 

Af te dragen coll/wereldwijd 2.255,00   3080,00 

Project Kerk in Actie Colombia 2.500,00   2500,00 

Bankkosten  324,14   446,36 

Administratie & abonnementen 392,26   560,31 

Diversen/attenties  95,00   53,99 

   € 15.451,35  € 14.696,57 

 
De Jaarrekening ligt ter inzage bij de heer G.A. Ilbrink,  
Gorsselse Enkweg 10 te Gorssel, van 29 mei t/m 2 juni 2023. 
Graag een afspraak maken voor vragen/bezoek. Telefoon 492023. 

Namens de Taakgroep Diaconie, Ap Ilbrink. Penningmeester 
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Op zoek naar een koster-beheerder 
 

Het College van Beheer is op zoek naar een koster-beheerder voor 
20 tot 24 uur per week voor de kerken in Gorssel en Eefde. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

De werkzaamheden worden uitgeoefend binnen beide kerkgebouwen. 
In deze gebouwen vinden activiteiten plaats met betrekking tot het leven 

en werken in de kerkelijke gemeenten. De koster-beheerder is 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de zalen in beide kerkgebouwen. 

Het is een betaalde en zelfstandige functie die op een eigen wijze kan 
worden ingevuld. 

 
Een uitgebreide functieomschrijving is beschikbaar. 

Voor nadere informatie kan er contact worden opgenomen bij de leden 
van de Commissie van Beheer: 

 Henk Datema 06-14198420 of Sico Jurrius 06-22797722. 
 

Wij hopen op een invulling van de vacature 
door een kerkelijk meelevend lid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 

 

 

Werk voor de kerk – hoe leuk is dat 
Veel gemeenteleden doen iets actief in/voor de kerk. Grace Molegraaf 
praat met hen. Deze maand is de beurt aan Jannie Klein Hulse. 

 
We zitten met en kop koffie en 
lekkere cake in de kamer met 
een grandioos mooi uitzicht op 
de Gorsselse enk. 
Hallo Jannie, wat woon je hier 
prachtig.  
“Ja we gaan hier ook voorlopig 
niet weg, pas als dat echt niet 
anders kan.“ 
Kom je hier vandaan? 
“Ik ben geboren in Ruurlo. Met 
een opleiding in de verzorging 
heb ik in verschillende huizen 
gewerkt en toen ik hier kwam 
wonen heb ik in de Borkel 
gewerkt. Ik ben Gereformeerd 
opgevoed, maar ben toen 

Hervormd geworden en hier bij de kerk gekomen.” 
En je bent hier bezoekster? 
“ Ja, dat ben ik geworden toen ik stopte met werken 8 jaar geleden. Lieke 
vroeg me dat toen. En dat vond ik wel leuk. Ik had veel adressen door het 
hele dorp heen.” 
Wat doe je als bezoekster?  
“Niet zo veel – je brengt een kaart voor de verjaardag. Niet op de dag zelf, 
dat is vaak lastig, maar een paar dagen later. Veel ouderen vinden dat 
best gezellig. Kom even binnen, maak een praatje. Sommigen pakken het 
ook bij de deur aan en dat mag natuurlijk ook. Er zijn toch best veel 
mensen die niet meer in de kerk komen. Dat zeggen ze dan ook, maar 
een praatje is altijd wel gezellig.” 
Is er veel veranderd met de buurtcontacten?  
“Ik heb nu een andere wijk, niet meer het halve dorp. Ik heb nu de 
Joppelaan en dat is wel genoeg voor mij.” 
Waar praat je dan over?  
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“Meestal over gewone dagelijkse dingetjes. En over de gezondheid van de 
mensen. Het zijn vooral ouderen en die praten daar gauw over.” 
Krijgen jullie ook een vorm van ondersteuning?  
“Toen het nog alleen bezoekwerk was hadden we 2x per jaar een middag 
dat we ergens over praatten. Een onderwerp -  eenzaamheid was een 
keer en oorlogsverleden. Zeker in deze tijd praten ouderen daar veel over. 
En dat was altijd wel leuk.“ 
Is dat nu niet meer?  
“We hebben wel een keer een bijeenkomst gehad, meer over de 
organisatie. Hoe loopt het nu. En die uitwisseling is ook goed. Binnenkort 
komt er een grote bijeenkomst samen met Eefde, want die doen dat ook. 
En dan gaan we uitwisselen. Ik ben er dan niet, dan zijn wij met vakantie. 
Dat vind ik wel jammer.” 
En als je iets hoort of opmerkt waarvan je denkt dat het niet zo goed is, 
wat doe je dan?  
“Dan geef je dat door aan Jannie of Hans en die gaan er dan heen of 
geven het door aan de dominee. Er komt nu een kerkelijk werker hè?” 
Ja, maar niet voor pastoraat. Dat gaat Ds de Pender zelf doen. Dat vindt 
hij fijn werk heeft hij gezegd. Dus wordt er nu gezocht naar een werker 
voor diaconaat en dorp. Hoe kunnen we in het dorp meer samen doen 
voor alle mensen, ook met jongeren en eenzaamheid en 
armoedebestrijding en vluchtelingen bijvoorbeeld. Daar heb je als kerk 
ook mee te maken.  
“Ooo, ja.  Als de dominee van bezoek houdt is dat fijn. Dat wordt dan toch 
anders als met Daan. En dat is wel goed.” 
Kom je nu vaker bij de mensen nu het buurtcontact is geworden?  
“Alleen bij de mensen, die boven de 80 zijn, want die krijgen ook een 
bloemetje met Pasen en met Kerst.  En als er jongeren zijn en kinderen ga 
je ook vaker, want die krijgen nu ook een kaart. Maar ja, die spreek ik 
nooit, want die zijn weg, of bij vrienden, of verhuisd.  En ik heb veel 
ouderen, daar houd ik ook van. Komt ook door m’n werk natuurlijk.” 
Verhuisd moet toch doorgegeven worden aan jullie?  
“Ja dat krijgen we ook altijd wel te horen, ook overlijden. Want dat is echt 
vervelend als je komt en iemand is overleden. Maar ja, als mensen alleen 
papieren lid zijn vergeten ze dat ook door te geven. Maar wij proberen het 
zo goed mogelijk bij te houden.” 
Ga je ook wel eens zomaar op bezoek, als buurtcontact, of alleen met een 
kaart. 
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“Ja, alleen met een kaart.  Als je in je eigen buurtje rondbrengt kom je 
misschien wel vaker, maar ik heb de Joppelaan en daar kom ik dus alleen 
met een kaart.” 
Dat begrijp ik wel. Dan is het te hopen dat er anderen zijn die wel eens 
langs komen als mensen alleen wonen. 
“Dat was vroeger in het bejaardenhuis wel anders. Daar kon je lekker 
gaan koffiedrinken, dicht bij en met mensen die je kent. Nu moet iedereen 
zoveel mogelijk alleen wonen en om dan de deur uit te gaan is vaak wel 
een extra drempel. Ik werk ook mee met de open tafel en daar komen de 
mensen wel. Dat vinden ze echt fijn – samen eten. We doen dat 1x in de 2 
maanden. Dat is ook heel leuk werk.” 
Ja, daar heb ik met Lippy eens een stukje over gemaakt. Dat kan nu ook 
gelukkig weer.  
Vind je het leuk samen met Eefde?  
“O, ja. Een volle kerk en het zingen is fijn. Ik kom niet altijd, maar vooral 
het zingen vind ik fijn. En als we dan kunnen uitwisselen met Eefde, daar 
steek je dan weer wat van op. Ik vind het leuk.” 
Ik vind het ook leuk. We zullen zien hoe het allemaal gaat worden samen 
met Eefde.  
Jannie bedankt voor dit gesprek, succes met het werk.  
 

 

Taalmaatje gevraagd voor een mevrouw uit Palestina 
In de Mezenstraat is een mevrouw met vier kinderen komen wonen uit 
Palestina. Zij zit op school in Deventer.  
Ze zegt: “School leert alleen woorden, 
niet praten.” Ze vroeg mij of ik iemand 
weet die met haar wil proberen te praten. 
Samen thee drinken en dan ergens over 
praten – bijvoorbeeld over eten, of school, 
of ... huis-tuin-en keuken-praatjes.  
Heel eenvoudig. Ik heb beloofd het te 
vragen.  
Bij deze: Wie lijkt het leuk om contact te 
maken met deze vrouw?  
Contactpersoon is Grace – 0640611810. 
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Moeder is het thema van de Havekedienst 
De Havekedienst op zondagmorgen 11 juni is gewijd aan Moeder met een  
hoofdletter. De voorbereiders van de jaarlijkse openluchtviering op het 
gastvrije Eefdese landgoed hebben voor dat thema gekozen. Een 
onderwerp dat veel mensen boeit, aldus commissievoorzitter Marinus 
Regelink uit Harfsen. Hij zegt blij te zijn dat nu ook katholiek Joppe 
meedoet. ,,De kerk is enthousiast op onze uitnodiging ingegaan om vaste 
deelnemer te worden in de Havekediensten.’’  
 

 
 
Het parochiekoor treedt op en Willem Achtereekte, de lekenvoorganger in 
de parochie, leidt de dienst samen met dominee Gertjan de Pender. 
Voor Gertjan wordt dit het eerste optreden op het Haveke.  
Hij zal het thema Moeder uitwerken in zijn overdenking. Het intrigeert 
hem, vertelt hij mij enkele weken tevoren in een telefoongesprek.  
,,Het thema verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar wat het betekent 
om moeder te zijn. Het staat voor het doorgeven van leven, zorg, 
bescherming, maar ook voor levenskracht en moed.  
En het verwijst naar de moederlijke, vrouwelijke kant van God. Die is in de 
kerk vaak onderbelicht. God die geen man is, maar man en vrouw in 
zichzelf verenigt.’’ 
 
Komt Maria in dit verband ook nog aan bod? ,,Jazeker, het thema staat 
ook voor Maria, de moeder van God. Het staat voor kracht en 
ontvankelijkheid, voor de vrouw in wie het menselijke en goddelijke bij 
elkaar komen.’’ 
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In de te lezen bijbelverhalen tijdens de dienst, vertelt Gertjan, verschijnt 
Mirjam die Mozes redt van de dood, alsook de aankondiging van de 
geboorte van Jezus. 
 
Hij kijkt uit naar de 11 de juni. ,,Voor mij is de dienst vooral een moment 
om samen te vieren en elkaar te ontmoeten.’’    
 

Het blijft niet bij woorden op dat schitterende 
landgoed. Juliana Almen zal Gods lof ten hemel 
blazen en de samenzang begeleiden. De 
collecteopbrengst op het Haveke is bestemd voor 
de Actie Boodschappen Delen. Voor meer 
informatie daarover: zie Gorssel.nl.  

 
Bij slecht weer wijkt de Havekedienst uit naar de 
Eefdese Ontmoetingskerk, aanvang 10 uur.   

 
Homme Krol 

 
 

 
Uit Petrus Magazine, geschreven door Werner Pieterse 
Dankzij een tentoonstelling met kunstwerken van vluchtelingen, begreep 
ik ineens het verhaal van Jona. Net als de profeet bleef ik achter met 
Gods indringende vraag zonder antwoord. 
 
 "De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie 
nachten zat Jona in de buik van de vis". (Jona 2:1) 
Lang las ik het verhaal over Jona met humor. De onwillige profeet rent 
weg ‘van voor het aangezicht des Heren’. Als tragische held gaat hij zijn 
eigen ondergang tegemoet. Jona is een opgewonden kereltje, maar 
tijdens de storm ‘die het schip dreigt te breken’ ligt hij als Jezus te dutten 
in het ruim. De zeelieden besluiten erom te dobbelen. Na de gebeden tot 
de eigen goden en de God die Jona ontvluchtte, gaat de profeet 
overboord. En ‘God beschikte een vis’. En daar zit ‘ie dan, drie dagen en 
drie nachten, ‘met het zeewier om de slapen’.  
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Natuurlijk. In Jona’s verhaal ligt een diepe ernst 
verborgen. In de diepte van de zee hervindt Jona zijn 
psalm. Terug op het droge neemt de lichtheid het al 
snel weer over. Alles keert zich ten goede in Nineve, 
de hoofdstad van de ballingschap. Koning, volk en 
zelfs de dieren kleden zich in jutezakken en komen 
tot inkeer. Kan het mooier? 
 
Een God die zich bedenkt, een stad die tot inkeer komt … Maar Jona zit 
mokkend onder zijn boom op zijn berg. Wat heeft het allemaal voor zin, 
als zijn profetie niet is uitgekomen? Gods antwoord is een vraag: ‘Zal ik 
geen verdriet hebben om die stad, al die mensen en het vee?’ 
Geen nieuws meer … 
  
"Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij: 'Dit is een 
verdorven generatie! Ze verlangt naar een teken, maar zal geen ander 
teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de 
inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze 
generatie zijn". (Lucas 11:29-30) 
  
Ik zag laatst een tentoonstelling van kunstenaars in ballingschap, met 
onder meer gemonteerde selfies van bootvluchtelingen. Levenden en 
doden. Wel een beetje voor de hand liggend misschien, en geen grote 
kunst. We hebben het allemaal al zo vaak gezien. We weten het ook al zo 
lang. De doden in zee, de uitzichtloosheid van de procedures, de 
wanhopige verwaarloosde kinderen. Het is geen nieuws meer. 
 
Pas toen ik een kunstwerk met Jona zag, voelde ik me betrapt. Waarom 
had ik het slothoofdstuk van Jona, het verhaal dat ik al zo vaak 
binnenstebuiten keerde, nooit echt begrepen? Net als Jona wacht ik op 
wat komen gaat, op mijn heuvel hoog boven de stad. Vol eigen 
verontwaardiging, meningen, profetische teksten, preken. Beschouwend, 
overdenkend, nu en dan biddend misschien in de schaduw van een boom. 
 
‘Geen ander teken dan dat van Jona’, het woord van Jezus, ging nu 
ineens niet meer over Pasen en Christus’ opstanding, maar over deze 
mensen in zee, en daarmee des te meer over Hem. Plots moest ik ook 
niet meer glimlachen om de slotzin van het verhaal. Hij verontrustte me. 
‘Zal ík geen verdriet hebben om die stad, al die mensen en het vee?’ 
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Predikant: Ds. G.J. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefdedependergertjan@gmail.com 
Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: vacature 
 
Secretaris: Ava van Baaren secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen taakgroepen 
Diaconie: Jan van Putten  0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO)     NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. boodschappen delen              NL 62 RABO 03439.83.249 
Beheer(algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak  
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 

mailto:dependergertjan@gmail.com
mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
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Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op   
www.kerkdienstgemist.nl      
 
 
Koster 
Gorssel:   06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 6 verschijnt op donderdag 29 juni 2023.   
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 21 juni 2023) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 8 verschijnt op donderdag 31 augustus 2023.  
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
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