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Bij de zomer 
 
 

Zomer 
Zomaar tijd 
Er op uit 
Dagen die duren 
Recreatie, herschepping 
Op verhaal komen 
Indrukken opdoen 
Herinneringen maken 
Tijd voor elkaar 
Zomaar 
Is niet 
elke zondag 
zo'n dag? 
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Kerkdiensten  
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat 
dan door aan Jan van Putten (0575-490956, email: 
janvanputten@solcon.nl) 
 

 
Zondag 2 juli 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Indonesië, hulp migranten en de 
tweede collecte voor de afdracht van het quotum. 
 
Zaterdag 8 juli om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 9 juli 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. C. Brevet, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie en de tweede 
collecte voor het jeugdwerk in onze gemeente. 

 
Zondag 16 juli 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor KIA, omzien gevangenen en de 
tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zaterdag 22 juli om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 23 juli 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal quotum en de tweede 
collecte voor Kerkespraak/Kerkvenster. 

 
Zondag 30 juli 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. H. van Boggelen, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor UAF studiefonds asielzoekers en de 
tweede collecte voor de taakgroep pastoraat. 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 6 augustus 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. A. Broekhuis, Warnsveld 
De eerste collecte is bestemd voor de Hassinkhof en de tweede collecte 
voor het orgelfonds. 
 
Zaterdag 12 augustus om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 13 augustus 2023  

Gorssel 10.00 uur Mw. Ds. S.M.A. Wevers-v.d. Feltz, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie en de tweede 
collecte voor het onderhoud van de gebouwen.  

 
Zondag 20 augustus 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor St. Okero en de tweede collecte voor 
pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zaterdag 26 augustus om 15.30 uur dienst in de Borkel  

 
Zondag 27 augustus 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor het project Oeganda en de tweede 
collecte voor afdracht van het quotum. 

 
Mededeling vanuit "De Borkel" 
Op verzoek van de Borkel beginnen de diensten een half uur eerder, dus 
om half vier (15.30 uur). Graag zien we u dan! 

 
Agenda 
Maandag 3 juli                  20.00 uur taakgroep pastoraat 
Woensdag 5 juli                20.00 uur taakgroep diaconie 
Woensdag 12 juli              Open tafel, de Brink, Gorssel 
Woensdag 12 juli              19.30 uur taakgroep beheer 
Woensdag 30 augustus    20.00 uur kerkenraad 
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Oecumenisch leesrooster 
Zondag 2 juli 2023 Jeremia 29, 1.4-14, Psalm 89, 10-19, Romeinen 6, 3-
11, Matteüs 10, 34-42. 
Zondag 9 juli 2023 Zacharia 9, 9-12, Psalm 145, 1-12, Romeinen 6, 16-
23, Matteüs 11, 25-30. 
Zondag 16 juli 2023 Jesaja 55, 6-13, Psalm 65, Romeinen 7, 21–8,6, 
Matteüs 13, 1-9, 18-23. 
Zondag 23 juli 2023 Jesaja 40, 12-25, Psalm 86, Romeinen 8, 18-25, 
Matteüs 13, 24-30, 36-43. 
Zondag 30 juli 2023 1 Koningen 3, 5-12, Psalm 119, 121-128, Romeinen 
8, 26-30, Matteüs 13, 44-52. 
Zondag 6 augustus 2023 Nehemia 9, 15-20, Psalm 78, 13-22, Romeinen 
8, 31-39, Matteüs 14, 13-21. 
Zondag 13 augustus 2023 Jona 2, 2-11, Psalm 29, Romeinen 9, 1-5, 
Matteüs 14, 22-33. 
Zondag 20 augustus 2023 Jesaja 56, 1-7, Psalm 67, Romeinen 11, 13-
24, Matteüs 15, 21-28. 
Zondag 27 augustus 2023 Jesaja 51, 1-6, Psalm 138, Romeinen 11, 25-
36, Matteüs 16, 21-27. 
 
 

 
Op weg tussen bos en rivier - 5  
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Maandag 8 mei, Gorssel 
Vanavond hebben we het eerste sollicitatiegesprek voor de functie van 
kerkelijk werker, in de Tuinkamer in Gorssel. Het gesprek roept 
herinneringen op aan het eerste gesprek dat ik zelf had met de 
wervingscommissie, ook in de Tuinkamer in Gorssel. Er komen beelden 
voorbij van de ruimte, waar iedereen zat, de aankomst bij de kerk, de map 
die ik had meegenomen. Wat is er sindsdien veel gebeurd! Het lijkt al 
eindeloos ver weg. Het is bijzonder om te merken dat ik geen 
buitenstaander meer ben, maar deel van de groep. Met de anderen kan ik 
nu zelf mijn steentje bijdragen aan waar we als gemeenten aan willen 
bouwen. Wat ook bijzonder is om te merken, is hoezeer we als commissie 
op één lijn zitten. Ieders insteek is verschillend, maar we signaleren 
dezelfde dingen. Dat geeft vertrouwen bij het maken van keuzes. 
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Woensdag 10 mei, Eefde 
Vanmorgen heb ik een afspraak om kennis te maken met Willem 
Achtereekte, die samen met mij zal voorgaan in de Havekedienst. Het is 
fijn om elkaar ook gelijk persoonlijk te leren kennen. ’s Middags vieren we 
de verjaardagen van de 75-plussers in Eefde. Naast gezelligheid is dit 
voor mij een kans om nieuwe mensen te ontmoeten met wie ik nog niet 
eerder heb kunnen kennismaken. Dat alleen al maakt het voor mij meer 
dan de moeite waard om erbij te zijn. 

 
Donderdag 11 mei, Deventer 
Vandaag krijg ik een telefoontje dat een gemeentelid is opgenomen in het 
ziekenhuis in Deventer. Het klinkt ernstig. Omdat de dag al helemaal vol 
staat met afspraken, besluit ik ’s avonds naar Deventer te rijden. Het is 
een vreemde gewaarwording om door een ziekenhuis te lopen met lange, 
lege gangen. Gelukkig blijkt bij aankomst op de kamer, dat de eerste 
berichten gunstig zijn. Wat een opluchting voor de familie! Na een kort 
gesprek ga ik weer, de Intensive Care is geen plek om lang te blijven. 

 
Maandag 15 mei, Gorssel en Eefde 
’s Morgens een bezoek op de Enk, op de grens tussen Gorssel en Eefde.  
‘s Middags een kennismakingsgesprek met wethouder Lex de Goede. 
Vanwege een spoedgeval, een brug die op instorten staat, is hij wat later 
dan gepland. Wat je als wethouder allemaal niet op je bord krijgt… 
Het gesprek zelf is voor mij vooral aftasten. In mijn vorige gemeente in 
Varsseveld lagen contacten met de gemeente bij een collega.  
Hier ben ik voorlopig de enige beroepskracht, en ik vind het belangrijk dat 
ik als predikant in beeld ben.  
Verder ben ik benieuwd wat er speelt, hoe de gemeente tegen de 
protestantse gemeenschappen van Eefde en Gorssel/Epse aankijkt en 
wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
Tijdens het gesprek merk ik dat er veel overlap zit in de dingen waar we 
mee bezig zijn: de kerk en de gemeente hebben allebei het ideaal dat het 
mensen goed gaat, dat we zorgen voor elkaar en voor de aarde, concreet 
deze dorpen. We weten allebei hoe moeizaam het is om dat ideaal te 
bereiken.  
Tegelijk merk ik, dat een kerk en een gemeente een heel verschillend 
perspectief hebben. En ergens ben ik blij, dat we als kerk veel minder 
middelen hebben.  
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Geld is een middel om dingen voor elkaar te krijgen; maar het kan dingen 
ook ingewikkeld maken. En het kan je afleiden van waar het om gaat: dat 
je leeft van wat je gegeven wordt, dat je de dingen niet in handen hebt. 
Dat is gelijk een mooie bijvangst van het gesprek: het maakt me trots op 
de gemeenten en wat we met elkaar met beperkte middelen bereiken. 

 
Donderdag 18 mei, Eefde 
De dienst op Hemelvaartsdag is dit jaar in Eefde. Het is opletten, want de 
dienst begint niet om 10 uur, maar om half 10. De dienst is georganiseerd 
samen met Harfsen, Almen en Gorssel/Epse; en uit alle plaatsen zijn er 
gemeenteleden gekomen. Geen volle kerk, maar toch voldoende om het 
de moeite waard te maken. De ontmoeting na afloop is zeker zo belangrijk 
als de viering: een kans om mensen uit de omringende plaatsen te 
ontmoeten. Daar is, naast de contacten bij de Havekedienst, nog niet veel 
van gekomen. Dat is jammer, want juist als buren kun je elkaar inspireren. 
Juist daarom ervaar ik deze ontmoeting als een verrijking voor mijzelf en 
voor ons als gemeenten. 

 
Vrijdag 26 mei, Gorssel 
De ochtend begint met een overleg voor het startweekend, met Jannie 
Hietbrink en Marijke Fomenko, twee ervaren ‘kerkrotten’. Binnen anderhalf 
uur hebben we de contouren voor een programma uitgedacht. Daar krijg 
ik energie van: je begint met niets, alleen een thema, en in no-time heb je 
een hele activiteit op poten. 
Op de terugweg besluit ik opnieuw op de bonnefooi ergens op bezoek te 
gaan. Ik heb geluk: er wordt opengedaan, en het bezoek is zeer welkom. 
Na een fijn gesprek en een lekker fietstochtje via de Lindeboomweg kom 
ik met een opgeruimd en tevreden gevoel weer thuis. 
 
Zondag 28 mei, Eefde 
Als ik op Pinkstermorgen de kerk binnenstap, is de 
cantorij al bezig met inzingen. Dat vind ik fijn als 
voorganger, om binnen te komen in een kerk waar 
al volop leven is. Het geeft, meer dan anders, het 
gevoel dat je de viering samen invult. Even later 
blijkt, dat er geen koffie is gepland na de viering. Er 
wordt nog even gekeken naar alternatieve 
mogelijkheden, maar al snel blijkt dat die 
mogelijkheden er niet zijn.  
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Dat is even wennen, want het hoort er zo bij, voor 
mijn gevoel. Dat ik niet de enige ben die het zo 
beleeft, blijkt wel uit de reacties bij de mededeling 
van Eduard Groen: er gaat een gegons door de 
kerk.  
‘En het volk murmureerde’ daarmee verwoordt hij 
het gedeelde gevoel. Ook dat heeft iets van de 
geest van Pinksteren: de Geest van verbinding, het 
elkaar willen ontmoeten. En daar heb je dus koffie 
voor nodig… 

 
Dinsdag 30 mei, Gorssel en Eefde 
Vanochtend heb ik een gesprek om de afscheidsdienst van Bertus 
Braakhekke voor te bereiden. Voor mij zijn dit altijd heel bijzondere 
gesprekken. Het is een voorrecht om even deel uit te maken van iemands 
leven, en te horen hoeveel rijkdom het leven van Bertus bevatte. 
Vanavond hebben we overleg met de wervingscommissie, bij Yolan thuis, 
aan de keukentafel. Direct aansluitend fiets ik naar het moderamenoverleg 
in de Goedhartkamer. Als ik binnenkom, is de vergadering al in volle gang. 
Er komt van alles voorbij: van het tegelpad naast de kerktuin in Eefde tot 
een nieuw beleidsplan. Ondanks de volle agenda en de grotere groep zijn 
we op tijd klaar. Fijn, ik houd niet van oeverloze vergaderingen. 

 
Donderdag 1 juni, Gorssel en Eefde 
Ook deze dag begint met een gesprek om een afscheidsdienst voor te 
bereiden, die van Henk Barink. Hij is plotseling overleden, en we hebben 
nog geen kans gehad om kennis te maken. Toch komt er in het gesprek 
een duidelijk beeld van hem bovendrijven. Daarbij helpen ook het huis en 
de tuin: die ademen helemaal zijn sfeer. 

 
Zaterdag 3 juni, Zutphen en Oosterhout 
Vandaag is de afscheidsdienst van Bertus Braakhekke in het crematorium 
in Zutphen. Hoewel ik er al eerder ben geweest, voelt het alsof ik er voor 
het eerst kom: het afscheid is in een andere, grotere zaal. Tijdens de 
viering word ik getroffen door de foto’s: die vormen een prachtige 
aanvulling op de verhalen van de familie. Ze geven die verhalen een 
gezicht. Na de viering kleed ik mij thuis om: een heel contrast, van het 
nette pak naar de korte broek. Het is alsof ik mijn rol even uitdoe.  
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Dan stap ik in de auto, en rijd naar Oosterhout, waar mijn familie bij elkaar 
is voor een gezinsweekend. 

 
Maandag 5 juni, Gorssel 
Vandaag is de afscheidsdienst van Henk Barink in de kerk in Gorssel. 
Voor mij is het de eerste uitvaart vanuit deze kerk, dus ik moet me vooraf 
vertrouwd maken met de gebruiken. Met de hulp van Bernard van Dijk en 
Jannie Hietbrink is dat niet moeilijk. In de viering is duidelijk te merken dat 
Henk een bekende persoon was in de gemeente en in het dorp: het is 
druk, en ik zie veel vertrouwde gezichten. 

 
Donderdag 8 juni, Gorssel en Eefde 
Deze ochtend heb ik een afspraak met Gerben en Gerda Algra om een 
activiteit voor jongeren voor te bereiden. Het is fijn om elkaar beter te 
leren kennen. En ik geniet van de creatieve ideeën. Daar krijg ik energie 
van, samen dingen opzetten. 
’s Middags is er in de kerk in Eefde een middag voor buurtcontacten. Het 
idee is om kennis te maken, uit te wisselen en iets uit de doeken te doen 
over waar het in het pastoraat om gaat. We beginnen met een soort 
‘speeddaten’: korte gesprekjes van een paar minuten om elkaar beter te 
leren kennen. Het is leuk om te zien dat de minuten voor bijna iedereen te 
kort zijn: er is zoveel meer te delen. De veelkleurigheid van de groep roept 
het beeld op van het ene lichaam met de vele leden. Iedereen draagt met 
haar (ja, het zijn vooral vrouwen) gaven bij aan de opbouw van de 
gemeente. 

 
Zondag 11 juni, Eefde 
Vandaag is het eindelijk zo ver: de Havekedienst! De voorbereidingen zijn 
eigenlijk al in januari begonnen: nog voor de verbintenisdienst stuurde 
Jannie Zoerink mij al een bericht om me voor te bereiden. De hoge 
verwachtingen die zijn gewekt, worden niet teleurgesteld: het is een 
prachtige viering op een prachtige plek.  
Wat de viering voor mij extra bijzonder maakt, is dat ik deze mag leiden 
samen met Willem Achtereekte vanuit de Rooms-katholieke 
geloofsgemeenschap uit Joppe. Oecumene is belangrijk voor mij: een 
manier om je wereld te verbreden, en te ervaren dat je met veel anderen 
samen gelooft. Het is mooi om betrokken te zijn bij één van de eerste 
oecumenische vieringen sinds jaren.  
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Contact begint met... 
Contact begint ermee, dat je elkaar kunt bereiken. Daarom twee 
praktische mededelingen over de bereikbaarheid van mij als predikant. 
Al vanaf het moment van de verbintenis heb ik het plan opgevat om 
minimaal eens per week in De Brink in Gorssel te werken, om ook in 
Gorssel/Epse fysiek aanwezig te zijn. Het heeft wat tijd gekost om een 
vast ritme te vinden, maar inmiddels werk ik in de regel op 
donderdagochtend van 9.00-12.00 uur in De Brink. Daar ben ik ook  
beschikbaar voor vragen en inloop. 
Verder hebben Joset en ik vakantie van 24 juli tot en met 13 augustus. In 
die periode ben ik dus niet beschikbaar. Voor pastorale vragen kunt u 
contact opnemen met Jannie Hietbrink of Hans Lodder (Gorssel/Epse) en 
met Rita Simonis of Marijke Fomenko (Eefde). 
 

Rubriek Meeleven  
Met een groet van ons allen zijn er kaarten en bloemen naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
Dhr. J. van der Brugge         Westronde 17  90 jaar 
Dhr. H. van Essen                     Ds. Schakelweg 17 
Mw. A. van Baaren                     Eekweg 4 
Mw. Benthem                                Westronde 7 
Mw. A. Schoneveld-Klein Hulse    Dortherweg 41 
Familie  Jurrius                     Molenweg 8 

 
Bericht van overlijden 
Op 22 mei is op de leeftijd van 84 jaar overleden Herman Albert van 
Essen,  Herman. 
Hij woonde op de Ds. Schakelweg 46 samen met zijn vrouw. 
Op 29 mei is dhr. Bertus Braakhekke overleden op de leeftijd van 79 jaar. 
Hij woonde samen met zijn vrouw op Grooterkamp 29. 
Ook op 29 mei is Hendrik Jan Barink overleden op de leeftijd van 85 jaar. 
Hij woonde samen met zijn vrouw op de Rietdekkerweg 30. 
Op 14 juni is Leonora Abbing-van Toor overleden op de leeftijd van 91 
jaar. Zij woonde op de Borkel, Hoofdstraat 61b. 
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden en we wensen hen sterkte 
met het verlies te verwerken en een plek te geven. 
 

Groeten Jannie Hietbrink 
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In memoriam Bertus Braakhekke 
Bertus Braakhekke werd geboren in Joppe. Al vroeg in zijn jeugd 
verhuisden zijn ouders naar de Joppelaan in Gorssel. Daar bleef hij 
wonen, ook na zijn huwelijk met Rikie; ze trouwden bij zijn ouders in. 
Samen met Rikie kreeg hij twee kinderen: Thea en Erik.  
Toen Bertus’ vader overleed, werd er verbouwd, en bleef zijn moeder bij 
hen inwonen. 
Van beroep was Bertus elektricien. Hij werkte bijna zijn hele werkzame 
leven bij Van Lente; eerst als elektricien, later als projectleider. Hij was 
zorgvuldig en een harde werker. Op zaterdagen werkte hij bij 
Berkenbosch, caravans verkopen. Het leverde hem veel contacten op, 
een extra zakcentje en elk jaar een caravan om mee met vakantie te 
gaan. 
Ook in zijn vrije tijd kluste Bertus graag. Hij hielp de kinderen met 
verbouwingen. Maar net zo goed buren en kennissen konden op hem 
rekenen; vaak samen met zijn broer Joop. Ook als er in de kerk iets te 
klussen was, was hij van de partij; net als met de rommelmarkt; daar was 
hij zeer actief, weer samen met Hans Berkenbosch. 
De grote hobby van Bertus was de muziek. Hij was trouw lid van de 
Harmonie in Gorssel. Naast de muziek hield hij van de gezelligheid. Hij 
ging mee met de reizen en dronk na de repetitie graag een borreltje. 
Contacten waren heel belangrijk voor Bertus. Hij had veel contact met zijn 
familie. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. En hij maakte 
graag een praatje: met buren, op de camping, met mensen die hij kende 
van de muziek, uit de kerk, in het dorp. Ook in de laatste fase van zijn 
leven leefde hij daarvan op. 
We wensen zijn vrouw Rikie, zijn kinderen en kleinkinderen sterkte en 
Gods zegen voor de komende tijd. 

ds. Gertjan de Pender 
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In Memoriam Hendrik Jan Barink 
Henk Barink was de jongste in een gezin van zeven. Hij groeide op op de 
boerderij ’t Senneke op de Gorsselse Enk. Al vroeg hielp hij veel met het 
werk. Toen zijn vader overleed, nam hij de boerderij over. Omdat de 
boerderij te klein was om van te bestaan, werkte hij daarnaast veertig jaar 
lang op de melkfabriek in Eefde. 
In 1983 leerde hij Ria van der Kraan kennen. Het klikte, en in 1985 gingen 
ze samenwonen aan de Rietdekkerweg in Gorssel. Met Ria kreeg hij er 
een gezin bij, eerst kinderen, en al snel ook kleinkinderen. Hij was blij met 
Ria, de kinderen en de kleinkinderen. Met Ria maakte hij tochten met 
paard en menkar, en ging naar tochten en cross-country wedstrijden.  
Met de kleinkinderen maakte hij graag een ritje op de trekker. 
 
Henk was het liefst altijd bezig. Hij was graag in de tuin of op het land.  
Hij deed de dingen graag op de oude, beproefde manier: maaien met de 
zeis, zaaien en oogsten op vaste tijden. Naast het werk in de tuin had hij 
beesten: kalveren, paarden, kippen, konijnen en later een pony. Als het 
werk buiten af was, ging hij graag naar zijn schuurtje. Op de fiets ging hij 
door het dorp, op zoek naar planken of spijkers die nog bruikbaar waren. 
Daar maakte hij onder andere vogelhuisjes van. Veel daarvan verkocht hij 
bij de rommelmarkt van de kerk. 
 
In het dorp was Henk een bekende persoon. Bijna dagelijks was hij in het 
dorp te vinden, op zijn trekker, op de fiets en later op de scootmobiel.  
Hij maakte graag een praatje. En hij stond klaar voor wie een beroep op 
hem deed. Omgekeerd waren er veel die hem hielpen; zeker in de laatste 
jaren, toen zijn gezondheid hem in de steek liet, en hij minder kon. 
We wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods zegen voor 
de komende tijd.  
 

ds. Gertjan de Pender 
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Bericht overlijden Lieke Versluis 
 

Wij ontvingen onderstaand bericht van overlijden en willen dit met u delen. 
 
 
God, 
Draag mij, 
draag mij verder. 
Draag mij verder als mijn dagen vol 
zijn van geleefd leven. 
Draag mij op de dag die niemand kent, 
als men zegt: hoort ze nog,  
ziet hij nog? 
Op de dag dat men hoopt dat we alle 
pijn voorbij zijn. 
De laatste dag die de eerste dag zal zijn 
om door U gezien te worden,  
van aangezicht tot aangezicht. 
De eerste dag om door U gekend te 
worden 
bij voor- en achternaam, 
om door U ontvangen te worden 
in het Eeuwige Licht. 
Draag mij verder 
waar U alleen nog dragen kunt. 
 
 
 
 
 
 
Lieke Versluis was zeer geliefd als onze kerkelijk werker.  
Wij zien haar nog zo door het dorp fietsen!  
Ons medeleven gaat uit naar Stephan, haar kinderen en kleinkinderen.  

Redactie Kerkespraak 
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Havekesdienst 
 
 

 
 

Beste mensen, bijgaand een kleine impressie. 
 
Wat hebben we weer een mooie openluchtdienst achter de rug. We 
hebben al meerdere positieve reacties gehoord. Ondanks de hitte heb ik 
niet veel mensen horen klagen.  
Gertjan de Pender en Willem Achtereekte hadden het thema “Moeder”  
mooi in elkaar zitten. Samenwerking ging heel goed. 
 
Het was fijn om allemaal samen te werken, de protestantse kerken vanuit 
de vroegere Gorsselse gemeenten en de RK GG Maria ten 
Hemelopneming te Joppe. 
 
Mooie muziek van Juliana en zang door het parochiekoor met aanvulling 
van enkele goede zangers en zangeressen. Leuk dat er wel 5 kinderen 
waren bij de kindernevendienst. 
Ook het geluid was goed. 
Het was prachtig geregeld met alle parasols her en der vandaan en de 
partytent ook erg handig. 
Ook de paraplu's van de fam. Von Wedel werden dankbaar gebruikt. 
 
We hadden een kleine 300 stoelen staan was de laatste telling. 
Bijna alle stoelen bezet en er zaten er ook nog wat op de bankjes. 
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Dus een royaal aantal bezoekers! 
GEWELDIG! 
 
Prachtige opbrengst van de collectegelden voor Boodschappen delen, 
contant, bonnen en munten 
Totaal  982,98 euro.  
En in de onkostenpot zat ook een mooi bedrag van 471,65 euro. 
 
Ook de koffie was weer lekker en de mensen waren gezellig aan het  
‘ontmoeten’. We kunnen weer terugkijken op een mooie dag. 
 
Voor mij een prachtige afsluiting van alle Havekediensten. 
Ik ga stoppen met het trekken van de kar en geef het stokje door aan 
Marinus Regelink. 
Dit jaar heeft hij alvast meegedraaid en gesnuffeld aan het voorbereiden. 
Het ging goed en ik laat het los na bijna 20 jaar georganiseer! 
 
Ik wens Marinus heel veel succes en net zoveel plezier in de toekomst 
met de Havekediensten als ik er altijd aan beleefd heb. We hebben het 
met elkaar gedaan als groep. Allemaal bedankt! 
 
Inmiddels hebben we ook een reactie gehad van Grace Molegraaf. 
Die wil ik graag met u delen.  
 
Als jullie dit in de kerkbladen publiceren, wil je onze dank er dan bijzetten. 
 
GEWELDIG !!! 
Daar kunnen we  een hele tijd mee vooruit. We kijken iedere week naar : 
wat moeten we bijkopen en kan dat. Het is al eens voorgekomen dat we 
moesten zeggen : sorry we hebben maar weinig  gekregen - u mag 
vandaag maar 6 dingen meenemen (normaal 10). 
Dat hoeft voorlopig niet meer.  HEEL FIJN.  
HEEL HARTELIJK DANK AAN ALLE GOEDE GEVERS/STERS  EN 
DANK AAN DE ORGANISATIE DIE ONS OP DEZE MANIER HEEFT 
GEHOLPEN.  
 
Dank je wel.  
Hartelijke groet, 

Jannie Zoerink 
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Afscheid van Bernard van Dijk 
Op zondagmorgen 18 juni 2023 is na de dienst in de kerk van Gorssel 
aandacht besteed aan het vertrek van Bernard van Dijk als koster-
beheerder per 1 juli aanstaande.  Bernard is in 2015 begonnen als koster 
in Gorssel. Na de verbouwing is hij steeds meer koster-beheerder 
geworden door de verhuur van de zalen.   
Vol enthousiasme en met veel energie heeft hij vele huurders mogen 
ontvangen onder andere de yoga, een paar koren, de schildersclub, de 
bridge, maar ook grote bijeenkomsten zoals exposities en het 
stembureau.  Daarnaast de vele kerkelijke vergaderingen en de 
herdertjestocht.  
Henk Datema bedankte Bernard voor de fijne en goede samenwerking en 
overhandigde een boeket bloemen en een dinerbon.  

 
Wijntje Willems gaf duidelijk 
aan Bernard te zullen gaan 
missen.  
Samen met de vrijwilligers 
hebben ze naast het werk veel 
plezier en veel gelachen met 
elkaar.  
Een foto van de vrijwilligers 
werd door Wijntje overhandigd 
en een cadeau om met zijn 
gezin te gaan eten.  
Tot slot bedankte Bernard een 
ieder voor de fijne tijd die hij 
als koster-beheerder heeft 
gehad. 
Bernard heel veel succes als 
beheerder van het dorpshuis 
in Harfsen. 
 

Henk Datema, voorzitter 
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Collecte doelen diaconie, juli en augustus 2023 
Voor alle collecten geldt,  u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL RABO 79 03223 00 630  t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Eefde, of: 
NL RABO 37 03223 59 392  t.n.v. Diaconie  Prot Gem. Gorssel/Epse, of: 
Kerk in Actie NL 89  ABNA  0457 457 457, met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 2 juli Kerk in Actie Werelddiaconaat: Indonesië 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste 
gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar 
andere Indonesische provincies of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld 
Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze 
onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. 
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet 
economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt  
pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 
 
Zondag 9 juli Plaatselijke diaconie 
Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. 
Driekwart van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn geraakt.  
Onze diaconieën volgen grotendeels de landelijke richtlijnen van Kerk in 
Actie. Daarnaast steunen ze structureel de Voedselbank in Zutphen en 
geven ze jaarlijks een vast bedrag aan de ISBN. Daar is de laatste jaren 
aandacht voor statushouders bij gekomen en recent de actie 
‘boodschappen delen’. Ook komen er in de loop van het jaar altijd 
onverwachte situaties op ons pad die ook om financiële steun vragen.  
En natuurlijk hebben we onze ‘eigen’ activiteiten: kerkleden die worden 
bezocht of uitgenodigd voor een dagje uit of een feestje in de kerk. Voor al 
deze activiteiten hebben de diaconieën een eigen begroting en daarvoor  
wordt vandaag uw bijdrage gevraagd. 
 
Zondag 16 juli Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Omzien naar 
gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien.  
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan herstel.  
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Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien 
naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 
detentie, maar ook  
een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
 
Zondag 23 juli Diaconaal quotum 
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor regionaal en 
landelijk diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal 
niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en 
bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk 
mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en  
juridische zaken. 
 
Zondag 30 juli UAF studiefonds asielzoekers 
Laat kennis en talent tot bloei komen - De kracht van vluchtelingen 
Al 75 jaar zet UAF, het oudste hulpfonds voor asielzoekers in Nederland,  
zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en 
voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We zijn ervan 
overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in 
Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. 
 
Zondag 6 Augustus: De Hassinkhof Gorssel 
De Hassinkhof in Gorssel biedt ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. De mensen kunnen er logeren, dagbesteding 
ontvangen, er is een leer en werk gelegenheid, mensen kunnen er wonen. 
De Hassinkhof valt onder de Stichting Philadelphia. 
De Missie en Visie van Philadelphia: om een goed zorgverlener te zijn 
moet jij je in een ander kunnen verplaatsen. De visie is daarom vanuit een 
ander verwoord. De zorg en ondersteuningsbehoefte die daaruit naar 
voren komt geeft richting aan denken en doen. Zo vormt de visie het 
uitgangspunt voor ons gedrag en onze communicatie. De opbrengst van  
deze collecte is bedoeld om wat extra’s te doen voor de bewoners. 
 
Zondag 13 Augustus: Plaatselijke Diaconie 
Armoede bestrijden is de kerntaak van de diaconie, driekwart van de 
diaconieën van de Protestante kerk in Nederland ondersteunt mensen die 
financieel in de knel zijn geraakt.  
Onze diaconieën volgen grotendeels de landelijke richtlijnen ven Kerk in 
Actie. Daarnaast steunt ze structureel de Voedselbank in Zutphen en 
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geven ze jaarlijks een vast bedrag aan de ISBN en een aantal plaatselijke 
doelen. Daar is de laatste jaren aandacht voor vluchtelingen/  
statushouders bij gekomen en recent de actie ” boodschappen delen”. 
Ook komen er in de loop van het jaar altijd onverwachte situaties op ons 
pad die ook om financiële steun vragen. 
En natuurlijk hebben we onze eigen activiteiten: Kerkleden die bezocht 
worden of uitgenodigd voor een dagje uit. Voor al deze activiteiten hebben 
de diaconieën een eigen begroting , en daarvoor wordt vandaag uw 
bijdrage gevraagd. 
 
Zondag 20 augustus: Stichting Okero 
De stichting Okero is in 1998 opgericht door Mariko van Vemde, destijds 
studente uit Gorssel. Het doel van de stichting is een aantal weeskinderen 
uit Kisii, in het westen van Kenia de kans te bieden om goed onderwijs  te 
volgen. Dit bevat het traject van basisschool tot en met een gerichte 
beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit mogelijk te maken  
wordt er vanuit de stichting financiële steun gegeven voor scholing en 
studie maar ook voor bijkomende kosten, zoals medische verzorging, 
studieboeken en schooluniformen. Ook zijn er contacten met Kissii 
“Speciaalschool”, dit is een lagere school voor gehandicapte kinderen  
met meer dan 100 leerlingen. Daar worden onderhoudsprojecten 
bekostigd die niet door de overheid worden betaald. De belangrijke bron 
van inkomsten is een groep van trouwe donateurs. Zie ook    
www.Okero.nl. 
 
Zondag 27 augustus  Project Oeganda. Goed boeren in een lastig 
klimaat. 
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
boer of boerin te zijn.  
De regen wordt steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaat 
verandering.  
Boerinnen en boeren weten niet goed wanneer ze moeten planten. Soms 
valt er te weinig regen, dan weer teveel met overstromingen tot gevolg. 
Dan is er weinig te oogsten.  
De Anglicaanse kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd 
van het dagelijks bestaan. 
 

Alle collecten worden warm aanbevolen. 
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Boodschappen delen –  
Maak er een gewoonte van                
Wat was het een prachtige dienst op 11 juni in het Haveke.! 
En wat was het heet! En wat is er een prachtig bedrag gegeven in de 
collecte!  Heel, heel hartelijk dank daarvoor. Wat gaan we daarmee doen?  

We gaan het gebruiken om de boodschappen op de 
plank aan te vullen. Er komen tot nu toe 10 – 15 “ 
klanten” per keer. Niet iedereen komt iedere week.  
We proberen hen 10 boodschappen mee te geven. 
Dan zoeken ze altijd naar dingen die ze graag 
hebben – olie, bloem, kikkererwten in een zakje, 
linzen in een zakje, waspoeder, suiker, 
limonadesiroop, grote macaroni (penne) of spaghetti. 
Geen dingen met vlees voor de meesten.  
Ontbijtgranen gaan ook slecht. Ze eten geen pap, 

maar brood. En dat hebben we niet.  
Op het eerste gezicht een beetje rare dingen misschien. Dat komt omdat 
we best veel Nederlandse klanten hebben van buitenlandse afkomst. Die 
eten andere dingen en maken de gerechten anders klaar.  
Ze zijn niet gewend aan luxe potten en blikjes kant en klaar. Zelf koken 
van bonen en linzen, met eigen kruiden.  
De vrouwen werken ook meestal niet buitenshuis, omdat ze niet 
voldoende Nederlands spreken – dat is een moeilijke taal voor mensen 
boven de 40. Ze zijn gewend aan koken en bakken. Daarom veel olie en 
meel. En die kleine doosjes rare rijst .. wat moet je daar eigenlijk mee?  
Misschien kunnen we in de toekomst wel eens een kookmiddag 
organiseren. 10 van zulke klanten betekent dan: 10 flessen olie, 10 
pakken meel, 10 zakken kikkererwten, 10 dozen waspoeder, 10 …..  op 
de plank. Dat maak je niet allemaal in 1 week op, dus hebben we de 
boodschappen ingedeeld: 1e en 3e week – olie, meel, linzen,... ; 4e week – 
waspoeder, shampoo, koffie, suiker, altijd: pasta(groot), thee, jam, vis in 
blik (olie!) 
En dat kunnen we nu mooi aanvullen tot 10 producten op de plank, anders 
moeten we de laatste klanten “nee” verkopen. Aanvullen – niet alles 
kopen, dan is het geld zo op.  
Dus we gaan gewoon door:  BOODSCHAPPEN DELEN – MAAK ER EEN 
GEWOONTE VAN. Iedere week 1of 2 boodschappen extra.  
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Inleveren: zondag in de kerk, maandag van 18.30 – 19.30 in de Brink, 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Brink (met een gratis kopje thee). 
(niet voor de deur zetten svp – in de zomer is er vaak niemand).  
En wat we overhouden brengen we naar de voedselbank.  
U kunt ook een doos krijgen en die vullen. Als hij vol is de doos brengen of 
ons mailen, dan komt iemand hem ophalen. -  
boodschappendelengorssel@gmail.com  Dank u wel.  
 

In gesprek met...... 
Ondergetekende is op bezoek geweest bij Joset van Leeuwen, 
echtgenote van ds. Gertjan de Pender, om ook haar in onze gemeente 
welkom te heten. 
Joset is geboren in Almelo, in een gezin, waarbij de ouders, wat geloof 
betreft, de één rooms katholiek is en de ander protestant. Joset heeft 
gekozen voor de katholieke traditie. Zij heeft een broer en een zus. 
Zij heeft de VWO opleiding gedaan en is daarna theologie in Utrecht gaan 
studeren. 
Hier hebben Joset en Gertjan elkaar ontmoet. Zij zaten bij hetzelfde 
dispuut, kregen een relatie en zijn in 2006 getrouwd.  
Joset heeft 14 jaar in de katholieke kerken van Culemborg en Arnhem als 
pastoraal werker gewerkt. Daarna is zij als geestelijk verzorger drie dagen 
in de week in verpleeghuis Sint Joseph in Deventer aan de slag gegaan. 
Daar heeft zij het erg naar haar zin. 
Drie jaar geleden hebben zij een tweeling gekregen, Jan Jacob en 
Annelieke. De laatste tien jaar hebben zij in Varsseveld gewoond, waar 
Gertjan verbonden was als predikant van de protestantse gemeente.   
Joset zat in Varsseveld in het bestuur van het Kulturhus als vrijwilliger. 
Op mijn vraag hoe het haar in Eefde bevalt, antwoordt Joset, dat zij 
natuurlijk moest wennen, maar dat zij het heel fijn vindt om hier te wonen.  
Zowel in de pastorie als in deze omgeving. Ook de gemeente in 
Gorssel/Epse hoort er helemaal bij. Het contact met de gemeenteleden 
vindt zij fijn.  In beide dorpen ervaart zij een vriendelijke en open 
gemeente. 
Zij en Gertjan houden erg van wandelen. Lange afstandswandelingen in 
Nederland, evenals het wandelen in de bergen. Verder zijn zij beiden 
raskampeerders. 
Namens de ‘samen op weg gemeente’ Gorssel/Epse en Eefde wens ik 
haar, Gertjan en de kinderen een heel goede en gezegende tijd toe. 

Lyda te Linde-Holtman 

mailto:boodschappendelengorssel@gmail.com
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Open tafel in de Brink 
Binnenkort hopen wij u weer te ontmoeten bij de “Open Tafel” 
in  “de Brink” naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. 
Voor een gezellig samenzijn voor, tijdens en na het eten. 
Komt U dan ook?  
 
Op  woensdag 12 juli 2023 serveren wij voor u een heerlijke maaltijd. 
U bent dan van harte welkom vanaf 17.15 uur, we beginnen om 17.30 uur. 
U krijgt twee consumpties, een heerlijk 3 gangen menu en koffie of thee 
na. 
 
U kunt zich aanmelden via de intekenlijst die op het mededelingenbord  
hangt in  “de Brink” of telefonisch  ( graag voor 8 juli) bij: 

• Mimi Bokking                 (0575-491789)   of  

• Lippie van der Steege   (0575-492878) 
 

Tot ziens.Jannie, Lippie en Joke   –  Taakgroep Diaconie 

 
De Herdertjestocht..... nu al? 
Ja! Na 10 jaar trouwe dienst is een 
deel van onze 1000 glazen potjes  
aan vervanging toe. En een 
Herdertjestocht zonder die prachtige   
verlichting met waxinelichtjes is 
onbestaanbaar. 
 
Daarom doen we nu al een oproep aan u: wilt u glazen potten voor ons  
bewaren? Formaat: iets groter dan een jampotje. Dus appelmoes- en  
rodekoolpotten zijn prima voor dit doel.  
 
In het najaar zullen we datum, tijd en plaats noemen om de verzamelde  
hoeveelheid bij ons in te leveren. Zo hebben u en wij nog de hele zomer  
en herfst de tijd, om in december (de 23 ste ) weer een fonkelende  
Herdertjestocht te realiseren.  
 
Onze hartelijke dank! 

De werkgroep Herdertjestocht Gorssel/Epse  
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Predikant: Ds. G.J. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefdedependergertjan@gmail.com 

Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: vacature 
 
Secretaris: Ava van Baaren secretaris@pg-gorsselepse.nl 
  
  
Contactpersonen taakgroepen 
Diaconie: Jan van Putten  0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO)  NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. boodschappen delen               NL 62 RABO 0343.9832.49 
Beheer(algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 

mailto:dependergertjan@gmail.com
mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:p
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl
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Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 

 
 
 
 
 

 
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op   
www.kerkdienstgemist.nl    
  
 
 
Koster 
Gorssel:  06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 8 verschijnt op donderdag 31 augustus 2023.   
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 23 augustus 
2023) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 9 verschijnt op donderdag 28 september 2023.  
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 

http://www.pg-gorsselepse.nl/
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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