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Laten we proosten 
Op het leven 
Laat het leven je omarmen 
Sla je armen om de liefste 
Want de liefste, dat ben jij 
 
Want het lijkt wel of we allemaal vergeten zijn 
Hoe je lachen moet 
Het lijkt wel of wij mensen niet meer weten hoe je zingt 
En hoe je danst, hoe je bemint 
 
Sluit de rijen  
Pak de handen 
Pak de handen van die ander 
Want de ander, hoort erbij 
Zoals jij hoort, bij jou en mij 
 
Guus Meeuwis  
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Kerkdiensten 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
Zondag 3 september 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. Van den Dries 
De eerste collecte is bestemd voor KIA werelddiaconaat Israël en de 
tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente.. 
 
Zaterdag 9 september om 16.00 uur dienst in de Borkel 
 

Zaterdag 9 september 2023 - Start startweekend om 13.30 uur Eefde 
Zondag 10 september 2023  - Startdienst 

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender, cantorij Gorssel enEefde 
De eerste collecte is bestemd voor Jan Brandhof en de tweede collecte 
voor orgelfonds. 

 
Zondag 17 september 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. Bochanen 
De eerste collecte is bestemd voor  War Child en de tweede collecte voor 
onderhoud gebouwen. 

 
Zaterdag 23 september om 16.00 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 24 september 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor KIA werelddiaconaat Myanmar en de 
tweede collecte voor verwarming gebouwen. 
 

Agenda 
Za/zo 8/9 sep  Startweekend (programma blz. 19/20) 
Zo. 24 sep 11.00 uur Gemeentegesprek 
Ma. 25 sep 14.00 uur “In gesprek over dat wat ons raakt….” 
Wo. 27 sep 17.30 uur Open tafel, de Brink Gorssel 
Za. 7 okt 10.00 uur Najaarsmarkt, kerk en de Brink Gorssel 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Op weg tussen bos en rivier - 7 
 
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Maandag 17 juli, Eefde, Gorssel en Driebergen 
De ochtend begint, zoals gewoonlijk op maandag, met het lezen van de 
tekst voor de komende zondag. Ik laat de tekst op me inwerken, en schrijf 
eerste gedachten en vragen op. Het helpt mij om zo vroeg met de 
voorbereiding voor de zondag te beginnen: zo kan de tekst door mij heen 
gaan, en heeft de viering de tijd om te ontstaan, om ‘geboren te worden’. 
 
’s Middags staat er een huisbezoek in Gorssel, een stukje waar ik nog niet 
eerder geweest ben. Daarna rijd ik door naar Driebergen voor een etentje 
met mijn ouders en zus en broer, voor het eerst in jaren dat we met zijn 
vijven bij elkaar zijn. 
 
Dinsdag 18 juli, Gorssel en Warnsveld 
Deze middag heb ik een afspraak voor een huisbezoek in Gorssel. Het is 
een mooi fietstochtje, de Lindeboomweg is me al zeer vertrouwd.  
 
Als ik terugkom, zie ik dat ik een voicemailbericht heb. Het blijkt dat een 
gemeentelid uit Gorssel op sterven ligt, Jo van Kleunen. Als ik aankom bij 
het huis in Warnsveld waar zij verblijft, blijkt ze al niet meer aanspreekbaar. 
Dat heb ik vaker meegemaakt. De ervaring heeft mij geleerd, om er toch 
maar bij te gaan zitten. Ik laat weten dat ik er ben en wacht. Als er na een 
tijdje nog geen reactie komt, lees ik een stukje uit de bijbel en spreek een 
gebed uit. Dan geef ik haar de zegen. Of het aankomt, weet ik niet. Maar ik 
hecht aan deze eenvoudige rituelen, zeker omdat ik vermoed dat zij dit 
graag had gewild.  
 
’s Avonds heb ik een afspraak in het buitengebied van Gorssel. Ik word 
hartelijk ontvangen, en ook tijdens het gesprek is er uitgebreide en oprechte 
interesse in mijn verhaal. Toen ik net predikant was, voelde ik me daar nog 
weleens bezwaard over. ‘Ik kom voor jou’, dacht ik dan. Inmiddels ben ik 
daar gemakkelijker in geworden. Geloven is ontvangen en geven. En juist 
in het delen is God er, daar ben ik van overtuigd. Dankbaar fiets ik in het 
donker weer naar huis. 
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Donderdag 20 juli, Eefde 
De middag bestaat vandaag uit brainstormen. Eerst over de startzondag, 
daarna over catechese. De bijeenkomsten geven mij veel energie. Zo zit ik 
in elkaar: als ik in mijn eentje dingen moet bedenken, dan kost het me veel 
moeite. Als ik samen met anderen dingen bedenk, dan gaat het stromen. 
 
’s Avonds is er in de Goedhartkamer een vergadering over het 
startweekend. We zitten met een tafel vol. Voor mij is het de eerste keer dat 
ik bij het startweekend betrokken ben, dus ik ben nog wat zoekende. Maar 
gaandeweg worden de ideeën concreter en krijgt het programma gestalte. 
 
Zondag 23 juli, Eefde 
Vandaag de laatste dienst voor mijn vakantie. Ondanks de zomer is de kerk 
goed gevuld. Als de zegen is uitgesproken, het Amen heeft geklonken, de 
laatste gesprekjes zijn gevoerd en ik mijn spullen inpak om naar huis te 
lopen, is het werk voor de eerstvolgende drie weken gedaan. 
 
Maandag 14 augustus, Eefde en Deventer 
De eerste dag na de vakantie bestaat, zoals gewoonlijk, uit ‘puinruimen.’ 
Kijken wat de mailbox de afgelopen weken heeft opgeleverd; informeren 
wat er op pastoraal gebied de afgelopen weken is gebeurd. En vooral 
vooruit kijken naar wat er voor de komende periode op de planning staat. 
Pas als er overzicht is, kan het werk echt beginnen. 
 
Nadat ik een start heb gemaakt, krijg ik aan het begin van de middag een 
bericht dat een gemeentelid uit Epse is opgenomen in het Deventer 
ziekenhuis. Omdat zij waarschijnlijk een dag later al naar een verpleeghuis 
zal gaan, besluit ik om gelijk te gaan. Ik stap in de auto, en rijd naar 
Deventer om haar te bezoeken. Een dag eerder heb ik al gehoord over een 
andere opname, en het lukt om ook die persoon te spreken. Een vliegende 
start van het werk. 
 
Donderdag 17 augustus, Eefde en Harfsen 
Vanmorgen is er een vergadering van de commissie pastoraat in Eefde. Na 
de drukte van de dagen ervoor, die erg rommelig waren vanwege een 
uitvaart die eerst wel, en daarna toch weer niet doorging, is het heerlijk om 
weer even met het ‘gewone’ gemeentewerk bezig te zijn. Rondom de 
vergadering lukt het ook nog om een eerste concept van de preek te 
schrijven. 
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De avond bestaat uit een gesprek met de kerkenraad van Harfsen. De 
predikant van Harfsen is vanwege ziekte voor langere tijd uit de roulatie, en 
ik ben gevraagd om de kerkenraad als consulent te ondersteunen. Ik ben 
nog nooit in Harfsen geweest, en de navigatie stuurt mij tot mijn verrassing 
over de Dortherdijk. Op goed geluk rijd ik naar het centrum van het dorp; en 
net als ik denk dat ik het adres moet gaan opzoeken, zie ik dat ik bij de kerk 
ben aangeland.  
 
In het zaaltje tref ik een kleine, maar gemotiveerde kerkenraad. Er zijn 
zorgen, maar ook lichtpunten. Maar bovenal proef ik tussen de regels door 
een niet uitgesproken geloof: geloof in de kerk; geloof in het dorp, de 
gemeenschap van Harfsen; en geloof in de God die kerk en gemeenschap 
draagt. Met genoeg stof tot nadenken rijd ik door het donker weer naar huis. 

 
Gertjan de Pender 

 
 
 

Rubriek Meeleven 
 
Met een groet van ons allen zijn bloemen en kaarten naar de volgende 
gemeenteleden gebracht.  
 
Dhr J. Dommerholt    Lochemseweg 67  90 jaar 
Dhr. H.W Peters   Gorsselse Enkweg 3 90 jaar 
Dhr. H. Woertman   Kloosterweg 8 
Hr. en Mw. Kappers-Wikkering Joppelaan 12  60 jarig huwelijk 
Mw. M. Schot-Dietz   Wiltinkhof 13 
Mw. H.J. Braakhekke-Lamberts   Grooterkamp 29 
Mw. V. Prins-van den Berg  Poststraat 2  90 jaar 
Mw. Z. Palm-Scholten  Haerkamp 60  
 
Bericht van overlijden. 
Op 19 juli is mevrouw Jobje Cornelia van Kleunen-Jansen overleden op de 
leeftijd van 89 jaar. Zij woonde Nijverheidstraat 16. Ons medeleven gaat uit 
naar familie van Kleunen en we wensen hen sterkte met het verlies van 
moeder en oma te verwerken. 

 
Jannie Hietbrink 
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Gemeentevergadering 25 juni, in de Ontmoetingskerk  
 
Vanwege het warme weer beginnen we het overleg meteen na de 
kerkdienst zonder eerst koffie te drinken zoals we gewend zijn. Wel krijgen 
we een heerlijk bekertje fris. 
 
Bolina Aalderink legt meteen al een flinke uitdaging neer voor de 
gemeenteleden van Eefde. De kerkenraad van Eefde zit per 1 september 
zonder ouderling-kerkrentmeester. Eigenlijk zijn er twee nodig. Zij 
benadrukt dat het gaat om een verantwoordelijkheid van ons samen en 
vraagt de gemeenteleden om erover na te denken of men deze taak of een 
deel ervan op zich zou willen nemen of dat men iemand anders weet die dit 
zou kunnen doen. Het is ook mogelijk om zich aan te melden om alleen 
administratieve taken te doen en geen vergaderingen bij te wonen. 
 
Verder spreekt Bolina over de samenwerking tussen beide gemeenten. Het 
samen vieren bevalt heel goed en is voor Gertjan ook fijn. Ook het samen 
vergaderen gaat goed. 
 
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd hoe zij de samenwerking en de 
gezamenlijke diensten ervaren. Daaruit komt naar voren dat men tevreden 
is. Wel dient er nog een en ander te gebeuren zoals met de verschillen in 
liturgie, zo brengt een gemeentelid naar voren. Daarmee is men binnen de 
kerkenraad en commissie Vieren al bezig. Een ander gemeentelid zou het 
fijn vinden als er orgelmuziek klinkt bij het binnenkomen van de kerk in 
plaats van pianomuziek. Dit geluid hoort zij van meer mensen. Hier wordt 
aan toegevoegd dat het ook fijn zou zijn als het een beetje stil is als er 
muziek gespeeld wordt voor de dienst. De muziek is namelijk bedoeld om 
je te helpen bij de voorbereiding op de dienst. 
 
Naar aanleiding van de advertentie waarin een koster wordt gevraagd, wil 
men weten of deze functie bezoldigd of onbezoldigd is en voor hoeveel uur. 
Het gaat om een betaalde functie voor 20 tot 24 uur. Men vraagt of de 
advertentie nog een keer duidelijker in de kerkbladen kan komen. Tot nu 
toe heeft men niemand kunnen vinden, zo vertelt Henk Datema. Het 
College van Kerkrentmeesters komt er bij de kerkenraad op terug wat men 
nu gaat doen. 
 
 



- 7 - 

 

 

Eduard Groen geeft aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
werving van de kerkelijk werker. Er waren een aantal reacties, waarna twee 
kandidaten zijn uitgenodigd. Men is nu nog met één kandidaat in gesprek. 
Dit lijkt goed te gaan. Deze kandidaat heeft het voorstel gedaan om niet 
meteen als kerkelijk werker aan de slag te gaan, maar eerst onderzoek te 
doen wat er kan in de drie dorpen en dan te kijken of hij het gaat doen of 
dat het beter door iemand anders gedaan kan worden. Het onderzoek gaat 
niet over het benodigde aantal uren. Dat aantal staat al vast. Het gaat om 
een kerkelijk werker voor 50%. 
 
De bijeenkomst vanochtend duurt kort, zodat men tijdig weer naar huis kan 
voordat het te warm wordt. 
 
Namens de kerkenraad, 

Gera Janssen-Ebbekink 
 
 
 

Nieuws van de kerkenraad 
 
De KR-leden uit Gorsse/Epse moeten al wat eerder in De Brink zijn voor de 
kerkenraadsvergadering van 28 juni omdat zij de jaarrekening 2022 van 
hun gemeente moeten vaststellen. Henk Datema meldt in de rondvraag dat 
de jaarrekening is vastgesteld. De jaarrekening van Eefde is nog niet 
gereed. Daarom hoeven de Eefdenaren pas om half acht aanwezig te zijn. 
Bolina opent dan de gezamenlijke vergadering met een stukje over samen 
bouwen, ‘Schouder aan schouder’. Het gaat over de herbouw van 
Jeruzalem, schouder aan schouder werken tot eer van God. Ze leest ook 
het daarbij behorende Nehemia 2:12. 
 
Uit het moderamen komt het bericht dat onze gemeenten in het weekend 
van 16 en 17 september twee buitenlandse theologiestudenten op bezoek 
krijgen. In het kader van het programma Bridging Gaps doen buitenlandse 
theologiestudenten drie maanden een studieprogramma in Amsterdam. 
Twee aan twee gaan ze ook naar gemeenten om te kijken hoe het daar 
gaat. Zo ook bij ons. U zult hierover nog nader geïnformeerd worden. 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft een aantal opties onderzocht om 
digitaal te collecteren. De optie van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer 
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(SKG) leek de meest praktische. Daarom krijgen we nu een presentatie van 
de Appostel app. Het digitaal collecteren in en buiten de kerkdiensten is 
maar een onderdeel van de mogelijkheden, zo blijkt. Daarnaast zijn digitale 
informatievoorziening, digitale communicatie en digitale Actie Kerkbalans 
onder andere een optie. Het duizelt ons van alle informatie die we in korte 
tijd krijgen. Het hoeft gelukkig niet allemaal tegelijk in gebruik te worden 
genomen en we kunnen ook kiezen wat we wel of niet doen. Aangegeven 
wordt dat het ook voor oudere gemeenteleden prima werkt als het goed 
geïntroduceerd wordt. Met drie klikken kun je doneren! Dit kan gewoon thuis 
voor of na de dienst. In de dienst is er dan geen collecte meer maar wel een 
aandachtmoment voor de collectedoelen. Uit ervaring is gebleken dat 
digitaal collecteren meer geld oplevert en tijdsbesparing geeft. Het College 
van Kerkrentmeesters gaat een en ander verder uitwerken. In principe gaan 
we met SKG in zee. 
 
Dolly Thiemann stopt per 1 september als penningmeester/ 
kerkrentmeester. Een groot probleem omdat er dan in Eefde helemaal geen 
ouderling-kerkrentmeester meer is. Eigenlijk zijn er twee nieuwe mensen 
nodig. 
 
Een groepje bestaande uit Gertjan de Pender, Henk Datema, Hans Lodder 
en Henriëtte Groeneveld heeft een concept Missie en Visie opgesteld, die 
– zeer gecomprimeerd – is gebaseerd op het eindrapport 
Toekomstverkenning Eefde en Gorssel/Epse van de stuurgroep uit 2019. 
De kerkenraad is akkoord gegaan met het concept. Op termijn vormt de 
Missie en Visie het uitgangspunt voor het beleidsplan van onze gemeenten 
en de jaarplannen van de commissies. De Missie en Visie zal in een 
volgend gemeenteoverleg in september aan de orde komen met de vragen 
of de gemeente zich in grote lijnen hierin kan vinden en hoe we hiermee 
aan de slag kunnen gaan. 
 
De commissie Vieren wil in plaats van ‘Avondmaal’ de benaming ‘Maaltijd 
van de Heer’ gaan gebruiken. Daar stemt de kerkenraad mee in. De 
kerkenraad heeft verder ingestemd met twee andere voorstellen van de 
commissie Vieren, namelijk om naar de frequentie van 10 maal per jaar een 
Maaltijd van de Heer viering te gaan in 2024 en om in het rooster van 
volgend jaar vijf andersoortige vieringen in te plannen inclusief de 
startzondag. 
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De kerkenraad is ook akkoord gegaan met het voorstel van de kandidaat 
kerkelijk werker om eerst een halfjaar als zzp-er onderzoek te doen in de 
dorpen. Daarna komt de kerkelijk werker voor 2,5 jaar in loondienst. 
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering is verder een aantal 
kerkordewijzigingen akkoord bevonden, onder andere over het aanvragen 
van VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor vrijwilligers en het 
instellen van een vertrouwenspersoon in verband met de ‘veilige kerk’ en 
dat predikanten uit andere kerkgenootschappen makkelijker kunnen 
overstappen naar de PKN en omgekeerd. 
 
In de rondvraag komt nog aan de orde dat de kerkklokken al een tijdje niet 
meer slaan bij de uren. Voor wie de klokken gemist heeft: er wordt aan 
gewerkt. 
 
Een ander probleem in Eefde komt tot slot ook aan de orde in de rondvraag: 
het faillissement van Het hart. Het gebouw is niet failliet. De kerkenraad 
vraagt of men vanuit de commissie Kerk en Dorp iemand wil afvaardigen 
naar de groep die gaat overleggen over mogelijkheden die er zijn om de 
dorpshuisfunctie van Het hart te behouden.  
 
Ondanks de presentatie van de Appostel app die wat lang duurde en de 
veelheid aan agendapunten is het toch gelukt om ongeveer om tien uur de 
vergadering te kunnen beëindigen. Henk leest als afsluiting het verhaal 
‘Rustig slapen’ uit ‘Verhalen van levenskunst’ van Stephan de Jong, de man 
van Lieke Versluis. 
 
Namens de kerkenraad, 

Gera Janssen-Ebbekink 
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Goed nieuws! 
 
Na een korte pauze zijn de leden van de wervingscommissie fanatiek aan 
het werk gegaan. Er bleek immers weer financiële ruimte voor het werven 
van een kerkelijk werker te zijn. En ook nu boekt de commissie vlot succes: 
na gesprekken met aanvankelijk vier kandidaten is Bastiaan van den Berg 
aangenomen als onze nieuwe kerkelijk werker. Elders in dit nummer stelt 
hij zichzelf uitgebreid voor. 
 
Bastiaan gaat onze gemeenten adviseren over het speerpunt “kerk in de 
dorpen”. Hij zal onderzoeken wat we precies willen en welke mogelijkheden 
er zijn om dit thema vorm te geven. Bastiaan schrijft een plan van aanpak 
voor het eerste half jaar. Hierin zullen onderwerpen als organisatie, rol van 
de gemeenten, communicatie en PR, financiering en randvoorwaarden als 
gebouwen en beschikbare faciliteiten aan de orde komen. 
 
Voor het contact met plaatselijke welzijnsinstellingen en voor advies over 
het benutten van ruimten en faciliteiten wil Bastiaan graag de expertise van 
Anne-Wil Wiggers inzetten. Zij is eigenaar van Studio Lente en actief in 
sociaal-culturele voorzieningen. Momenteel werkt Anne-Wil met PG Twello 
en gemeente Voorst aan een project rond het gebruik van bijgebouwen van 
de kerk. Zij is vertrouwd met de protestantse kerktraditie. Haar inzet valt 
vanzelfsprekend binnen de door Bastiaan begrote uren. 
 
Bastiaan werkt als zzp’er van september 2023 tot en met februari 2024 aan 
het onderzoek en advies. Daarna zal bekeken worden of hij in loondienst 
aanblijft voor de resterende periode van tweeëneenhalf jaar. 
 
De kerkenraden willen de leden van de wervingscommissie - Elisa 
Bruggink, Jannie Hietbrink, Henriëtte Groeneveld, Marleen Gussow, Yolan 
van Laar, Gertjan de Pender, Harry de Vries en Ep van Zeijts - heel hartelijk 
bedanken voor hun inspanningen. Opnieuw is men enthousiast, zorgvuldig 
en doortastend aan het wevingsproces begonnen. Met resultaat: we 
kunnen uitkijken naar de komst en ideeën van Bastiaan! 
 
Gera Ebbekink-Janssen 
Ava van Baaren 
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Bastiaan van den Berg stelt zich voor 
 

Mijn naam is Bastiaan van den Berg. Ik ben 36 
jaar oud en woon met mijn vrouw Anna en 
dochters Guusje (8) en Lotte (6) in Deventer.  
 
Sinds mijn 19e jaar ben ik aan het werk op het 
snijvlak van kerk en samenleving, zoeken naar 
nieuwe wegen voor de christelijke traditie. Ik heb 
dat gedaan in het werken bij Youth for Christ|NL, 
als jeugdwerkadviseur en jeugdwerker in 
verschillende kerken en als programmamaker 
voor het Dominicanenklooster in Zwolle.  
 
 

Afgelopen jaren heb ik gewerkt in musea en bibliotheken, maar ben ik ook 
altijd als freelance theoloog betrokken geweest bij verschillende 
vernieuwende projecten. Dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf injehemd. 
Neem vooral eens een kijkje op injehemd.nl, om kennis te maken met de 
projecten die ik gedaan heb.  
 
De rode draad in mijn werk is dat ik de vragen op tafel probeer te leggen 
die wezenlijk van belang zijn. Dat is ook iets waartoe het christelijke verhaal 
mij uitdaagt. Waar leef ik voor? Waar leven we voor? Hoe kunnen we als 
samenleving elkaar opbouwen en goed voor onszelf zorgen? Hoe ga ik om 
met lijden? Het ruimte maken voor die vragen werkt vaak al helend en ik 
denk dat de kerk zo’n veilige plek zou moeten kunnen zijn waar iedereen 
die vragen kan stellen.  
 
Voor en met jullie ga ik vanaf september 2023 tot en met februari 2024 aan 
de slag om te onderzoeken op welke manier ‘kerk voor het dorp’ het beste 
vorm kan krijgen. Uitgangspunten zijn voor mij: welk verhaal en welke 
unieke punten heb je te delen, welke behoefte is er in de dorpen en waartoe 
worden we vanuit ons geloof opgeroepen in deze lokale situatie?  
 
Ik kan dat niet alleen, dat doe ik graag samen met u, met jou. Dus voel je 
vrij om Anne-Wil of mij in deze periode te benaderen met je ideeën, 
bedenkingen of wat dan ook. Graag tot ziens.  
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Anne-Wil Wiggers stelt zich voor 
 

Mijn naam is Anne-Wil Wiggers. Samen met 
mijn man Erik en onze 4 kinderen Madelief (9), 
Isabel (7), Abel (5) en Roosmarijn (3) woon ik 
in het buitengebied van Heeten. 

  
Ik ben opgegroeid op de boerderij van mijn 
ouders in Den Ham, ben gaan studeren 
(Sociaal Pedagogisch Werk – Windesheim) in 
Zwolle en na mijn studie ben ik gaan reizen en 
beland in Honduras (Centraal Amerika). Daar 
heb ik mij vijf jaar ingezet door een 
gezondheidsproject en een zendingsproject te 
coördineren voor Stichting Circle of Life, 
waarvan ik onderdeel ben. 

  
Na deze bijzondere tijd ben ik na wat omzwervingen met mijn man beland 
in Deventer, waar we er achter kwamen, vooral na de geboorte van onze 
oudste dochter, dat we behoefte hadden aan de ruimte en de vrijheid van 
het platteland. En op die manier belandden we in Heeten. 
 
Ik ben opgegroeid in een conservatief christelijk dorp waar ik elke week met 

mijn ouders, broers en zussen de Hervormde Kerk bezocht (onder lichte 

dwang). Geloven heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven. Het heeft soms 

voor kracht en doorzettingsvermogen gezorgd, maar ook net zo vaak voor 

vragen en twijfel.  

 

De afgelopen 5 jaar heb ik gewerkt als coördinator van een 

arbeidstrainingslocatie genaamd Klein Twello, te Twello. Ik heb deze locatie 

5 jaar geleden opgezet voor organisatie ABC de Cirkel, die mensen 

begeleidt met niet-aangeboren hersenletsel, psychosociale problematiek 

en/of autisme.  
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Mensen met heel verschillende hulpvragen bezoeken Klein Twello voor 

dagbesteding en arbeidstraining. Het was heel bijzonder om een plek te 

creëren waar een ieder, ongeacht opleidingsniveau, ontwikkelingsniveau, 

etnische achtergrond, huidskleur of geloofsovertuiging zich welkom en 

gehoord voelde. En om samen de verbinding met de maatschappij te 

zoeken en samen te werken met verschillende organisaties binnen de 

gemeente Voorst, waaronder PG Twello. 

 

Terwijl ik dit deed hield ik mij hobbymatig bezig met het ontwikkelen van 

interieur en heb ik de opleiding Binnenhuisarchitect gevolgd, en ben ik mijn 

eigen bedrijf gestart genaamd Studio Lente. 

 

Gisteren (20 juli) heb ik afscheid genomen van deze locatie om mij te richten 

op Studio Lente. Met Studio Lente wil ik bijdragen aan “Interieurs met 

Inhoud”.  Dat houdt praktisch in dat ik organisaties (maar ook particulieren) 

begeleid in het ontwikkelen van een verbouw- of interieurplan passend bij 

je identiteit. Ook hierin spreekt het verbinden van mensen en organisatie 

mij enorm aan. Het creëren van een plek die passend is bij je 

persoonlijkheid en/of de identiteit van een organisatie vind ik een heel mooi 

proces. Het brengt een gesprek op gang waarin je onderzoekt wie je als 

organisatie wilt zijn en wat je wilt uitstralen. Want een interieur is zo veel 

meer dan een paar stoelen en een tafel. De plek waar je woont, waar je 

bent én waar je mensen welkom wil heten voelt pas als een thuis wanneer 

dit matcht met wie je bent. En dat wat je uitstraalt bepaalt ook wie je 

aantrekt; met wie je een verbinding aangaat!   

 

Samen met jullie en Bastiaan wil ik dan ook graag onderzoeken wat jullie 

als Kerk voor het Dorp willen uitstralen en hoe jullie een thuis willen creëren 

voor…. wie dan ook?! Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!  
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Collecte diaconie 
 
Voor alle collecten geldt,  u kunt ook zelf een gift overmaken op:  
NL RABO 79 03223 00 630  t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Eefde, of:  
NL RABO 37 03223 59 392  t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Gorssel/Epse, of:  
Kerk in Actie NL 89  ABNA  0457 457 457, met vermelding van datum en 
doel.  
  
Zondag 3 september Kerk in Actie Werelddiaconaat: Israël - Jongeren leren 
meer over mensenrechten in Israël  
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en 
historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma 
leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - 
voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke 
plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of 
asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe 
manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit 
belangrijke werk.   
  
Zondag 10 september Jan Brandhof  
De Stichting Jan Brandhof werd ruim dertig jaar geleden opgericht door 
Jannie en Gerbrand Scherpbier uit Gorssel voor een kleinschalige en door 
de omgeving gedragen woonvorm voor hun dochter Marieke. De stichting 
voorziet in woon-, leef-, werk- en trainingsruimte voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Zorginstelling Philadelphia voorziet in de 
persoonlijke zorg en begeleiding van de bewoners. De bewoners wonen in 
principe zelfstandig en werken overdag. In 2021 zijn de zes appartementen 
van de Jan Brandhof aan de Molenweg gerenoveerd en levensloop-
geschikt gemaakt. Naast de Jan Brandhof heeft de Stichting een tweede 
locatie: de Everdinahof aan de Hoofdstraat in Gorssel. De drie bewoners 
van de Everdinahof ontvangen sinds 2015 begeleiding van medewerkers 
van ZoZijn. In de Everdinahof is ook de winkel Eerlijk Genieten gevestigd 
en de cliënten kunnen werkervaring opdoen in de ijs-, thee- en lunchsalon 
Zo en Nu.   
  
  



- 15 - 

 

 

Zondag 17 september War Child: Samen halen we de oorlog uit een kind  
Maar liefst 230 miljoen kinderen groeien op in gebieden met oorlog en 
gewapende conflicten. Wij zullen ze nooit aan hun lot overlaten, maar 
daarbij hebben we jouw steun heel hard nodig. Doe je mee? Oorlogsgeweld 
heeft enorme impact op kinderen, zichtbaar én onzichtbaar. Wat ze 
meemaken is vaak te gruwelijk om te bevatten. Maar snel ingrijpen maakt 
de kans kleiner dat de gebeurtenissen hun levens bepalen. Door 
psychosociale steun, bescherming en onderwijs te combineren, kun je de 
onzichtbare littekens van oorlog helen. We zien het elke dag in de vele 
landen waar we werken. Ons team van wetenschappelijke onderzoekers 
test, evalueert en verbetert die methodiek voortdurend. We weten dus dat 
het werkt. Juist kinderen hebben de veerkracht om de verschrikkingen van 
oorlog te boven te komen. Maar zij hebben daar wel hulp bij nodig. Helpt u 
ons de oorlog uit een kind te halen?  
  
Zondag 24 september Kerk in Actie Werelddiaconaat: Myanmar - Jonge 
mensen verbeteren de opbrengst uit hun landbouwproductie  
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare 
groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge 
moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de 
gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze 
verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te 
verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een 
menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met 
trainingen en kleinschalige leningen.  
 

Diny Menkveld 
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Staat van baten en lasten over 2022 

 

 Begroting 
2022 

Rekening 
2022 

Rekening 
2021 

Opbrengsten en baten    

Opbrenbgsten onroerende zaken 60.380 63.876 48.849 

Opbrengsten uit rente, dividenden 
en beleggingen 

10.500 14.053 10.360 

Opbrengsten uit stichtingen, kassen 
en fondsen 

10.000 10.000 15.000 

Opbrengsten levend geld 103.300 138.611 134.408 

Opbrengsten uit subsidies en 
bijdragen 

  22.939 

Totaal Baten 184.180 226.540 231.556 

    

Uitgaven en kosten    

Kosten kerkelijke gebouwen excl. 
afschrijvingen 

57.482 65.502 73.483 

Kosten overige niet-kerkelijke 
eigendommen en inventarissen 

 27.847 10.241 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 57.300 31.154 48.012 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten 

11.700 3.960 6.040 

Verplichtingen/bijdragen aan 
andere orgaisaties 

8.390 9.301 9.038 

Salarissen en vergoedingen 39.900 50.504 46.318 

Kosten beheer, administratie en 
archief 

14.900 16.718 16.360 

Rentelasten/bankkosten 4.500 7.763 6.827 

Totaal lasten 194.172 212.749 216.319 

    

Operationeel resultaat -9.992 13.791 15.237 

    

Incidentele baten en lasten    

Incidentele baten en lasten  463.648 84.052 

    

Resultaat -9.992 477.439 99.290 
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Toelichting op de vereenvoudigde Staat van baten en lasten: 
 
Het operationele resultaat (het resultaat uit onze normale activiteiten) 2021 
en 2022 zijn bijna gelijk aan elkaar.  Echter het verschil in resultaat na de 
incidentele baten en lasten is groot. Een positief resultaat 2022 van 
€477.439 tegenover een positief resultaat van €99.289 in 2021. Hieronder 
worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. 
 
In de opbrengsten en kosten zijn er kleine wijzigingen in 2022 ten opzichte 
van 2021, maar het resultaat is per saldo ongeveer gelijk. De belangrijkste 
wijzigingen zijn: 
 
Opbrengsten 
 
Stijging van de verhuuropbrengsten door meer verhuur van zalen in 2021 
en een heel jaar huuropbrengsten van onze pastorie aan de Molenweg.  
 
De opbrengst uit stichtingen is de jaarlijkse bijdrage van Stichting Memento 
Mori aan de kerk. Deze is lager omdat minder mensen gebruik maken van 
de Stichting voor uitvaarten, dat is jammer.  
 
De opbrengst uit subsidie uit 2021 was  een eenmalige subsidie voor de 
restauratie van het orgel. 
 
 
Kosten 
 
De belangrijkste verschillen tussen de beide jaren zijn: 

- hogere onderhoudskosten en  
- de lagere uitgaven aan pastoraat omdat Jenny Mooij ons in 

september verlaten heeft 
 
  



- 18 - 

 

 

Incidentele baten en lasten 
 
Deze post vraagt dit jaar vanwege de omvang meer toelichting. hieronder 
is dan ook de incidentele baten en lasten nader uitgesplitst: 
 

Incidentele baten en lasten 2022 2021 

Herwaardering gebouwen 251.000 30.000 

Boekwinst verkoop kerk Epse 350.000 0 

Afrekeningen belastingen -9.000 0 

Koersresultaat beleggingen -128.000 54.000 

  464.000 84.000 
 
De herwaardering panden is de stijging van de WOZ-waarde van ons 
onroerend goed aan de Kerkstraat en de Molenweg. Zoals u allen weet was 
de stijging van de WOZ-waarde afgelopen jaar enorm vandaar het hogere 
bedrag aan herwaardering. 
 
Boekwinst verkoop kerk Epse is de bate uit het afstoten van het kerkgebouw 
Afrekeningen belastingen zijn afrekeningen uit oude jaren die we in 2022 
moesten betalen. 
 
En tot slot waar we vorig jaar positieve koersresultaten uit beleggingen 
hebben gehad was het beursklimaat in 2022 slecht en hebben we de 
koerswinsten van de afgelopen jaren zien verdampen. We zien wel dat de 
koersen in 2023 weer omhoog gaan en we een deel van het verlies al weer 
goed maken. 
 
Voor belangstellenden is ligt de jaarrekening ter inzage bij Cor Leijstra. 
Gaarne mailen voor een afspraak beheer@pg-gorsselepse.nl. 
 
Namens de Kerkenraad, 

Cor Leijstra Penningmeester 
  

mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
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Startweekend 9 en 10 september 2023 
 
Startweekend kerken Gorssel/Epse en Eefde.  

KOMT ALLEN, KOMT ALLEN!! 
 
Het weekend van 9 en 10 september is ons startweekend na een hopelijk 
voor iedereen fijne zomer met zon en soms wat regen. We gaan weer fris 
en uitgerust op weg.  
 
Het thema is: Ga mee op de weg van Geloof, Hoop en Liefde. Dit in 
verbinding met onze dorpen.  
 
Daarom zaterdag 9 september om vanaf 13.30 uur een feestelijke start in 
en om de kerk in Eefde met diverse activiteiten! Zo daar zijn:  

- een wandeltochtje van ongeveer 2 kilometer met onderweg leuke 
opdrachten,  

- een springkussen,  
- muziek op het plein en in de kerk,  
- rondleiding in de kerk,  
- men kan/mag in de weer  met kwasten en potloden, om te schilderen 

en tekenen, en met bloemen en takken.  
 
De bloemstukjes mag men op zaterdag en zondag brengen naar 
dorpsbewoners in Epse, Eefde en Gorssel, als blij gebaar. Men mag zelf 
bedenken naar wie men het wil brengen. Ook in de kerk op zondag staan 
bloemen fleurig, dus er kunnen nooit teveel bloemstukjes zijn! Na de dienst 
bezorgen wij die dan bij mensen, die een vriendelijk gebaar en wat zon in 
huis kunnen gebruiken.  
 
Aan het eind van de middag oefenen we een paar liederen voor de dienst 
op zondag, wie zin heeft ZING MEE! Tevens zal er een informatietafel zijn 
over biodiversiteit en grootouders voor het klimaat.  
 
Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten! Koffie, thee en 
frisdrank zijn gratis, voor de lekkere hapjes vragen wij wel een kleine, 
contante vergoeding.  
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Op zondag 10 september is er om 10 uur kerkdienst, waar we muziek 
maken en zingen, en ons verdiepen in Geloof, Hoop en Liefde en wat dat 
tegenwoordig voor ons betekent. Natuurlijk is er na de dienst koffie, thee en 
limonade. 
 
Hartelijke groet namens de werkgroep, 

Hanneke van Veen 
 
 
 
 

Gemeentegesprek 
 
Op zondag 24 september is er na de dienst weer een gemeentegesprek. 
Wij willen dan graag met elkaar van gedachten wisselen over onze missie 
en visie op de toekomst van onze beide gemeentes. 
 
De beleidsplannen van beide gemeentes zijn verlopen. Het is daarom nuttig 
en nodig om opnieuw  aan te geven hoe wij gemeente willen zijn en waar 
wij heen willen. 
 
De afgelopen jaren is er – in het kader van het samenwerkingstraject - al 
veel over gesproken en op papier gezet. Dat is uitgemond in het stuk 
‘Eindrapport toekomstverkenning Eefde en Gorssel /Epse’. Dat is een 
stevige basis. We hoeven niet alles over te doen. 
 
Een klein groepje vanuit de gezamenlijke kerkenraad heeft nu als eerste 
stap een korte beschrijving gegeven van wat wij als missie en visie van 
onze gemeentes zien. Wij willen graag van u horen wat u als toekomstvisie 
voor onze kerk ziet. Komt u daarover meedenken met ons en met elkaar? 
 
Daarnaast zal de kerkenraad u bijpraten over andere lopende zaken 
 
Namens de kerkenraad 

Henriëtte Groeneveld 
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In gesprek over dat wat ons raakt ………. 
 
Hebt u ook wel eens dat je geraakt wordt door iets wat je hoort, ziet of leest 
en dat het je daarna bezig houdt? Het roept vragen op, je hebt er gedachten 
bij.In de groep ‘dat wat ons raakt’ brengen we deze onderwerpen ter sprake, 
evenals de vragen die ze oproepen. En… zijn onze gedachten en vragen 
te verbinden met ons geloof? 
 
Vanaf 2017 komt de groep van ongeveer acht mensen bij elkaar. We 
spreken over de ingebrachte onderwerpen. De samenstelling van de groep 
veranderde af en toe. Dat levert ook weer andere gesprekken en 
onderwerpen op. We nemen de tijd om verbanden te leggen tussen dat wat 
ons raakt en ons geloof.  
 
Enkele onderwerpen die in voorgaande jaren de revue passeerden:  

- hoe ga je om met onrecht,  

- Heilig Avondmaal,  

- de oorlog in Oekraïne,  

- wat betekent ouder worden,  

- karaktervorming in de kerk   

- waar halen we onze energie vandaan?  

 
We ontdekten dat het goed doet elkaar verhalen te vertellen en met elkaar 
te zoeken naar wat we kunnen doen. We komen in het najaar en in het 
voorjaar drie keer bij elkaar.   
De eerste keer in het nieuwe seizoen is op maandagmiddag 25 september. 
De data daarna zijn 30 oktober en 27 november. 
Tijd:  van 14.00 – 15.30 uur.  
Locatie: een wisselende huiskamer 
 
Zin om mee te praten? Van harte welkom!  
Voor informatie en aanmelden: 
 
Trix Drewes, namens taakgroep O, I & L  
0575-510512    
trix.drewes@xs4all.nl 
   

 

mailto:trix.drewes@xs4all.nl
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Open tafel in de Brink 
 
Binnenkort hopen wij u weer te ontmoeten bij de “Open Tafel” in de Brink 
naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. Een gezellig samenzijn voor, 
tijdens en na het eten. Komt u dan ook?  
 
Op woensdag  27 september 2023 bent u van harte welkom vanaf 17.15 
uur. We beginnen om 17.30 uur. Wij serveren voor u een heerlijk drie- 
gangenmenu, daarbij twee consumpties en koffie of thee na. Graag met 
gepast geld (€ 7) betalen. 
 
U kunt zich aanmelden  via  de intekenlijst op het mededelingenbord in de 
Brink of telefonisch (graag voor 23 september) bij: Mimi Bokking (0575-
491789) of Lippie van der Steege (0575-492878). 
 
Tot ziens, 

Jannie, Lippie en Joke, Taakgroep Diaconie 
 
 
 

Boodschappen Delen – nieuwe initiatieven 
 
Boodschappen delen heeft in de vakantie 
natuurlijk gewoon doorgewerkt. Iedere vrijdag 
waren we open en de meeste ‘klanten’ bleven 
trouw komen. We hebben een aantal van onze 
‘klanten’ blij kunnen maken met de bonnen voor 
uitstapjes-kortingen , die we van u kregen via de 
postcodeloterijboekjes. Een fijn dagje uit naar 
het klimbos,  de apenheul of een dierentuin. 
 
Mensen met een uitkering krijgen ook 
vakantiegeld – dat is iedere maand ingehouden 
en wordt voor de zomer gewoon uitbetaald. De 
meeste mensen proberen dat ook te gebruiken 

om iets extra’s met/voor de kinderen te doen. En ja, soms moet het helaas 
ook opgaan aan noodzakelijke vervangingen van huishoudelijke apparaten.  
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Nu alles weer begint gaan we ook proberen meer aandacht voor onze actie 
te krijgen. Mieke Geerling van Gorssel.nl helpt ons. En we willen ook graag 
in Eefde actiever aan de slag. Mart Jansen heeft aangegeven mee te willen 
helpen en we hopen dat er nog een paar mensen in Eefde mee willen 
denken/helpen een bredere organisatie te krijgen in Eefde.  Dan kunnen we 
ook daar flyeren in bepaalde wijken en meer posters ophangen en proberen 
andere organisaties erbij te betrekken. Ook de inbreng van het dorp is van 
belang. Kerk en Dorp samen. Stichting Welzijn Lochem, de voedselbank 
Zutphen, De sociale dienst, ’t Baken, van Lochem staan achter onze actie. 
En binnen de Landelijke PKN valt de actie onder het motto : Samen tegen 
armoede. Als u daaraan mee wilt werken neemt u dan contact met ons op.  
Boodschappen delen – het blijft nodig, zeker nu de tijden nog onduidelijker 
zijn geworden met de val van het kabinet. Fijn dat we op u kunnen blijven 
rekenen. Dank u wel.  
 
boodschappendelngorssel@gmail.com 
Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49 
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 

 
Grace Molegraaf 

 
 

Voorjaarskledingactie 
 
Op 6 mei was er de voorjaarskledingactie van de diaconie. Dit jaar wat later 
dan andere jaren,en het was fijn dat mevrouw te Wierik de ingezamelde 
kleding weer wilde verwerken,zodat het  een goede bestemming kreeg. Er 
werd heel wat ingebracht. 
 
Er werd ook een partij zelfgemaakte dekens ingebracht. Deze dekens 
gemaakt van gebreide vierkantjes gebreid door verschillende 
gemeenteleden,worden door Tine Ebbekink aan elkaar gezet ,voering 
erachter en zo verwerkt tot kleurige dekens. Tine doet dit al jaren. Het aantal 
breisters is door de jaren wel wat afgenomen,maar als u graag breit en hier 
aan mee wil doen, dan kan dit nog steeds. Riet van Bosheide is de 
coördinator hiervan.  
 
Ook hebben we in onze gemeente twee dames die op bestelling sokken 
breien waarvan de  helft van de opbrengst bestemd is voor de voedselbank. 
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Tijdens de laatste voedselbank collecte was er ruim 100 euro bij van de 
gebreide sokken. Voor deze sokken kunt u Krijn Grootentraast benaderen. 
Zo ziet u is er achter de schermen nog heel wat creativiteit in de gemeente. 
 
Namens de diaconie, 

Toos van ’t Veld. 
 
 

IKA vakantie 
 
De IKA vakanties van 2023 zitten er weer op. Van 6 t/m 13 mei ging er een 
gast uit Eefde naar Nieuw Hydepark in  Doorn, en van 3 t/m 10 juni  gingen 
er vier gasten uit Gorssel naar Het Bosgoed in Lunteren. Ondergetekende 
ging ook een aantal dagen mee. Mede door het prachtige weer hebben we 
een fijne week gehad. 
 
Het Bosgoed is een goed zorghotel, van alle gemakken voorzien en een 
prima restaurant. Wat hebben we gesmuld van de bijzondere gerechten. 
De Firma van Raam uit Varsseveld had deze week een duo fiets ter 
beschikking gesteld,waarmee dagelijks gefietst is door de mooie Lunterese 
omgeving. Vrijwilliger Henk heeft met bijna elke gast een bezoek gebracht 
aan de muur van Mussert, voor velen een stukje vergeten geschiedenis. 
Ook de beauty dag viel goed in de smaak waar bij gezicht, handen en 
voeten fijn gemasseerd werden. Al met al kunnen we terugkijken op een 
fijne vakantie week. 
 
Heeft u interesse voor volgend jaar, meldt u zich dan bij ondergetekende, 
of kijk op de website www.ikaachterhoekliemers.nl. 
 
Ook worden er het hele jaar door diaconale vakantie weken  georganiseerd 
door de PKN. Hiervoor kan u informatie vinden op: het vakantiebureau.nl.  
of via de diaconie. Vanuit Eefde heeft er in de Paasweek iemand 
deelgenomen aan een week. 
 

Toos van ’t Veld. 
 
 

  

http://www.ikaachterhoekliemers.nl/
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Uit het jaarverslag van de stichting INLIA 
 
De stichting INLIA staat al een paar jaar op ons collecterooster. Recent 
kreeg ik het jaarverslag van 2022. Daaruit wil ik u graag iets laten 
meebeleven. 
 
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis bij ter Apel:  

Namens de staatssecretaris vraagt burgemeeser 
Schuiling (tevens hoofd van de Veiligheidsregio) 
INLIA om hulp. Nog datzelfde weekend vangen 
kerken in Groningen en Drenthe 255 mensen op. 
INLIA formeert een crisisteam dat de opvang 
coördineert en contact houdt met zowel de kerken 
als de betrokken instanties zoals COA, IND, 
ministerie, Veiligheidsregio, etc. In de maanden 
daarna komen steeds meer kerken, vaak 
gezamenlijk, door het hele land in actie. Op de ene 

plek slapen twee kleine gezinnen in de kerk, op een andere plek liggen 
veertig mannen in vergaderkamers en ‘n jeugdhonk, op een derde plek zit 
een groep vrouwen in het gebouw naast de kerkzaal en op een vierde plek 
is ruimte gevonden voor zo’n dertig pubers. Mensen die zich door de 
opvang weer mens voelen, zoals een van de vrouwen in Roden treffend 
zegt in oktober. De pubers in Leek weten het niet zo goed in woorden uit te 
drukken, maar uiten hun gevoel via het applaus voor de vrijwilligers bij het 
afscheid en de stevige hugs voor de predikant. Het zijn slechts enkele 
voorbeelden van wat uiteindelijk - als we dit jaarbericht 2022 schrijven in de 
zomer van 2023 - op meer dan 60 locaties door ruim 2000 vrijwilligers uit 
zo’n 110 kerkgemeenschappen wordt neergezet……. 
 
Natuurlijk vinden wij allen dat de opvang van asielzoekers een taak is van 
de overheid. We doen het omdat we niet de rug keren naar mensen in nood. 
Vanaf medio vorig jaar werkt INLIA samen met de Raad van Kerken in 
Nederland, met migratiespecialisten en met gemeentelijke bestuurders aan 
een plan om de opvangcrisis op te lossen.  
 
Plan ’t KAN: Kleinschalige Asielopvang in Nederland. Een realistisch, goed 
en snel uitvoerbaar plan dat een eind maakt aan de opvangcrisis. Lees 
erover op onze website. Of bekijk de film op de speciale site. 

Grace Molegraaf 



- 26 - 

 

 

Gezocht coördinator voor rubriek “Woord uit de regio” 
m.i.v. oktober 2023 

 
Deze rubriek, een overdenking geschreven door een voorganger/ 
kerkmusicus uit de buurt, is al jarenlang ingeburgerd bij zo’n 28 kerkbladen 
van Protestantse gemeenten in de Achterhoek. 
 
Wat houdt het werk in: 

- Een planning maken en 11 voorgangers benaderen voor een 
bijdrage naar aanleiding van een maandthema. Wij houden daarbij 
dezelfde thema’s aan als de Zalige Zalm. 

- Voorafgaande aan het thema een herinnering e-mailen naar de 
desbetreffende auteur. 

- Controleren en maandelijks e-mailen van de aangeleverde tekst, 
incl. portretfoto en andere illustratie naar circa 28 redacties van 
kerkbladen in de Achterhoek. 

 
Wij zoeken iemand die: 

- zich betrokken voelt bij het kerkelijk gebeuren/levensbeschouwing 
en het nut van deze rubriek onderschrijft, 

- teksten op inhoud en schrijfwijze kan beoordelen, 
- handig is met tekstverwerken en e-mailen,  
- een paar uur in de maand hiervoor wil vrijmaken. 

 
Dit werk gebeurt op vrijwillige en zelfstandige basis sinds 2018. Voorheen 
was deze taak verbonden aan het bestuur van Stichting Kerkleven. Joke 
Zweerink-Jansen uit Varsseveld was tien jaar lang de coördinator van de 
rubriek, maar vindt dit een mooi moment om te stoppen. Zij wil met plezier 
een opvolger wegwijs maken. Omdat we als redactie van het kerkblad in 
Varsseveld/Halle graag zien dat de rubriek ‘Woord uit de regio’ een vervolg 
krijgt, verspreiden wij deze oproep. De rubriek geeft behalve een bezinnend 
woord, tegelijk een gevoel van verbondenheid met een buurtgemeente. 
 
Zelf interesse of weet u iemand? 
Joke Zweerink, tel. 06-23643337 (info) 
Annemieke Hartemink (redactie ‘Dubbelspoor’ PG Varsseveld en PG 
Halle), tel. 06-12197364 of nieuws@pgvarsseveld.nl (info en aanmelden). 
Reageren graag voor 1 oktober a.s. 
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Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefdedependergertjan@gmail.com 

Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: B. van den Berg 
 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO)  NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen  NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
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Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op 
www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Koster 
 06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 9 verschijnt op donderdag 28 september 2023.   
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 20 september 
2023) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 10 verschijnt op donderdag 26 oktober 2023.  
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
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