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 28 september 2023 
56e jaargang nr. 9 

 
Waar twee of drie 
 
Waar twee of drie in uw naam geloof delen,  
hoop koesteren, liefde schenken, 
elkaar de hand toe steken,  
elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 
daar bent U in hun midden als bron van leven. 
 
Met maar twee of drie durft U het aan 
een nieuw begin te maken,  
een andere weg te wijzen, 
de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, 
voor de klare wijn. 
Zo verandert U eenlingen 
in een volk dat samengaat. 

 
Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 
mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 
uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven. 

 
Alfred C. Bronswijk 
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Kerkdiensten  
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat 
dan door aan Jan van Putten (0575-490956, email: 
janvanputten@solcon.nl) 
 

 
Zondag 1 oktober 2023  

Eefde 10.00 uur Mw. dr. M.R. de Vries-Schot, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor ISBN en de tweede collecte voor de 
taakgroep pastoraat. 
 
Zondag 8 oktober 2023  

Gorssel 10.00 uur Dhr. J.W. Hengeveld, Almen 
De eerste collecte is bestemd voor boodschappen delen en de tweede 
collecte voor het orgelfonds. 

 
Zaterdag 14 oktober om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 15 oktober 2023  

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie en de tweede 
collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 

 
Zondag 22 oktober 2023  

Gorssel 10.00 uur Dr.ir. M.T. Hilhorst, Almen, cantorij Gorssel-
Epse 

De eerste collecte is bestemd voor KIA Indonesië, sterke vrouwen en de 
tweede collecte voor het pastoraat in eigen gemeente. 

 
Agenda 
Zaterdag 7 oktober       10.00 uur Najaarsmarkt, kerk en de Brink Gorssel 
Zondag 8 oktober         15.00 uur concert Oost Nederlands Kamerkoor, 
                                                     Bergkerk, Deventer 
Vrijdag 27 oktober         17.30 uur  Sirkelslag, kerk Gorssel 
Zaterdag 23 december  vanaf 18.45 uur herdertjestocht, kerk Gorssel 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Oecumenisch leesrooster 
Zondag 1 oktober 2023 Ezechiël 18,1-4, 25-32, Psalm 25, 1-10, 
Filippenzen 2, 1-13 Matteüs 21, 23-32. 
Zondag 8 oktober 2023 Jesaja 5, 1-7, Psalm 80, 9-20, Filippenzen 2, 14 
18, Matteüs 21, 33-43. 
Zondag 15 oktober 2023 Jesaja 25, 1-9, Psalm 23, Filippenzen 3, 17-21, 
Matteüs 22, 1-14. 
Zondag 22 oktober 2023 Jesaja 45, 1-7, Psalm 96, 1 Tessalonicenzen 1, 
1-10, Matteüs 22, 15-22. 
 

Op weg tussen bos en rivier - 8 
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Donderdag 24 augustus, Gorssel 
De ochtend begint met een ochtendgebed in de kerk in Gorssel. Deze 
keer is er ook iemand anders bij. Dat vind ik prettig, samen vieren heeft 
een toegevoegde waarde. Daarna neem ik samen met Grace Molegraaf 
de logistiek van de startzondag door: er is veel te organiseren, en we  
willen dat het soepel loopt. Daarna werk ik in de werkkamer in Gorssel 
verder aan de preek voor zondag. 
’s Middags een huisbezoek in het buitengebied tussen Eefde en Gorssel. 
Grappig hoe het daar werkt: de huizen aan de ene kant van de weg horen 
bij Eefde, die aan de andere kant horen bij Gorssel. Het is fijn om dat 
soort achtergronden te horen, dan begrijp ik iets meer van hoe de  
dingen in Gorssel/Epse en Eefde van oudsher werken. Het helpt om te 
weten hoe en waar mensen geworteld zijn. 
 
Zondag 27 augustus, Gorssel en Utrecht 
Zondagochtend een viering in de kerk in Gorssel. De bezetting is goed, 
dat is altijd fijn. Ik zie ook gezichten die me nog niet zo bekend zijn. Dat 
maakt me nieuwsgierig. Met de kinderen aan mij hangend, lukt het me niet 
om ze te spreken. ’s Middags rijden we met zijn vieren naar Utrecht voor 
de verjaardag van mijn broer. Hij woont er net, hartje Utrecht, en het is 
voor het eerst dat ik er kom sinds het af is. Als we weer in de 
parkeergarage komen om naar huis te gaan, gebeurt er iets vreemds.  
Bij aankomst had ik al gezien dat de auto waar we naast parkeerden, 
ernstig beschadigd was. Er kwam net een jonge vrouw met een kind 
aanlopen die iets uit de auto ophaalde. En nu ik de auto weer zie, valt het 
kwartje pas: zij woont in deze auto. Ik ben er ontdaan van. Het kost een 
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tijdje om dat gevoel weer een plek te geven en over te gaan tot de orde 
van de dag. 
 
Dinsdag 29 augustus, Gorssel 
Vanavond heb ik een afspraak met een bijbelgespreksgroep bij Harry en 
Margreet de Vries. Na een heerlijke maaltijd bespreken we samen het 
bijbelgedeelte dat op 23 juli en 20 augustus in de dienst is besproken, de 
gelijkenis van het onkruid op de akker uit Matteüs 13. De dienst van 23 juli  
had een aantal interessante reacties opgeleverd; daarom had ik ervoor 
gekozen om hetzelfde gedeelte nogmaals te lezen, met de invalshoek: 
hoe zit het met het verbranden van het onkruid, het oordeel van God?  
Het schrijven van de preek had me uitgedaagd, en ook het gesprek met 
de bijbelgroep geeft me veel plezier. Door de inbreng van de deelnemers 
komen er weer andere kanten van het gedeelte naar voren. Geïnspireerd 
door de uitwisseling fiets ik weer naar huis. 
 
Donderdag 31 augustus, Gorssel 
Vandaag besluit ik aan het begin van de middag een kijkje te nemen bij 
het vouwen van de Kerkespraak in Gorssel. Het is een gezellige club, 
sommigen doen het al heel lang. Het tijdstip dat ik in mijn hoofd had, blijkt 
niet helemaal te kloppen: als ik binnenkom, is het werk al bijna klaar.  
Gelukkig kan ik nog net een paar blaadjes meevouwen. 
Na het vouwen een afspraak met Eduard Groen en Hans Lodder om het 
bespreken van de concept ‘missie en visie’ voor te bereiden. En daarna 
op de bonnefooi een huisbezoek. Het adres blijk ik niet helemaal goed te 
hebben onthouden, maar gelukkig weten de buren waar ik moet zijn.  
De schoondochter is er ook; dat geeft mij de gelegenheid om gelijk met 
haar kennis te maken. Dat vind ik sowieso een leuk aspect van het werk: 
dat je niet alleen met individuele mensen contact hebt, maar vaak met een 
hele familie. Na een leuk gesprek rijd ik tevreden weer naar huis. 
 
Woensdag 6 september, Deventer en Eefde 
Vanochtend rijd ik eerst naar het ziekenhuis in Deventer voor een bezoek. 
De weg naar het ziekenhuis begint al vertrouwd te worden, ik heb de 
navigatie nauwelijks nodig. En ook de weg in het ziekenhuis vind ik steeds 
gemakkelijker. 
De rest van de dag staat in het teken van de voorbereidingen voor het 
startweekend. En aan het einde van de middag moeten er boodschappen 
worden gedaan voor ‘de vijf broden en de twee vissen’, zoals Elisa 
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Bruggink de appgroep heeft genoemd die is aangemaakt om het samen 
eten te organiseren dat bij de verbintenisdienst is gestart, de actie met de 
kookschorten. Het is inmiddels de derde groep waar ik bij ben, en ook 
deze avond is zeer waardevol. Voor mij is het een kans om kennis te 
maken met meer gemeenteleden tegelijk. En voor gemeenteleden 
onderling is het ook een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Na 
een heerlijke maaltijd en goede gesprekken fiets ik tevreden weer naar 
huis. 
 
Vrijdag 8 september, Gorssel 
Vanuit de opvang in Zutphen fiets ik rechtstreeks door naar de kerk in 
Gorssel voor het opbouwen voor de startzondag. Als ik aankom, zijn de 
meesten er al. Ook een deel van het werk, het schoonmaken van de kerk, 
is al gedaan. Het is een gezellige club met veel humor, dat maakt het  
werk drie keer zo gemakkelijk. Als alles staat, is de startzondag al een 
beetje begonnen. 
’s Middags staat er iets heel anders op de agenda: een uitvaartgesprek in 
Gorssel. Het is een contrast, van het organiseren van iets voor een 
grotere groep naar een bespreking over één leven.  
Toch is dat juist wat het werk voor mij zo mooi maakt: die aandacht voor 
het kleine, voor het gewone leven met alles dat daarbij hoort, van 

geboorte tot overlijden. 
 
Zaterdag 9 september, Eefde 
Het is zover! Vandaag begint het 
startweekend. De dag begint met het 
doorlezen van de teksten voor de 
zondag, iets dat ik altijd verschillende 
keren doe. Daarna loop ik naar de kerk 
om mee te gaan opbouwen. Er is al 
volop bedrijvigheid. Het weer vraagt 
om wat aanpassingen: het is zo  
warm, dat we meer activiteiten naar 
binnen verplaatsen. Jammer, omdat er 
buiten minder reuring is, maar wel een 
verstandige keuze. 
Als alles staat, naar huis voor een 
snelle boterham. Daarna terug naar de 
kerk voor de start van het programma. 
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Jan Jacob en Annelieke hebben al de hele dag in de gaten dat er iets aan 
de hand is, ze willen per se mee. Jan Jacob kan bovendien net fietsen; en 
als de fotopuzzeltocht begint,  
fietst hij voor de groep uit. Ondanks de hitte is de tocht goed te doen; de 
leuke variatie aan spellen houdt het bovendien interessant. 
Als we terugkomen van de tocht, is er rondom de kerk al veel 
bedrijvigheid. Het springkussen staat aan, de accordeonvereniging uit 
Keijenborg speelt en buiten staan de tafels van de werkgroep  
biodiversiteit. Binnen wordt er gesjoeld, gebakken, koffie en thee 
gedronken, geschilderd, bloemen geschikt.  
 

 
 
Er staat een tafel van de grootouders voor het klimaat. Het is een 
geanimeerd gebeuren. 
 Als het geheel bijna ten einde loopt, verzamelt zich nog een groepje 
zangers om de liederen voor de zondag door te nemen. En als dat klaar 
is, vouw ik met Henk en Jannie Hietbrink het springkussen op, en is haast 
alles weer aan kant. 
 
Zondag 10 september, Gorssel 
De ochtend begint vroeg met het doornemen van de viering. Als ik in 
Gorssel aankom, zijn buiten al tafels en stoelen opgesteld voor het koffie 
drinken. Het is een gezellige bedrijvigheid, waaraan ik zelf gelukkig niet 
veel meer hoef te doen. Nog wat laatste overlegpuntjes, en we kunnen 
beginnen. 
De drukte van het weekend speelt me duidelijk parten: aan het begin van 
de viering vergeet ik de bemoediging en de groet. Verder loopt het geheel 
goed door: tegen twee uur is alles weer aan kant, en rijd ik moe maar 
voldaan naar huis. 
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Rubriek meeleven  
Met een groet van ons allen zijn de bloemen en kaarten naar de 
volgende gemeenteleden gebracht. 
Mw. C. van Poecke                        Voorende 22 
Dhr en Mw. Heusinkveld-Hannink Reuvekamp 14   60 jarig huwelijk 
Mw. W. Hekkelman-Berndsen Pikeursbaan 24 
Mw. H.F. Koopman-Wissels             Ruiterweg 29 
Mw. H. Van Elburg-Stormink             Prunusweg 10 
Mw. H. van Essen-Berends             Ds. Schakelweg 46 

 
Bericht van overlijden 
Op 6 september is op de leeftijd van 91 jaar F.G. ten Dam-Groot 
Roessink, Rieky, overleden. Zij woonde op Dekkershof 17.  
Op 11 september is Cornelis Boere overleden op de leeftijd ven 75 jaar. 
Hij woonde de laatste jaren in Zutphen. 
Ons medeleven en troost gaat uit naar de families en we wensen hen 
sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
 

Groeten Jannie Hietbrink 
 

 

 
Dank jullie allemaal 
 Ben je een tijdje niet fit, wordt er in de 
kerk aan je gedacht.  
Met een kaart en een bloemetje en 
daarna nog iemand met een bloemetje. 
Dat doet goed. 
Allemaal heel hartelijk dank.  
 
Carolien van Poecke  
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In memoriam  
 
Frederika Gerdina ten Dam – Groot Roessink 
Eefde, 11 maart 1932       Amstelveen, 6 september 2023 

 
Rieky ten Dam groeide op als oudste in een gezin met drie kinderen. 
Vanwege de zwakke gezondheid van haar moeder kreeg ze al jong veel 
verantwoordelijkheid. Dat zorgzame hield ze haar hele leven: ze was altijd 
meer met een ander bezig dan met zichzelf. De Tweede Wereldoorlog 
maakte diepte indruk op haar: wat ze in die jaren meemaakte, zou haar 
altijd bijblijven. 
In 1955 leerde ze in Epse Anton ten Dam kennen. Ze trouwden en gingen 
wonen in Deventer. Ze kregen twee zoons: Tonnie en René, en later 
schoondochter Jitske en kleinzoons Mark en Paul. Anton kreeg werk als 
boekbinder, en werkte zich later op tot bedrijfsleider, iets waar Rieky erg 
trots op was; net zoals het feit dat haar zoons gingen studeren. Dat 
stimuleerde ze, ook al vond ze het ook moeilijk om ze te laten gaan. 
Rieky had een goede stem, en zong in verschillende koren, onder andere 
het kerkkoor in Epse. Verder hield ze veel van handwerken en tuinieren. 
Toen ze verhuisden naar een hoekhuis met een grote tuin aan de 
Hassinklaan in Epse, kon ze haar hart ophalen. 
Een moeilijke periode van haar leven was de tijd na het overlijden van 
haar man Anton in 1991. Hij werd ziek en overleed al drie maanden later. 
Ze miste hem erg.  
Ook met het geloof had ze het in die jaren niet gemakkelijk. Tegelijk gaf 
het haar steun en houvast. 
Toen ze merkte dat ze ouder werd, verhuisde Rieky naar de Dekkershof in 
Gorssel.  
Het was wennen voor haar; vooral de tuin kon ze moeilijk loslaten. Maar 
ze kreeg het er naar haar zin. Vooral de gezelligheid van het wonen op 
een hofje vond ze plezierig. Ze had goede contacten met buren, die haar 
regelmatig hielpen als dat nodig was. Tegelijk bleef ze bijna tot het einde 
van haar leven zelfstandig, iets dat heel belangrijk voor haar was. 
We wensen haar zoons, haar schoondochter en haar kleinzoons Gods 
zegen voor de komende tijd. 

 
ds. Gertjan de Pender 
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In memoriam  
 
Cornelis Boere 
Zutphen, 11 januari 1948    Zutphen, 11 september 2023 

 
Cor Boere werd geboren in Zutphen. Hij deed een opleiding als kok en 
ging aan de slag in het ziekenhuis in Zutphen. Na zijn huwelijk ging hij 
wonen aan de Beekweide in Eefde. Daar werden zijn zoons Sake en Auke 
geboren. 
Al vroeg in zijn leven kreeg hij psychische problemen. Hij werd meerdere 
keren opgenomen en kwam thuis te zitten. Overdag was hij vaak bij het 
kippenbedrijf van Ab Aalderink. Daar had hij ook een groentetuin; dat was 
één van zijn hobby’s. Ook keek hij graag sport, voetbal en wielrennen.  
Als voetballer had hij zelf nog in het eerste van Wilhelmina SSS uit 
Zutphen gespeeld. 
In 2004 kwam Cor in Gorssel wonen aan de Goudenregenstraat.  
Hij werd een bekende verschijning in het dorp: hij wandelde en fietste 
veel, met zijn hondje Loeki.  
Hij had een vast bankje, tegenover museum More. En hij maakte graag 
een praatje met wie hij tegenkwam. 
Vanwege zijn verslechterende gezondheid verhuisde hij in 2016 naar de 
Polbeek in Zutphen. Van daaruit ging hij er vaak op uit: eerst met de 
scooter, later met de scootmobiel. Hij was graag buiten. 
In 2021 kwam hij op de Lunette terecht, waar hij de laatste jaren van zijn 
leven woonde. 
Kerk en geloof waren belangrijk voor hem. In Eefde en later in Gorssel 
bezocht hij wekelijks de kerkdienst; een gewoonte die hij ook in de 
Polbeek en de Lunette volhield. Hij had zelf de tekst voor zijn rouwdienst 
aangegeven, het eerste vers van Jesaja 43: ‘Ik heb je bij de naam 
geroepen, je bent van Mij!’ In dat vertrouwen is hij rustig ingeslapen. 
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en zijn familie sterkte en Gods 
zegen voor de komende tijd. 

 
ds. Gertjan de Pender 
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Nieuws van de kerkenraad 
Na enkele weken vakantie zijn de kerkenraadsleden uitgerust (en fraai 
bijgekleurd) weer bijeen geweest. Het Eefdese smaldeel is een half   
uurtje eerder begonnen. De jaarrekening 2022 is besproken en  
goedgekeurd. Ook een voorstel van het college van kerkrentmeesters om 
een, nogal in het oog springende, antenne op het dak van de 
Ontmoetingskerk te verplaatsen is akkoord bevonden. 
Rita Simonis opent de gezamenlijke vergadering met gebed. Er zijn veel   
mededelingen naar aanleiding van het laatste moderamenoverleg. Deze 
worden vanaf nu met het oog op de tijd als vergaderstuk meegestuurd. 
We noemen er een paar. 
Eduard Groen neemt heldhaftig de taak op zich een geactualiseerd 
aanhangsel te schrijven bij het eindrapport ‘Toekomstverkenning Eefde en 
Gorssel/Epse’ uit 2019. Samen met het stuk ‘Missie en Visie’ moet dit het 
beleidsplan vormen. Gelukkig kan hij indien nodig te rade gaan bij Gertjan 
en bij Bastiaan van den Berg. En natuurlijk zult u te zijner tijd tijdens een 
gemeentegesprek hierover geïnformeerd worden. 
Eduard is tevens betrokken bij een groep die zich over de toekomst van 
Het Hart buigt; men is diepgaand in gesprek met de curator. Zoals dat 
diplomatiek heet. 
Gertjan is gevraagd om als consulent in Harfsen op te treden nu ds. Lidy 
van Prooyen Schuurman langdurig ziek blijft. Hij moet deze taak zien in te 
passen in zijn andere werkzaamheden en zal hierover met een voorstel 
komen. Vanzelfsprekend gaat de vergoeding voor het consulentschap 
naar onze gemeenten. 
Verder wordt er naarstig gezocht naar een nieuwe koster.  
Het eerste agendapunt is niet het minste: de bezetting van het college van 
kerkrentmeesters in Eefde. 
Dolly Thiemann stopt zoals eerder vermeld per 1 september als 
penningmeester én als laatste ouderling-kerkrentmeester. Gelukkig blijken 
Bolina Aalderink en Henriëtte Groeneveld haar taken tijdelijk (!) te willen 
overnemen. Meteen een mooie gelegenheid om te kijken of de werkwijze 
wat efficiënter kan. Evert Brouwer blijft voorlopig bepaalde 
werkzaamheden uitvoeren; op termijn zullen die ook worden 
overgedragen. De voorzitterstaken van Bolina komen voorlopig bij Eduard 
te liggen. Koffie en thee drinken moet je toch, dus tijdens een korte pauze 
krijgt Dolly een hele mooie bos bloemen en dito toespraak van Bolina. 
Dolly heeft het, bij tijden ingewikkelde, werk ruim drie jaar gedaan. 
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 Ze bedankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en haar 
collega-kerkrentmeesters voor de gezellige samenwerking. 
 
Na de pauze komt de bemensing in meer algemene zin aan de orde. Voor 
het CvK in Eefde is nu een tijdelijke oplossing gevonden, maar bij de 
diaconie van Gorssel/Epse gaat volgend jaar waarschijnlijk eenzelfde 
probleem spelen. In het moderamen is al gesproken over wat dit 
terugkerend fenomeen kan betekenen voor de samenwerking. Er volgt 
dan ook een voorstel om in te zetten op volledig samengaan per 1 januari 
2025. 
Met een onvolledige bezetting van ouderling-kerkrentmeesters en   
ouderling-diakenen kan een gemeente op den duur onder toezicht komen 
te staan. Besluiten zijn dan officieel niet rechtsgeldig en ook het opstellen 
van een begroting en jaarrekening wordt problematisch. 
Samengaan is een proces en dat is na een (voorgenomen) besluit niet 
ineens “klaar”; er zijn reële verschillen tussen onze gemeenten en overleg 
en afstemming zullen langdurig noodzakelijk blijven. 
Het belangrijkste bij elk voorstel is en blijft natuurlijk het tijdig informeren 
en raadplegen van u, de gemeenteleden. Deze editie van Kerkespraak 
verschijnt na het gemeentegesprek waarin onder andere dit onderwerp 
aan de orde is gekomen en u uw mening erover heeft kunnen geven. 
 
Een voorbeeld van de hierboven genoemde verschillen tussen de 
gemeenten is de uitwerking van het beleid t.a.v. de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). De kerkenraad gaat kijken waar 
en waarom er verschillen zijn en hoe we meer op een lijn kunnen komen. 
Onze buur R.K. Geloofsgemeenschap Joppe wil graag meer   
samenwerken met protestantse gemeenten in de regio. De kerkenraad 
staat hier zeer positief tegenover. Te denken valt aan bepaalde acties en 
bijzondere diensten. Zoals de Havekedienst, een gezamenlijke dienst op 
de vredeszondag en/of in de week van gebed. Almen en Harfsen zouden 
ook hierbij kunnen aansluiten. 
 
Volgen nog het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering en 
een korte rondvraag. 
Hanneke van Veen sluit af met een mooi gedicht van Henriëtte Roland 
Holst. 
 

Gera Janssen-Ebbekink en Ava van Baaren 
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Startweekend 9 en 10 september 2023 
Thema :  “Ga mee op de weg van geloof, hoop en liefde” 
 
De startdienstcommissie had onder dit thema een informatief en gezellig 
programma gemaakt voor de zaterdagmiddag. 
Er op gehoopt dat dit voor het grootste gedeelte op het kerkplein kon 
plaatsvinden, zodat het dorp er ook in betrokken kon worden.  
Maar wat was het warm, ruim 30 graden dus toch maar wat meer 
activiteiten naar kerk en hal verplaatst. 
Mede hierdoor viel de belangstelling waarschijnlijk ook tegen en waren er 
dat weekend nog veel andere activiteiten. 
Om half twee opening in de kerkzaal en info over het thema en het 
gebouw. Toen in groepjes op weg voor de foto puzzeltocht door het dorp. 
Ondertussen was er al een groepje begonnen met het maken van 
bloemstukjes. Deze gingen zondag na de dienst naar verschillende 
gemeenteleden. 
Er was een sjoelcompetitie, een springkussen, er kon geschilderd worden 
en er was een stand van de werkgroep biodiversiteit en van de werkgroep: 
”houd de aarde leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen”. 
Ondertussen werd de inwendige mens niet vergeten. Er was goed gehoor 
gegeven aan de oproep om wat te bakken voor bij de koffie zodat er nog 
voldoende was voor de zondag. 
 

 
De drie in de pan vielen ook goed in de smaak. 
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Accordeongroep De Trekkebuuls uit Hengelo Gelderland, lieten hun 
vrolijke klanken over het kerkplein schallen, maar konden hiermee toch 
niet de mensen van de straat trekken. Aan het eind van de middag 
werden er vast wat liederen geoefend voor de dienst van zondag. 
Al met al was het een gezellige warme middag met jammer genoeg wat 
weinig belangstelling. 

Namens de voorbereidingsgroep Toos van ’t Veld 
 
De kerkdienst zondagochtend door ds. GJ de Pender was gevuld met alle 
drie, te zien in de bloemschikking, de bloemstukjes, de schilderingen 
van de Bloemenkampbewoners, de doeken van de zaterdag en de eigen 
geschilderde doekjes tijdens de dienst die een drieluik gaan vormen 
rondom de grote doeken. Over de grenzen van je eigen kerk kijken, in 
beweging komen en Zijn liefde ontdekken...... 
Bastiaan van den Berg en Anne Wil Wiggers vertelden over project STEK 
en hun samenwerking binnen de PKN E,G,E.  
 

Over de Stichting Jan Brandhof 
kreeg men uitleg, Marieke 
vertelde over wonen aldaar 
waaruit bleek dat de 
samenwerking tussen hen en de 
kerk goed is. De bewoners 
ontvangen allen een bos 
bloemen. 
De tentoonstelling van de 
kunstwerken door Zlata gaven 
ook weer dat zij hun geloof, hoop 
en dromen verbeeld hadden op 

het doek. Zlata kreeg een mooie bos bloemen als dank aangeboden. 
Een mooie volle startdienst met prachtige liederen en woorden.  
Ga mee op weg met andere gelovigen om Gods liefde te delen....... 
Na de dienst was er koffie en volop lekkers door de bakkers gemaakt. 
Een ieder was gezellig in gesprek. 
Organisatorisch was het geheel uitstekend verzorgd, BEDANKT 
ALLEMAAL.                                                                                                    
           

Namens de start-commissie, Gerda Kamphuis. 
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Nieuwe keuken 
Het is alweer een paar maand geleden dat 
er een nieuwe keuken is  
geplaatst in de kerk in Gorssel. 
Deze keuken is betaald uit de 
opbrengsten van alle markten die we 
hebben gehouden. 
Het voorwerk en het afwerken is door 
vrijwilligers gedaan, bij deze  
hartelijk dank daarvoor. 

Verder willen wij de vele vrijwilligers die jaar in jaar uit mee hebben  
geholpen om dit mogelijk te maken hartelijk bedanken voor dit mooie 
resultaat. 
Doordat de groep steeds ouder wordt en lichamelijke beperkingen krijgt  
vragen wij om de continuiteit te waarborgen met nieuwe vrijwilligers, ook 
mensen die niet betrokken zijn met de kerk, maar toch willen helpen zijn 
van harte welkom. 
 
U  kunt zich opgeven bij  J. Willems, tel 0575-492006 of per e-mail 
wijntje.willems@hetnet.nl of bij B. Gerritsen, tel. 0570-594350, e-mail 
benepse@hetnet.nl. 
 
 

Collecte rooster Diaconie oktober 2023 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO  03223  00  630  t.n.v. Diaconie  Prot.  Gem. Eefde, of: 
NL 37 RABO  03223  59  392  t.n.v. Diaconie  Prot.  Gem. Gorssel/Epse 
of: Kerk in Actie  NL 89 ABNA  0457  457  457  met vermelding van datum 
en doel. 
 
Zondag 1 Oktober: Interkerkelijke  Stichting  Bijzonder  Noden (ISBN) 
Om diverse redenen (o.a. privacy van gemeenteleden) is voor de 
praktische uitvoering van de armenzorg al jaren geleden door enkele 
gemeenten van de voormalige gemeente Gorssel de Interkerkelijke 
Stichting Bijzondere Noden opgericht. De stichting ondersteunt bij schuld  
sanering, verstrekt kort lopende leningen en springt bij in geval van acute 
financiële problemen bij mensen die buiten de reguliere regelingen of 
voorzieningen vallen.  

mailto:wijntje.willems@hetnet.nl
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De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en met 
het maatschappelijk werk. Het bestuur van de stichting wordt gevormd 
door diakenen van de deelnemende  
kerken. Contact persoon: Mevr. Leny Hoetink. 
 
Zondag 8 Oktober: boodschappen delen 
Voor verdere informatie zie het artikel elders in deze Kerkespraak. 
 
Zondag 15 Oktober: Plaatselijke Diaconie 
De taakgroep Diaconie geeft door middel van diverse activiteiten handen 
en voeten aan diaconaal en missionair werk in de Protestante gemeenten 
Eefde en Gorssel/Epse. Ieder mens telt, maar niet iedereen kan zichzelf 
redden, daarom steunt de diaconie die mensen die niet goed meer voor 
zichzelf kunnen zorgen. Voor de benodigde financiële middelen om dit  
werk mogelijk te maken ontvangt de diaconie geld uit collecten, giften en 
legaten. Samen met diverse vrijwilligers zorgt de diaconie in 
samenwerking met andere kerken voor de uitvoering van de volgende 
activiteiten. Kleding inzamelen voor 
de Pasman manege, ISBN  
donaties, IKA vakantie weken, de 
Voedselbank Zutphen e.o. in de 
eigen dorpen, de bloemengroet voor zieke mensen en bij huwelijken, de 
inloopmiddag op woensdag bij de kerk in Gorssel, de open tafel, hier kan 
men voor een klein bedrag samen met anderen eten in de Brink bij de 
kerk in Gorssel. In Eefde de attenties bij bezoeken, vieren van 
verjaardagen in de kerk, welkompakketten voor statushouders. 
 
Zondag 22 Oktober: Kerk in Actie Indonesië, 
Sterke vrouwen in de kerk 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden 
waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen 
nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de 
kerk in Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen  
een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of 
naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma 
voorlichting over de gezonde voeding. 
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Collectes en giften 2e kwartaal 2023 

     

 Collectes    

2-apr Solidaridad  
6-8-9-apr Project Oeganda  
16-apr KIA Moldavie  
23-apr Stichting Hulphond  
30-apr Kerk en Vluchteling  
Per bank ontvangen voor de  collectes in April € 446,00  

    

7-mei KIA Oekraine  
14-mei KIA,Kerk zijn met elkaar  
21-mei Stichting Inlia  
28-mei KIA,zending  
Per bank ontvangen voor de collectes in Mei € 400,00  

    

4-jun Mr.Geertshuis Deventer  
11-jun Haveke dienst,  
18-jun Stichting Naaste  
25-jun KIA,Colombia  
Per bank ontvangen voor de collectes in Juni € 297,00  

    

Giften, verjaardagsfonds, bloemengroet, bloemenkaart € 330,00  

    

Alle gevers heel hartelijk dank.  
Namens de taakgroep Diakonie, Ap Ilbrink.  

 

 
Boodschappen delen – maak er een gewoonte van!  
Wat fijn dat u zo trouw bent met uw steun aan het project boodschappen 
delen – armoede bestrijding. Altijd zijn er weer boodschappen in de doos 
in de gang. Hartelijk dank.  
We hebben nu 18 vaste klanten , waarvan 7 uit Gorssel en 3 uit Epse en 
een paar die niet altijd komen. Dat vraagt wel wat van onze organisatie. 
We leren steeds bij. Hoe gaan we om met dure producten? Hoe gaan we 
om met speciale producten voor maar een paar mensen?  
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Juist voor die producten zijn we ook heel blij 
met vaste donaties – daar kunnen we dan 
speciale dingen van kopen, denk aan 
babymelk of luiers.   
 
Ons banknummer is: NL62 RABO 0343 
9832 49  Prot. Gemeente Gorssel/Epse 
onder vermelding van Boodschappen Delen. 
 
We zoeken ook iemand die ons wil helpen 
de organisatie in Eefde beter te maken. 
Hopelijk is er iemand die dit werk ook voor 
Eefde belangrijk vindt.  
U kunt ons bereiken op : 
boodschappendelengorssel@gmail.com. 

Dank u wel – Grace Molegraaf 
 

Boodschappen delen – voor wie doet u het eigenlijk?  
 
Ik was ergens naar toe op weg en werd uitgenodigd door een vrijdag-klant 
die voor zijn huis stond – kom binnen, eet taart met ons. Gewoon zomaar 
– gastvrij. In de winkel hebben ze een nummer, ik ken ze niet bij naam.  
Ik sprak met het gezin uit Koerdistan. Het land dat over 4 andere landen 
verdeeld is; waarvan de inwoners al eeuwen lang nergens welkom zijn.  
Inwoners met een groot gevoel voor eigenwaarde en vrijheid. We spraken 
over Koerdistan, over Syrië met Aleppo van voor de oorlog (waar ik 
geweest ben), over de oorlog met ISIS, waarvoor ze tenslotte naar   
Europa zijn gevlucht. (Via Turkije, hoe???) En over familie die daar nog is. 
En over school en Nederlands leren, hoe moeilijk dat is.   
Toen vroeg de oudste zoon: heb jij ook kinderen. Ja, 3. Hoe oud zijn ze: 
50 jaar, 48 en 46 – ik ben oma. De moeder keek me lang aan en zei: 50, 
zo oud ben ik ook. En jij bent nog zo fit, jong ben je nog. Mijn hoofd is 
altijd vol en moe. Ik kan in de middag niet meer leren. Ik ben oud.  
Ja, zei ik. In mijn hele leven was er ook geen oorlog en geen vervolging 
en geen angst. Jij hebt altijd stress, al heel lang – daar wordt je oud van.  
We begrepen elkaar – er was een klik. Ze hebben een uitkering en 4 
kinderen en zonder Nederlandse taal geen werk, en alles is duur.  
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Misschien weet je het nog, van voor corona... Sirkelslag! Een jaarlijks spel 
van JOP, de jongerenorganisatie van de protestantse kerk, waarbij het 
draait om actie, creativiteit en teamspirit.   
Je strijdt met kerken uit het hele land om de Sirkelslagbokaal. 
We spelen dit spel op vrijdag 27 oktober vanaf  17.30 uur in de kerk van 
Gorssel. We beginnen met patat en fris, en na het spel sluiten we af met 
iets te drinken en iets te knabbelen. 

 
Wat? Sirkelslag 

Wanneer? Vrijdag 27 oktober, 17.30 uur 
Waar?  Kerk Gorssel 

Voor wie? Jongeren van 10-16 jaar,  
je hoeft geen lid te zijn van de kerk 

 
Opgave:  
Gertjan de Pender, 06-42082029 of dependergertjan@gmail.com 
of Elisa Bruggink, 06-39785836 of e.bruggink@rijnijssel.nl 
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Werk voor de kerk – hoe leuk is dat! 
Veel gemeenteleden doen van alles voor/in de kerk. Grace Molegraaf 
praat met éen van hen.  

Deze keer is dat Matty Ackerman.  
We zitten in de tuin op misschien de laatste 
hete dag van het jaar.  
Hallo Matty, jij zit volgens mij al jaren in de 
taakgroep vieren?  
"Ja, ik hoor zo'n beetje tot het meubilair van 
de kerk."  
Vertel – hoe lang doe je dat al?  
"Nou ik weet het niet precies. Eerst zat ik erin 
als ouderling en toen ik daarmee stopte ben ik 
in de taakgroep vieren gekomen als 
gemeentelid. Dat is nu een jaar of 12 denk ik." 
Dat is echt lang. Wat trekt je daar zo in aan?  
"Het is concreet. Niet alleen praten over 

theorie, maar je bent actief met iets bezig." 
Wat bedoel je met actief?  
"Eerst kwam de verbouwing van de kerk. Alles moest een nieuwe plek 
krijgen. En dan kwam er ook een nieuwe liturgie. Dat was leuk om mee 
bezig te zijn." 
Dat is ook praten toch? 
"Jawel, maar over heel concrete zaken. En daarna bestond de taakgroep 
uit vertegenwoordigers van alle groepen die met een dienst te maken 
hebben: de bloemen, de diaconie, de koster en zo.  
Iedereen had zijn taak in de dienst en vertelde wat er ging gebeuren." 
En dan praten jullie daarover?  
"Het ging niet over goed of slecht. Maar over de structuur – zo gaat het 
gebeuren. Ook over de feesttijden van Pasen en Kerst. Niet zomaar iets 
doen, maar met elkaar overleggen."  
Ook over de structuur in de liturgie?  
"Het ging om plannen. Duidelijkheid bieden – zo gaat het bij ons in de 
kerk. Dan weet je waar je aan toe bent."  
En hoe moet dat dan gaan in de samenwerking met Eefde?  
"Ik vind het wel fijn. Ik kom oorspronkelijk uit Eefde en ken heel veel 
mensen. De Gereformeerde Kerk daar was een heel hechte 
gemeenschap. Ik ga ook altijd aan die kant zitten waar veel mensen  
uit Eefde zitten. Door elkaar, dat is goed."  
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Dat gaat volgens mij hoe langer hoe beter. Je hebt het nu over de mensen 
uit Eefde, maar niet over het vieren in de kerk. 
"We hebben allebei onze eigen liturgie en dat is wel goed, een beetje 
afwisseling."  
We worden toch één gemeente – vind je niet dat we dat moeten 
stroomlijnen. 
"Sommige dingen wel, die lastig zijn, zoals de gedachtenisdienst. Maar 
verder hoeft het niet. Je bent toch gehecht aan je eigen manier van doen. 
En hoe ouder je wordt hoe meer dat speelt."  
Vindt je dat Gertjan daar rekening mee moet houden in onze gemeenten?  
"Ja, dat denk ik wel."  
Wat vind je dan van de startzondag, met al dat geloop en geschilder en 
gedoe?  
"Dat was heel gezellig en leuk, heel ongedwongen. Je hoefde niet mee te 
doen, het mocht.  
Zoiets 4 of 5x per jaar in zo'n speciale dienst, zoals we nu in de taakgroep 
voorstellen, is leuk."  
In de taakgroep zal het toch ook moeten gaan over alle vormen van de 
liturgie – hoe gaan we daarmee om – wat past bij ons samen.  
"Ja we moeten het echt hebben over de plek van de aankondiging van 
overlijden. En over de gedachtenisdienst. Die moet een duidelijke 
structuur houden vind ik. En de kosters zijn ook belangrijk. Want er moet 
goede communicatie zijn. Kosters zaten wel in de oude taakgroep. De  
nieuwe taakgroep is heel anders."  
 Hoe bedoel je? 
"Doeners en denkers. In Eefde ging het heel anders dan bij ons in 
Gorssel. En het is allemaal nog niet zo erg duidelijk."  
Ja , die taakgroep moet zijn weg nog vinden. Er ligt ook veel op hun 
bordje. 
En over kosters gesproken – ik ben met je eens dat kosters moeten weten 
wat er gebeurt en waar ze aan toe zijn. Die moeten niet voor verrassingen 
staan. Het is jammer dat het zo lastig is om een goede nieuwe koster te 
vinden.  
Matty, dank je wel voor dit gesprek. Ik hoop dat je in de nieuwe taakgroep 
vieren net zoveel plezier zult hebben als in de oude. Veel succes ermee.  
 
P.S. De taakgroep vieren zoekt nog wat (jongere) mensen die mee willen 
helpen speciale diensten te organiseren en in te vullen. Opgeven bij Ds. 
Gertjan de Pender, of bij Bert van Kooten.  
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Concert Oost Nederlands Kamerkoor 
Normaal gesproken zult u mij er niet snel op betrappen dat ik reclame  
maak voor iets waar ik zelf aan meedoe, maar deze keer maak ik een  
uitzondering: op zondag 8 oktober geef ik met mijn koor, het Oost  
Nederlands Kamerkoor, een concert in de Bergkerk in Deventer. 
Op het programma staat bijzondere muziek: het Requiem van Fransesco 
Cavalli, een componist uit de tijd van Claudio Monteverdi, een kleine  
eeuw voor de geboorte van Johan Sebastiaan Bach. Verder werken van  
Heinrich Schütz, Claudio Monteverdi en het O Tod, wie bitter bist du van  
Max Reger. Het concert start om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30  
uur, inclusief pauze. Meer informatie en kaarten via  
www.oostnederlandskamerkoor.nl            Gertjan de Pender 

 
Najaarsmarkt in de kerk in Gorssel 
Op zaterdag 7 oktober 2023 is 
er weer een grote rommelmarkt 
in en bij de kerk in Gorssel. In 
de kerk en in de Brink staan 
dan vele kramen met een grote 
variëteit aan artikelen. Op de 
markt is weer een groot scala 
aan spullen te vinden, zoals 
speelgoed, boeken, cd’s en 
grammofoonplaten, 
huishoudelijke artikelen, 
sieraden, meubels, schilderijen en lampen, ijzerwaren en gereedschap.  
In bijgebouw De Brink worden boeken verkocht ( deze zijn gesorteerd ) en 
daar is gelegenheid voor het nuttigen van koffie, thee en fris met iets 
lekkers. Altijd een gezellige plek om dorpsgenoten te ontmoeten. 
 
Wilt u een cake of lekkere koek bakken, dan wordt dat erg op prijs gesteld. 
U kunt de cake of koek op 7 oktober meenemen naar de Brink en bij de 
keuken afleveren. 
 
Vele handen maken licht werk! Dus kunnen we altijd mensen gebruiken 
die een handje willen helpen. 
Mocht je daar tijd en zin voor hebben, geef je dan op via Ben Gerritsen. 
Tel 0570-594350, mail: vrijlandepse@hetnet.nl. 

http://www.oostnederlandskamerkoor.nl/
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De rommelmarkt is dus op 7 oktober 2023 van 10.00 tot 13.00 uur bij de 
kerk. Graag tot ziens op de Najaarsmarkt!  
Namens het kernteam van de markt, Peter van der Steege Tel. 492878 
 
De Herdertjestocht: 
zaterdag 23 december 
2023 
De elfde Herdertjestocht zal 
worden gehouden op 
zaterdag 23 december a.s. 
en de start is zoals altijd bij 
de Kerk aan de Hoofdstraat, 
vanaf 18.45 uur. Het thema 
dit jaar is: Ga mee op zoek! 
In juni riepen we u op, glazen potjes voor de waxinelichtjes te sparen voor 
ons, omdat een deel van de 1000 potjes na 10 jaar aan vervanging toe is. 
Heeft u potjes voor ons verzameld? Wilt u dan per mail contact opnemen 
met Joke Lubberdink (j.lubberdink@planet.nl) om een afspraak te maken 
over het ophalen van de potjes bij u thuis? Opnieuw potjes sparen is niet 
nodig, voor nu is het genoeg. Hartelijk dank!  
Natuurlijk zijn we als altijd op zoek naar vrijwilligers omdat een 
herdertjestocht zonder hulp van tientallen vrijwilligers niet kan bestaan. In 
deze link (klik op het woord link) treft u een formulier aan dat u kunt 
invullen als u vrijwilliger wilt zijn: u kunt aankruisen bij welke activiteit u 
ingezet wilt worden. U kunt ook de QR 
code scannen.  Kijkt u eens bij de 
onderdelen waar wij hulp bij nodig 
hebben. Er is ongetwijfeld iets bij van 
uw gading.  
 

Met vriendelijke groet,  
namens de werkgroep 

Herdertjestocht, 
Ida Jager  

 
    
 

mailto:j.lubberdink@planet.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFKcJIrA7RUNlA0NEVTTlJWQ1MyNjhXSDAzT0dWUEFIQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFKcJIrA7RUNlA0NEVTTlJWQ1MyNjhXSDAzT0dWUEFIQS4u
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Predikant: Ds. G.J. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefdedependergertjan@gmail.com 

Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: Bastiaan van den Berg 
 
Secretaris: Ava van Baaren secretaris@pg-gorsselepse.nl 
  
  
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten  0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO)  NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. boodschappen delen               NL 62 RABO 0343.9832.49 
Beheer(algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 

mailto:dependergertjan@gmail.com
mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:p
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl


- 24 - 

 

 

Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en mw. Mariëtte Bastiaansen  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op   
www.kerkdienstgemist.nl    
  
 
Koster 
Gorssel:  06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 10 verschijnt op donderdag 26 oktober 2023.   
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 18 oktober 2023) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 11 verschijnt op donderdag 30 november 2023.  
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 

http://www.pg-gorsselepse.nl/
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kostergorssel@gmail.com
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

