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Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 
Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht. 
 
Lied 731  
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Kerkdiensten 
 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
 
Zaterdag 28 oktober om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 29 oktober 2023 – dankdienst gewas en arbeid 

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor voedselbank en de tweede collecte 
voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zondag 5 november 2023 

Gorssel 10.00 uur Ds. A. van den Dries, Ruurlo 

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender, gedachtenisdienst 
cantorij Eefde 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Naoberhulp en de tweede 
collecte voor jeugdwerk Gorssel/Epse / beeld en geluid (Eefde). 
 
Zaterdag 11 november om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 12 november 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. R. den Hertog, Vorden 
De eerste collecte is bestemd voor  KIA, werelddiaconaat Libanon en de 
tweede collecte voor onderhoud gebouwen. 
 
Zondag 19 november 2023  

Eefde 10.00 uur Mw. Ds. E. van Iperen, Uchelen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA werelddiaconaat Myanmar en de 
tweede collecte voor jeugdwerk Gorssel/Epse. 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zaterdag 25 november om 15.30 uur dienst in de Borkel 
 
Zondag 26 november 2023  

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender, gedachtenisdienst 
Cantorij Gorssel/Epse 

Eefde 10.00 uur Mw. Ds. E. Diepeveen, Warnsveld 
De eerste collecte is bestemd voor kerk en vluchteling AZC Zutphen en de 
tweede collecte voor verwarming kerk. 
 
Zondag 3 december 2023 – Eerste Advent 

Gorssel 10.00 uur Ds. E. de Waard, Doorwerth 
De eerste collecte is bestemd voor KIA kinderen in de knel Oeganda en 
de tweede collecte voor onderhoud gebouwen. 
. 
 

Agenda 
Wo. 8 nov.  17.15 uur Open tafel, Brink Gorssel 
Za. 18 nov. 10.00 uur Kledingactie, kerk Gorssel 
Wo. 29 nov.   Gemeenteavond 
Za. 16 dec    Kerstmarkt, kerk Gorssel 

 
 
 
Op weg tussen bos en rivier - 9 
 
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Woensdag 13 september, Gorssel 
Een eerste jaar is ook een jaar van allerlei eerste keren. Vandaag heb ik 
voor het eerst een begrafenisplechtigheid in de aula in Gorssel. Elke plek 
heeft zijn eigen aandachtspunten. Hier moet ik eraan denken dat er in de 
aula geen bijbel en geen paaskaars zijn. 
Paus Franciscus heeft ooit gezegd: ga overal vieren, in garages, in 
sporthallen, waar dan ook. En bij dit afscheid wordt maar weer eens 
bevestigd: elke plek een heilige ruimte kan worden. De aula is met zorg 
klaargezet, er wordt aandachtig geluisterd. De begraafplaats, met 
daarachter de Enk, is prachtig. God is overal te vinden. 
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Donderdag 14 september, Gorssel  
Vanmorgen heb ik een uitvaartgesprek in Gorssel. Het is, zoals eigenlijk 
altijd, een waardevol gesprek. In een paar uur komt een heel leven voorbij. 
Wat bij dit gesprek bij mij binnenkomt, is de leeftijd van de overledene en 
van de zoons. De overledene was 75, precies zo oud als mijn moeder. En 
de zoons schat ik van mijn eigen leeftijd. Natuurlijk overkomt het me vaker, 
dat er mensen zijn overleden die van dezelfde leeftijd zijn. Maar deze keer 
merk ik het nadrukkelijker op. Het zet me stil bij mijn eigen situatie: het kan 
zomaar gebeuren, dat ik een keer aan de andere kant van de tafel zit. 
 
Maandag 18 september, Gorssel en Eefde 
Deze week begint met een begrafenisdienst in de kerk in Gorssel. De gang 
van zaken in de kerk is voor mij nog wennen: in Varsseveld was ik gewend 
dat de genodigden in de kerk afscheid konden nemen van de overledene 
en de familie konden condoleren. Hier is het meer zoals in een reguliere 
kerkdienst: er lopen wat mensen rond, in de kerk en in de Brink. De 
overledene staat onder de toren. Pas als de mensen zitten, verzamelt de 
familie zich bij de overledene en begint de dienst. Grappig om te merken 
hoe dit overal weer anders gaat. 
Als ik na de begrafenis terugrijd naar huis, krijg ik alweer een melding van 
een volgend overlijden. Dat gebeurt wel vaker met begrafenissen: soms is 
er een tijd niets, dan zijn er meerdere kort na elkaar. Nadat de eerste dingen 
zijn afgesproken, rijd ik naar de familie om alvast te condoleren. 
 
Woensdag 20 september, Eefde en Epse 
’s Morgens heb ik een uitvaartgesprek, ’s middags een huisbezoek in het 
buitengebied van Epse. Wat me in beide gesprekken opvalt, is hoe open en 
gastvrij de mensen zijn. Als betrekkelijke vreemde ben ik zomaar welkom 
in hun huis en in een stukje van hun leven. Het doet mij denken aan de 
belofte die de gemeenschap doet bij de intrede: Wilt u de predikant hoog 
houden in zijn ambt? De gastvrijheid en openheid van de mensen laten mij 
merken, dat zij dat doen. Voor mij geen recht, maar een voorrecht. 
 
Vrijdag 22 september, Zutphen 
Met twee vieringen in het weekend en een afscheidsdienst op maandag en 
zaterdag is dit een hele volle week. Toch is er vrijdagmiddag nog tijd voor 
een bezoek, deze keer op de Lunette in Zutphen. Als ik binnenkom, is er 
eerst een afwachtende reactie: mijn gezicht is niet bekend. Ik voel de 
aarzeling: wie is deze man en wat komt hij doen? Als ik vertel wie mij de 
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naam heeft doorgegeven, komt er al wat meer vertrouwen. En aan het einde 
van het gesprek voelt het al aardig vertrouwd. 
Eerlijk gezegd begrijp ik de eerste reactie wel. Er staat ineens een 
wildvreemd iemand voor je neus, die beweert dat hij de nieuwe predikant 
is. Het maakt weer eens voelbaar wat het is om nieuw te zijn. En het maakt 
me duidelijk hoe belangrijk het in dit werk is om gekend te zijn en om 
mensen te kennen. Vertrouwen is de basis waar je op bouwt. 
 
Woensdag 27 september, Eefde en Brummen 
Na een aantal hele drukke weken is er deze week wat meer ruimte. Dat is 
heel fijn: verschillende klussen zijn de afgelopen weken blijven liggen. Nu 
komt er tijd om daaraan te werken. Zo lukt het deze week om jongeren te 
bellen met de vraag of ze mee willen doen aan catechese-activiteiten en 
om contact te zoeken met basisscholen en huisartsen, iets dat ik eigenlijk 
al veel eerder had willen doen. En ik kan zelfs een middag extra vrij nemen, 
een kleine start van het compenseren van de overuren, en een kans om 
weer wat tijd met Joset en de kinderen door te brengen; dat is er de 
afgelopen weken behoorlijk bij ingeschoten. Het is prachtig weer, en we 
eten een pannenkoek bij de Reuvershoeve in Brummen. Met een kleine 
speeltuin en uitzicht op tractoren die de oogst binnenhalen en op het spoor 
waar voortdurend treinen langskomen, is het een groot succes. 
 
Zondag 1 oktober, Noordscheschut en Utrecht 
De zondag begint vroeg, maar deze keer niet, zoals normaal gesproken, 
met de laatste voorbereidingen voor de viering. Deze keer neemt een goede 
vriend van mij afscheid als gemeentepredikant in Nieuweroord en 
Noorscheschut, in de buurt van Hoogeveen. In dezelfde dienst wordt hij 
bevestigd als krijgsmachtpredikant. Dat betekent: al vroeg in de auto, en op 
naar het Noorden. De afscheidsviering en de start als krijgsmachtpredikant 
zijn heel anders dan die van mijzelf. Tegelijk is er dezelfde dynamiek van 
afsluiten en opnieuw beginnen. Het is grappig om te merken hoe de 
herinneringen daaraan naar boven komen, en hoe het tegelijk al heel ver 
weg lijkt. Na de viering is er tijd om wat te spreken met de familie. Daarna 
weer in de auto voor een rit naar Utrecht, een Choral Evensong in de 
Nicolaikerk. Daar heb ik jarenlang in de vespercantorij gezongen. Sinds een 
paar jaar word ik gevraagd om eens per jaar een vesper te verzorgen. Dat 
doe ik graag: het is een prachtige kerk met geweldige musici, en een kans 
om oude bekenden te zien; hoewel bij aankomst blijkt dat dit er steeds 
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minder worden. Leuk is dat ik na de viering word aangesproken door 
gemeenteleden die kennissen hebben in Gorssel. De wereld blijkt klein. 
 
Maandag 2 oktober, Lochem en Epse 
Vandaag staan er twee huisbezoeken op de agenda. ’s Morgens een 
bezoek op de Hoge Weide in Lochem. We spreken via een 
spraakherkenningsprogramma. Dat is niet vlekkeloos, we kunnen gelukkig 
lachen om de wonderlijke dingen die op het scherm verschijnen. Maar wat 
een uitkomst als je op deze manier een gesprek kunt voeren! 
’s Middags rijd ik naar Epse voor een bezoek. De naam is me niet direct 
bekend, maar als de deur opengaat, weet ik precies wie ik voor me heb. 
Dat is ook fijn om te merken, hoe gezichten al vertrouwd zijn, ook als ik de 
naam niet weet. Na een goed gesprek rijd ik vrolijk gestemd weer naar huis. 
 
Zaterdag 7 oktober, Gorssel 
Vandaag is het zo ver: de markt in Gorssel. Al bij het inlezen op de 
gemeenten kwam deze markt naar voren als een belangrijk onderdeel van 
het gemeenteleven in Gorssel/Epse. En bij aankomst word ik niet 
teleurgesteld: het is een gezellige en goed georganiseerde ‘chaos’ in de 
kerk. Wat een bedrijvigheid! Er hangt een plezierige sfeer, je merkt dat 
mensen het naar hun zin hebben. Ook voor de kinderen is er van alles te 
zien. Het is dat er nog meer op de agenda staat, anders zou ik zo tot ver na 
het einde kunnen blijven. 
 
Zondag 8 oktober, Joppe en Deventer 
Op deze zondagochtend hebben we met een groep uit de 
‘middengeneratie’ afgesproken om te wandelen en koffie te drinken. Het is 
een tijd geleden dat ik de meesten heb gesproken. Het is goed om elkaar 
te zien. We maken een prachtige wandeling door het buitengebied van 
Joppe, richting Oxe. Onderweg is er kans om elkaar beter te leren kennen, 
en voor wie elkaar goed kennen, om bij te praten. Als ik thuiskom, heb ik 
nog net tijd om me om te kleden en boterhammen klaar te maken. Dan 
spoed ik mij naar de bushalte, om op weg te gaan naar Deventer. Daar geef 
ik met mijn koor een concert in de Bergkerk. Ik ken de kerk nog niet, maar 
het blijkt een prachtige kerk, met een nog mooiere akoestiek. De muziek 
komt optimaal tot zijn recht, het is een feest om er te zingen. Wat het extra 
speciaal maakt, is dat een aantal gemeenteleden uit Eefde en Epse bij het 
concert aanwezig is. Ik vind het mooi om dit stukje met hen te kunnen delen. 

Gertjan de Pender 
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Rubriek Meeleven 
 
Met een groet van ons allen zijn er kaarten en bloemen naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
 
Thessa Derksen  Grooterkamp 
Fam. Spiegelenberg-Jansen Grooterkamp 
Dhr. Piet Tijdeman  Veldhofstraat  90 jaar 
Mw. S.F. Dietrich-Wiltink Rietdekkerweg 

 
Jannie Hietbrink 

 
 

Gemeentegesprek 24 september, na de kerkdienst in 
Gorssel  
 
Deze keer vindt het gemeentegesprek plaats in de kerk in Gorssel. Veel 
kerkgangers blijven na het koffiedrinken zitten om aan het gesprek deel te 
nemen. 
Het eerste dat aan de orde komt, is het stuk ‘Missie en visie op het zijn van 
kerk’. Hans Lodder legt uit waarom er niet voor gekozen is om eerst met de 
gemeenten te overleggen alvorens met een toekomstvisie te komen: het 
gaat om een tekst die gebaseerd is op het bestaande ‘Eindrapport 
Toekomstverkenning Eefde en Gorssel/Epse’.  
‘Missie en visie op het zijn van kerk’ wordt mede de basis voor het 
meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen. Het bevat een tweeslag. Aan de 
ene kant de geloofsverdieping, aan de andere kant de contacten, door 
generaties heen, in onze dorpen en in de wereld. 
 
Voorzitter Eduard Groen vraagt aan de gemeenteleden om aan tafeltjes 
samen te praten over drie vragen: 
- Herkent u zich in het stuk ‘Missie en visie op het zijn van kerk’? 
- Hoe kunnen we dit vormgeven, hoe doen we dit al en hoe kunnen we 

een en ander verder ontwikkelen? 
- Wat zouden we niet meer moeten doen? 
 
Onder andere het volgende wordt teruggekoppeld: 
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- Het is belangrijk om kinderen meer te betrekken bij de kerk. Een kind 
kan de schakel zijn tussen ouders en kerk. Bijvoorbeeld via de 
nieuwsbrief van de school activiteiten in de kerk aankondigen. 

- Een tafel is erg positief over samengaan. Daarbij vindt men uniformiteit 
wel een punt: gelijke vormen van vieren en geloofsopbouw. 

- Een andere groep heeft ook gesproken over hoe je de jeugd bij de kerk 
kunt betrekken. Daarbij zijn openheid en goed communiceren 
belangrijk. 

- Er is een tafel die zegt dankbaar te zijn dat de nieuwe predikant in het 
midden van de gemeente staat. Ook is het belangrijk om, via de 
scholen, meer jongeren over de kerk te informeren. Onder het motto: 
“We zijn oud, maar wel jong van geest”. 

- Voorgesteld wordt om in de eerste zin ‘gemeenschap’ te veranderen in: 
‘geloofsgemeenschap’ omdat dit woord in de tekst gemist wordt. 

- Men doet de suggestie ‘naoberschap’, ook naar het dorp toe, meer te 
stimuleren. 

- De kerk zou meer een ‘doe-kerk’ moeten zijn. Daarbij richting 
dorpsgenoten niet beginnen met zenden. 

- Samen koffie drinken na de dienst bevordert de gemeenschapszin. We 
groeien naar elkaar toe en kunnen elkaar helpen. Maar ook is het 
belangrijk om door te praten in de diepte. 

- In het kader van open kerk zijn: laten zien wat er in de kerk gebeurt en 
interesse tonen in andere doelgroepen. 

- Bij één tafel is er vooral over gesproken dat een van de gemeenteleden 
zich op dit moment niet zo gedreven voelt door de Geest, terwijl iemand 
anders dat vooral door het startweekend juist wel ervaren heeft. 

- De buurtafel bevestigt dat de kerk een huis van waarden is. Daar dienen 
we zuinig op te zijn en aandacht aan te besteden omdat het elders in 
de maatschappij vaak mis gaat. 

- Gemeenschappelijke faciliteiten in Eefde (Het Hart, Kapel Op ’t Rijsselt) 
dreigen verloren te gaan. Het kerkgebouw zou meer als vervangende 
ruimte voor het dorp beschikbaar kunnen worden gesteld. Eduard 
Groen kan de gemeenteleden gelukkig geruststellen dat Het Hart een 
doorstart zal maken. 

 
Eduard sluit dit gedeelte van het gesprek af met de opmerking dat hij, toen 
hij in de toekomstvisie steeds het woord ‘verschillen’ las, moest denken aan 
een uitspraak van Halik: “We verschillen maar de kerk is niet onverschillig”. 
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Vervolgens vraagt Eduard wederom aandacht voor de bezetting van de 
kerkenraad. Deze komt bij beide gemeenten onder de maat, waardoor er 
geen geldige besluiten kunnen worden genomen en ingrijpen door de 
classis kan volgen. Hij stelt aan de orde de vraag wat de gemeenteleden 
ervan vinden om volledig samen te gaan zodat er weer een voltallige 
kerkenraad zal zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een voorgenomen 
besluit, maar om een voorstel. De kerkenraad wil graag weten of het de 
steun van gemeenteleden heeft als dit verder wordt uitgewerkt. 
Hier wordt verschillend over gedacht. Sommigen willen zo spoedig mogelijk 
naar één kerkenraad met een tijdslimiet, bijvoorbeeld 1 januari 2025. Een 
ander geluid is dat het nog moet kunnen om twee aparte kerkenraden te 
hebben. In het nieuwe nummer van de kerkbladen staat dat er in de 
kerkenraad is gesproken over een samengaan per 1 januari 2025. Iemand 
ervaart dit als doordrukken. Eduard zegt dat dat niet de bedoeling is.  
Meerdere mensen zijn het erover eens dat onderbezetting niet het 
hoofdargument kan zijn om te kiezen voor samengaan. De een is 
enthousiast over de startzaterdag waarop zoveel mensen uit alle dorpen 
aanwezig waren, anderen hebben zo’n ervaring van verbinding op andere 
momenten. Dus willen we samengaan omdat we samen kerk willen zijn. 
Vragen daarbij: hoe zijn we samen kerk en hoe gaan we verder? Angst voor 
de classis is niet nodig. Als deze op gesprek komt, kunnen we laten zien 
dat het best goed gaat.  
Opgemerkt wordt dat dezelfde discussie speelde toen in Eefde Hervormd 
en Gereformeerd samen gingen. Het gaat er niet om dat het moet maar dat 
we het willen, het is een geestelijk proces. Het functionele argument schrikt 
mensen af en er moet oog zijn voor hen die aarzelen: wat ligt daaronder? 
Nog een opmerking is dat de verschillende groepen open moeten spreken 
over wie er geschikt is voor welke taak. Dat kan ook betekenen dat een 
gemeentelid uit Epse een functie in Eefde gaat vervullen. Iemand noemt als 
argument om wel snel tot een samengaan te komen dat één kerkenraad 
beter ziet wat er moet gebeuren.  
Een gemeentelid vertelt dat ze door de beide gemeenten veel kracht ervaart 
van God en dat ze daar heel dankbaar voor is. Er klinkt een krachtig 
applaus. 
Henk Datema, voorzitter van de kerkenraad van Gorssel/Epse, vindt het 
goed dat we dit gesprek met elkaar hebben. Verandering zorgt voor 
betrokkenheid en onzekerheid en het is zeker belangrijk om erachter te 
komen waarom men geen samengaan wil. Aan de andere kant vraagt hij 
ook begrip voor de ambtsdragers, voor wie het moeilijk is om met zo weinig 
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mensen het werk te doen. Eduard vult aan dat er nu slechts een tijdelijke 
oplossing is voor de kerkrentmeesters in Eefde, en dat er in Gorssel/Epse 
onderbezetting van de diaconie dreigt.  
De kerkenraad neemt alle suggesties mee als huiswerk en gaat ermee aan 
de slag. Acties en vorderingen worden teruggekoppeld naar de gemeente. 
 
Na  een vraag van een gemeentelid waarom de kerkelijk werker zich niet 
gaat richten op het pastoraat wordt nog eens uitgelegd dat er vanwege de 
hoge energiekosten voor gekozen moest worden om maar één kerkelijk 
werker aan te stellen die zich bezighoudt met Kerk en Dorp en niet met 
pastoraat. Gertjan heeft destijds aangegeven meer pastoraat te gaan doen 
dan afgesproken en er is inmiddels een netwerk van buurtcontacten in 
beide gemeenten. De wijziging in takenpakket is goedgekeurd door de 
gemeenteleden. Voor opmerkingen en sugggesties over pastoraat kan men 
contact opnemen met Gertjan of met de ouderlingen Rita Simons, Marijke 
Fomenko en Hans Lodder.  
Een laatste vraag gaat over de precieze taken van Bastiaan van den Berg 
en Anne-Wil Wiggers. Zij gaan onderzoeken wat er speelt in Eefde, Gorssel 
en Epse en hoe onze gemeenten daarbij kunnen aansluiten. 
 
We eindigen met het zingen van lied 976. 
 
Namens de kerkenraad, 

Ava van Baaren en Gera Janssen-Ebbekink 
 
 

Afkondiging van overlijden 
 
In de kerk zijn we gewend na een overlijden de naam van de overledene af 
te kondigen in de dienst. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat 
de naam van de overledene wordt genoemd in de gemeenschap en voor 
Gods aangezicht. Ook kan er na een afkondiging van overlijden worden 
gebeden voor de nabestaanden. 
 
Het delen van persoonlijke gegevens is door de wet op de privacy aan 
banden gelegd. Het afkondigen van een overlijden in de kerkdienst 
(uitgezonden via internet) mag alleen met toestemming. 
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Een kaart of (mail)bericht door nabestaanden aan de kerk gericht, maakt 
overleg over wel of niet afkondigen mogelijk. Wij willen u bewust maken van 
het belang van bericht geven aan de kerk, waarvan u lid bent. 
 
Met vriendelijke groeten,  

Pastoraat 

 
Collectedoelen diaconie november 2023. 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of: 
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of: 
Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457; met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 5 november: Stichting Naoberhulp - vrijwillige palliatieve terminale 
thuiszorg. 
De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde 
omgeving. Naasten willen hun dierbaren in die laatste levensfase graag de 
nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig wordt de last voor deze 
mantelzorgers erg groot. Vrijwilligers van Naoberhulp kunnen dan de 
helpende hand reiken. Dat doen ze door één of meer dagdelen of nachten 
de ondersteuning van de mantelzorgers over te nemen, zodat deze even 
op adem komen en in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven. De 
vrijwilligers zijn betrokken mensen met levenservaring. Zij worden 
zorgvuldig geselecteerd en daarna voortdurend begeleid en bijgeschoold. 
Naoberhulp is actief in de gemeenten Zutphen, Lochem, Bronckhorst en 
Brummen. De hulp is gratis. 
 
Zondag 12 november: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Libanon - kansen 
voor jongeren in achterstandswijk. 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en 
geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in 
Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, 
psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in 
ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of air hockey. 
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Zondag 19 november: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Myanmar - Jonge 
mensen verbeteren hun landbouwproductie. 
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare 
groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge 
moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de 
gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze 
verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te 
verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig 
bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en 
kleinschalige leningen. 
 
Zondag 26 november Kerk en Vluchteling / AZC in Zutphen 
Geopend in 2016 is na 7 jaar het AZC nog steeds volop in gebruik en 
worden steeds nieuwe tijdelijke bewoners opgevangen. Gemiddeld zijn er 
meer dan 700 bewoners, van wie een (te) groot aantal met verblijfsstatus, 
die wachten op permanente huisvesting. Vooral voor de kinderen is dat een 
belemmering in hun ontwikkeling. Er is letterlijk te weinig ruimte om als 
gezin een normaal leven te kunnen leiden. Soms wordt daardoor ook 
gezinshereniging vertraagd, wat bij sommigen groeiende wanhoop 
veroorzaakt. Gevolg: grote psychische en sociale spanningen. Vanuit de 
kerken wordt aanvullende hulp geboden door verschillende activiteiten voor 
kinderen en ouderen te organiseren: op het terrein en daarbuiten, in 
Zutphen en Warnsveld. In de schoolvakanties worden aan de kinderen 
uitstapjes en vakantieweken aangeboden. 

Diny Menkveld 

 
 
De basics van het christelijk geloof 
 
Waar heb je het over, als het over ‘God’ hebt? Wat voor boek is de bijbel? 
Wie is de Jezus waar ze in de kerk in geloven? Wat is bidden? Waar gaat 
het om in de kerk? Als je het leuk vindt om meer te weten te komen over 
die onderwerpen, dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen met 
een cursus over de basics van het christelijk geloof. 
 
De cursus bestaat uit 10 interactieve colleges over onderwerpen als God, 
de bijbel, Jezus, de heilige Geest, de kerk, de geschiedenis van de kerk, 
schepping, de kerkdienst. Ze zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 
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25 jaar. We komen elke twee weken bij elkaar in de Brink, het bijgebouw 
van de kerk in Gorssel. Tijdstip in overleg, waarschijnlijk in het weekend, 
zodat uitwonende studenten mee kunnen doen. 
 
Meer informatie en opgave: ds. Gertjan de Pender, 06-42082029 of 
dependergertjan@gmail.com  
www.pg-gorsselepse.nl 
www.pgeefde.nl  
 
 

 

Dankdag 29 Oktober (in Eefde)  
 

In het najaar is er jaarlijks een 
dankdag voor gewas en arbeid.  
Wij vieren dit in de gezamenlijke 
dienst op 29 oktober in Eefde.  De 
beide diaconieën gaan opnieuw 
producten inzamelen voor de 
voedselbank in Zutphen. Deze 
producten zijn nog steeds hard 
nodig, steeds meer mensen 
worden afhankelijk van de 
voedselbanken!  

 
Welkom zijn lang houdbare producten, zoals: pakje droge soep, zoet 
broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta), groente in blik, fruit in blik, vis in 
blik, macaroni, spaghetti, kruidenmix (voor macaroni of spaghetti), rijst, mie, 
kruidenmix (voor nasi of bami). 
 
De goederen kunnen worden ingeleverd op zaterdag 28 oktober tussen elf 
en twaalf uur in Gorssel bij de Brink. Op zondagmorgen (29 oktober) voor 
de dienst (van half tien tot tien uur) is daar in Eefde ook nog gelegenheid 
voor.   
 
We hopen op een ruime ‘oogst’. 
 
De gezamenlijke diaconieën van Eefde 
en Gorssel / Epse 

mailto:dependergertjan@gmail.com
http://www.pg-gorsselepse.nl/
http://www.pgeefde.nl/
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Open tafel in de Brink.   
      
Binnenkort hopen wij u weer te ontmoeten bij de “Open Tafel” in  de Brink 
naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. Een gezellig samenzijn voor, 
tijdens en na het eten. 
Komt u dan ook?  
 
Op woensdag 8 november 2023   
Bent u van harte welkom vanaf 17.15 uur, we beginnen om 17.30 uur. 
Wij serveren voor u een heerlijk 3-gangenmenu, daarbij twee consumpties 
en koffie of thee na. Graag met gepast geld ( € 7 ) betalen. 
 
U kunt zich aanmelden  via  de intekenlijst op het mededelingenbord  in  “ 
de Brink” of telefonisch (graag voor 5 november) bij: 

– Mimi Bokking   (0575-491789)   of  
– Lippie van der Steege (0575-492878) 

 
Tot ziens. 

Jannie, Lippie en Joke, Taakgroep Diaconie 
 
 
  

Drukkerij de Enk stopt 
 
Dit is het laatste nummer die wordt gedrukt door drukkerij De Enk. Wij willen 
hen hartelijk danken voor de goede verzorging en tijdige bezorging van het 
drukwerk. 

 
Redactie Kerkespraak 
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Kledingactie op 18 november 
 
De diaconie houdt haar inzameling van kleding op 18 november a.s. bij de 
kerk in Gorssel van 10.00 – 12.00 uur . 
Zij vraagt om goede en schone kleding en schoeisel. 
Dit zal voorlopig de laatste inzameling zijn voor mevrouw Te Wierik, ons 
vaste adres in Lochem. Helaas moet zij om gezondheidsredenen stoppen 
met dit geweldige werk. Zoveel jaren was zij ons  vertrouwde adres,! 
Geweldig! Om haar te steunen kunt  u haar financieel helpen bij de 
onkosten van vervoer, die zij altijd zelf betaalde! Bij het 
inzamelingspunt  staat een bus, dus ....heel fijn als u meedoet! 
De diaconie gaat straks verder met een nieuw doel. U hoort van ons!  
Informatie. Eventueel bellen naar D. Westendorp, 0575-493195. 
We zien u graag! 

Diny Westendorp 
 

 

 

 

Hartelijk dank!  
 

Waar we als gezin begin mei nog onbezorgd bezig waren met de 
voorbereidingen voor onze zomervakantie, bleek ik eind mei ernstig ziek te 
zijn en zag de zomer er ineens heel anders uit.  
Nu, eind september, zijn de behandelingen afgerond, met goed resultaat. 
De komende periode heb ik nodig om verder aan te sterken.  
Graag wil ik iedereen uit de gemeente die met mij en mijn gezin heeft 
meegeleefd, op welke manier dank ook, heel erg bedanken hiervoor! Het 
heeft me echt goed gedaan.  
 
Hartelijke groet, 

Thessa Derksen - Wildeboer 
 
 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor het prachtige herfstboeket, dat ik mocht ontvangen. 
 

Riet Dietrich 
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Najaarsmarkt 2023 - een terugblik 
 

Op zaterdag 7 
oktober was er 
een geslaagde 
najaarsmarkt in 
de kerk en in De 
Brink. 
 
De belangstelling 
was goed, er 
heerste een 
gezellige sfeer en 
er was een breed 
aanbod van 
mooie spullen. 
 

Ondanks de wat kleinere opzet was er een goede opbrengst, namelijk circa 
4.000 euro. Dat betekent dat er dit jaar, samen met de opbrengst van de 
verkoop van fietsen, oude metalen en het leeghalen van enkele woningen 
in totaal een kleine 10.000 euro is opgebracht. Een prachtig resultaat. 
Alle vrijwilligers, die aan dit resultaat hebben meegewerkt- willen we -
nogmaals- van harte bedanken! 
 
Voor de volgende markt (voorjaar 2024) kunt u al weer goederen inbrengen. 
Heeft u iets voor de markt, neem dan contact op met Jo Willems (0575-
492006) in Gorssel of met Ab Preuter (0575-492983) in Epse. 
Naast deze spullen wijzen wij er nog graag een keer op dat oude metalen 
ook heel welkom zijn. De prijs voor oude metalen ( ijzer, koper, aluminium, 
nikkel ) is op dit moment best interessant. 
 
Tenslotte kunnen wij nu al melden dat er op zaterdagmorgen 16 dec. een 
Kerstmarkt in de kerk zal zijn. De dames van de bloemengroep verkopen 
dan weer kerstbakjes, kransen en andere kerstdecoraties. Naast deze 
kerststukken zullen er ook nog kerstartikelen te koop zijn, zoals verlichting, 
ballen e.d.  
In de komende Kerkespraak leest u hier meer over. 
Namens het kernteam van de markt, 

Peter van der Steege, tel. 492878 
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Boodschappen Delen – Maak er een gewoonte van!   
 

Op zondag 8 oktober stond 
boodschappen delen  als doel op het 
collecterooster. Helaas deed de 
microfoon het niet, dus mensen die niet 
in de kerk waren konden het niet horen.  
 
 

Hier zal ik nog eens vertellen wat ik toen heb gezegd:  
De collecte van 8 oktober staat in kerkvenster aangekondigd als bestemd 
voor het vervoer van kleding naar oost-europa. Dat gaat niet meer door, 
want het gaat niet meer naar Oost-Europa. De diaconie heeft besloten de 
collecte daarom te bestemmen voor boodschappen delen. Dat vinden wij 
erg fijn natuurlijk. Dank jullie wel. 
Wij hebben nu 25 mensen als klant op de lijst, waarvan er 18 iedere week 
komen. Dat betekent dat we iedere week voor ongeveer 100 euro bijkopen. 
Daarbij proberen we een paar moeders met baby’s te helpen met babymelk 
en luiers. (We hebben daar een vedelsleutel voor)  
Wij hebben een extra banknummer bij de diaconie – dat staat iedere maand 
in de kerkespraak bij de banknummers. En ook in het stukje over 
boodschappen delen in beide kerkbladen.  
Mag ik u een suggestie doen? Als u een bedragje overmaakt naar dat 
rekeningnummer, kunt u er misschien een automatische overschrijving van 
maken. Dat geeft ons wat meer zekerheid. Maar iedere week 1 of 2 
boodschappen extra is net zo fijn. De doos blijft in de gang staan. Zichtbaar 
delen. Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49; Prot. Gemeente 
Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 
U kunt ook een doos aanvragen om te vullen met boodschappen, die op de 
doos staan aangegeven. De doos is van KerkinAktie – van de actie “Samen 
tegen Armoede”. Zij zijn op de hoogte van onze manier van meedoen aan 
deze actie. Wij komen de doos brengen en weer ophalen – 1x per maand 
een doos vol? – Geweldig! boodschappendelengorssel@gmail.com 
Op Gorssel.nl staat ook steeds wat er nodig is – op het prikbord en bij de 
agenda op maandag. En op het bord in de ontmoetingsruimte hangt een 
lijstje met wekelijkse producten. We variëren wel, zodat er iets te kiezen 
valt.   
Boodschappen delen: Net dat steuntje in de rug 

Grace Molegraaf. 
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Werk in de kerk – hoe leuk is dat!  
 
Heel veel gemeenteleden doen iets in en voor de 
kerk. Grace Molegraaf praat met hen. Deze 
maand is de beurt aan Gerrit Heyink. 
 
Toen ik belde was Gerrit niet zo enthousiast – 
“nee ik houd niet zo van publiciteit – daar komt 
narigheid van”. Maar na wat aandringen was het 
toch goed dat ik langs kwam.  
Ik was een kwartier te laat, want ik had een 
verkeerd nummer genoteerd - niemand thuis ?  
Even vragen bij iemand anders , die in Epse 
woont. Goedlachse Gerrit vind zulke dingen niet 
erg gelukkig. Met een kopje thee zitten we in de 
huiskamer en Willy praat gezellig mee. 
 
Gerrit, jullie hebben heel veel geld opgehaald 

voor de markt met van alles ophalen en huizen leeg maken en zo. Ik vind 
dat mensen daar eens wat meer van moeten weten. Hoe gaat dat eigenlijk 
?  
“We doen dat met een groep hè. Jo in Gorssel en Ap Preuter en ik in Epse 
en omgeving” 
Huizen leeghalen met z’n drieën? 
“nee, dat is weer iets anders.  De groep is groter, 8 of 9 personen, 5 of 6 
mannen en 3 of 4 vrouwen .   De aanvraag komt bij Jo binnen, die overlegt 
dan met ons . Dan gaan we kijken of we dat kunnen of niet” 
Want jullie doen niet alles? 
“Nee, vaste vloerbedekking, asbest, en zulke dingen doen we niet. We 
maken een contract op, dit doen we, veegschoon, en dat kost zoveel. En zij 
moeten dat tekenen” 
Jullie hebben geen vast bedrag?  
“Nee, dat kan niet, want dat hangt af van hoeveel werk het is wat we moeten 
doen.”  
En hoelang doe je daar dan over, over een huis leeghalen?  
“Dat doen we in één dag, met z’n allen. We hebben een geweldige groep, 
we werken hard en lachen veel. Al jaren werken we samen en we kennen 
elkaar door en door. Dat werkt geweldig fijn.” 
 Nemen jullie alles mee?  
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“Nee, vaak komt er ook een container waar we direct alles ingooien wat we 
niet kunnen gebruiken – dat komt ook in het contract”. 
En dan gaat de rest naar Jo 
” Ja, dan bekijken we alles nog eens, of het echt bruikbaar en verkoopbaar 
is. Huishoudelijk en speelgoed en kerst doen de vrouwen; meubels en oude 
metalen doen de de mannen” 
Oud ijzer en zo brengt ook veel op toch? 
“Oud ijzer niet zo, maar tin, koper en zink wel. Dat sorteren we apart en 
wegen we eerst zelf” 
Wegen? 
“Ja, we zoeken de prijs per kg op. En dan weten we dat en kunnen we 
zorgen dat we niet te weinig krijgen” 
Hoeveel huizen doen jullie per jaar?  
“Niet zoveel hoor – 2 of misschien 3. Het meeste is van schuren leeghalen 
en spullen die mensen bij ons brengen. Soms wordt het gewoon bij Jo 
gedumpt” 
En dat moet ook allemaal uitgezocht bij Jo?  
“Ja dat doen we iedere week een middag bij Jo in de schuur. Heel gezellig 
met elkaar, maar we werken hard. Vlak voor de markt hadden we nog een 
hele grote schuur, waar heel veel uit kwam. Dat hebben we laten staan tot 
na de markt, want dat werd veel te veel om uit te zoeken. Er was al genoeg. 
“ 
Met de markt werken jullie vaker denk ik?  
“Ja,  dan beginnen we op dinsdag met alles op te zetten. En door we week 
brengen we dan alles binnen en sorteren het uit op de tafels. De boeken 
gaan ergens anders heen, naar een schuur bij iemand aan de 
Ravensburgerweg. En daar is en aparte groep voor”.  
En hoe lang doe je dit nu al? 
“Vanaf dat we hier kwamen wonen. Al 30 jaar zo ongeveer. We zijn 
begonnen met de kinderen in de kerk – die er toen nog kwamen. Je rolt erin 
hè, als je je aanmeldt. “ 
Ja , zo gaat dat. Als je zegt dat je iets wil doen… Waar kwamen jullie 
vandaan?  
“Uit Almen, daar werkte ik bij PWJansen, dat toen nog daar was. Daar 
moesten we toen weg. We zijn toen op de Braamweg komen wonen, totdat 
dat werd gesloopt voor andere huizen. Toen moesten we weer weg en zijn 
hier gekomen. “ 
En altijd in de kerk gewerkt? 
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“Ja, allerlei klussen, geen kerkenraad, dat is niks voor mij. We zijn ook 
koster geweest met nog een paar andere koppels, nadat Mimi weg is 
gegaan uit Epse. En fietsen repareren doe ik ook. Die komen dan bij Jenny 
Kleiboer, die ze verkoopt voor ons. Het is leuk werk en ik hoop dat ik het 
nog lang kan volhouden. In Epse doet iedereen wat. De een veel, de ander 
weinig, ieder wat íe kan. Maar iedereen doet wat. En dat houd de boel bij 
elkaar. ” 
Kunnen we het ook samen met Eefde doen denk je?  
“De rommelmarkt is echt van ons – van Gorssel/Epse. Het geld moet daar 
ook aan besteed worden. Zoals we nu de keuken ervan hebben kunnen 
verbouwen. Dat is toch mooi geworden, daar werken we hard voor met 
elkaar. En zo moet het blijven. Dat geld moet niet in de grote pot. De 
rommelmarkt geeft ook heel veel binding met het dorp. Heel veel mensen 
doen mee, die niet bij de kerk horen. Dat is goed. Zo horen we bij elkaar, 
kerk en dorp. Voor Eefde moet maar iets anders komen.” 
Daar moet dan maar eens goed over nagedacht worden.  
We houden ermee op. Gerrit, Wily, bedankt voor dit gesprek.  
En dat je het nog maar lang mag blijven doen. 
 
 

Zingen van het scherm 
 
Het is al weer een jaar geleden dat de geldwervingsgroep Beeld en Geluid 
onder leiding van Ymte Groeneveld een kerkmarkt heeft georganiseerd om 
geld in te zamelen voor Beeld en Geluid. Dat zag er toen zo uit: 
 

Ondertussen is de 
apparatuur voor beeld en 
geluid aangepast. Daar 
hebt u tot nu toe nog niet 
heel veel van gemerkt, 
behalve dan dat er een 
mooie kast is verschenen 
als werkplek voor de 
mensen van de techniek. 
Maar binnenkort gaat u er 
meer van merken. 
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Eerst nog even waarom onze gemeente deze vernieuwing wil:  
 

1. We willen in de kerk(dienst) de liturgie en liederen projecteren op 

een scherm. Dat zingt beter en bespaart iedere zondag veel papier 

en inkt van de kerkbrief. 

2. We  willen de kerkdienst met de liedteksten ook uitzenden naar de 

huiskamer. U kunt de dienst beter en mooier meebeleven. 

 
Voorwaarde is wel dat de bediening door de mensen van de techniek niet 
heel ingewikkeld gaat worden maar juist eenvoudiger wordt, zodat eigen 
mensen dit met plezier kunnen blijven doen. 
 
Ook het maken van de presentatie - voorafgaand aan de kerkdienst-  moet 
zo weinig mogelijk tijd en inspanning kosten.      
 
Op verzoek van het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters (Cvk) is 
de afgelopen maanden een projectgroepje aan het werk geweest. Daarbij 
is ook de situatie in Gorssel meegenomen. Uitgangspunt is dat we in beide 
kerken dezelfde techniek gaan gebruiken, zodat de mensen van de 
techniek zowel in Eefde als in Gorssel de apparatuur kunnen bedienen. Dat 
maakt het minder kwetsbaar.  Het genoemde projectgroepje bestaat uit de 
mensen van de techniek van beide kerken (Netje Roeterdink, Paul Zoerink, 
Ymte Groeneveld, Gert Kale, Hink Meijer uit Eefde en Gerrit van Helvoort 
en Hidde Landeweer voor Gorssel/Epse) plus Bert van Kooten vanuit de 
Commissie Vieren, Joop Kamphuis (CvK)  en Boudewijn Drewes als 
trekker.       
 
In Nederland heeft het bedrijf  “Kerkbeamer” zich helemaal toegelegd op de 
presentatie van de liturgie in de kerkdienst en de uitzending ervan naar de 
huiskamer. Onze projectgroep is hier in gedoken -  o.a. via een 
proefabonnement -  en heeft geadviseerd in de kerkgebouwen in Eefde en 
Gorssel gebruik te maken van de diensten van Kerkbeamer. Het College 
van Kerkrenmeesters heeft dit advies overgenomen. In Gorssel vraag dit 
nog enige aanpassing in de apparatuur.      
 
In Eefde krijgen we dus met Kerkbeamer een verandering: zingen van het 
scherm. In Gorssel is dat al zo, dus daar wordt de overgang naar 
Kerkbeamer in de dienst niet zo zichtbaar. Wel maakt Kerkbeamer ook in 
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Gorssel de bediening gemakkelijker en minder kwetsbaar evenals de 
voorbereiding: het in elkaar zetten van de presentatie.  
 
Net als in Gorssel nu al, zal in Eefde in de week voorafgaand aan de dienst 
een digitale presentatie moeten worden gemaakt. In Gorssel wordt dat 
gedaan door Bert van Kooten. In Eefde pakt ondergetekende dat voorlopig 
op. (Nog iemand erbij zou mooi zijn.) 
 

In de dienst van 29 oktober gaan we 
in Eefde voor het eerst met 
Kerkbeamer werken. De kerkbrief zal 
dan nog gewoon op de bekende 
manier - met liturgie -  verschijnen. We 
gaan eerst samen ervaring opdoen is 
de gedachte van de kerkenraad.  
We projecteren dan de orde van 
dienst en de liederen op het scherm 
voor in de kerk. Dat ziet er zo uit: 

 
Voor de mensen die thuis kijken wordt het ook mooier en gemakkelijker. Zo 
kunnen we tijdens het zingen de liedtekst met notenbalken laten zien,  of 
beeld uit de kerk met ondertiteling (bij een bekende melodie), of beeld in 
combinatie met een verkleinde afbeelding van de notenbalk. U gaat het 
zien.  
 
We moeten er ervaring mee opdoen als kerkgangers in de kerk en thuis, 
als predikant, organist, ouderling van dienst en als mensen van de techniek. 
Kerkenderwijs kunnen we verbeteringen aanbrengen en verdere keuzen 
maken.    
 
Als u reacties of suggesties hebt, laat het de kerkenraad weten! De 
commissie (taakgroep) Vieren zal zich er vast mee bezig gaan houden. 
Mogelijk is het een onderwerp tijdens een gemeentegesprek.  
 
Tot zover onze rapportage en aankondiging.  
 
Namens de projectgroep, 
Boudewijn Drewes 
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Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefdedependergertjan@gmail.com 

Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: B. van den Berg 
 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO)  NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen  NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen)  NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 

mailto:dependergertjan@gmail.com
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Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op 
www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Koster 
 06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 11 verschijnt op donderdag 23 november 2023.   
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 15 november 
2023) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 12 verschijnt op donderdag 14 december 2023.  
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
 

http://www.pg-gorsselepse.nl/
http://www.mementomorigorssel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kostergorssel@gmail.com
mailto:Kerkespraak@hetnet.nl

