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Je gaat nooit alleen 

Hoe vaak 

ga je niet op weg  

zonder doel? 

Dat je in je leven 

het licht en de kracht mag ervaren 

waarmee je ziel verwant is. 

Weet dat je nooit alleen bent,  

want je ziel is verbonden  

met het ritme van de seizoenen, 

de gang van de aarde 

door het heelal 

en met de vleugels  

van God zelf. 

 



Kerkdiensten 
 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
 
Zondag 3 december 2023 - Eerste Advent 

Gorssel 10.00 uur Ds. E. de Waard, Doorwerth 
De eerste collecte is bestemd voor KIA kinderen in de knel Oeganda en 
de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zondag 10 december 2023 - Tweede Advent 

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor KIA kinderen in de knel Myanmar en 
de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Zaterdag 16 december 2023 om 15.30 uur kerstviering in de Borkel 
 
Zondag 17 december 2023 - Derde Advent 

Gorssel 10.00 uur Ds. A. Broekhuis, Warnsveld 
De eerste collecte is bestemd voor KIA Binnenlands diaconaat en de 
tweede collecte voor de eindejaarsactie. 
 

Agenda      
Wo. 29 nov.       19.30 uur    Gemeenteavond, kerk Gorssel 
Vr.  8 dec.              13.00-18.00 uur     Goede Doelenmarkt, Lochem 
Za. 9 dec.              9.30-16.00 uur      Goede Doelenmarkt, Lochem 
Za. 9 dec.       20.00 uur               Deventer Kamer Orkest, Bergkerk   
Za. 16 dec.       10.00-12.00 uur   Kerstmarkt, kerk Gorssel 
Za. 23 dec.           vanaf 18.45 uur herdertjestocht, kerk Gorssel 
  

 
Oecumenisch leesrooster 
Zondag 3 december 2023 Jesaja 63, 19b–64,81, Psalm 85, 1 Korintiërs 
1, 1-9, Marcus 13, 24-37. 
Zondag 10 december 2023 Jesaja 40, 1-11, Psalm 80, 1-8, 2 Petrus 3,8-
18, Johannes 1, 19-28. 
Zondag 17 december 2023 Jesaja 65, 17-25, Psalm 126, 1 
Tessalonicenzen 5, 12-24, Johannes 3, 22-30. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

Bij zondag 10 december 
 
In de viering op 10 december, de tweede zondag 
van Advent, staat een icoon centraal, ‘de Moeder 
Gods van het teken’. De benaming van dit 
icoontype gaat terug op een profetie van Jesaja  
(7: 14): ‘Daarom geeft de Heer zelf u een teken; 
Zie de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter 
wereld brengen en gij zult hem de naam Immanuel 
geven.’ 
Iconen zijn een manier om het heilige te 
verbeelden, om op te roepen wat wij niet in handen 
hebben en niet in woorden of beelden kunnen 
vatten. Ze geven toegang tot de spirituele, 
geestelijke dimensie van het leven. 

De icoon die in deze viering centraal zal staan, geschilderd door Cuny de 
Leeuw uit Eefde, sluit aan bij de verwachting waar het in de 
Adventsperiode om gaat. 
Bij de icoon lezen we de lezingen van de zondag, Jesaja 40, over het 
bereiden van de weg van de Heer, en Johannes 1:19-28, over Johannes, 
de wegbereider. 
 

Op weg tussen bos en rivier - 10 
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Donderdag 26 oktober, Gorssel en Deventer 
De dag begint met een afspraak op de Vullerschool in Gorssel. Bij het 
oriënteren rondom de beroepingsprocedure zijn Joset en ik al op deze 
school geweest en hebben we kennisgemaakt met de directeur, dat geeft 
een wat vertrouwder gevoel. De afspraak verloopt positiever dan ik  
had verwacht: de directeur reageert positief op mijn suggestie over 
gastlessen. Ik ben benieuwd wat er uit de ontmoeting voortkomt. 
’s Middags rijd ik naar Deventer om twee gemeenteleden uit Gorssel te 
bezoeken. Joset is thuis met de kinderen, en het grappige is dat ik naar 
haar werkplek rijd, ‘het Jozef’. Na het bezoek daar kan ik nog een ander 
bezoek brengen een paar straten verder. Het zijn mooie ontmoetingen en 
met een tevreden gevoel rijd ik weer naar huis. 
 
Vrijdag 27 oktober, Eefde en Gorssel 
Vrijdagochtend werk ik meestal thuis: deze ochtend staat vaak in het 
teken van de viering van de zondag erop. Deze keer is er ook nog een 



viering in de Borkel, dat maakt dat de druk iets hoger is. Met tussendoor 
nog een zangles, ook om aan mijn stemgebruik in de vieringen te  
werken, is het een goedgevulde dag. 
’s Middags rijd ik al op tijd naar Gorssel: vandaag gaan we in de kerk in 
Gorssel Sirkelslag spelen. De avond begint goed: er blijkt nog een extra 
deelnemer, altijd fijn. Veel deelnemers kennen elkaar niet echt, maar 
gaandeweg de avond wordt de sfeer steeds meer ontspannen.  
Als ik rond tien uur thuiskom, ben ik helemaal uitgewoond, maar blij met 
het resultaat. 
 
Zondag 29 oktober, Eefde 
De dienst in Eefde staat vanmorgen onder andere in het teken van de 
inzameling voor de voedselbank. Ik ben onder de indruk van het resultaat: 
er is veel ingezameld. Dat het bij het liturgisch centrum in de kerk wordt 
neergezet, ervaar ik als zeer passend: we bieden letterlijk onze gaven aan 
God aan. Een leuke bijkomstigheid is dat ik bij deze viering nog iets leer: 
in de schikking van Netje Roeterdink zit een tak van een spruitjesplant. 
Biologische onbenul als ik ben, had ik er geen idee van dat spruitjes zo 
groeien. Bij wijze van educatie krijg ik de tak mee. 
We eten er de dinsdag erop een heerlijke spruitjesschotel van, samen met 
spruitjes die ik van een ander gemeentelid heb gekregen. Het is alsof de 
oude tijden, waarin de dominee van alles kreeg toegestopt, herleven. 
(overigens: die oude tijden waren voor de dominee van oudsher helemaal 
niet zo goed. Het traktement was vaak zo laag, dat predikanten nauwelijks 
in hun eigen onderhoud konden voorzien. De gaven in natura van 
gemeenteleden waren dus bittere noodzaak.) 
 
Zaterdag 4 november, Eefde 
Anders dan ik gewend ben, is er in Eefde een traditie dat er de zaterdag 
voor de gedachtenisviering een inloop is; voor mensen 
voor wie de drempel van de kerkdienst misschien wat te 
hoog is, of voor wie het gewoon fijn vindt om een kaarsje 
aan te steken. De kerk is heel sfeervol ingericht.  
Er branden al veel kaarsjes, de schikking voor de zondag 
staat al klaar. Helaas is er deze keer, anders dan eerdere 
jaren, weinig belangstelling. Toch ervaar ik de bijeenkomst 
als waardevol. De stilte van de kerk in de avonduren geeft 
een andere sfeer, het heeft iets van heiligheid. En juist 
doordat er zo weinig afleiding is, krijgt wat er te zien en te horen is, extra 
zeggingskracht. Het herinnert mij eraan dat het niet altijd om het getal 
gaat, maar om wat er gebeurt. 
 
 



 
 
Zondag 5 november, Eefde 
Wat een contrast met de avond ervoor: de kerk is vanmorgen helemaal 
gevuld. Van veel overledenen zijn familieleden gekomen. Wat me het 
meest treft in de viering, is dat de viering echt een plek is om samen stil te 
staan bij degenen die we gedenken. De kerk is gastheer, maar eigenlijk 
maken gemeenteleden en gasten samen de dienst. We trekken even 
samen op, om daarna een ervaring rijker weer uit elkaar te gaan. Het is 
een ervaring van de Geest die verbindt; de Geest die in de bijbel niet voor 
niets de Trooster wordt genoemd. 
 
Maandag 6 november, Joppe 
De nieuwe week begint met een afspraak op de Joppeschool. Ook Joppe 
hoort tot het gebied van de kerken van Gorssel/Epse en Eefde, dus voor 
mij is er alle reden om hier te gaan kennismaken. Van tevoren heb ik met 
de parochie overlegd, omdat ik hun samenwerking met de school niet wil 
verstoren. Tot mijn verrassing is er, net als bij de Vullerschool, veel 
openheid van de kant van de school. Na een leuke uitwisseling en een 
korte rondleiding stap ik weer in de auto terug naar huis. 
’s Middags rijd ik met de bakfiets naar Gorssel voor bezoeken. Na een 
bezoek in het buitengebied fiets ik door naar de Borkel. Degene die ik 
eigenlijk wilde bezoeken, heeft andere activiteiten. Maar als ik me bij 
iemand anders meld, wiens naam ik ook had doorgekregen, ben 
ik meer dan welkom. Na het bezoek ploeter ik tegen de wind in naar 
Zutphen om de kinderen op te halen, en ben ik pas met het donker weer 
thuis. 
 
Donderdag 9 november, Eefde en Gorssel 
Vandaag heb ik eerst een afspraak met Alyde Touwen om de kerstviering 
voor te bereiden.  
We hebben ons goed voorbereid, en Alyde zit altijd vol ideeën, dus we zijn 
er snel uit. 
’s Middags is er een middag voor buurtcontacten in de Brink. Als ik iets 
voor de afgesproken tijd binnenkom, is het nog niet zo druk. Al snel erna 
druppelen er toch steeds meer mensen binnen, en zijn we met een mooie 
groep. Ik vind het leuk om te merken, dat er deze keer nog maar een 
aantal mensen zijn die ik niet ken. Naast de goede inhoud van Trix 
Drewes is deze middag fijn voor mij, omdat ik nader kan kennismaken met 
enkele nieuwe en een aantal vertrouwde mensen. Dat blijft voor mij één 
van de belangrijkste en leukste onderdelen van het werk: om mensen te 
kennen. En, zoals mijn stagebegeleider al zei in zijn eindverslag bij de  
predikantsopleiding: het is goud wat ik dan vind.  



Waar ben jij thuis met kerst? 
 
In de Elizabethbode van 2022 stond een artikel over Jelkje Kloosterman 
uit Buitenpost. Zij heeft een bijzondere hobby: ze verzamelt kerststallen. In 
de loop der jaren heeft ze veel stallen verzameld. Grote kerststallen, die 
een halve kamer in beslag nemen. En kleine, die in een broekzak passen. 
Het beeld van de kerststal roept veel op. Het staat voor de kwetsbaarheid 
van het kerstkind, de ongemakken van de stal. Het staat voor het gewone 
van kerst, het kerstkind dat komt in het gewone leven, 
midden tussen de mensen en de beesten.  
Het staat ook voor het onderdak, een plaats waar je 
geborgenheid vindt in een chaotische wereld. 
Dat beeld van de kerststal is het uitgangspunt voor het 
thema van de viering op kerstochtend: Thuis. Waar 
kun je een thuis vinden in een wereld waar zoveel 
mensen letterlijk of figuurlijk geen dak boven hun hoofd hebben? 
Om dat thema wat meer uit te werken, willen we u uitnodigen om er in de 
komende adventsperiode al uw gedachten over te laten gaan, en om, als 
u dat wilt, die gedachten te delen. Na afloop van de viering op 10 
december zullen er kaarten worden uitgedeeld met daarop de vraag ‘Waar 
ben jij thuis met kerst?’ Wie dat wil, kan op die kaart een eigen 
gedachte/verhaal/ervaring zetten die deze vraag oproept.  
De kaarten kunnen weer worden ingeleverd bij het kerstbakjes maken op 
15 december in Eefde, de kerststukjesmarkt op 16 december in Gorssel 
en bij de viering op 17 december. Ze worden gebruikt bij de voorbereiding 
van de viering op kerstmorgen. 
 

 

Rubriek Meeleven 
 
De bloemen en kaarten zijn met en groet van ons allen naar de 
Volgende gemeenteleden gebracht. 
Dhr. H. Wichers             Molenweg 
Dhr. en Mw. Ilbrink             Gorsselse Enkweg 
Dhr. en Mw. Bruggeman Ds. Schakelweg 50 jarig huwelijk 
Mw. L. Matthes             Manegelaan 
Mw. L. van der Steege De Bosch 
Mw. Veldink-Bouwmeester De Borkel  100 jaar 
Mw. Reindersma (de Borkel)  is ook 100 jaar geworden en heeft bloemen 
gehad via het Buurtcontact. 
 

Groeten Jannie 



 

Geboorte 
 
Heel goed weet ik nog hoe het was toen mijn vrouw Joset in verwachting 
was van onze kinderen. Het was een tweeling, dus er waren meer echo’s 
dan bij een eenling. Elke paar weken zaten we in de wachtkamer van het 
Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. En elke keer was er de spanning: 
zou alles goed zijn? 
 
Eén van de dingen die ik mij ook nog heel goed herinner van die echo’s, is 
een foto van onze dochter die werd gemaakt bij de twintigwekenecho. 
Normaal gesproken zijn echo’s zwart-wit en zijn er alleen contouren te 
zien. Bij deze echo werd als het ware een soort foto gemaakt. Daar 
stonden we op dat moment niet bij stil. Maar toen we de foto na de 
geboorte nog eens bekeken, bleek dat de foto precies leek op hoe zij er in 
het echt uitzag. Al in de baarmoeder was zij zo precies, hoe ze na de 
geboorte bleek te zijn. 
 
Inmiddels zijn onze kinderen bijna vier jaar. En één van de dingen die ik in 
die tussentijd heb geleerd, is dat het geboren worden nooit ophoudt. Het 
proces gaat door. Elke dag groeien de kinderen. Elke dag worden ze meer 
een eigen persoon. En elke dag is er het besef: ze zijn uit ons 
voortgekomen, ze zijn onze verantwoordelijkheid; en toch zijn ze anders 
dan wij, met eigen ideeën, een eigen wil, een eigen karakter. En als we 
dat vergeten, dan zijn ze nooit te beroerd om ons eraan te herinneren. 

 
In deze Adventstijd bereiden 
we ons voor op het kerstfeest, 
het feest van de geboorte van 
Jezus. Het is een tijd om stil te 
staan bij het leven: waar zit ik 
in dat proces van geboren 
worden? Ben ik geworden wie 
ik kan zijn? En het is een tijd 
om ruimte te maken voor God. 
Zoals de mysticus Meister 
Eckhart het zegt: om God in 
jezelf geboren te laten worden.  

 
Gertjan de Pender 

 
 



Nieuws van de kerkenraad 
Op 18 oktober is de kerkenraad bijeen geweest. De opening door Marijke 
Fomenko gaat over het verlangen naar een betere wereld. Heel 
toepasselijk in deze tijd. Na het lezen van een gedeelte uit Jesaja 9 nodigt 
ze ons uit een kaars aan te steken en daarbij te zeggen wat bij ons 
opkomt bij het horen van deze Bijbeltekst. Daarna sluit Marijke af met een 
gedicht en een gebed. 
 
Als eerste komen de mededelingen aan de orde. 
Met Jo Willems zijn afspraken gemaakt over zijn inzet als koster. Werving 
extern wordt voorlopig toegespitst op werkzaamheden in Gorssel, om het 
eenvoudig te houden. indien er op redelijke termijn geen nieuwe kandidaat 
wordt gevonden, gaat men in de incidentele verhuur snijden. 
Het afscheid van ambtsdragers zal voortaan geclusterd worden in één 
dienst. 
Zoals eerder bekend gemaakt is Gertjan tijdelijk consulent in Harfsen in 
verband met de ziekte van ds. Lidy van Prooyen Schuurman. Dit kost hem 
tot op heden drie uur per maand. Dit vormt geen probleem omdat er zeer 
veel minder uitvaarten zijn dan ‘begroot’, hij ook minder druk is met Jeugd  
en Middengroepen dan gedacht/gehoopt en hij kritisch omgaat met het 
bijwonen van overleg in kleinere kring. 
Het verjaardagsfonds, dat alleen in Eefde nog bestaat, blijft in ieder geval 
in 2024 nog in stand. Bij samengaan van onze gemeenten zou het wellicht 
afgeschaft kunnen worden. 
Het startweekend is positief verlopen maar vanwege teleurstellende 
opkomst op zaterdag is besloten om vanaf komend jaar alleen een 
startzondag te organiseren. Een week eerder ook, in verband met  
regionale activiteiten. 
Gertjan wil een training organiseren voor mensen die bij de liturgie 
betrokken zijn: ouderlingen, diakenen en lectoren. 
 
Naar aanleiding van de reacties tijdens het gemeentegesprek van 24 
september is het woord ‘gemeenschap’ in de ‘Missie en visie’ gewijzigd in 
‘geloofsgemeenschap’. 
Afgesproken is dat we de gemeenteleden uitnodigen voor een 
gemeenteavond op 29 november waarin we inhoudelijk met elkaar in 
gesprek gaan over de vraag waarom we eigenlijk kerk zijn (Missie 
en visie) en waarin nader uitgelegd wordt wat het inhoudt als we volledig 
samengaan. De kerkenraad wil het liefst zo snel mogelijk samengaan, per 
1 januari 2025. Dit zal als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan de 
gemeenteleden. Dát we willen samengaan is, zoals u weet, enkele jaren 
geleden al besloten. Een werkgroep krijgt de concrete opdracht om het 



samengaan voor te bereiden (inclusief tijdpad), met meenemen van alle 
inbreng op de gemeenteavond.  
 
De kerkenraad heeft het collecterooster 2024 vastgesteld, alsmede het 
dienstrooster 2024. Er worden een aantal bijzondere vieringen ingepland: 
één met het thema duurzaamheid (veertigdagentijd),  
Wereldvluchtelingendag (juni), Vredeszondag (eind september) en 
armoedebestrijding/voedselbank (tweede zondag van november).  
De viering rondom Wereldvluchtelingendag kan een accent krijgen  
richting de jeugd. In het HAGE-overleg (met Harfsen, Almen en 
Geloofsgemeenschap Joppe) wordt voorgesteld om op Hemelvaartsdag 
een activiteit met een korte viering te organiseren, maar geen  
dienst meer. De vieringen op Vredeszondag en Hemelvaart kunnen 
oecumenisch zijn. Het blijft zo dat er twee gedachtenisdiensten zijn, elk in 
het eigen kerkgebouw. De kerkenraad gaat verder akkoord met het 
voorstel van de commissie Vieren om een zangmiddag met liederen van 
Huub Oosterhuis te organiseren. 
 
Er zijn wat gezamenlijke afspraken gemaakt in verband met de AVG 
(privacywetgeving), o.a. dat bij de bloemengroet voortaan alleen de straat 
genoemd wordt en niet het huisnummer van degene die de bloemen krijgt, 
en dat er steeds toestemming gevraagd wordt voor het uitzenden van 
rouw- en trouwdiensten waarbij in overleg bepaald wordt hoe lang de 
uitzending beschikbaar blijft. 
 
Tot besluit nog wat kortere punten. 
Nu er in Eefde gewerkt gaat worden met KerkBeamer (een programma 
voor digitale kerkpresentaties), is het de vraag of een papieren kerkbrief 
nog nodig is. Een groepje gaat bekijken wat de meerwaarde hiervan is. 
De kerkenraad is blij dat Elly Heijink bereid is gevonden om ouderling te 
worden. Aan de gemeenteleden van Eefde zal gevraagd worden of er 
mensen zijn die hier bezwaren tegen hebben. 
Op 19 januari wordt er een Midwinterbijeenkomst georganiseerd in Het 
hart en in de Ontmoetingskerk voor allerlei groepen uit Eefde. De kerk 
hoort daar ook bij. Men laat weten dat ook gemeenteleden uit 
Gorssel/Epse van harte welkom zijn. 
 
Jannie Hietbrink sluit de vergadering af met het gebed ‘Laat onze tranen 
gebeden zijn’ uit de Bijbelse dagkalender 2023. 
 
Namens de kerkenraad, Gera Janssen-Ebbekink en Ava van Baaren 
 
 



Gemeenteavond op 29 november in de kerk in Gorssel 
 
Als het goed is, hebt u inmiddels een uitnodiging in de brievenbus 
ontvangen voor de gemeenteavond op 29 november. Vanaf 19.15 uur 
staat de koffie en thee klaar. 
Wie vervoer nodig heeft, kan zich melden bij: 
-  Ava van Baaren, secretaris van de PG Gorssel/Epse, tel. 06-37441936, 
secretaris@pg-gorsselepse.nl 
-  Gera Janssen-Ebbekink, secretaris van de PG Eefde, tel. 06-49624698, 
secretarispgeefde@gmail.com 
 

De kerkenraad 
 

Kerstgroeten 
 
In de komende adventsperiode gaat de Taakgroep Diaconie weer 
kerstgroeten bezorgen. Dit jaar is opnieuw gekozen voor Bijbelse 
Dagkalenders.  
De Diaconie krijgt hiervoor hulp van de Buurtcontacten, 
die de groeten brengen naar heel veel ouderen, maar 
ook naar andere gemeenteleden die om uiteenlopende 
redenen wat extra aandacht verdienen. 
 
Bent u op de hoogte van recent veranderde 
omstandigheden, houdt u ons dan alstublieft op de 
hoogte. 
 
Graag doen wij weer een beroep op alle 
Buurtcontacten om ons te helpen bij de bezorging. 
Reeds het verzoek aan de Buurtcontacten: de 
Kerstgroeten kunnen op 6 december tussen 15 en 16 uur worden 
opgehaald in De Brink. 
 
Voor de liefhebbers zijn de Bijbelse Dagkalenders ook te koop. U kunt een 
kalender bestellen voor 5,50 euro. 
 
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met: 
 
Gerda Ruiterkamp, tel. 494189, e-mail, teunruiterkamp@hetnet.nl, of 
Hennie Hekkert, tel. 493545, e-mail, J.Hekkert4@kpnplanet.nl 
 
 



Nieuws Project stek 
 
Hallo allemaal, 
 
Inmiddels is het alweer bijna twee maand geleden dat wij aanwezig waren 
bij de Startzondag. 
We werden warm ontvangen! Fijn om zo veel mensen te spreken en jullie 
betrokkenheid te horen en te voelen. 
Het voelde goed. We waren welkom en de ideeën stroomden. “Ik zou het 
prachtig vinden wanneer de kerk op deze manier meer zichtbaar zou 
kunnen zijn”. “Ga eens praten met...”, 
En dat zijn we dan dus ook de afgelopen weken gaan 
doen.  
Bastiaan en ik zijn uiteen gegaan, om op deze manier zo 
veel mogelijk mensen te kunnen spreken.  
Nieuwsgierig naar: wie zijn de dorpen waarin de kerken 
actief zijn. Welke mensen en instanties zijn er actief...  
 
Er is uitgesproken Kerk voor het Dorp te willen zijn. 
Daarom willen we heel graag weten met wie we dan te maken hebben. En 
dus hebben we met verschillende personen, organisaties en instanties 
binnen Eefde, Epse en Gorssel gepraat.  
Dit met als doel een beeld te creëren over hoe er naar de kerken gekeken 
wordt.  
Waar ziet men kansen en welke ideeën er zijn waarop aangehaakt zou 
kunnen worden. Waar liggen mogelijkheden, maar ook waar zijn de 
moeilijkheden... 
 
Afgelopen week zijn Bastiaan en ik weer samen gekomen om alle 
gesprekken samen te vatten en een overzicht te maken in kansen en 
uitdagingen. En er is een klankbordgroep gevormd waar we onze  
bevindingen mee zullen delen. Dat is mooi, want zo kunnen we samen 
verder denken en daarna wellicht stappen gaan maken. 
 
Mochten jullie ons eerder nodig zijn: 
via  Projectstek2023@gmail.com mag je ons altijd mailen.  
Of bellen op: 0630409172 – 0629291444 
 
Hartelijke Groet, 

 
Bastiaan & Anne-Wil 

Project Stek 
 



 

Collectedoelen Diaconie december 2023 
 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO  03223  00  630  t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Eefde, of: 
NL 37 RABO  03223  59  392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of: 
Kerk in Actie NL 89  ABNA  0457  457  457 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 3 December: Kerk in Actie, kinderen in de knel: Oeganda 
Nieuwe kansen voor straatkinderen.  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. 
Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze 
gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt 
samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en 
herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen 
daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er 
alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad gaan. 
 
Zondag 10 December: Kerk in Actie, kinderen in de knel: Myanmar 
Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst. 
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit 
Zuidoost – Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het 
grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en 
krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten 
krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk 
niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik 
groter.  
Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op 
de toekomst voorbereid. 
 
Zondag 17 December: Kerk in Actie, binnenlands Diaconaat 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning.  
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte 
asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. 
Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben 
geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. 
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden 
helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven  
krijgen. 



 

Collectes en giften 3e kwartaal 2023 

Collectes    Bedrag 

Datum Bestemming  Euro 

2-jul KIA Indonesie   
9-jul Plaatselijke diakonie   
16-jul KiA, Werelddiakonaat   
23-jul Diaconaal Quotum   
30-jul UAF Studiefonds   
Per bank ontvangen voor de collectes in Juli 277,50  

     
6-aug Hassinkhof   
13-aug plaatselijke Diakonie   
20-aug ST.Okero   
27-aug Project Oeganda   
Per bank ontvangen voor de  collectes in Augustus 463,00  

     
3-sep KIA Israel    
10-sep Jan Brandhof   
17-sep War Child   
24-sep KIA,Noodhulp Syrie/Marokko   
Per bank ontvangen voor de collecte's in September 520,00  

     
Giften giften / Verjaardagsfonds/  380,00  

3e kwartaal Bloemengroet/bloemenkaart   

     
Alle gevers heel hartelijk dank.   

Namens de taakgroep Diakonie, Ap Ilbrink.  
 
 

Boodschappen delen – net dat steuntje in de rug... 
En dat is wat we ook horen op vrijdagmiddag van onze klanten. “Ik ben zo 
blij met wat jullie doen.  
Net dat steuntje, waardoor het iets makkelijker wordt. Ik durfde eerst niet 
te komen, maar nu ik het wel doe ben ik echt blij”. De tijd die er nu 
aankomt is voor ons “feesttijd”. Voor veel van onze klanten is dat “nieuw” 
– in hun land kennen ze geen sinterklaas en kerst, is niet één van de  
hoofdfeesten. In ieder land zijn ook Christenen die kerst vieren, maar dat 
is marginaal. Iedereen kent het wel als je hier al een paar jaar woont en 
zeker als je kinderen op school hebt, zoals al onze moeders.  



We proberen er dus ook iets extra’s aan te doen. 
Hartelijk dank voor alle sinterklaas chocoladeletters, 
die we kregen. We kunnen al onze kinderen (55) er 
een geven. Voor kerst kregen we al heel leuke zelf 
gemaakte keramische kaarsenstandaardjes met een 
lichtje erin. Ze staan nu te wachten in de kamer van 
de dominee, totdat we ze uit kunnen geven. Hartelijk  
bedankt. We vragen daar nu kerstkransjes bij om 
samen uit te delen. Lichtjes en blijde gezichtjes.  
Deze dingen geven we onze klanten natuurlijk als extraatje.  
De boodschappen blijven net zo nodig. We vragen: olie, champignons in 
blik of soep, ingepakte koeken om mee te nemen naar school, pasta 
soorten (geen kleintjes), broodbeleg in potjes, houdbare melk en 
chocolademelk. ........... Boodschappen delen – maak er een gewoonte 
van  – iedere week 1 of 2 boodschappen extra.  
Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49 
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 
Informatie: Grace Molegraaf of boodschappendelengorssel@gmail.com 

 

 
Wij willen bidden 

Om uw wereld waarin zoveel gebeurt 

Waarin chaos de boventoon lijkt te voeren 

En wij zo vaak het spoor bijster zijn 

Heer, ontferm U. 

 

Wij willen bidden 

Om uw mensen die zoveel moeten lijden 

Om uw schepping die het zwaar heeft 

Om alles dat we zien en niet begrijpen 

Christus, ontferm U 

 

Wij willen bidden 

Om onszelf, uw gemeente 

Die haar best wil doen om de lofzang gaande te houden 

En het evangelie te delen 

Maar ook niet altijd weet hoe. 

Heer, ontferm U over ons.                            

(door ds. Rianne Veenstra) 

 



WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN…!! 
 

De taakgroep vieren heeft als opdracht na te denken over een nieuw 
beleid met betrekking tot vieren, liturgie en de orde van dienst. De 
taakgroep heeft als eerste een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd aan 
het rooster van volgend jaar – speciale diensten over speciale 
onderwerpen.  
De taakgroep vieren kan dat niet allemaal ook nog organiseren.  
We hebben samen een grote gemeente – met elkaar kunnen we dat vast 
tot  interessante en vernieuwende zondagen en tijden laten uitgroeien.  
Wie helpt ons? Korte periodes – één “klusje”.  
 
In de eerst komende maanden – december 2023 en de eerste 4 van 2024 
– zijn dat:  
 
1. Kerstviering – waar ben je thuis?  25 december 2023 
Zie het stukje van Ds. De Pender over “waar ben je thuis met kerst” elders 
in dit blad.  
Er zijn medewerkers nodig, die samen met Marijke de kaarten verzorgen, 
uitdelen, weer in ontvangst nemen en helpen ‘verwerken’ met Ds. De 
Pender. Graag opgeven bij Marijke.  
 
2. 40-dagentijd en Paasweek – Dat is niet echt nieuw, maar misschien 
kunnen we er meer aandacht aan besteden met behulp van al het 
materiaal dat ons door het land wordt aangeboden.  De 40-dagentijd 
begint op 18 februari. Lijkt het u leuk daaraan mee te werken neem dan 
contact op met Grace. 
 
3. Dienst in februari met als thema : duurzaamheid. De diaconie wil 
daar graag aandacht aan schenken – Wilt u daarbij helpen /meedenken  
neemt u dan contact op met één van de diakenen. 
 
4.  Een Taizé-middag in maart – georganiseerd door onze predikant 
Gertjan de Pender. Bent u weleens in Taizé geweest – vindt u het leuk om 
hier ook zo’n viering te hebben? Neemt u contact op met Ds. Gertjan de 
Pender 
 
5. Het is in april een jaar geleden dat Huub Oosterhuis overleed. Wij 
willen graag een zangmiddag organiseren in april met liederen van Huub 
Oosterhuis en informatie daaromheen. Heel open, voor de hele regio. Met 
veel publiciteit dus. Wie voelt daar iets voor? Contactpersoon Marijke. 
 



Vernieuwing, openheid ontstaat niet vanzelf. Kan ook niet door alleen een 
nieuwe predikant voor elkaar komen.  Alleen als we samen de schouders 
eronder zetten moet het lukken.  
Spreek ons aan – doe mee – één klusje per keer.  

Grace Molegraaf en Marijke Fomenko. 
  

Marijke Fomenko - marijkefomenko@hotmail.com - tel: 06 41662670 

Grace Molegraaf - gracemolegraaf@gamil.com  - 06 40611810. 

  

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan! 
 
In januari 2024 doet onze Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse mee aan de Actie Kerkbalans 2024. 
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden 
om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 
2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het 
thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van 
betekenis zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om 
een bijdrage vragen. 
 
Tussen 13 en 27 januari 2024 ontvangt u daarom 
een brief met het verzoek om bij te dragen.  
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij 
uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al 
haar leden en plannen maken voor de toekomst.  
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 

waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 
 

Henk Datema, 
Voorzitter Kerkenraad Protestantse gemeente Gorssel / Epse 

mailto:marijkefomenko@hotmail.com
mailto:gracemolegraaf@gamil.com


 

Werk in de kerk – hoe leuk is dat  
Veel gemeenteleden doen iets in/met/voor de kerk. Grace Molegraaf praat 
met hen. Deze keer is Marianne Jacques aan de beurt.  

 
Het regent, we zitten op de bank met 
een kop koffie.  
Hallo Marianne, je woont hier nog 
niet zo erg lang toch?  
“nee, we zijn hier gekomen in 2018, 
net als jullie volgens mij.” 
Ja dat klopt. En waar kom je 
vandaan?  
“Wij komen uit Nieuwerkerk aan de 
IJssel.” 
Dat is volgens mij in het westen – 
aan de Hollandse IJssel. Niet aan 
onze IJssel. In de buurt van 
Rotterdam. En wat bracht jullie hier?  
“Mijn man ging met pensioen en we 
hebben altijd veel gekampeerd en 
vonden het hier steeds leuk. En dan 

ga je hier eens kijken en vonden we dit. En onze zoon woont hier ook, dus 
dat is ook leuk.” 
En altijd bij de kerk geweest?  
“Ja, ik ben gewoon Hervormd en mijn man gereformeerd. Dat was in 
Nieuwerkerk heel gewoon, twee geloven op één kussen. Het samengaan 
van hervormd en gereformeerd was wel een ding toen en soms speelt dat 
nog wel, maar bij jongeren echt niet meer.” 
Nee hier ook niet volgens mij. De gereformeerde kerk was in Eefde en 
soms hoor je er nog wel eens iets over, maar het is echt één kerk van de 
PKN. Bevalt je dat hier ook, de samenwerking?   
“O, ja prima hoor. Je leert meer mensen kennen en je krijgt nieuwe 
ideeën. We moeten daar niet zo moeilijk over doen. En hoe zou het 
anders gaan? Ophouden met deze kerk en die van Eefde ook? 
Uitsterven? Nee hoor, laten we maar gauw samen gaan.” 
Deed je vroeger ook iets in de kerk?  
“Ja ik was diaken. Maar dat vind ik nu wel genoeg. Ik doe hier 
bezoekwerk, ik zit in de cantorij en in de bloemengroep.”  
In de cantorij – daar wil ik het graag met je over hebben. Waarom in de 
cantorij – er zijn toch meer koren. 
“Ja, ik heb ook wel gekeken bij andere koren, maar ik vind de cantorij toch 
het plezierigst.” 



Hoezo ? 
“De sfeer is goed en ik houd van kerkmuziek.” 
Zong je vroeger ook?  
“Ja in het schoolkoor en in de cantorij. Zingen is fijn. En ook gezond. Het 
is een fijne actieve bezigheid. Je moet er wel een beetje tijd in investeren, 
maar dat geldt voor alles.”  
Onze cantorij heeft heel veel oudere leden, die al jaren in de cantorij 
zitten. Wat vind je er zo fijn?  
“De sfeer. Het is een open sfeer, leuke mensen, goede saamhorigheid. 
Het is gewoon gezellig met elkaar. En dan natuurlijk Bert. Hij doet het 
geweldig.” 
Wat is het verschil met je vorige cantorij? 
“Die werd geleid door gewoon een gemeentelid, die wel goed kon zingen. 
Bert is echt deskundig, hij hoort alles en weet direct waar iets niet goed 
gaat. Maar hij is niet autoritair of zo, heel gemoedelijk en open. Ik kan 
geen noten lezen, ik moet het van gehoor hebben en dat gaat heel goed 
bij Bert.” 
Ja, bij de tenoren zijn er ook die geen noten kunnen lezen en daar gaat hij 
dan gewoon even bij staan, zodat ze het goed in zich op kunnen nemen. 
Wat vindt je van de liederen die we zingen?  
“Soms zijn er echt pareltjes bij, heel mooi. En dan zingen we 4 stemmig. 
Eerst oefenen we alles apart. En langzaam wordt het dan heel mooi. Wat 
ik ook leuk vind is dat Bert soms ook achtergronden van liederen vertelt, 
de muziek en de componist. Dan gaat het beter leven.” 
Bert speelt natuurlijk ook, hij kan niet tegelijk dirigeren. 
“Maar dat gaat prima. Wij weten precies hoe we dat moeten doen – een 
knikje van zijn hoofd, een spiegel op het orgel. Goed luisteren naar het 
voorspel. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. 
En hij speelt fantastisch. Mooie stukken en goede begeleiding. Ik ben wel 
blij met deze cantorij.” 
Zou je het zien zitten om samen met de cantorij van Eefde te gaan?  
“Nou, dat zal er wel van komen denk ik. Maar ik zou het jammer vinden 
als we het met een andere cantor zouden moeten doen. Dan hebben we 
wel meer mensen, dat zou wel leuk zijn. Maar de repetitietijden zijn geloof 
ik een probleem.” 
Ja, zij kunnen niet op maandagavond vanwege andere koren, waar veel 
cantorijleden in meezingen en Bert niet op donderdagmorgen, als zij 
repeteren. We zullen zien hoe zich dat oplost op den duur.  
Marianne nog veel plezier met zingen op maandagavond. Bedankt voor dit 
gesprek.  

 
 
 



Kerstmarkt op 16 december 2023 in de kerk in Gorssel 
 

De bloemengroep organiseert weer een markt voor bloemstukken met het 
oog op kerst. Het aanbod bestaat uit kerstkransen, sterren, graftakken en 
bloemstukken in diverse soorten. 
Ook zullen er nog andere kerstartikelen te koop zijn, waaronder 
verlichting, versiering, kaarsen e.d. 
Om het gezellig te maken is er koffie en lekkernijen te koop, waaronder 
oliebollen. 

Deze kerstmarkt is op 
zaterdag 16 dec. van 10:00 
tot 12:00 uur in de 
kerkzaal. 
Voor het maken van 
kerststukken vraagt de 
bloemengroep materiaal 
zoals kerstgroen, besjes, 
appeltjes, klimop, hulst, etc. 
te bezorgen bij de 

kerk ( kan neergelegd worden achter de kerk ) van maandag 11 dec. tot 
donderdag 15 dec. 
We hopen velen van u op de 16e te ontmoeten! 
 

Hermien ten Have (tel. 491647)  
Peter van der Steege (tel. 492878) 

 

 
Goede Doelenmarkt in Lochem – voor de 25e keer!  
 
Een jubileumeditie van deze niet meer weg te denken Lochemse markt! 
Komt u ook weer langs op VRIJDAGMIDDAG 8 DECEMBER en op 
ZATERDAG 9 DECEMBER?  
Zo’n twintig Goede Doelen presenteren zich en bieden je in deze 
feestmaand van alles aan om het decemberfeestgevoel completer te 
maken. Er zijn muzikale optredens – er is van alles te koop – en  
voor de inwendige mens wordt zeker ook gezorgd.   
Locatie: Gudulakerk op de Markt in Lochem 
Datums:  vrijdag 8 december (13.00 – 18.00 uur) 
zaterdag 9 december (09.30 – 16.00 uur) 
Toegang: gratis 
Website: www.goededoelenmarkt-lochem.nl 



Kalligraferen 
 
Het bord waarop de 
predikanten uit onze 
gemeente wordt 
bijgehouden is niet 
volledig.  
Dit bord zien wij graag 
volledig ingevuld.  
Wij zijn op zoek naar 
iemand die over het 
talent van  
kalligraferen/schoonschrijven bezit. 
De foto laat zien hoe deze ingevuld moet worden. 
U kunt reageren bij Jannie Hietbrink  
0575-491992 of mail: janniehietbrink@gmail.com  

Bij voorbaat dank 
 

 

 

mailto:janniehietbrink@gmail.com


Sirkelslag 2023: Ga mee! 
 
Sirkelslag 2023 stond in het teken van het verhaal van Esther. Twee 
spelleiders vertelden in een online video het verhaal, en legden tegelijk de 
spellen uit. Ze verbonden de uitdagingen van de spellen die de jongeren 
moesten doen, met de uitdagingen waar Esther mee te maken kreeg. 
 
De Sirkelslag van 2023 was heel leuk en gezellig! Er waren heel veel 
mensen opkomen dagen en iedereen deed heel actief mee. Er waren 
twee groepen, in die groepjes deed je verschillende opdrachten. 
 

 
 
Een van die opdrachten was dat iedereen in je groepje een opdracht 
kreeg en die mocht je niet laten zien. Je had een vak met daarin 
verschillende vakken en in het vak stonden ook 4 stoelen, iedereen kreeg 
een opdracht die met te stoelen te maken had. Je moest je opdracht 
goed uitvoeren, ook nog hinkelend, maar iedereen had een andere 
opdracht met de stoelen. 
Dus het was heel goed opletten en snel handelen, want het groepje dat 
als eerste alle opdrachten goed had uitgevoerd, had gewonnen! 
 
De tweede opdracht was dat je een goede daad moest bedenken en 
uitbeelden voor je groepje, dat kon van alles zijn, schoonmaken of 
boodschappen doen. Als iemand had uitgebeeld en iemand anders het 
goed had geraden dan moest iemand anders. Daarna gingen we een 
giftcard maken voor iemand, niet zomaar een giftcard, maar met de goede  
daad die je had uitgebeeld! Iedereen ging aan de slag en er kwamen heel 
mooie kaarten. Die kaart kon je dan aan iemand geven en dan kon je die 
mensen helpen. Dus als je ramen zemen had uitgebeeld en op je kaart 
had gezet en je gaf die dan aan iemand ging je die mensen helpen met de 
ramen zemen. 
 



Verder werd er veel gelopen bij de Sirkelslag, je moest namelijk 12.000 
stappen zetten. Dus iedereen was heel sportief bezig! 
Het was een geslaagde Sirkelslag, ik heb het ontzettend naar mijn zin 
gehad en het was heel goed geregeld. 
 

Agaath Steging (het meeste) en Gertjan de Pender 
 
 
 
 
 

 
 

Violist Peter Bogaert 
soleert bij Deventer 
Kamer Orkest 
Het Deventer Kamer Orkest 
bestaat 50 jaar en 
sluit dit jubileumjaar 
af met een heel 
bijzonder concert 
op zaterdag 9 
december 2023 in 
de Bergkerk in Deventer. 
Aanvang: 20.00 uur 

Kaarten á €15,00 zijn verkrijgbaar 
bij de ingang van de Kapel en op 
de website van het Deventer 
Kamer Orkest: 
www.deventerkamerorkest.nl 

Jongeren van 13 tot 18 jaar 
betalen € 7,50. Jongeren tot 12 
jaar mogen gratis komen.  

 

 
 
 
 
 



Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde dependergertjan@gmail.com 
Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: B. van den Berg 
 06-30409172, projectstek2023@gmail.com 
 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. A.G. Matthes  0575-492248   Manegelaan 21, 7213 BN  Gorssel  
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
 

mailto:dependergertjan@gmail.com
mailto:projectstek2023@gmail.com
mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl
mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl
mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:p
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl
mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl
http://www.pg-gorsselepse.nl/


Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koster 
 06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 12 verschijnt op donderdag 14 december 2023.   
U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 6 december 
2023) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 1 verschijnt op donderdag 25 januari 2024. 
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen.  
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