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Kerkdiensten 
 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
Zaterdag 23 december 2023 om 15.30 kerstviering in de Borkel 
 
Zondag 24 december 2023 Vierde Advent + Kerstnacht 
Eefde 10.00 uur dr.Ir.M.T. Hilhorst, Almen 

Gorssel 21.00 uur dr. E. Groen, Eefde   Kerstnachtdienst!!! 
De eerste collecte is bestemd voor  Project Oeganda en de tweede 
collecte voor Taakgroep Pastoraat 
 
Maandag  25 december 2023 eerste Kerstdag 

Eefde 10.00 uur Ds. G.J. de Pender  met cantorij Eefde 
De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 31 december 2023 Oudejaarsdag 

Gorssel 10.00 uur Mw. Ds. F. Oosterwijk, Eefde 
De eerste collecte is bestemd voor Plaatselijke doelen en de tweede 
collecte voor Eindejaarsactie 
 
Zondag 7 januari 2024 

Eefde 10.00 uur Ds. R. den Hartog, Vorden 
De eerste collecte is bestemd voor Plaatselijke Diaconie en de tweede 
collecte voor Verwarming Kerken 
 
Zondag 14 januari 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. G.J. de Pender Afscheid en Bevestiging 
Ambtsdragers 

De eerste collecte is bestemd Kerk in Actie, samen tegen armoede en de 
tweede collecte voor Landelijk Jeugdwerk (JOP) 
 
Zondag 21 januari 2024 

Eefde 10.00 uur Ds G.J. de Pender Maaltijd van de Heer 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Oeganda en de tweede 
collecte voor Afdracht quotum 
 
  



Zondag 28 januari 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. H,E. Wevers, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor GOVOS Gorssel en de tweede collecte 
voor Onderhoud Gebouwen 
 

Agenda 
Vr. 22 dec. 20.00 uur   Festival of Lessons and Carols 
     Bergkerk Deventer 
Za. 23 dec. 18.45-19.30 uur Herdertjestocht Kerk Gorssel 
Za. 13 jan.       10.30 uur                   Start Kerkbalans de Brink 
Za. 20 jan.        9.30-12.00 uur          Inleveren Kerkbalans de Briink          
Wo. 24 jan. 17.30 uur  Open tafel. De Brink Gorssel  
  
Oecumenisch leesrooster 
24 december 2023  
4 e van de Advent 2 Samuël 7,4-16 Psalm 132 Romeinen 16,25-27 Lucas 
1,26-38 Filippenzen 4,4-9  
24 december 2023  
Kerstnacht Jesaja 8,23b–9,7 Psalm 96 Titus 2,11-14 Lucas 2,1-20  
25 december 2023  
Kerstdag: Jesaja 52,7-10 Psalm 98 Hebreeën 1,1-12 Johannes 1,1-14  
 

‘t Woord is mens ewoddn. 
 

 

 

 

 

 

 

In ‘t begin was ’t Woord en ’t Woord was van God. Was vanaf ’t begin 
biej God. Alles is der deur ontstaon en zonder dit is niks ontstaon van 
wat besteet.  
In ’t Woord was leaven en ’t leaven was ’t lech veur de mensn.  
‘t Lech schient in de duusternis en de duusternis hef ’t lech neet in 
heur macht ekreegn. 
 
 
 



 
 
31 december 2023  
Jesaja 61,10–62,3 Psalm 147,12-20 Galaten 3,23–4,7 Lucas 2,33-40  
1 januari 2024  
Numeri 6,22-27 Psalm 8 Handelingen 4,8-12 Lucas 2,21 zl: LB 527 
7 januari 20242  
Jesaja 60,1-6 Psalm 72 Efeziërs 3,1-12 Matteüs 2,1-12  
7 januari 20242  
Jesaja 55,1-11 Daniël 3,52-56 Handelingen 19,1-7 Marcus 1,1-11(13)  
14 januari 2024  
Jesaja 62,1-5 Psalm 96 Romeinen 4,19-25 Johannes (1,29-)2,1-11  
21 januari 2024  
1 Samuël 3,1-10(18) Psalm 63 1 Korintiërs 6,11b-14 Marcus 1,14-20  
28 januari 2024  
Deuteronomium 18,15- 20 Psalm 111 1 Korintiërs 8,1b-13 Marcus 1,21-28 

 
 
 
 
 

Op weg tussen bos en rivier - 10 
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 

 
Maandag 13 november, Eefde en Gorssel 
De nieuwe werkweek begint vandaag met een uitvaartgesprek op het 
Spijk in Eefde. Als ik aanbel, tref ik als de deur opengaat tot mijn 
verrassing een bekend gezicht, nog van IKA-vakanties. Hoewel de 
aanleiding, het overlijden van haar man, verdrietig is, is het een goed 
weerzien. 
‘s Middags fiets ik naar Gorssel voor een overleg met Jannie Hietbrink en 
Hans Lodder over de gedachtenisdienst. Zoals altijd bij dit soort dingen, 
gaat het in Gorssel/Epse weer anders dan het in Eefde ging; en dat was 
weer anders dan hoe ik het in Varsseveld gewend was. Het is heel fijn dat 
Jannie en Hans mij als pastoraal ouderlingen inwijden in de gang van 
zaken. Het voelt alsof ik word ondersteund. Dat gevoel heb ik sowieso 
sinds ik in Epse, Gorssel, Joppe en Eefde werk: ik krijg veel ruimte, en 
word ondersteund in het functioneren. Dat is heel fijn werken. 
Na de afspraak met Jannie en Hans heb ik nog een afspraak voor een 
huisbezoek, een bijzondere ontmoeting, zoals vaak. En, zoals het ook 
vaak is, als het tijd is om te gaan, is de gespreksstof nog lang niet op. 
Door het donker fiets ik weer terug naar Eefde. 



 

 
Dinsdag 14 november 
Dit najaar heb ik mijzelf opgegeven voor een cursus 
‘intergenerationele geloofsopvoeding’. De cursus gaat over de 
manier waarop geloven wordt overgedragen van generatie op 
generatie. In de kerk is lang de trend geweest dat jeugdwerk wat 
apart stond van andere onderdelen van het gemeenteleven. De 
laatste tijd is er meer oog voor het feit dat jeugdwerk onderdeel is 
van het totaal van de gemeente, en dat de manier waarop geloven 
wordt overgedragen van generatie op generatie. In de kerk is lang de 
trend geweest dat jeugdwerk wat apart stond van andere onderdelen van 
het gemeenteleven. De laatste tijd is er meer oog voor het feit dat 
jeugdwerk onderdeel is van het totaal van de gemeente en dat de manier 
waarop geloven verder gaat, te maken heeft met alle andere onderdelen 
van het gemeente zijn. Er is meer oog voor de verbinding tussen de 
generaties. Dat vind ik een vruchtbare insteek en ik hoop dat deze cursus 
mij handvatten geeft om hiermee aan de slag te gaan in Gorssel/Epse en 
Eefde. 
De cursusintroductie gaat via een online bijeenkomst. Omdat het eigenlijk 
mijn vrije dag is, ga ik met de kinderen naar mijn ouders. Daar kan ik er 
rustig even tussenuit om de bijeenkomst bij te wonen. Eén van de 
docenten is een oud-huisgenoot en een deelnemer is de echtgenote van 
de predikant bij wie ik mijn gemeentestage heb gedaan. Het is leuk om 
oude bekenden te zien en de bijeenkomst is zinvol en biedt handvatten 
om aan de slag te gaan. 
 
Zondag 19 november, Holten 
Deze zondag ben ik als gast in Holten. De viering begint al om 9.30 uur, 
dus ik moet op tijd weg. Als ik aankom, is de kerk nog bijna leeg. Uit mijn 
tijd in Varsseveld weet ik nog, dat er gemeenteleden waren met familie in 
Holten; en in de consistorie kom ik er al één tegen. De kerk is goed gevuld 
en de viering gaat soepel. Bij de koffie na afloop maak ik kennis met 
verschillende gemeenteleden en proef iets van de sfeer. Als ik terugkom in 
Eefde, redelijk vroeg van de vroege starttijd, zie ik nog gemeenteleden op 
de fiets stappen om naar huis te gaan. 
 
Woensdag 22 november, Eefde en Gorssel 
Vandaag is het verkiezingsdag. Onze beide kerkgebouwen zijn al vroeg 
open als stemlocatie. Dat vind ik mooi, dat we onze deuren daarvoor 
openzetten; per slot van rekening is een kerkgebouw ook iets voor de 
gemeenschap. Als kerkelijke gemeente zijn we er ook om de kerken, 



waarover ons het beheer is toevertrouwd, te delen met onze dorpen: 
primair als plaatsen van geloof en bezinning, maar ook als plaatsen voor 
gemeenschap. Zo hebben kerken in het overgrote deel van de 
geschiedenis gefunctioneerd en dat komt steeds meer terug. Met dank 
aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, want het kost wel iets om een 
gebouw te beheren. 
Het voelt vreemd om deze dag ‘gewoon’ te werken; alsof je op twee 
gedachten hinkt. Tegelijk is het fijn: juist dat gewone werk is belangrijk. 
Het is een schakeltje in hoe wij kerk zijn; net zoals het werk van wie een 
heel ander beroep heeft, een schakeltje is in hoe wij onze samenleving 
vormgeven. 
Als ’s avonds de uitslag bekend wordt, word ik stil. Dit had ik niet zien 
aankomen. Ik weet niet gelijk wat ik ervan moet vinden. Hoewel ik mijn 
politieke voorkeur heb, heb ik tijd nodig om het gebeuren van deze dag te 
verwerken. De verkiezingsuitslag heeft veel kanten: het is niet alleen een 
politieke realiteit, maar ook een signaal van hoe de samenleving ervoor 
staat. En het is wat mij betreft ook iets waar we als kerk iets mee moeten, 
al weet ik niet wat. Dat zal misschien in de komende periode duidelijk 
worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 24 november, Gorssel, Eefde en Deventer 
Na de schrik over de verkiezingsuitslag begint deze dag met het 
klaarzetten van de kerk voor de gedachteniszondag in Gorssel. Dat is 
geen bijzaak: de inrichting van de kerk is net zo belangrijk als de muziek 
en de inhoud van de preek. In dat opzicht is elke viering een samenspel 
tussen alle spelers: de koster, de organist, de cantorij, de ouderling, de 
diaken, de techniek, degenen die de koffie verzorgen en die de mensen 



ontvangen. Hun rol is net zo belangrijk als die van mij en hoe beter we 
samenwerken, hoe beter het geheel uit de verf komt. 
Na het klaarzetten heb ik een afspraak voor een ‘klankbordgesprek’: een 
afspraak die bij de start in de gemeente is gemaakt. Het is fijn en zinvol 
om het reilen en zeilen in het werk te kunnen bespreken met iemand die 
geen lid is van de kerkenraad en geen direct belang heeft. 
De rest van de ochtend en het begin van de middag staan in het teken 
van het doorlezen en bijwerken van de preek en teksten voor zondag. Een 
preek is altijd een halffabrikaat: het is het resultaat van een proces dat ik 
met de bijbeltekst van de zondag ben aangegaan. Dat proces is nooit af; 
en daarom is een preek een soort ‘tussenstand’; zeker voor een twijfelaar 
als ik ben. Dat vind ik soms lastig, maar is ook mooi: het past bij het 
proces van geloven. Dat is ook nooit af. Wat je gelooft, is een 
momentopname in je weg met God. 
Als de preek en teksten verder zijn uitgewerkt, is er nog tijd voor een 
bezoek bij een gemeentelid dat in Deventer woont. Ik heb geen 
telefoonnummer, daarom rijd ik er naar toe, in de hoop dat ik iemand thuis 
tref. Ik heb geluk in twee opzichten: er is iemand thuis en er volgt een 
inhoudsrijk gesprek. Een mooie afsluiting van de dag en van dit deel van 
de werkweek. 
 
Dinsdag 28 november, Harfsen 
Sinds een aantal maanden ben ik consulent in Harfsen. Vanavond is er 
een vergadering van de kerkenraad. Gedurende de dag merk ik, dat ik 
deze vergadering spannend vind. Er zijn grote beslissingen te nemen en 
ik weet niet zo goed wat mijn plaats daarbij is, of wat ik eraan kan 
bijdragen. Tot mijn verrassing loopt het gesprek heel goed en lukt het om 
een manier te vinden om daar vanuit mijn eigen rol aan bij te dragen. Dat 
is een bevestiging van iets waar ik in geloof, maar dat vaak lastig is; waar 
te maken: dat kerk zijn ook iets heeft van je toevertrouwen aan het werk 
van de Geest. Je doet je best om je verantwoordelijkheid te nemen; 
tegelijk heb je niet in de hand hoe het loopt. Ik ben onder de indruk van de 
openheid van de kerkenraadsleden, de manier waarop zij zich durven 
uitspreken en waarop zij hun rol als kerkenraad invullen. 
 
Woensdag 29 november, Eefde en Gorssel 
De gemeenteavond die deze avond in Gorssel wordt gehouden, overtreft 
mijn verwachtingen. Veel mensen zijn gekomen om mee te denken, te 
praten en te luisteren. En de reacties tijdens de avond zijn heel positief. 
Wat ik van het begin af aan in beide gemeenten heb geproefd, de zin om 
met elkaar te bouwen, dat proef ik vanavond ook. Er is enthousiasme, 
positiviteit. Er is eerlijkheid en realisme, ook over de pijnpunten in de 
gemeente, als het gaat om het afnemende ledenaantal. Er is openheid 



naar elkaar. En er is een houding van vertrouwen: we zien het met elkaar 
zitten. Dat is een goede basis om op te bouwen. En het versterkt mijn 
plezier en motivatie om mee te bouwen. 

Gertjan de Pender 
 
Rubriek Meeleven 

 
De bloemen en kaarten zijn met en groet van ons allen naar de 
Volgende gemeenteleden gebracht. 
. 
 
Mw. G. Wuestman-Korenblik             Beukenlaan  90 jaar 
Mw. T ten Have- van Isselhoven       Gorsselse Enkweg 
Dhr B. Hoetink   Ds. Schakelweg 
Mw. A. Tuitert-Hoetink  Molenweg 
 
Bericht van overlijden. 
Op 20 november is Dhr B. Muil overleden op de leeftijd van 95 jaar. 
Hij woonde aan de Molenweg. 
Mw. J.H. Hietkamp-Renes is op de leeftijd van 97 jaar overleden. 
Zij woonde op De Borkel op de Orchidee. 
Wij wensen de families sterkte toe met het verlies van hun dierbare 
familieleden en dat herinneringen bewaard blijven. 
 

Groeten Jannie 
 

 
HEEL VEEL DANK! 
 
Ongeveer 35 jaar lang heeft Lydeke Matthes 
de coördinatie van de verspreiding van 
Kerkespraak op zich genomen. Nu draagt zij 
deze werkzaamheden over aan Jannie 
Hietbrink die dit zal gaan doen tot het 
moment van samengaan van onze beide gemeenten. Wat vliegt de tijd 
voorbij! 35 jaar lang heb jij Lydeke deze taak op je genomen, waarvoor wij 
jou heel veel dank verschuldigd zijn. In kleine kring zullen wij binnenkort 
aandacht besteden aan jouw jarenlange inzet. 
 

Henk Datema 
Deventer 



Nieuws van de kerkenraad 
Gemeenteavond 29 november 
 
Gemeenten van Gorssel/Epse en Eefde willen samengaan. Dat was de 
uitkomst van de gemeenteavond op 29 november. 
 
Gertjan de Pender opende de avond met een lezing uit Lukas 21 en 
koppelde daar een aantal woorden aan. Woorden die we tot onze kern 
van gemeente-zijn mogen rekenen. Delen, vertrouwen, gedragen voelen 
en standvastigheid. In gebed droeg hij de avond op aan God. 
 
Eduard Groen benadrukte, dat er heel veel goed gaat in de gemeenten, 
zeker op het vlak van de samenwerking. Pastoraat, diakonie, commissie 
vieren en de kerkenraden doen alles al samen en de redacties van de 
kerkbladen werken aan één blad vanaf september 2024. Waar de 
kerkenraden nu tegenaan lopen is, dat we samen genoeg expertise en 
ambtsdragers hebben, maar afzonderlijk niet. In Eefde zijn er geen 
ouderling-kerkrentmeesters en in Gorssel/Epse vanaf volgend jaar nog 
maar één diaken.  
 
In het gesprek benadrukten de gemeenteleden dat samengaan veel 
voordelen heeft. De gemeenten kunnen van elkaar leren en elkaar 
aanvullen. 1 + 1 is in dit geval 3. Samengaan vraagt vertrouwen in elkaar 
en dat hebben we. We willen goed luisteren naar elkaar en naar wat er in 
de dorpen leeft. We willen ook kijken naar inspiratie en vorming en dat 
meer stimuleren in de gemeente. Er zijn al goede voorbeelden van, zoals 
de gespreksgroep ‘Dat wat raakt’. De kerkenraden willen de 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de gemeente neerleggen. 
Samen zijn we verantwoordelijk en initiatieven van kerkleden en 
commissies worden gewaardeerd. 
 
Bastiaan van den Berg lichtte het onderzoek van Anne-Wil Wiggers en 
hemzelf toe. Ze spreken dorpsgenoten die niet tegen de kerk zijn, maar 
die ook niet weten wat de kerk doet en waar ze voor staat. Kerk is voor 
hen vooral een gebouw. Duidelijk is ook dat er veel nood is onder de 
mensen, worden mensen wel gehoord in deze samenleving en door de 
kerk? Na de gedachtenisdiensten vertellen bezoekers dat de kerk nu 
anders is dan vroeger. Dat geeft ook kansen. 
 
De aanwezige gemeenteleden hebben daarna unaniem ingestemd met 
het voorgenomen besluit om een werkgroep in te stellen die het 
samengaan gaat voorbereiden. Op 6 december zal de kerkenraad een 
definitief besluit nemen.  



 
Gertjan sluit af met het samen zingen van lied 248. Fijn dat er vanavond 
een sfeer hing van samen willen bouwen! 
 

 
Namens de kerkenraad, 

Eduard Groen 
 

Een volledig verslag van deze gemeenteavond kunt u op de websites 
vinden of opvragen bij de beide secretarissen.  
 
Collectedoelen diaconie december 2023 en januari 2024 
 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 

NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of: 

NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.  

                                                                       Gorssel/Epse of: 

Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 

met vermelding van datum en doel. 
 
Zondagmorgen 17 december: Kerk in Actie,  
Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder 
papieren. 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na 
een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer 
terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken 
en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook 
minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die deze 
ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe 
perspectieven krijgen. 
 
Zondag 24 december ochtend en kerstavond: Kerk in Actie,  
Project Oeganda. 
Ons gezamenlijk diaconaal project: Goed boeren in een lastig klimaat. 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte enerzijds en overstromingen anderzijds. Het wordt steeds 
moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen en veilig op te slaan. Via de 
Oegandese Anglicaanse kerk steunt Kerk in Actie boeren en boerinnen in 
hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw-)training op 
demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden 
en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te 



slaan, beter bestand bent tegen het grillige klimaat. De boeren geven hun 
kennis weer door aan anderen. Ook worden nevenactiviteiten gestart, die 
hen minder afhankelijk maken van het boerenbedrijf, zoals het houden 
van bijen. 
 
Maandag 25 december kerstochtend: Kerk in Actie, Kinderen in de 
Knel: Oekraïne. 

Vallen, opstaan en weer doorgaan. 
De veerkracht van de mensen in 
Oekraïne is bewonderingswaardig. 
Door de jarenlange contacten met 
Oekraïense kerken kan  
Kerk in Actie hulp bieden in het hele 
land. Zij bieden kinderen een veilige 
plek om te spelen en psychosociale 
hulp om trauma’s te voorkomen of te 
beperken. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, zodat ze toch eten 

op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot 
gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïense kinderen? 
 
Zondag 31 december en zondag 7 januari: Plaatselijke diaconie. 
De taakgroep diaconie geeft handen en voeten aan diaconaal en 
missionair werk in de Protestante gemeenten Gorssel/Epse en Eefde en 
in de regio. Ieder mens telt, maar niet iedereen kan zichzelf redden, 
daarom steunt de diaconie mensen die niet voldoende voor zichzelf 
kunnen zorgen. Voor de nodige financiën is de diaconie zelf 
verantwoordelijk: zij krijgt geen geld uit de kerkelijke kas, maar zamelt 
geld in via collecten, andere giften en legaten. Samen met diverse 
vrijwilligers zorgt de diaconie in samenwerking met andere kerken voor de 
uitvoering van de volgende activiteiten: Kleding inzamelen voor Oost-
Europa en de Pasman manege, jaarlijkse donaties aan ISBN, IKA 
vakantieweken, de Voedselbank Zutphen e.o. In de eigen dorpen de 
bloemengroet voor zieke mensen en bij huwelijken, de inloopmiddag op 
woensdag bij de kerk in Gorssel, de open tafel (hier kan men voor een 
klein bedrag samen eten met anderen in de Brink). In Eefde attenties bij 
bezoeken, samen vieren van verjaardagen in de kerk, ‘de Tafel van Hoop’: 
lunches in de kerk, welkomstpakketten voor statushouders. 
 



Zondag 14 januari Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat: Armoede in 
Nederland 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan 
de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen 
armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op 
tegen armoede in Nederland. 
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten 
voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen 
met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te 
voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
 
Zondag 21 januari: Kerk in Actie, Project Oeganda. 
Ons gezamenlijk diaconaal project: Goed boeren in een lastig klimaat. 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte enerzijds en overstromingen anderzijds. Het wordt steeds 
moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen en veilig op te slaan. Kerk in 
Actie steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Via de 
Oegandese Anglicaanse kerk krijgen ze landbouwtraining en leren ze hoe 
je beter bestand bent tegen het grillige klimaat. 
 
Zondag 28 januari 

GOVOS: Gorssel Voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

GOVOS is opgericht in 1980, het 

is een vereniging die werkt aan 

bewustwording van problemen in 

ontwikkelingslanden onder de 

plaatselijke bevolking, en zij ondersteunt een educatief centrum in 

Cochabamba, Bolivia. Er worden dagelijks ca. 70 kinderen 

opgevangen van 2 tot 6 jaar. Hun arme ouders moeten allebei 

werken en thuis is geen opvang. Ook krijgen zo’n 50 kinderen in 
de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum, zodat 

ze van de straat zijn. Voor slechts € 8,00 per maand krijgt een kind 
elke dag opvang, les en twee maaltijden. 

Eerlijk Genieten, de cadeauwinkel van GOVOS, is gevestigd aan 

de Hoofdstraat en verkoopt Fair Trade producten. 

 

Wim Menkveld 

 



Dankdag 
 
Recent hebben we dankdag gevierd door in beide kerken een inzameling 

te houden van boodschappen voor de Voedselbank.  

 

Namens de beide diaconieën willen 

we graag iedereen van harte 

bedanken voor het meegebrachte 

eten en andere spullen! We zijn erg 

blij dat we elk jaar weer geholpen 

worden door vrijwilligers om 

bijvoorbeeld de boodschappen weg 

te brengen,  

 

dank je wel Gerrit! 

 

Met vriendelijke groet namens de 

gezamenlijke diaconieën, 

 

 

Jan van Putten 

 

 

 

 

Begroting Diaconie Protestante Gemeente 
Gorssel/Epse 2024 

      

U vindt hier een weergave van ontvangsten en uitgaven van 2022 

naast de begroting van 2024    

      

    Rekening Begroting 



    2022 2024 

Uitgaven     

    € € 

Plaatselijk diaconaat(Pasen en Kerst) 1.564,00 1.500,00 

Diaconaal werk plaatselijk/regio 412,37 1.000,00 

Interkerkelijke Stichting (ISBN)  910,00 900,00 

Diaconaal werk wereldwijd  250,00 1.250,00 

Bloemengroet in de kerk  749,62 800,00 

Afdracht Diaconaal quotum  934,92 1.000,00 

Af te dragen collecte’s plaatselijk 500,00 800,00 

Af te dragen collecte's regio/landelijk 2.735,00 1.500,00 

Af te dragen collecte’s wereldwijd 3.080,00 2.500,00 

Project KIA  Colombia/Oeganda  2.500,00 2.000,00 

Bankkosten   446,36 750,00 

Administratie en abonnementen 560,31 600,00 

Diversen(attenties)   53,99 200,00 

   Totaal 14.696,57 14.800,00 

      

      

    Rekening Begroting 

    2022 2024 

Ontvangsten     

    € € 

Collectes plaatselijke doelen  -96,00 250,00 

Giften/giften verjaardagsfonds  1.963,50 1.500,00 

Collectes voor derden plaatselijk 500,00 800,00 

Collecte's voor derden regio/landelijk 2.735,00 1.500,00 

Collecte's voor derden wereldwijd 3.080,00 2.500,00 

Project KIA Colombia/Oeganda  1.657,40 1.500,00 

Interest en Dividend   -45,00 1.500,00 

Tekort/Tegoed   4.901,67 5.250,00 

   Totaal 14.696,57 14.800,00 

      

      

      
De begroting over 2024 ligt ter inzage bij dhr.G.A Ilbrink  
Gorsselse Enkweg 10 van dinsdag 19 December 2023 t/m 



zaterdag 23 December 2023.  Telefoon 492023  
 

Namens de Taakgroep Diaconie

. 

 
Buitenlands geld 
 
Afgelopen jaar werden wij weer blij verrast met geld uit diverse landen.                           
Buitenlands geld, dat wordt ingewisseld voor euro's en komt dan weer ten 
goede aan ons project Moeilijk boeren in een lastig klimaat in Oeganda                                                                                     
Wij mochten het mooie bedrag van 45 euro bijschrijven voor dit goede 
doel.         
Zo ziet u maar weer dat het nog altijd loont om dit geld in te wisselen.                   
Als u nog wat hebt liggen kunt u dit bij mij of een andere diaken inleveren. 
Ook de oude Nederlandse gulden biljetten/munten kunt U bij ons 

inleveren. Deze hebben ook nog 
steeds een inleverwaarde. 
                                                                                                   

 
Bedankt voor uw bijdrage, 

Namens de taakgroep diakonie, 
Ap Ilbrink,  

 
 
 
 

 
 

  

 



Open tafel in de Brink.   
      
    Ook in het nieuwe jaar hopen wij u weer te ontmoeten bij de “Open  
     Tafel” in “de Brink” naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. 
     Een gezellig samenzijn voor, tijdens en na het eten. 
     Komt U dan ook?  
 
      Op woensdag 24 januari 2024   
      Bent U van harte welkom vanaf 17.15 uur, we beginnen om 17.30 uur. 
      Wij serveren voor u een heerlijk 3- gangenmenu, daarbij 2  
      consumpties en koffie of thee na.  
      Graag met gepast geld ( € 7 ) betalen. 
 
      U kunt zich aanmelden via de intekenlijst op het 
      mededelingenbord in “de Brink”  
      of telefonisch (graag voor 21 januari 2024 ) 
  
       bij  – Mimi Bokking                 (0575-491789)   of  
            –  Lippie van der Steege  ( 0575-492878) 
        
 
Wij wensen U allen hele fijne, mooie gezellige feestdagen en  
voorhet nieuwe jaar, veel liefde, gezondheid en geluk! 
 

 
Tot ziens! 

Jannie, Lippie en Joke      
Taakgroep Diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       2024 
 

ACTIE KERKBALANS 2024          
13 januari 2024– 27 januari 2024 
 
De werkgroep Actie Kerkbalans is al weer aan de slag gegaan met de 
voorbereiding van de actie voor 2024.  
In de komende weken worden de lopers gebeld door Alex Goossen met 
de vraag of ze ook dit jaar weer mee willen doen. We kunnen nieuwe 
lopers gebruiken, want door verhuizing of overlijden zijn er nieuwe 
mensen nodig! Geert Dik deelt de wijken in en Alize Meerburg coördineert 
de hele actie. 
Wij nodigen de lopers uit om de enveloppen op te halen op zaterdag 13 
januari 2024 om 10.30 uur in de Brink. De koffie/thee met wat lekkers 
staat voor u klaar! 
Op zaterdag 27 januari 2024, tussen 9.30-12.00 uur, zitten de leden van 
de taakgroep Beheer klaar in de Brink om de enveloppen weer in 
ontvangst te nemen, open te maken en te tellen. Zondagmorgen 28 
januari 2024 maken we, tijdens de kerkdienst, de opbrengst bekend. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Namens de werkgroep, 
Alize Meerburg – van Engelen 

alizemeerburg@gmail.com 
Tel: 0575-4939654 

 
 

 



Dank 

Blij verrast was ik met het mooie bloemstukje, dat ik mocht ontvangen. 
Heel erg bedankt voor het meeleven. Het doet je goed. 

                                                                                        Hartelijke groet 

                                                                                        Trudi ten Have 

   
Kerstpakketten en boodschappen delen:  
De foto hierbij laat zien dat we voor sint ieder gezin een 
zak hebben kunnen maken met voor ieder kind een 
chocoladeletter en een zakje 
strooigoed voor in de schoen.  
Hartelijk dank daarvoor.  
Daarnaast staan kerstlichtjes. 
Daarvan kregen we er genoeg – 
zelf gemaakt – van een goede 
gever, om uit te delen aan onze 
gezinnen en medewerkers.  
Dat doen we vrijdag voor kerst.     
Bij de lichtjes  doen we nog graag kerstkransjes van chocola en/of 
koek. Helpt u ons nog even snel – dank u wel.   
Wilt u ons alstublieft GEEN LIFLAFJES  uit kerstpakketten geven. 
Extra lekker? De meeste van onze klanten kunnen er niets mee. 
Wilt u wel iets extra’s geven?  
Geef dan fruitsap om te drinken. Of ananas in blik. Dat is altijd 
lekker.  
Dank u wel.  
(De gewone boodschappen blijven ook nodig – waspoeder 
bijvoorbeeld.   
Op gorssel.nl vindt u iedere week wat nodig is) 
Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49 
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 
 

Grace Molengraaf 
  



 
  



HERDERTJESTOCHT GORSSEL   
ZATERDAG 23 DECEMBER 2023 
 
Een mooi begin van de Kerstvakantie! 
 
Zaterdagavond 23 december a.s. organiseert de Protestante Gemeente 
Gorssel/Epse weer een sfeervolle Herdertjestocht.  
Een tocht voor iedereen die het kerstverhaal op een bijzondere manier wil 
beleven en meemaken.  
Tussen 18.45 uur en 19.30 uur kan er gestart worden bij de toren van de 
kerk in Gorssel.  
Noteer het vast in uw agenda, voor uzelf, uw kinderen en kleinkinderen, 
en meld het aan vrienden, buren en kennissen. Iedereen kan meelopen.  
 
Het thema dit jaar is: Ga mee op zoek!  
 
Traditiegetrouw is de route weer verlicht met 1000 lichtjes en komt u 
onderweg allerlei figuren tegen die u letterlijk en figuurlijk zullen 
aanspreken, natuurlijk omlijst met veel muziek. Als altijd zijn de Joppe 
Bloazers, de Boundless Brassband en Henk Veenendaal met Steven 
Veenendaal, Peter Rijfkogel, Ed van Orden en natuurlijk zangeres Marja 
Peters ook van de partij. 
 
De route begint en eindigt bij de kerk en ook traditiegetrouw vindt u Jozef 
en Maria, mét het kindje Jezus.  
 
Na afloop staat er warme chocolademelk met 
kerstkrans in de kerk klaar en kunt u daar genieten 
van de muziek van onze plaatselijke Harmonie 
met het Jeugdorkest. 
Vele vrijwilligers helpen achter de schermen om 
deze tocht bijzonder te maken.  

Een tocht voor jong en oud uit Gorssel en ver 
daarbuiten. 

Mis het niet!  

 

 

 

   



De geboorte van Jezus 
 

In dee tied gaf keizer Augustus ’t bevel, dat alle bewoners van het riek zich mostn 
loatn inschrievn. Disse eerste volkstelling was toen Quirinius de baas was in 
Syrié. 
Iederene ging op weg naor waor ze vandan kwamn, um zich te loaten inschrievn. 
Jozef ging van Nazareth in Galilea, waor e wonen, naor Judea, naor de stad 
Bethlehem waor zien veurolders vandan kwaamn. Um zich te loaten inschrievn 
met Maria, zien anstaonde vrouwe dee in bliede verwachting was.  
Toen ze daor waarn, kwam de tied, dat eur kind geboorn woddn, ’n zönne, eur 
eerste kind. Zee dee ’n doek um um hen en lei um in ’n trog, d’r was gin bettere 
plaatse te vinn. 
 
Niet wied vedan waarn 
herders in ‘t veld en 
pastn op de kudde. 
Inens stond d’r ’n engel 
van de Heerr biej en d’r 
was een groot lech van 
de Heer umhen, ze 
waarn slim eschrokken.  
De engel zei, waes neet 
bange, want ik komme 
ule goed niejs brengn, 
dat alle leu grote 
bliedschap zal geevn. 
Vandage is in de stad 
van David ule redder 
geboorn. Hee is de 
Messias. De Heer. Let op de volgende anwiezing: ule zult ’n kind vinn.  
In ’n doek in ’n trog. 
 
En inens waarn d’r heel völle engeln dee God preezn met de weurde: 
“Eer an God in de hoogste hemel en vrae op eerde veur iederene dee hee 
leefhef.” 
Toen de engeln terugge waarn naor de hemel, zeien de herders teegn mekare: 
Lao’w naor Bethlehem goan, um eigns te zene wat d’r is gebeurd en wat de Heer 
on verteln. 
Ze gingn geliek weg en vonn Maria en Jozef en ’t kind in de trog. Ze vertelln wat 
eur oaver ’t kind was ezegd. Iederene dee ’t heurde was veraldereert, maor Maria 
neet. Zee bleef d’r aover naodenkn. De herders gingn terugge en preezn God um 
alles wat ze eheurd en ezeen haddn, zoas ze was ezegd. 
 
Nao acht daagn werd hee Jezus eneumd. 
 
 
  



Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde dependergertjan@gmail.com 
Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: B. van den Berg 
 06-30409172, projectstek2023@gmail.com 

 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden.  voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse  0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
  



Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems   0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Mariëtte Bastiaansen 
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koster  06-33232668 kostergorssel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 1verschijnt op dinsdag 20 januari 2024.   
U kunt kopij 13 ! dagen voor het verschijnen (woensdag 7 januari 2024) 
mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer verschijnt op dinsdag 27 februari 2024. 
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
  



Wij wensen u goede en gezegende Kerstdagen 
 

 

 

 

 
 

 

 

En een voorspoedig en gezond 2024 
 

 
 


