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Kerkdiensten 

 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
Zondag 4 februari 2024 

Eefde 10.00 uur Ds. J.W. Hengeveld,Almen 
De eerste collecte is bestemd voor KIA werelddiakonaat Bangladesh en 
de tweede collecte voor beeld en geluid. 
 
Zaterdag 10 februari 2024 om 15.30 uur viering in de Borkel 
 
Zondag 11 februari 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. G. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor KIA noodhulp Griekenland en de 
tweede collecte voor verwarming kerken. 
 
Zondag 18 februari 2024 – themadienst duurzaamheid 

Eefde 10.00 uur Ds. G. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor ISBN en de tweede collecte voor 
onderhoud gebouwen 
 
Zaterdag 24 februari 2024 om 15.30 uur viering in de Borkel 
 
Zondag 25 februari 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. G. de Pender, maaltijd van de Heer m.m.v. 
cantorij Gorssel/Epse 

De eerste collecte is bestemd voor Pasman manege Eefde en de tweede 
collecte voor afdracht quotum 
 
 

Agenda      

Wo 7 feb 10.00 uur Kunst van ouder worden, ontmoetingskerk 
Eefde 

Do 8 feb 15.00 uur Kunst van ouder worden, huiskamer Epse 

Di 13 feb 15.00 uur Kunst van ouder worden, de Brink Gorssel 
Do 15 feb 10.00 uur Kunst van ouder worden, huiskamer Joppe 

Zo 18 feb 14.30 uur High tea, ontmoetingskerk Eefde 

Wo 6 mrt 11.00 uur Ontmoetingsdag Kerk en Israel, Winterswijk 

 



Op weg tussen bos en rivier - 12 

 
Indrukken in Eefde, Gorssel, Epse en Joppe 
 
Woensdag 6 december, Gorssel 
Vanmiddag kunnen in de Brink de kerstattenties vanuit de kerk van 
Gorssel/Epse worden opgehaald. Dat is altijd handig gepland tijdens de 
inloopmiddag, en levert een gezellige drukte op. Waar er eerder nog veel 
nieuwe gezichten waren, zijn de meeste gezichten nu vertrouwd. Een 
mooie gelegenheid voor wat praatjes en verdere kennismaking. 
 
Donderdag 7 december, Deventer en Eefde 
Naast de bezoeken in de dorpen en de zorgcentra kom ik regelmatig in de 
wijdere omgeving. Vanmiddag rijd ik naar PW Jansen om gemeenteleden 
te bezoeken die daar zijn. Met de eerste heb ik nog niet kennisgemaakt. Ik 
word hartelijk ontvangen, en heb het geluk daarna ook nog de partner en 
een dochter te treffen.  
Na dit gesprek is er nog tijd om een twee bezoekje te doen. Ook hier word 
ik verrast en hartelijk ontvangen. Het is goed om elkaar te spreken, al is het 
niet zo lang. Met een tevreden gevoel rijd ik door het donker weer naar huis. 
 
Vrijdag 8 december, Eefde 
Vanavond is de eerste bijeenkomst van een groep die ik heb gedoopt ‘De 
basics van het geloof’: een groep voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die 
wel iets meer willen weten. Tot mij vreugde (en eerlijk gezegd ook 
verrassing) is het gelukt om een groep van vier jongeren bij elkaar te 
brengen. Het is een geanimeerde avond. De jongeren stellen goede en 
scherpe vragen, en er is een goede onderlinge dynamiek. Ook voor mij 
inspirerend om te doen. 
 
Zondag 10 december, Eefde 
De viering op deze zondagochtend staat in het teken van een icoon van 
Cuny de Leeuw. Wat een rijkdom om in de gemeenschap zulke kwaliteiten 
aan te treffen die een plaats kunnen krijgen in het samenkomen van de 
gemeente! De icoon roept aandacht op voor het geheim waar het in de kerk 
om gaat. 
Aan het einde van de viering gebeurt er iets heel anders: bij het voorstellen 
van Marion Rozeboom hapert het geluid. We proberen of de headset 
uitkomst biedt; maar om dat te doen, moet ik eerst de gebedsmantel 
uittrekken. Het is de eerste keer dat ik me voor een volle kerk moet 
omkleden, en het leidt tot de nodige hilariteit. Het is mooi om te zien hoe 
die hilariteit kan samengaan met de sfeer van aandacht in de dienst. Dat 
sluit aan bij waar het in liturgie om gaat: het gaat om aandacht, heiligheid, 



maar ook om spontaniteit, spel. Die twee sluiten elkaar niet uit, maar vullen 
elkaar juist aan. 
 
Vrijdag 15 december, Gorssel en Eefde 
De dag begint met een vergadering van de commissie pastoraat in Gorssel. 
Het is een hele rit: eerst met de bakfiets naar Zutphen om de kinderen weg 
te brengen, daarna naar Gorssel voor de vergadering. Met het water, dat al 
behoorlijk hoog staat, is het een prachtige tocht. In de vergadering nemen 
we afscheid van Jannie Hietbrink en Rita Simonis, twee vrijwilligers die in 
mijn eerste jaar in deze gemeenten veel voor mij hebben betekend. 
’s Middags zijn er activiteiten rondom de Ontmoetingskerk in Eefde. De 
kerststal wordt opgebouwd, de kerstboom wordt opgezet en versierd en in 
de hal worden kerststukjes gemaakt. Het is niet druk, maar één ding blijft 
me bij: rond een uur of vier komt er een jongen van een jaar of negen 
helemaal alleen naar de kerk. Ik zie hem wat verlegen bij de ingang staan, 
onzeker of hij binnen durft komen. Ik loop naar buiten om hem te begroeten, 
en vraag hem of hij ook gekomen is om een kerststukje te maken. Na een 
klein zetje overwint hij zijn onzekerheid, en gaat met een prachtig stukje 
weer naar huis. Het voorval doet mij denken aan een boek van Tomas Halik. 
Als het om God gaat, zijn mensen ook zo, zegt hij: verlegen, zoekend, niet 
helemaal op hun gemak. Het is de uitdaging voor ons als kerk om hun 
verlangen te herkennen, te delen in hun onzekerheid (wij hebben het geloof 
ook niet in onze zak) en vooral uitnodigend te zijn, ruimte geven zonder 
onszelf op te dringen. 
 
Zaterdag 16 december, Gorssel 
In de kerk van Gorssel/Epse is het traditie dat er een kerststukjesmarkt 
wordt gehouden. Bij de vergadering van vrijdag had ik al even de groep 
gezien die bezig was de prachtige stukken te maken; en deze zaterdag kan 
ik het resultaat bewonderen. Het is ongelofelijk: als ik rond kwart over tien 
binnen stap, toch redelijk op tijd denk ik, zijn de meeste kerststukjes al 
verkocht. Gelukkig zijn er genoeg andere dingen te zien en te beleven. Leuk 
is ook dat er een groep Oekraïners uit de Bloemenkamp staat om 
Oekraïense versieringen te verkopen. Samen met de middag in Eefde is 
het een goede start van de kersttijd. 
 
Maandag 18 december, Eefde 
Vanuit Pluryn is er een verzoek gekomen om een groep leerlingen van 15-
18 jaar rond te leiden in de Ontmoetingskerk. Dat is een verzoek waar we 
als gemeente natuurlijk graag op ingaan. Vooraf heb ik met de docent 
contact gehad over de beginsituatie van de leerlingen. Daar probeer ik zo 
goed mogelijk bij aan te sluiten. Het is een zinvolle bijeenkomst; zeker ook 
vanwege de goede vragen die de leerlingen stellen. 



Voor mijzelf is het een hele klus om de rondleiding voor te bereiden. In 
Varsseveld heb ik meerdere keren klassen rondgeleid, maar dat waren altijd 
basisschoolleerlingen. Deze groep vraagt iets anders. Toch heb ik het er 
graag voor over: ik zie het als een manier om als kerk iets van onszelf te 
laten zien aan het dorp. 
 
Donderdag 21 december, Eefde en Gorssel 
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn in volle gang; vandaag lukt het 
om de eerste versie van de preek af te ronden. Mede daarom is er in de 
middag tijd om nog wat bezoeken af te leggen. Juist voor de kerst vind ik 
het fijn om dat te doen. Het hoort bij het werk. En het hoort bij kerst, feest 
van verbinding. 
 
Zaterdag 23 december, Gorssel 
Het is zover! Vandaag is de eerste keer dat ik mee mag doen met de 
herdertjestocht in Gorssel. Ik heb er veel over gehoord, en ben heel 
benieuwd. 
Het weer is al weken onbestendig, en ’s morgens komt het bericht dat de 
tocht buiten niet door zal gaan. Gelukkig is er een alternatief: we kunnen 
uitwijken naar de kerk. Daar komt nu alles samen; anders, maar toch mooi. 
Mij is een rol als wijze toebedeeld. De andere wijzen zijn wat verlaat, dus in 
eerste instantie ga ik alleen op pad. Gelukkig schuiven de andere wijzen 
snel aan, en is het drietal weer compleet (hoewel er nergens in de bijbel 
staat dat de wijzen met drie zijn). De Harmonie speelt, de kerk is gezellig 
gemaakt, en er is volop gelegenheid om kerst op een andere manier te 
beleven, te luisteren en elkaar te ontmoeten. Een bijzonder moment is een 
kind dat vol aandacht een bezoek brengt aan Jozef en Maria en het kind. In 
alle eenvoud geeft hij het voorbeeld van waar het met kerst over gaat: 
ontvankelijkheid voor het geheim. Mijn kerst is al geslaagd! 
 
Maandag 25 december, Eefde 
Kerstochtend! Een gekke gewaarwording, kerst op maandag. Ik ben zo 
gewend aan het ritme van de zondagen, dat deze maandagochtend uit de 
toon valt. Zeker omdat ik de kerstnacht heb overgeslagen vanwege een 
stevige verkoudheid, heb ik het gevoel dat ik zomaar ‘in de kerst val’. 
Op initiatief van een groepje dat de kerst voorbereidde, zijn er op 10 
december kaarten uitgedeeld met de vraag: ‘Waar ben jij thuis met kerst?’ 
Ik ben positief verrast door de reacties, zowel wat betreft de hoeveelheid 
als wat betreft de inhoud. Er zijn veel pareltjes binnengekomen. Dat helpt 
om inspiratie te vinden voor de viering. Net als de aanwezigheid van zoveel 
onbekende en vertrouwde gezichten uit Gorssel, Epse en Eefde. Die zijn 
mijn thuisgevoel voor deze kerst. 
 



Aan alle goede dingen komt een einde…. 
En dus ook aan deze rubriek in Kerkespraak en Kerkvenster. Bij de start 
van het werk als predikant in deze gemeenten zocht ik naar een manier om 
op een luchtige manier iets van mijzelf te laten zien. De indrukken na de 
verhuizing leken een goede manier om dat te doen: het lag dichtbij, en het 
gaf de mogelijkheid iets van het werk en van mij persoonlijk met u en met 
jou te delen. 
Toen ik met de rubriek begon, had ik mij voorgenomen om het een jaar te 
doen. Je kunt nu eenmaal niet steeds degene blijven die er net woont: op 
een gegeven moment is het tijd om er echt bij te horen. Dus, hoewel de 
indrukken natuurlijk gewoon doorgaan, en ik nog steeds het gevoel heb dat 
ik volop bezig ben met kennismaken, vanaf de volgende edities komt er van 
mijn kant iets anders. 
Het schrijven van de rubriek gaf me veel plezier. En wat minstens zoveel 
plezier gaf, waren de vrijwel altijd positieve reacties, soms uit onverwachte 
hoek. Die reacties hebben het gemakkelijker gemaakt om het vol te houden. 
Dus: dank u wel! En tot in het volgende kerkblad, met een andere inbreng 
van mijn kant. Of, nog beter: tot ziens in de kerk of in deze prachtige dorpen. 
 

ds. Gertjan de Pender 

 

Rubriek Meeleven 

 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen 
Naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
 
Dhr. C. Tuitert   Lijsterweg 
Mw. H. van Essen  Ds. Schakelweg 
Dhr. J. Beekhof  Pikeursbaan 
Mw. H. van Elburg  Prunusweg 
Fam. G. Kieftenbelt-Hekkert Ruiterweg 
 
Bericht van overlijden  
Op 23 december is mevrouw Antonia Frederika Tuitert-Hoetink, Tonnie, 
overleden op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde samen met haar man aan 
de Molenweg.  
Mevrouw Gerritje Willemina ten Have is op 27 december overleden op de 
leeftijd van 87 jaar. Zij woonde aan Grooterkamp. 
 
We wensen de families sterkte toe met het verlies van hun dierbare 
familieleden en dat herinneringen bewaard blijven. 
 

Jannie Hietbrink 



Zondag 18 februari Ontmoetingskerk Eefde: 
themaviering duurzaamheid 

 
De viering op de eerste zondag van de veertigdagentijd staat in het teken 
van duurzaamheid. 
 
Duurzaamheid is een breed thema, dat raakt aan allerlei kanten van het 
leven: hoe je omgaat met voedsel, welke keuzes je maakt op het gebied 
van vervoer, wonen, kleding, energie. Dat maakt het heel concreet: het 
speelt op het moment dat je de thermostaat hoger of lager zet, maar ook 
als je door de winkel loopt, als je een vakantie plant. Het maakt het ook 
ingewikkeld, omdat het te maken heeft met je totale manier van leven. En 
het kan heel gemakkelijk een moralistisch karakter krijgen: het moet zo of 
zo, jij doet het niet goed en ik wel. 
 
Op het moment dat deze kopij moet worden ingeleverd, is de viering nog 
niet voorbereid. Wat betreft de ondergetekende, voorganger van dienst, zijn 
er wel twee uitgangspunten.  
Één: het helpt niet om met de vinger te wijzen naar een ander. Een echt 
gesprek begint met eerlijk naar jezelf kijken. Of, zoals het vroeger werd 
gezegd: een beter milieu begint bij jezelf.  
En twee: een christelijke visie op duurzaamheid begint bij verwondering 
over de schepping, dankbaarheid over wat je gegeven wordt. Die 
dankbaarheid is het begin van het denken over behoud van de aarde. Het 
is ook het uitgangspunt van de encycliek over duurzaamheid van paus 
Franciscus, Laudato Si, een inspirerend document om over dit onderwerp 
na te denken. 
 
We benaderen het onderwerp vanuit de lezing die het leesrooster ons 
aanreikt voor deze eerste zondag van de veertigdagentijd: Jeremia 1:4-19, 
over de roeping van Jeremia. We kijken welke lijnen er vanuit deze lezing 
lopen naar onze tijd. 
 

ds. Gertjan de Pender 
  



Hoop in turbulente tijden: de veertigdagentijd met Jeremia 

 

De 40-dagen tijd komt er weer aan. Vanaf 14 februari (Aswoensdag) start 
de periode van bezinning in veel kerken. En er is heel wat om ons over te 
bezinnen. De samenleving is volop in beweging, maar waarheen? En is dat 
dan de goede richting of helpt de Bijbel ons bij het zoeken van richting? Als 
we het nieuws lezen kunnen we ons hoofd schudden of moedeloos worden. 
Een kleine greep: hulpverleners die aangevallen worden met vuurwerk, 
beledigende teksten op social media, omdat we dat anoniem kunnen doen. 
Teveel of te weinig water in de Achterhoek en wat moeten we daarmee?  
 

Kortom: het zijn turbulente tijden. Wat kunnen we leren van Jeremia, deze 
profeet zal centraal staan in de 40-dagen tijd. Hij leefde in Israël, zo’n 600 
jaar voor de komst van Jezus. Het land leefde in angst omdat de 
grootmachten Babylon en Egypte meenden dat Israël van hen was en dus 
werd er ook oorlog gevoerd. Jeremia zag dat het mis ging en waarschuwde 
de mensen. Een profeet is immers een waarheidszegger, maar de waarheid 
maakte hem niet populair. De mensen hoorden liever niet de pijnlijke 
waarheid, maar verlangden een leuke boodschap en de koningen van Israël 
gingen daarin mee. Vanwege de aanwezigheid van de tempel kon het niet 
fout gaan, Israël zou zelfstandig blijven, alles was geoorloofd.  Dat dachten 
de priesters en machthebbers. Ze hielden vast aan hun eigen plannen en 
God lieten ze los. Waardoor laten wij ons leiden en wat inspireert ons? 
 

In de voorbereidingsgroep zagen we dat Jeremia stevige kost is. 
Jeremiëren (klagen) is afgeleid van deze profeet. En toch is de klacht bij 
Jeremia niet het laatste woord, dat laatste woord komt bij hem van God. 
Iedere zondag gaan we daarmee aan de slag en is er ruimte na de dienst 
om onder leiding van Trix Drewes na te praten, zo mogelijk met de 
voorganger van die zondag er bij.  
 

Naast de zondagse vieringen is er een aanvullende activiteiten. In de week 
van 4 maart zal Cuny de Leeuw een lezing houden over iconen. In diezelfde 
week, op zondagmiddag 10 maart, vindt er een Taizéviering plaats in de 
Ontmoetingskerk in Eefde, waar een icoon centraal zal staan. Er staan 
activiteiten op de rol in het kader van het initiatief ‘Kunst van ouder worden’, 
waarover u meer kunt lezen in dit kerkblad. Er zijn plannen voor een 
eenvoudige vastenmaaltijd. En rondom Pasen zal er een activiteit worden 
georganiseerd voor tieners. Meer informatie over deze activiteiten volgt in 
de volgende editie van de kerkbladen. 
 

Namens de voorbereidingsgroep: Eduard Groen, Grace Molegraaf, Hennie 
Bruggink, Marijke Fomenko, Riet van Vemde, Trix Drewes en Gertjan de 
Pender 



De 40-dagen kalender van de PKN gaat ook over Jeremia. U kunt die 
bestellen bij de PKN, ook digitaal. In de kerk liggen binnenkort een aantal 
extra exemplaren. 
 
 
 

Collecte rooster diaconie februari 2024 

 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 03223  00  630 t.n.v. Diaconie  Prot. Gem. Eefde, of: 
NL 37 RABO 03223  59  392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of: 
Kerk in Actie NL 89 ABNA  0457  457  457 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 4 februari: Kerk in Actie, Werelddiaconaat.  
Bangladesh: Beter bestand tegen klimaat verandering. 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaat verandering. Het land kampt steeds 
vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren 
hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen 
om zich aan te passen aan de klimaat verandering. Zo leren zij bijvoorbeeld 
om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, 
zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en 
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
 
Zondag 11 februari: Kerk in Actie, Noodhulp Griekenland. 
Opvang voor gestrande vluchtelingen. 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Een groot deel van hen 
komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 
onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, en Iran in Griekenland. Hier wacht hen 
vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kek in Actie ondersteunt 
organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg 
onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 
 
Zondag 18 februari: ISBN. Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden. 
De gezamenlijke diaconieën van Gorssel/Epse, Eefde, Harfsen, Almen, en 
Joppe bieden tijdelijk financiële hulp aan mensen in situaties waarbij 
bijvoorbeeld de sociaal/maatschappelijke voorzieningen nog in gang gezet 
moeten worden. Soms gaat het ook om aanvullende levensmiddelen om 
het eind van de maand te halen. 
 



Zondag 25 februari: Pasman manege Eefde. 
De beheerder van de Pasman manege, Stichting Paardrijden 
Gehandicapten Deventer/ Gorssel en omstreken, heeft inmiddels ongeveer 
200 leden, waarvan 120 minder validen. Deze ruiters rijden op elf paarden 
van de manege en krijgen les van vier door de Federatie Paardrijden 
Gehandicapten opgeleide instructrices. De manege heeft vier betaalde 
krachten en draait verder op veertig enthousiaste, onmisbare vrijwilligers. 
Kortom een heel bedrijf waar een voorzitter aardig wat werk aan heeft. De 
vele vrijwilligers goed aansturen bijvoorbeeld, zorgen dat alles goed 
verloopt, financieel beheer, maar ook het aanboren van nieuwe 
subsidiegelden. Het bestuur, de medewerkers, de instructrices en de vele 
vrijwilligers dragen de manege en de ruiters een warm hart toe. 
 
 

Werkgroep Samengaan 

 
Op 18 december j.l. is de Werkgroep Samengaan van start gegaan. Deze 
werkgroep bereidt allerlei zaken voor om te komen tot het samengaan 
van beide kerkelijke gemeenten m.i.v. 1 januari 2025. In deze werkgroep 
hebben Henk Datema, Peter van der Steege, Gera Janssen en Marijke 
Fomenko zitting genomen. 
We hebben inmiddels al een planning gemaakt om één en ander in de tijd 
uit te zetten. Om een beknopt beeld te schetsen, volgen hieronder een 
aantal zaken die door het jaar heen geregeld moeten worden.  
 
Het begint met een vooraankondiging naar de classis, er moet een nieuwe 
plaatselijke regeling komen, de financiën zullen uitgewerkt moeten worden. 
De Commissie van Kerkrentmeesters werken nu al nauw samen, dat is een 
groot voordeel. De voorbereidingen voor een gezamenlijk kerkblad zullen 
getroffen worden, evenals voor een gezamenlijke website.  
 
Als alle voorbereidingen en de uitwerking daarvan hun beslag zal krijgen, 
en de classis gereageerd heeft op het pakket, dan wordt het aan beide 
gemeenten voorgelegd. Wanneer alles definitief is, dan zal een notariële 
akte tot samengaan bij de bij de notaris gepasseerd worden. 
 
En dat zal uiteindelijk resulteren, naar we hopen, in een feestelijke viering! 
Uiteraard zal de werkgroep steeds verslag uitbrengen aan de gezamenlijke 
kerkenraad over de stand van zaken en ook beide gemeenten Gorssel-
Epse- Eefde zullen geïnformeerd worden. Mocht u nog vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad. 
 

Marijke Fomenko 



Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden (ISBN) 2023 

 
We collecteren af en toe voor de ISBN, maar weet u wat er bij de ISBN 
omgaat? Ik wil u hierbij een kort overzicht geven van de activiteiten van het 
afgelopen jaar en de daarbij behorende financiën. 
 
Aanvragen voor hulp / financiële bijstand komen binnen bij de hulpverlener 
van de ISBN. Hij onderhoudt contacten met maatschappelijke en sociale 
instanties zoals Stichting Welzijn Lochem. Zo weten ze hem te vinden in de 
situaties waarin dat nodig is. 
 
Ook dit jaar zijn weer een aantal aanvragen binnengekomen en 
gehonoreerd. U begrijpt wellicht dat de opsomming vanwege de privacy erg 
algemeen is. Er is bijstand gevraagd voor tandartskosten,  meerdere keren 
voor ziektekosten, voor de kosten van een crematie, voor vervoerskosten 
en voor de aanschaf van een sportartikel. Daarnaast werden er de jaarlijkse 
kerstgiften verstrekt aan huishoudens met een minimum inkomen. Ook is 
er een schenking gedaan van ruim € 900,- aan de voedselbank. Dit bedrag 
had de ISBN eind 2022 ontvangen van mensen, die hun 
energiecompensatie  aan de ISBN schonken.  
 
De inkomsten van de ISBN bestaan uit de financiële bijdrage van de  
gemeenten Almen, Harfsen, Eefde en Gorssel/Epse en de 
geloofsgemeenschap Joppe. Zij dragen ieder bij op basis van het aantal 
leden.  Verder worden er collectes gehouden gedurende het jaar en 
ontvangen we soms een gift. Inkomsten 2023: afdrachten € 3.650 + 
collectes en giften € 1.555; Totaal € 5.205,- 
 
De uitgaven zijn dus bestemd voor de hulpvragen, de kerstgiften en de 
noodzakelijke bankkosten. 
Uitgaven: 2023: hulpaanvragen € 8.915 + bankkosten € 280; Totaal€ 9.195 
 
Er is ook een spaarrekening, dus zo’n negatieve uitkomst kan goed 
opgevangen worden. 
 
Nu kan ik dit stukje afsluiten in de trant van ‘We hopen dat 2024 weer een 
goed jaar mag worden voor de ISBN’, maar dat willen we eigenlijk helemaal 
niet. We zouden willen wensen dat eens de ISBN overbodig wordt. 
En dan nog wat: we hebben nog een voorzitter nodig! (vergaderen maar 2x 
per jaar). Wie? 
 

Henriëtte Groeneveld 
 



“Kunst van ouder worden” 

 
In de gespreksgroep “Dat wat raakt” werd de vraag gesteld: “Hoe doen we 
dat eigenlijk ouder worden?” Het leek een goed idee om met die vraag iets 
te doen. Op welke manier komen we aan antwoorden op die vraag? 
 
Trix Drewes heeft vijf mensen uitgenodigd om daarover 
door te praten. Met z’n zessen spraken we over een 
aanpak. Het boek “Zin in de ouderdom”, geschreven 
door twee predikanten hielp ons daarbij  op weg.  
 
Zo ontstond het initiatiefgroepje. (Mimi Bokking, Trix 
Drewes, Tjerie Kale, Yolan van Laar, Gerda Ruiterkamp 
en Germaine Wijnands)  

 
We leerden elkaar in 
gesprekken steeds beter 
kennen en kregen het idee om 
in drietallen activiteiten te 
organiseren die gaan over 
ouder worden en zingeving. 
Poëzie, Film, Kunst, Levens-
verhalen en Spiritualiteit zijn de 
verschillende perspectieven 
van waaruit we naar ouder 

worden willen kijken en van waaruit we antwoorden willen vinden op onze 
vraag: “Hoe doen we dat eigenlijk ouder worden?”  
 
Activiteiten en locaties 
Het is de bedoeling dat we starten vanaf in het eerste kwartaal van 2024. 
De eerste keer bieden we op vier locaties in Eefde, Epse, Joppe en Gorssel 
een bijeenkomst aan om het thema te introduceren. De activiteiten daarna 
bieden we aan op één locatie, afwisselend in Eefde, Epse, Joppe en 
Gorssel.  
In eerste instantie zijn het eenmalige activiteiten die een vervolg krijgen als 
blijkt dat er voldoende belangstelling voor is.   
  
Eerste activiteit: introductiebijeenkomst op vier locaties  
De activiteit in februari is een introductie van het thema. We bespreken 
onderdelen uit het eerste hoofdstuk van het boek “Zin in de ouderdom”. Het 
zal gaan over Beelden van ouderdom. Waar denkt u aan bij ouder worden? 
Welke beelden hebben anderen? Welke beelden hebben we zelf? Is er een 
verschil tussen vroeger en nu?   



We openen graag met u het gesprek en nodigen u uit. De eerste keer dus 
op de vier locaties op dezelfde manier met hetzelfde programma. Vanwege 
de voorbereiding is het prettig voor ons als u zich voor de bijeenkomst 
aanmeldt. U kunt zich dus voor één van de bijeenkomsten aanmelden.  
De groepsgrootte wordt minimaal 5 en maximaal 9 à 10 deelnemers.  
 
Locaties en tijdstippen:   
Eefde woensdag 7 februari 10.00-11.30 uur Ontmoetingskerk  
Epse donderdag 8 februari 15.00-16.30 uur huiskamer in Epse 
Gorsseldinsdag 13 februari 15.00-16.30 uur De Brink 
Joppe donderdag 15 februari 10.00-11.30 uur huiskamer in Joppe 
 
Aanmelden met vermelding van locatie bij één van de onderstaande 
personen  

Trix Drewes  trix.drewes@xs4all.nl  0575 510512 
Tjerie Kale  gtkadevr@gmail.com  0575 511819  
Gerda Ruiterkamp teunruiterkamp@hetnet.nl  0575-494189  
Germaine Wijnands    interlande@gmail.com 06 5322 7452  

 

 

Ontmoetingsdag Kerk en Israël 
 
Op woensdag 6 maart 2024 organiseert de werkgroep Kerk en Israël 
Gelderland Zuid en Oost een regionale Ontmoetingsdag in kerkelijk 
centrum De Zonnebrink, Zonnebrink 61 te Winterswijk.  
Vanaf 10.30 staat de koffie/thee klaar; 11.00 uur – Aanvang dagprogramma. 
 
’s Morgens zal prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze joodse 
studies, spreken over rabbijn Jonathan Sacks, De zondebok – een oeroud 
mechanisme.  
 
Na een lunch in De Zonnebrink vervolgen wij de dag met een bezoek aan 
de Synagoge in Winterswijk en een bezoek aan de monumenten ter 
nagedachtenis aan de omgekomen Joden in de 2e Wereldoorlog. Mirjam 
Schwarz en Henk Vis zullen ons rondleiden.  
 
15.30 uur – Afsluiting  
De kosten van de dag bedragen inclusief koffie/thee en lunch 27,50 euro.  
U kunt zich vóór 1 maart 2024 opgeven bij Dirk Roos, d.rooszet@gmail.com  
tel. 0488 454066 
U bent van harte welkom! 
Nadere informatie: Arie Broekhuis (abroekhuis@hetnet.nl)  



IKA-vakantieweken 2024 

 
Namens de diaconieën van de aangesloten Protestantse Gemeenten in de 
Achterhoek en Liemers organiseert de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken 
Achterhoek en Liemers) geheel verzorgde vakantieweken.  In 2024 zijn er 
twee reizen gepland: naar Doorn en Lunteren. De vakantieweken zijn 
bedoeld voor iedereen die graag met een groep op vakantie gaat en/of  niet 
(meer) in de gelegenheid is zelf een vakantie te regelen.  
 
Een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt de vakantieweken. De hele 
week is er een gevarieerd activiteitenprogramma. Deelname is 
vanzelfsprekend vrijblijvend.  
De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige sfeer en de aandacht 
die er voor de vakantiegangers is. Daarnaast horen we vaak terug dat het 
als prettig wordt ervaren om met mensen uit de streek onder elkaar te zijn.  
 
De groepsgrootte varieert van maximaal 36 tot maximaal 44 vakantiegasten 
per week. 
 
De groep vrijwilligers bestaat onder andere uit gediplomeerd verzorgenden 
voor eventueel benodigde zorg of begeleiding. Ook gaat er een pastoraal 
medewerker/voorganger mee.  
 
U kunt zich aanmelden via uw diaken, Gerda Ruiterkamp, telefoon: 0575 
494189. 
Ook mensen die geen lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte 
welkom. 
 
Voor een folder of meer informatie, vraag uw diaken of kijk op onze website: 
www.ikaachterhoekliemers.nl 
Of neem contact op met het secretariaat: telefonisch via 0543 - 46 13 04 of 
per e-mail via ikapostbus@gmail.com 
 
 
 
 

  



Boodschappen delen – maak er een gewoonte van 

 

Allereerst heel hartelijk dank voor alle goede gaven 
voor sinterklaas en kerst de afglopen maand. Het 
was leuk om sintpakketjes te maken en met kerst een 
leuk kerstdoosje. Het werd zeer gewaardeerd. 
  
En nu – een nieuw jaar – een nieuw begin?  
Helaas – alles is nog steeds hetzelfde – armoede 
onder veel mensen met een laag inkomen. Hoge 
prijzen. Hoge energierekeningen. Weinig of geen 
werk. 
 

Dus gaan we vol goede moed verder met boodschappen delen. Eén of twee 
boodschappen extra per week inleveren op zondag in de kerk. Gewone 
dingen zoals: bloem, gewone witte rijst (geen builtjes), pasta (groot), 
pastasaus zonder vlees,  chocolade vlokken, verpakte koeken voor mee 
naar school, houdbare melk, fruitsap,  thee (zwart of groen), waspoeder, 
shampoo of douche, tandpasta. Op het prikbord in de kerk hangt een lijstje.  
Geeft u liever geld – dat kan ook . Handig is dan een automatische 
overschrijving. Wij kopen daar dan producten voor die voor ons van belang 
zijn. Ook luiers en babymelk. Die moeten we zelf kopen, want die zijn 
leeftijdgevoelig. Luiers en babymelk gaan in plaats van producten – die 
afspraak hebben we met de moeders gemaakt. We doen ook iedere maand 
boodschappen in een arabische winkel. Dan hebben onze klanten met een 
niet-nederlandse achtergrond één speciaal product per week voor hen erbij. 
 
We zoeken éen of twee mensen, die ons willen helpen op vrijdagmiddag bij 
het uitgeven van de boodschappen. Een keer in de maand een 
vrijdagmiddag. We zijn met twee mensen in de winkel, niet meer, en 
afwisselend dezelfde gezichten. U weet – we vragen niet naar inkomen of 
omstandigheden, ook niet naar namen of adressen. Alleen als het nodig is. 
We gaan uit van vertrouwen. Dat werpt vruchten af – wij worden ook 
vertrouwd. Het is gezellig in de “winkel”, we zetten ook wel eens een kopje 
thee. We zijn samen “mensen”, geen wij en zij, geen opgeheven vingertjes. 
Een knuffel bij het weggaan. 
 
Informatie en vragen: boodschappendelengorssel@gmail.com 
Bank: NL62 RABO 0343 9832 49 
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 
  



Lydeke Matthes onderscheiden 

 
Waar vind je ze nog, mensen die 35 jaar aan 
de zaak zijn? En dat ook nog onbezoldigd. 
Nou, in Gorssel dus, in de persoon van 
Lydeke Matthes. 
 
U heeft eerder kunnen lezen dat zij 35 jaar de 
verspreiding van Kerkespraak gecoördineerd 
heeft, met alle bijbehorende administratie. 
Hoog tijd voor een onderscheiding zou je 
zeggen. Die ontving ze dan ook op 11 januari, 
uit handen van Henk Datema. Een 
draaginsigne in Goud zoals dat heet, met 
imposant certificaat. Henk heeft het op 
aandringen van Lydeke mooi kort – maar 
krachtig - gehouden. Resumé: kerk zijn kan 
alleen door de inzet van vrijwilligers! 
 

Dit in het goede gezelschap van de vaste ploeg vouwers/stapelaars: Phinie 
Hardonk, Jannie Hietbrink, Marleen Ilbrink, Alie Schoneveld, Gerda de Rooij 
en Riekie Tuitert. 
 
Lydeke op de foto krijgen is door haar bescheidenheid een hele kunst, maar 
het is Henk Hietbrink toch gelukt. 
 
Onder het genot van een drankje werd er na afloop vanzelfsprekend volop 
gemijmerd over het verleden, maar ook vooruit gekeken naar de toekomst. 
Hoe zal het nieuwe gezamenlijke blad er straks uit gaan zien, hoe blijft de 
verspreiding goed verlopen? 
 
Lydeke: nogmaals hartelijk dank, en Jannie en ‘De Ploeg’ veel succes 
gewenst met de werkzaamheden! 
 

Ava van Baaren 
 
  



Van de kerkenraad 

 
De laatste kerkenraadsvergadering van 2023 is op 6 december. De 
begrotingen van de diaconieën en colleges van kerkrentmeesters worden 
gezamenlijk besproken en door de eigen kerkenraad goedgekeurd. Sico 
Jurrius heeft de begrotingen voor beide CvK’s opgesteld en wordt daarvoor 
hartelijk bedankt. Een voorbeeld van de goede, maar ook zo noodzakelijke 
samenwerking. 
 
Er blijven immers verschillende vacatures onvervuld: Eefde zoekt nog 
steeds een ouderling-kerkrentmeester en Gorssel/Epse mist met ingang 
van het nieuwe jaar een diaken en een pastoraal ouderling. Bij deze dus 
nogmaals een beroep op u allen: kunt u zelf hier van betekenis zijn of weet 
u een geschikte kandidaat? 
 
De steeds vollere vergaderagenda’s maakten dat we gekozen hebben voor 
schriftelijke mededelingen en voor schriftelijke voorbereiding (notities) van 
agendapunten. Zo kan meegedeeld worden dat de klankbordgroep voor 
Bastiaan van den Berg nu compleet is: leden zijn Eduard Groen, Jannie 
Hietbrink,Yolan van Laar en Wilma Makkink. Er zal een tussentijds verslag 
van de werkzaamheden van Bastiaan en Anne-Wil in de kerkbladen komen. 
 
In het laatste overleg van HAGE (samenwerkingsverband van de 
gemeenten Harfsen, Almen, Gorssel/Epse en Eefde) is afgesproken om 
gezamenlijk het thema Kerk in het dorp op te pakken als Bastiaan zijn 
onderzoek heeft afgerond. 
 
Het projecteren via KerkBeamer bevalt goed in Eefde. Daarom stoppen we 
met de papieren kerkbrief, met uitzondering van een aantal exemplaren in 
groot lettertype, ook voor mensen die thuis de dienst volgen. Mededelingen 
kunnen mondeling afgekondigd worden en veel berichtgeving verloopt 
natuurlijk via Kerkvenster. 
 
Eefde stapt met unanieme goedkeuring van de eigen kerkenraad over van 
een externe naar een interne lokaal beheerder. 
 
Het voorgenomen besluit dat voorgelegd is op de gemeenteavond van 29 
november wordt omgezet in een definitief besluit: het instellen van een 
werkgroep die het samengaan per 01-01-2025 in gang zet. Leden zijn Henk 
Datema, Marijke Fomenko en Gera Janssen. Er wordt nog iemand uit 
Gorssel/Epse hiervoor gevraagd. 
 



Naar aanleiding van een ingekomen brief van twee gemeenteleden komt 
het belang van regelmatige gemeentegesprekken aan de orde, zeker nu we 
een jaar met hopelijk veel beweging ingaan. 
 
Tijdens een korte pauze wordt met mooie woorden en dito geschenk 
afscheid genomen van Jannie Hietbrink en Rita Simonis; Jan van Putten is 
helaas afwezig. 
 
Vervolgens komen de notities aan de orde. Voor het coördineren van 
Ontmoeting, Inspiratie en Leren is een opdracht geformuleerd, waarmee de 
kerkenraad unaniem akkoord gaat. 
 
Voor de Maaltijd van de Heer gaat de voorkeur (om inhoudelijke en 
praktische redenen) uit naar een lopende vorm. De kerkenraad gaat 
hiermee in principe akkoord. U wordt in een volgend gemeentegesprek 
nader geïnformeerd. Diaconie en commissie Vieren zullen dan deze 
voorlopige keuze ook toelichten. 
 
De kerkdiensten in Het Spijk en De Borkel worden door Sensire niet langer 
gefaciliteerd. Er is wel behoefte aan en de vrijwilligers willen zich blijven 
inzetten. Samen kijken we naar oplossingen en de kerkenraad stelt indien 
nodig budget beschikbaar. Ook dit is Kerk in het dorp. 
 
Tot slot wordt een voorstel van de archiefcommissie van Eefde besproken. 
 

Gera Janssen en Ava van Baaren 
 
 

Uitnodiging voor de High Tea  
 
Commissie Kerk en Dorp organiseert ook dit jaar weer een High Tea. 
Deze wordt op zondagmiddag 18 februari vanaf 14.30 uur gehouden in de 
Ontmoetingskerk te Eefde en wij nodigen u van harte uit! 
 
Natuurlijk kunt u, naast diverse soorten thee, genieten van zoete en hartige 
lekkernijen. Deze middag wordt muzikaal opgeluisterd door Accordeon 
Vereniging Vios uit Harfsen.  
 
U kunt zich opgeven op zondagen 4 en 11 februari tijdens het 
koffiedrinken na de dienst. Wij verheugen ons op uw komst! 
 
Commissie Kerk & Dorp: Gerda Kamphuis- Paul Zoerink- Eelke Meijer. 
 



Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde dependergertjan@gmail.com 
Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: B. van den Berg 
 06-30409172, projectstek2023@gmail.com 

 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Hans Lodder  0575-473114 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden.  voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse  0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. J. Hietbrink  0575-491992 
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
 



Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems   0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Rob Oostenrijk  
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koster  06-33232668 kostergorssel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 2 verschijnt op 23 februari 2024. U kunt kopij voor 
vrijdag 16 februari 2024 mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 3 verschijnt op 22 maart 2024. 
 
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen.  
 


