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Tot het uiterste 
 

Zó mens zijn 
dat je ook medemens, 
ook medeschepsel bent. 
 
Niet opgaan in jezelf, 
niet leven beneden je niveau, 
 
op weg gaan naar de ander, 
hem omringen met aandacht, 
vechten voor z'n geluk. 
 
Zó mens zijn 
dat je niet vereenzaamt, 
niet verschrompelt, 
 
zó mens zijn 
dat je solidair bent, 
je verantwoordelijk voelt - 
 
dat je leeft, 
leeft tot het uiterste, 
samenleeft. 
 
Hans Bouma 
Uit Medemens 4, Kerk in Actie 

 



 

Kerkdiensten 
 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
Zondag 3 maart 2024 

Eefde 10.00 uur Dhr. E. Groen, Eefde 
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Leergeld Lochem en de 
tweede collecte voor de verwarming van de kerken. 
 
Zaterdag 9 maart om 15.30 uur in de Borkel 
 
Zondag 10 maart 2024  

Gorssel 10.00 uur Ds. G. de Pender, cantorij Gorssel-Epse 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Indonesië en de tweede 
collecte voor het jeugdwerk Gorssel/Epse. 
 
Zondag 17 maart 2024 

Eefde 10.00 uur Ds. G. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor  de voedselbank en de tweede collecte 
voor het pastoraat in eigen gemeente. 
 
Zaterdag 23 maart om 15.30 uur  in de Borkel 
 
Zondag 24 maart 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. J.P.G. Dijk, Deventer 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Oeganda en de tweede 
collecte voor het pastoraat in eigen gemeente. 
 
 

Agenda      
Vrijdag 1 maart         19.30 uur Wereldgebedsdag, de Brink/Kerk, Gorssel 
Zaterdag 16 maart    15.00 uur passieconcert Canticum, kerk Vierakker 
Zondag 17 maart      15.00 uur passieconcert Canticum, kerk Gorssel 
Woensdag 27 maart  17.15 uur Open Tafel, de Brink Gorssel 

 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Geloven onderweg 
(Na de indrukken van het eerste jaar was het tijd voor een nieuwe rubriek 
waarin de predikant iets van zichzelf laat zien. Al mijmerend kwam de titel 
op ‘Geloven onderweg’. De insteek van de rubriek is om aan de hand van 
een voorval uit het werk of het dagelijks leven iets uit de weg van het 
geloof te bespreken.) 
 
Jan Jacob en zijn opa 
Eind januari is het zover: onze kinderen gaan voor het eerst naar de 
basisschool om een ochtend te wennen. Van het veilige kinderdagverblijf, 
waar ze inmiddels al meer dan een jaar komen, gaan ze naar een nieuwe, 
voor hen onbekende omgeving: de Bargeweide in Eefde. De plek is al 
bekend: in de maanden ervoor zijn we er heel vaak langsgelopen. Maar 
nu is het dan daadwerkelijk zover: ze gaan voor het eerst meedoen. Nu 
het zo concreet wordt, overvalt het ons haast. 
Monter stappen Annelieke en Jan Jacob met ons mee over de Bargeweg. 
Ze praten honderduit, zoals meestal. Zodra we de school binnenstappen, 
vallen ze stil. De juf neemt ons mee naar het kleuterlokaal. Ze wijst alvast 
hun plek aan, en laat zien waar de toiletten zijn. Verlegen gaan de 
kinderen zitten. Ze kijken rond: er is zoveel te zien en te horen, veel meer 
dan ze gewend zijn. Ze houden hun knuffels stevig vast; Jan Jacob 
verstopt zich er zelfs een beetje achter. Als niet veel later de andere 
kinderen ook binnenkomen en wij als ouders moeten gaan, vervalt de 
laatste houvast: nu moeten ze het verder zelf uitzoeken. Ze moeten zelf 
hun weg vinden in hun nieuwe wereld. En dat is, eerlijk is eerlijk, ook 
spannend voor de ouders.  
Die spanning hoort bij het leven. Deze stap – voor het eerst naar school – 
is een enorme verandering als je een kind bent van bijna vier jaar. En in 
feite zijn er in het leven voortdurend van dit soort veranderingen. Je 
ontmoet nieuwe mensen. Je verhuist. Je verandert van baan. Je vindt een 
partner, of gaat uit elkaar. Je komt in een nieuwe levensfase. Je wordt ziek 
of juist weer beter. Je verliest iemand die je dierbaar was. Zelfs als je je 
hele leven op dezelfde plaats woont, vraagt het leven van je dat je jezelf 
steeds weer aanpast, dat je het onbekende tegemoet gaat. 
Daarin doet de start op school me denken aan degene die in de Bijbel de 
opa is van (Jan) Jacob: Abraham. Abraham is een merkwaardige man. Hij 
hoort een stem en gaat op weg. Al het bekende laat hij achter: zijn land, 
zijn huis, zijn familie. Hij gaat op weg, op zoek naar een land dat hij zelf 
nog niet kent. En dat alles omdat hij zich geroepen voelt, omdat hij op de 
een of andere manier niet anders kan. Als dat geen geloven is…. 
 

Gertjan de Pender 

 



Oecumenisch leesrooster 
Zondag 3 maart 2024 
Exodus 20, 1-17, Psalm 19,8-15, Romeinen 7, 14-25, Johannes 2, 13-
22(25). 
Zondag 10 maart 2024 
Jozua 4, 19–5, 1.10-12, Psalm 122, Efeziërs 2, 4-10, Johannes 6, (1)4-15. 
Zondag 17 maart 2024  
Jeremia 31, 31-34, Psalm 51, Hebreeën 5, 1-10, Johannes 12, 20-33. 
Zondag 24 maart 2024 
Marcus 11, 1-11,[Johannes 12,1-24], Psalm 118, 1-2.19-29, Jesaja 50, 4-
7, [Jesaja 52,13–53,12], Psalm 73, 13-20, Filippenzen 2, 5-11, Psalm 
22.1-22, Marcus 14,1–15 ,47. 

 

Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen naar de volgende 
gemeenteleden gebracht. 
Gerrie Brinks en Herman Kleinwold        Schapendijk 
Mw. J. Frederiks                               Roskamweg 
Mw. R Peppelman-Demkes                   Dorrewold 
Dhr. A Goossen                               Rietbergstraat 
Mw. A. Hoetink                               Ds. Schakelweg 
Mw. C. Haijtink-Beskers                    Reuvekamp 
 
Bericht van overlijden 
Op 9 januari is de heer Rudolf Hendrik Luimes overleden op de leeftijd 
van 85 jaar. Hij heeft nog kort bij zijn kinderen in Utrecht gewoond. 
 
Op 12 januari is op de leeftijd van 88 jaar mevrouw Aaltje- Alie Korenblik-
Broer overleden. Zij woonde aan de Molenweg. 
 
De heer Hendrik Johannes – Hennie te Winkel is op 1 februari overleden 
op de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde Bathmenseweg. 
 
Op 12 februari is mevrouw Mannie Hekkelman-Knol overleden op de 
leeftijd van 97 jaar. Ze woonde het laatst in Woonzorglocatie Het 
Liefferdinck. 
 
We wensen alle families kracht en sterkte toe met het verlies van hun  
dierbaren en dat er mooie herinneringen bewaard blijven. 
 

Jannie Hietbrink 
 



In memoriam Rudolf Hendrik Luimes 
 
Aalten, 11 februari 1938   Utrecht, 9 januari 2024 
 
Rudolf Luimes werd geboren als de oudste in een gezin met acht kinderen 
in het buurtschap de Haart bij Aalten. Hij kon goed leren, deed de HBS en 
volgde tijdens zijn diensttijd een cursus moderne veevoeding.  
Voor zijn werk als adviseur in mengvoer bij ABC verhuisde hij naar 
Gorssel. Daar lieten hij en zijn vrouw Rita een huis bouwen aan de 
Rietdekkerweg. Het werd helemaal hun, en zijn plek.  
Rudolf had aanleg voor cijfers. Zijn werk verschoof steeds meer naar 
financieel advies voor agrarische bedrijven. Hij was integer en betrokken, 
zocht naar wegen vooruit, ook als er financiële problemen waren.  
Naast het werk was Rudolf actief in de gemeenschap. Vanuit Gorssel 
bleef hij bij de schietvereniging in Aalten, waar hij uiteraard de 
boekhouding deed. Ook kerkelijk was hij zeer betrokken, eerst bij de 
gereformeerde kerk in Eefde, na de fusie bij de kerk in Gorssel.  
Daar was hij jarenlang penningmeester. Hij was zeer accuraat en 
betrokken. Hij deed ook jarenlang de administratie voor de 
uitvaartvereniging Memento Mori. 
Een zwarte bladzijde in zijn leven was het verlies van zijn zoon Arno,  
net voordat die zou gaan studeren.  
Hij was geen prater, verwerkte het op zijn 
eigen manier.  
Het gemis bleef, de levensvreugde kwam 
wel terug. 
In december 2022 ging zijn gezondheid van 
de ene op de andere dag sterk achteruit, en 
bleek dat hij niet meer thuis kon blijven 
wonen. Na een verblijf in PW Jansen 
verhuisde hij begin 2023 naar Utrecht, om 
dichterbij zijn dochters te zijn. Daar is hij 
uiteindelijk rustig overleden. 
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen 
Gods zegen voor de komende tijd. 
 

ds. Gertjan de Pender 
 
 
 
 
 



Afscheid ambtsdragers  
In de dienst van 14 januari namen we afscheid van vier ambtsdragers:  
Voor Gorssel/Epse waren dat: Jannie Hietbrink als ouderling pastoraat en 
Jan van Putten als diaken. Voor Eefde werd afscheid genomen van Rita 
Simonis als ouderling pastoraat en Dolly Thiemann als ouderling-
kerkrentmeester 

 
Heel hartelijk dank voor al jullie werk!  

Het zijn de ménsen in de kerk die het verschil maken! 
 

 



 
Bevestigd als ouderling  
Zondag 14 januari ben ik, Elly Heijink, bevestigd als ouderling en heb 
bijgevoegde tekst gelezen. 
 
Ik geloof 
 
Ik geloof dat ik op deze aarde ben 
om iets moois, iets goeds 
van mijn leven te maken. 
 
Ik geloof dat ik de verplichting heb 
iets moois van deze aarde te maken, 
speciaal ook voor anderen. 
 
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag 
genieten 
van alles wat deze aarde te bieden 
heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 
Ik geloof dat ik naar de geest van 
Christus  
mag leven en mijn medemens 
de hand mag reiken, 
door met hem mee te leven 
en hem begrip en liefde te tonen. 
 
Ik geloof, dat ik door zó te leven 
mijn leven zin geef; en dan  
is het leven waard geleefd te worden. 
 
uit woorden van geloof, hoop en liefde (PKN) 

Elly Heijink 
 

Bedankje 
Hartverwarmend was mijn afscheid van Kerkespraak. 
  
Ik ga de "donderdag" club zeker missen. Nooit deed ik tevergeefs een 
beroep op nieuwe vouwers of bezorgers. 
Heel veel dank aan allen!  

Lieve groet  
Lydeke Matthes 



Taizéviering 10 maart verplaatst 
Zoals u hebt kunnen lezen in de vorige edities van de kerkbladen, er 
waren plannen om op zondagmiddag 10 maart een Taizéviering te 
organiseren. Een moment van stilte en bezinning in de veertigdagentijd. 
De viering zou worden gekoppeld aan een lezing over iconen door Cuny 
de Leeuw uit Eefde. 
Na dit bericht is de voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomsten bij 
elkaar geweest om de organisatie op te pakken. Vanwege een te korte 
voorbereidingstijd zijn deze viering en de daaraan gekoppelde lezing 
verplaatst naar een ander moment, meer richting de zomer. 
Nieuwe data volgen in de kerkbladen. 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De actie kerkbalans 2024 heeft voor 
Gorssel/Epse 99.500 euro opgebracht 
en voor Eefde 70.000 euro. Dit is een 
hele mooie opbrengst! Hartelijk dank 
voor uw toezeggingen.  
Dank aan alle vrijwilligers die 
meegewerkt hebben aan deze actie. 
 

Henk Datema, voorzitter 

Paasgroeten  
In de komende periode voor Pasen gaat de 
Taakgroep Diaconie weer Paasgroeten bezorgen.  
Dit jaar is opnieuw gekozen voor een plantje. 
De Diaconie krijgt hiervoor hulp van de 
Buurtcontacten, die de groeten brengen naar heel 
veel ouderen, maar ook naar andere gemeenteleden 
die om uiteenlopende redenen wat extra aandacht 
verdienen.  
Bent u op de hoogte van recent veranderde 
omstandigheden, houdt u ons dan alstublieft op de 
hoogte.  
Graag doen wij weer een beroep op alle 
Buurtcontacten om ons te helpen bij de bezorging.  
De Paasgroeten kunnen op 6 maart tussen 15.00 en 
16.00 uur worden opgehaald in De Brink.  
Namens de Diaconie, 

Gerda Ruiterkamp,tel.  494189, e-mail, teunruiterkamp@hetnet.nl 
Hennie Hekkert, tel. 493545, e-mail, J.Hekkert4@kpnplanet.nl  

 

mailto:J.Hekkert4@kpnplanet.nl


Wereldsgebedsdag 2024  
Vorig jaar hebben we een goede traditie 
weer opgepakt, namelijk Wereldgebedsdag 
vieren.  Door Wereldgebedsdag krijgt het 
christelijk geloof een internationale, 
oecumenische dimensie. Deze viering wordt 
al sinds 1929 in Nederland gehouden.  
Dit jaar zal de viering op meer dan 450 
plaatsen in Nederland gehouden worden. 
Wat de eerste vrijdag in maart (dit jaar dus 1 
maart) tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 
uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden 
voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en 
dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. 
De orde van dienst is dit jaar opgesteld door de vrouwen van Palestina.  

Zij hebben gekozen voor het thema Verdraag elkaar in liefde. 
We nodigen u van harte uit te komen deelnemen op  

 
Vrijdag 1 maart a.s. om 19.30 uur in De Brink/Kerk in Gorssel. 

 
Namens de werkgroep Wereldgebedsdag Epse/Gorssel/Eefde/Joppe 

Ina Gleis (tel. 0575795445) 
 

 
Collecten diaconie voor maart 2024 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, of: 
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of: 
Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 3 maart: Stichting Leergeld Lochem 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen 
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn omdat er niet genoeg geld is. Onze missie is: Alle kinderen doen mee! 
Want nu meedoen is straks meetellen! 
 
Wij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in de gemeente Lochem. 
Samen met andere stichtingen in Nederland zorgen wij ervoor dat alle 
kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben. We helpen met sport, 
cultuur, onderwijsondersteuning of een fiets. Ouders en verzorgers 
kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen! 



Zondag 10 maart: Kerk in Actie, Indonesië: sterke vrouwen in de kerk 
8 Maart is het internationale vrouwendag. Daarom vandaag de volgende 
actie. De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar 
onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen 
sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op 
Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een 
diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een 
alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk 
vrouwen voor over gezonde voeding. 
 
Zondag 17 maart: Voedselbank Zutphen e.o. 
13 Maart is biddag voor gewas en arbeid. 
Het wordt misschien eentonig, maar voor de gezinnen die de touwtjes niet 
meer aan elkaar kunnen knopen is het elke dag de rauwe werkelijkheid: 
als alle vaste lasten betaald zijn is er elke maand tekort om dagelijks 
voldoende eten op tafel te zetten.  
Als de schroom en schaamte eindelijk overwonnen zijn en de gang naar 
de voedselbank is genomen - en de financieel benarde positie is terecht 
beoordeeld - neemt de opluchting geleidelijk de overhand dat er elke week 
daar tenminste gedeeltelijk soelaas kan worden gehaald. Maar de 
voedselbanken krijgen het zelf ook steeds moeilijker: meer aanvragen en 
minder aanbod uit de supermarkten, die zelf ook steeds meer acties 
houden om voedselverspilling tegen te gaan. Daarom blijven wij hen 
onvoorwaardelijk steunen, zolang het nodig is. 
 
Zondag 24 maart: Kerk in Actie, project Oeganda: Goed boeren in 
een lastig klimaat 
In deze laatste periode van de 40-dagentijd, van Palmpasen tot en met 30 
maart, Stille Zaterdag, gaan onze giften naar het project van Kerk in Actie 
waaraan de diaconieën zich voor 2 jaar hebben verbonden. 
 
Lange perioden van droogte of onstuimige stortregens: hoe kun je dan als 
boer je bedrijf nog goed uitvoeren? Er blijft nauwelijks genoeg oogst over 
voor je eigen gezin, laat staan om iets te kunnen verkopen voor reparaties 
aan huis en schuur, of om je kinderen naar school te laten gaan. 
Langdurige projectmatige steun is daarom nodig om te leren anders te 
werken: andere gewassen verbouwen, die beter bestand zijn tegen 
extreme klimaatveranderingen, betere opslagmethoden, samenwerken en 
doorgeven van kennis aan je ‘concurrenten’: het zijn allemaal dingen die 
je niet in een jaar voor elkaar krijgt. Daarom zijn ze blij dat ze kunnen 
rekenen op onze steun via Kerk in Actie. 

 



 

Collectes en giften 4e kwartaal 2023   

     
Collectes    Bedrag 

Datum Bestemming  Euro 

1-okt ISBN    
8-okt Boodschappen Delen   
15-okt Plaatselijke Diakonie   
22-okt KIA Indonesie   
29-okt Voedselbank Zutphen   

     
Per bank ontvangen voor de  collectes in Oktober 490,50  

     
5-nov St.Naoberhulp   
12-nov KIA Libanon   
19-nov KIA Myanmar   
26-nov Kerk en Vluchteling Zutphen   

     

     
Per bank ontvangen voor de  collectes in November 262,00  

     
3-dec KIA,kinderen in de knel,Oeganda  
10-dec KIA,kinderen in de knel,Myanmar  
17-dec KIA,binnenlands Diakonaat   
24-dec Project Oeganda   
25-dec KIA, kinderen in de knel,Oekraine  
31-dec Plaatselijke doelen   

     
Per bank ontvangen voor de collectes in December 728,00  

     
Giften giften / Verjaardagsfonds/   

4e-kwartaal 
 
Bloemengroet/bloemenkaart  381,50  

     
Uw Diaconie heeft mogen ontvangen uit   
de nalatenschap van een dankbaar gemeentelid  1.000,00  

     
Alle gevers heel hartelijk dank,   
Namens de taakgroep Diakonie, Ap Ilbrink.  



Met de kerk – waarom eigenlijk?  
We gaan naar de kerk, we geven tijd aan de kerk 
– waarom eigenlijk?  
Grace Molegraaf praat met mensen van de kerk. 
Deze maand met Riet van Vemde.  
We zitten in de keuken aan een tafel met een 
mooi kleed met geborduurde vogels. In de keuken 
schijnt de zon en we hebben een lekker kopje 
thee met een chocolaatje.  
Wat heb je daar een mooi kleed Riet?  
“Ja, dat heb ik gekocht in Malta. Daar waren we 
met een Paulus Reis, vanuit Warnsveld. “ 
Hoe kwam je daar zo?  
“Onze dochter woont daar en het werd 
aangeboden door de kerk. De dominee ging met 
gemeenteleden die reis maken. Was echt heel 
leuk en je leert er heel veel van. “ 
Dat geloof ik graag.  
“Dat zou GertJan ook best met onze gemeente kunnen doen. Zoiets is 
echt de moeite waard. “ 
Wie weet breng je hem op een idee. Je bent echt betrokken bij de kerk hè. 
Altijd geweest?  
“Ja, niet alleen hier hoor. We komen ook wel eens ergens anders, in 
Warnsveld bijvoorbeeld. Ergens anders gaat het anders en dat is leuk om 
mee te maken. “ 
Waarom ga je eigenlijk naar de kerk – wat is er zo leuk aan?  
“Tja- leuk…. Na wat denken …. Ik heb er behoefte aan om m’n accu op te 
laden. Mijn moeder zei al: ik moet mijn kacheltje aanhouden, anders gaat 
het uit. En dat bedoel ik ook. Het is zo makkelijk om niet te gaan. Maar 
dan gaat je kacheltje uit.”  
Waarvoor moet je dat opladen dan?  
“Om de week weer in te gaan – om de dingen te doen die op je pad 
komen.”  
Wat komt er dan zo allemaal op jouw pad?   
“Allerlei mensen. Ik schenk koffie op de flora in de Borkel, die mensen 
hebben echt een praatje nodig, even wat afleiding. Ze zitten daar de hele 
dag maar. “ 
Ja ,zeker sinds de reorganisatie is er veel minder mogelijk.  
“Nou ja en dan doe ik ook bezoekwerk en kerst- en paas-groeten. Ik ga 
ook nog wel naar oud-gemeenteleden, die nu buiten Gorssel in een 
verpleeghuis wonen. Aandacht geven vind ik belangrijk. “ 
Gebeurt dat te weinig in onze kerk vind je ?  



“Nee. Er zijn veel meer mensen die mee doen in de bezoekersgroep. 
Doorgeven als er ernstiger dingen aan de hand zijn dat doen we ook 
allemaal. Misschien zouden we nog wat vaker samen eten kunnen 
organiseren, dat is goed voor eenzame mensen. Maar dan heeft die groep 
meer vrijwilligers nodig. En de privacywet werkt ook niet erg mee. “ 
Nee, we mogen niet eens meer zeggen waar iemand woont, die de 
bloemetjes krijgt.  
“ Ja, jammer, want een kaartje krijgen bijvoorbeeld is heel belangrijk voor 
veel mensen.  
En voor al dat soort dingen heb je de zondagen nodig. Om weer 
opgeladen te worden en daarmee door te gaan. “ 
Wat vind je van het samengaan met Eefde?  
“Dat vind ik geweldig. Samen in één kerk, beter zingen, respect voor 
elkaar. Dat zouden meer kerken moeten doen – gewoon samen gaan. “ 
Maar de dingen gaan natuurlijk lang niet in alle kerken hetzelfde.  
“Dat hoeft ook niet. De liturgie hoeft bij ons ook niet altijd hetzelfde te zijn. 
Variatie maakt het leuker en interessanter. Gert Jan doet het gelukkig ook 
niet altijd hetzelfde. En gastpredikanten mogen best hun eigen liturgie 
doen, dan hoor je het weer eens op een andere manier.  En als we 
samengaan kunnen we ook meer samen doen. “ 
Dat is leuk om te horen. Je staat er fijn positief in.  
Dank je wel voor dit gesprek.  

 
Een uitstapje maken – de gewoonste zaak van de wereld?  
Voor velen van ons is dat inderdaad een gewone 
zaak – zeker als er kinderen zijn. Een dagje naar 
de dierentuin in de vakantie moet toch wel 
kunnen eigenlijk. Of naar het zwembad, of het 
klimbos. Tja – dat kost wel geld.  
En als je daar niet al te veel van hebt wordt het 
soms lastig.  
Wat zeggen je kinderen dan als ze op school 
komen na de vakantie en er wordt gevraagd:  
wat hebben jullie gedaan in de vakantie?  
Misschien kunnen we een beetje helpen – samen 
met boodschappen delen:  
Heeft u van die boekjes met uitstapjeskortingen – van de  postcodeloterij 
bijvoorbeeld?  lever die dan bij ons in. Wij scheuren de bonnen eruit, die 
hier in de buurt een leuk uitstapje zijn en dan kunnen onze klanten daaruit 
kiezen. De afgelopen zomer hebben we deze actie ook gedaan en het 
was een leuk succes. Helpt u ons nog eens?  Dank u wel.  
Inleveren bij de boodschappen in de doos.   



Boodschappen delen – voor/met wie doen we het? 
“Ik zou toch wel eens willen 
weten voor wie we die 
boodschappen inzamelen. 
Aan wie jullie dat uitdelen. 
Kan je daar niet eens iets over 
schrijven? “ 
Goed. ...Dat is een lastige 
opdracht. Waarom? Omdat 
het gaat over mensen, die 
liever niet in de publiciteit 
zitten. Mensen die in de knel 
zitten, die het al lastig genoeg hebben en niet aangesproken willen 
worden op het feit dat ze boodschappen nodig hebben.  
Dat zou genoeg moeten zijn. Maar…..Wonen die in onze dorpen dan?  
Ja, in Eefde meer dan in Gorssel.  
Maar er zijn toch voorzieningen van de gemeente en de voedselbank?  
Ja, en onze gemeente Lochem is een goede gemeente, die echt van alles 
probeert om mensen te helpen. Maar sommige mensen kunnen niet naar 
de voedselbank – omdat ze b.v. geen vervoer hebben (de voedselbank is 
in het industrieterrein, waar geen bus komt) ; of omdat ze een klein 
baantje hebben waar ze op vrijdagmorgen naar toe moeten ; of omdat ze 
bij de voedselbank dingen krijgen, die ze niet gebruiken/eten en het niet 
weg willen gooien (prijzenswaardig!) ; of omdat ze zich schamen; of …….. 
En dan zijn er ook nog schulden vaak, zodat er niet al te veel overblijft aan 
het eind van de maand.  
Nou ja --- als je honger hebt ga je toch wel?  
Niet in een rijk land als Nederland, waar alles “voor het oprapen ligt”. 
Nederlandse mensen met problemen lopen daar echt niet mee te koop in 
een dorp als dit. In de grote stad, waar je met velen bij elkaar in een grote 
wijk woont is dat makkelijker – we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.  
Hier zijn huurhuizen en koophuizen door elkaar heen gebouwd – wat 
zullen die overburen wel zeggen/denken?  Wat zullen je kinderen straks 
op school te horen krijgen? Jammer,  dat zulke overwegingen mensen 
afschrikt.  
Nederlanders met een niet-Nederlandse herkomst en statushouders 
beginnen hier in een soort vacuüm.  De huizen zijn hier zo gesloten als 
een pot – overal moet je afspraken maken - gastvrijheid  ziet er hier heel 
anders uit . Praten met iemand is zo-wie-zo moeilijk door het 
taalprobleem. Ze krijgen vanaf het begin wel ondersteuning door 
vluchtelingenwerk, de gemeente en stichting leergeld (als er kinderen 
zijn),  maar dat is niet dagelijks (stelt u zich wel eens voor hoe het zal zijn 
als u van de een op de andere dag moet zien te overleven in een land als 



Saoedi Arabië, waar u terecht bent gekomen met alleen de noodzakelijke 
kleding en verder niets?).  
De instanties wijzen wel op hulpmogelijkheden, zo ook op boodschappen 
delen. En daar maken ze dan graag gebruik van. De grootste groep 
klanten komt dan ook van de groep statushouders die hier woont. Zij eten 
andere dingen als wij – daarom vragen wij altijd van die rare 
boodschappen – geen vlees, witte rijst, erwtjes zonder peen in pot (peen 
eten zulke mensen rauw, niet gekookt).  
Ze willen hier toch wonen ( – willen?? -- het zijn geen emigranten, zoals 
onze voorouders naar Canada gingen  - ) . Dan moeten ze ook maar eten 
wat de pot schaft hier.  Nou – dat zou ook wel gebeuren als het niet zo 
was dat in Nederland echt alles uit de hele wereld te koop is. Wij kopen 
dus ook wel dingen bij, in de Arabische winkel – om hen te helpen.  
We wonen in kleine dorpen. Je kunt elkaar altijd tegen komen.  
Ik hoop dat u nu toch een beetje een idee hebt van waar uw 
boodschappen heen gaan.  
Ik noem geen namen – wij vragen ook nergens naar. Wij gaan uit van 
vertrouwen. U komt, omdat u het nodig heeft. En dat is al rot genoeg.  
Wij zouden graag meer doen – taalmaatjes organiseren voor de moeders 
bijvoorbeeld.  
Maar dan hebben we meer mensen nodig die ons helpen, die mee willen 
organiseren. 
Info: boodschappendelengorssel@gmail.com 
Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49 
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen 

 
 

 

Jas verwisseld 
Zondag 11 februari is, na de kerkdienst in 
Gorssel, mijn donkerblauwe jas, met in de 
mouw een groene wollen sjaal, door iemand 
meegenomen.   
Er hing, toen ik naar huis ging, nog wel één 
andere soortgelijke jas.  
Die heb ik toen meegenomen. 
Wilt u mij s.v.p. bellen op nummer  
0575-494643 

Vriendelijke groet 
C. de Waal 

 
 

 



Gelukkig, we hebben een nieuwe koster 
De redactie van Kerkespraak had een gezellig kennismakingsgesprek met 
onze nieuwe koster, Bonnie Harbers. Hier een verslagje, zodat iedereen 
kennis met hem kan maken. Ik had wat vragen op papier gezet en die 

hadden we beide voor ons 
en zo kwam het gesprek 
meteen op gang.  
 
Bonnie vertelde, dat hij 63 
jaar is, in Deventer woont 
en oorspronkelijk uit 
Lichtenvoorde komt. Hij 
heeft een partner Renée en 
drie kinderen, twee 
dochters en een zoon. 
Bovendien is hij trotse opa 
van één kleindochter Luka.  
 
Op mijn vraag waar hij 
vandaan komt, 
antwoordde hij 
Ik ben geboren in een 
rooms katholiek gezin, 
waar eerlijkheid hoog in het 
vaandel stond. Mijn vader 
werkte bij de ABTB. Ik heb 
geweldige herinneringen 

aan mijn jeugd, veel buiten spelen, hutten bouwen, klimmen en soms ook 
gevaarlijke dingen doen, maar dat zag ik als kind natuurlijk niet zo. 
Toen ik acht jaar oud was overleed mijn vader en bleef mijn moeder achter 
met vijf kinderen tussen de 8 en 18 jaar oud. Dat was zwaar, maar mijn 
moeder was een sterke vrouw.  In de oorlog hadden ze onderduikers 
gehad, maar ook zorgde ze toen voor Rijksduitsers. Eerlijkheid bleef 
belangrijk . Het “Wat Gij niet wil wat u geschiedt, zo doe dat ook een ander 
niet” werd ons met de paplepel ingegoten. 
 
Eerder werk: 
Het was thuis natuurlijk geen vetpot en wij moesten al vroeg vakantiewerk 
zoeken voor zakgeld. In het begin was dat helpen op de boerderijen van 
mijn ooms, maar vanaf mij zestiende ging ik in Noord Holland bollen 
rapen. Elke zomer 9 weken lang, 7 dagen per week, 10 uur per dag. Dat 
telde goed door met al die uren. Dat heb ik wel 9 jaar gedaan, met veel 
plezier, in mijn studietijd. 



Ik begon met de verkeersacademie, maar daarmee ben ik gestopt, omdat 
dat te theoretisch voor me was, daarna een opleiding tot bibliothecaris 
gedaan, daar was echt door bezuinigingen toen geen werk meer in te 
vinden. Daarna veel verschillende dingen gedaan, zoals vrijwilliger in een 
kringloop, crisisopvang en paar jaar voor de kinderen gezorgd, 12 jaar 
werken bij een hoveniersbedrijf en toen conciërge bij Kunstcircuit in 
Deventer, dat later is overgenomen door de Schouwburg Deventer, daar 
ben ik nu nog werkzaam. Ik voelde me niet helemaal meer op mijn plek en 
toen kwam deze advertentie. Op 1 maart is er een afscheid 
georganiseerd. Dan begin ik in Gorssel, ‘k ben benieuwd wat me te 
wachten staat.  
 
Vrije tijd 
Ik houd altijd één dag in de week vrij om een hele dag lekker te gaan 
fietsen. Dat heb ik mijn hele werkzame leven gedaan. Het liefst door de 
Achterhoek. Dan zit ik voor zonsopgang op de fiets, bij slecht weer 
regenpak aan of mee, bij mooi weer een kleed om ergens heerlijk op te 
gaan liggen en onderweg genieten van de natuur, de dieren die je ziet, 
zoals roofvogels, reeën, bunzings teveel om op te noemen. 
Zoals gezegd, hadden we het vroeger thuis niet breed en daar ben ik 
handig door geworden, timmerde vroeger al mijn eigen bed. Later ook 
meubels en kinderspeelgoed. Tegenwoordig ben ik in de ban van glas in 
lood, heerlijk om daarmee bezig te zijn. 
Sinds een jaar of tien hebben we geen televisie meer, maar zijn we ’s 
avonds lekker bezig met allerlei ontspannende dingen. 
De laatste wee weken van februari heb ik vrij, dan begin ik met een dagje 
oppassen, zitje voor Luka op de fiets, ik verheug me erop. 
 
Het was een fijn gesprek en natuurlijk kunnen we het niet helemaal 
weergeven, maar zo hebben we wel een indruk van Bonnie gekregen. 
 
Vriendelijke groet Carolien van Poecke, redactie Kerkespraak 

 

 
 



Spullen gevraagd voor de najaarsmarkt 
Net als vorig jaar wordt er dit jaar geen voorjaarsmarkt gehouden in 
Gorssel. De periode van inzamelen en sorteren van de spullen is te kort 
om een mooie markt te kunnen realiseren. 

 

Er is voor gekozen om weer een najaarsmarkt te organiseren en wel op  
 

zaterdag 12 oktober 2024. 
 

Het wordt een grote rommelmarkt in en bij de kerk in Gorssel. 

 
Op het buitenplein, in de kerk en in de Brink staan dan vele kramen met 
een gevarieerd aanbod.  
Op die markt is weer een groot scala aan spullen te vinden, zoals 
speelgoed, boeken, cd’s en grammofoonplaten, huishoudelijke artikelen, 
sieraden, meubels, plantgoed en bloemen, schilderijen en lampen, 
ijzerwaren en gereedschap.  
In bijgebouw De Brink worden boeken verkocht ( deze zijn gesorteerd ) en 
daar is ook gelegenheid voor het nuttigen van koffie, thee en fris met iets 
lekkers.  
 
 
 
 



Voor deze najaarsmarkt kunt u de komende maanden weer goederen 
inbrengen. Heeft u iets voor de markt, neem dan contact op met 
Jo Willems (0575-492006) in Gorssel of met Ab Preuter (0575-492983) in 
Epse. Beide heren kunt u ook benaderen voor het ontruimen van 
woningen. 
 

Vele handen maken licht werk! Dus kunnen we altijd mensen gebruiken 
die een handje willen helpen. Mocht je daar tijd en zin voor hebben, geef 
je dan op via Ben Gerritsen. Tel. 0570-594350, mail: 
vrijlandepse@hetnet.nl. 
 
We hopen weer veel (her-) bruikbare spullen te kunnen inzamelen. 

 
Namens het kernteam van de markt, 

Peter van der Steege (tel. 492878) 
 
 
 

Open tafel in de Brink 
Binnenkort hopen wij u weer te ontmoeten bij de “Open Tafel” in “de Brink” 
naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. Een gezellig samenzijn voor, 
tijdens en na het eten. Komt U dan ook?  

 
Op  woensdag 27 maart 2024 bent U van 
harte welkom vanaf 17.15 uur, we beginnen 
om 17.30 uur. 
Wij serveren voor u een heerlijk 3- 
gangenmenu, daarbij twee consumpties en 
koffie of thee na.  
 
Graag met gepast geld ( € 7 ) betalen. 
 
 

 
U kunt zich aanmelden via de intekenlijst op het mededelingenbord in  
 “de Brink” of telefonisch  (graag voor 23 maart 2024) 
       bij  – Mimi Bokking                (0575-491789)   of  
             – Lippie van der Steege  (0575-492878) 
 

Tot ziens! 
Jannie, Lippie en Joke   –  Taakgroep Diaconie 

 

mailto:vrijlandepse@hetnet.nl


Canticum zingt passieconcert 
Het gemengde Gorsselse koor Canticum zingt in maart tweemaal een  
Passieconcert.  Het “Hoofdstuk” is het Stabat Mater van Joseph 
Rheinberger, een ode aan de “moeder Gods” Maria, rouwend bij haar 
zoon Jezus aan het kruis. 
 

Zaterdag 16 maart 2024 om 15.00 uur in de kerk in Vierakker, 
Vierakkersestraatweg 31. 
Zondag 17 maart 2024 om 15.00 uur in de kerk in Gorssel. 
Kaarten € 15,00 zijn verkrijgbaar bij de leden en aan de kassa 
Meer informatie op www.canticumgorssel.nl 



 

G voor dit werk 
De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het 
leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie 
ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. 
Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische 
benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk 
netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse 
christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het 
huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.  

In Israël en op de Westelijke Jordaanoever bieden we praktische en 
psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder 
vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. 

Steun dit werk 

Via het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen inwoners van 
Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. U kunt dit werk steunen door 
je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp Israël en 
Gaza' Hartelijk dank! 

https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?project=701Qu000002C5hKIAS


Tijd van vloek en tijd van zegen, 

tijd van droogte, tijd van regen, 

tijd van oogsten, tijd van nood, 

tijd van stenen, tijd van brood, 

tijd van liefde, nacht van waken, 

uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 

woord dat vol van stilte is. 

Tijd van troosten, tijd van tranen, 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

tijd van jagen, nu of nooit, 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 

nergens blijven, niemand weten. 

Tijd van kruipen, angst en spijt, 

zee van tijd en eenzaamheid. 

Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen. 

Wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

Tekst: Huub Oosterhuis 

 



Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde dependergertjan@gmail.com 
Dinsdag vrije dag 
 
Pastoraal medewerker: B. van den Berg 
 06-30409172, projectstek2023@gmail.com 
 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Hans Lodder  0575-473114 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. J. Hietbrink  0575-491992 
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
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Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Mariëtte Bastiaansen 
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Koster 
Bonnie Harbers  06-33232668 
 kostergorssel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 3 komt op vrijdag 22 maart 2024 op onze website, 
bezorging in uw brievenbus vanaf dinsdag 26 maart 2024. 
U kunt kopij voor vrijdag 15 maart 2024 mailen naar 
Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 4 komt op vrijdag 26 april 2024 online en de 
bezorging is vanaf dinsdag 30 april 2024. 
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen.  
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