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U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
donderdag 28 maart 2024  Witte Donderdag Maaltijd van de Heer 

Eefde 19.30 uur Ds. G. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Oeganda  en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
Vrijdag 29 maart 2024 Goede Vrijdag  

Gorssel 19.30 uur Ds. G. de Pender   Cantorij Gorssel-Epse 

Geen collectes 
 
Zaterdag 30 maart 2024 Paaswake 

Gorssel 10.00 uur Ds. G. de Pender / beide cantorijen 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Oeganda en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 31 maart 2024 Eerste Paasdag 

Gorssel 10.00 uur Ds. G. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Oeganda en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
Zondag 7 april 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. S.M.A. Wevers v.d. Feltz, Gorssel 
De eerste collecte is bestemd voor  Boodschappen delen en de tweede 
collecte voor Onderhoud Gebouwen 
 
Zaterdag 13 april 2024 15.30 in de Borkel 
 
Zondag 14 april 2024 

De eerste collecte is bestemd voor Hulphond en de tweede collecte voor 
Beeld en Geluid 
 
Zondag 14 april 2024   Themaviering Huub Oosterhuis 

 

Eefde 10 ,00uur Ds. G. de Pender 

Gorssel 15.00 uur ? 



 
Zondag 21 april 2024 Maaltijd van de Heer Cantorij Gorssel-Epse 

Gorssel 10,00 uur Ds. G.J. de Pender  
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Leergeld Lochem en de 
tweede collecte voor Jeugdwerk Gorssel/Epse 
 
Zondag 2024 28 april 2024 

Eefde 10.00 uur Dhr. F. Brandenburg, Varsseveld  
De eerste collecte is bestemd voor Kerk en Vluchteling AZC Zutphen en 
de tweede collecte voor Onderhoud Gebouwen 
 
Zondag 2024 5 mei 2024  

Gorssel 10.00 uur Ds. H.B. Knol, Zutphen 
De eerste collecte is bestemd voor  Kerk in Actie Oekraïne en de tweede 
collecte voor Pastoraat in eigen gemeente 
 
 

Agenda 
  

Za 30 Mrt 21.30 uur – 

23.30 uur 
Paasfakkeloptocht voor tieners. Kerk Gorssel 

Di 9 Apr  Themadienst Huub Oosterhuis. Kerk Gorssel 
Wo 10 Apr 10.00 uur – 

11.30 uur 
De kunst van het ouder worden 

Poëzie 

Zo 14 Apr Na de dienst Gemeentegesprek, Kerk Gorssel 
Zo 14 Apr 15.00 uur Voorjaarsconcert Musica Vocale, Kerk Gorssel 
Di  
 

7 Mei 13.30 uur – 

16.00 uur 
De kunst van het ouder worden 

Film 

 
Paasochtend 
De viering op paasochtend is dit jaar in Eefde.  
In deze viering sluiten we de doorgaande lezing uit Jeremia af met de 
lezing van Jeremia 33:1-11, een hoopvolle lezing over de vreugdezang die 
weer zal klinken.  
Door het donker van het oordeel heen maakt God een nieuw begin.  
Pasen is de bevestiging van dat nieuwe begin, van opstanding door de 
dood heen. 
Er is muzikale medewerking van Bert van Kooten op het orgel en van een  
blazersensemble.  
En vooraf is er gelegenheid om aan te schuiven bij een heerlijk 
paasontbijt.  
We hopen op een feestelijke paasochtend. 

G.de Pender 



 
Geloven onderweg 
‘Heilige’ boodschappen 
U gelooft het misschien niet, maar één van de lastigste klusjes van de dag 
is voor mij het doen van de boodschappen. De winkel is letterlijk aan de 
overkant van de straat – daar ligt het niet aan.  
 
Maar zodra ik de winkel binnenstap, beginnen de problemen:  
wat gaan we vandaag eten? Ik ben een eeuwige twijfelaar en ik wil het 
graag goed doen – een slechte combinatie. 
De eerste keuze: vlees, vis of vegetarisch? Dat laatste is vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid het beste. Maar wat is een goede vervanger 
voor vlees, zodat de kinderen voldoende bouwstoffen binnenkrijgen?  
En smaakt het wel goed? Als je de hollandse pot eet, zoals wij regelmatig 
doen, zeker in de winter, dan wordt het wel erg flauw.  
Jus waar geen vlees aan te pas komt, is geen jus.  
Toch maar een biologische hamburger dus. Niet gunstig,  
Rundvlees geeft ongeveer 7 keer zoveel uitstoot van CO2 als varken of 
kip. Het is wel gemakkelijk biologisch te krijgen, en  
aanmerkelijk goedkoper dan biolgische kip. 
 
Na de keuzestress bij het vlees volgt de keuze voor groente. Geen 
sperziebonen, die komen in de winter uit Senegal of Egypte. Witlof, 
spinazie en de meeste kolen vallen af – dat eten de kinderen nog niet. 
Altijd bietjes en wortelen is weinig afwisselend en op de lange duur niet 
gezond. Bij niet biologisch geteelde paprika en tomaten worden 
veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.  
De biologische paprika’s hebben vaak rotte plekjes, ook niet ideaal. 
Kortom, het is weer behelpen. De keuze voor bietjes is veilig: 
ze komen het hele jaar door uit Nederland, en ze gaan er goed in bij de 
kinderen.  
Ook niet onbelangrijk   
 
Al talloze keuzes verder, en dan moeten de andere boodschappen nog 
worden gehaald. Koffie natuurlijk, fairtrade; maar ja, koffie is sowieso niet 
ideaal; bij de teelt wordt veel water gebruikt. Thee, daar weet ik weinig 
van. Melk en yoghurt; zuivel betekent ook uitstoot, maar ja: wat moet je? 
Koekjes, niet gezond, maar wel lekker.  
Rozijnen, daar ben ik aan verslaafd (familietrekje). Geen idee hoe die het 
doen op het gebied van duurzaamheid.  
 
Gelukkig heeft de Plus in Eefde prettig personeel,  



want na deze uitputtende exercitie heb ik wel behoefte aan een beetje  
vriendelijkheid. 
U merkt het: als vrome theoloog en predikant ben ik erg voor het behoud 
van de schepping. Misschien een beetje werkheiligheid (ik hoop dat u er 
minder last van hebt dan ik). En dan zijn er nog allerlei andere dingen om 
rekening mee te houden:  
lusten de kinderen het, kan ik het binnen een half uur klaarmaken, is het 
gezond, heeft de winkel in Eefde het, is het lekker (zo heilg ben ik ook 
niet, ik ben geen asceet)?  
Het valt niet mee om ‘heilig’ boodschappen te doen.’ 
 
Recept: rode linzensoep 
Het onderstaande recept voor een maaltijdsoep kreeg ik van een 
catechisant uit Varsseveld. Het is vegetarisch en rode linzen zijn een 
goede vleesvervanger (peulvruchten sowieso).  
En, ook niet onbelangrijk: het is erg lekker! Zelf verdubbel ik  
de hoeveelheden meestal, zodat ik voor zeker 2 maaltijden soep heb. 
Ingrediënten (4 personen) 

2 grote uien 
3 teentjes knoflook  
2 winterpenen  
2 aardappelen 
175 gram rode linzen 
900 ml water 
3/4 bouillonblokje (groentebouillon) 
4 theelepels paprikapoeder 
4 theelepels komijnzaad 
1 eetlepel tomatenpuree (half blikje) 
scheut vloeibare braadboter (of beetje 
margarine) 
 
 

Snijd de uien en de knoflook (je kunt ook een knoflookpers gebruiken). 
Schil de winterpeen en snijd in stukjes. 
Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in stukjes. 
Was de rode linzen. 
Fruit de ui en de knoflook. 
Voeg de winterpeen toe. 
Voeg daarna de rode linzen toe en bak heel even mee (zorg dat het niet 
aankoekt). 
Voeg het water toe, het bouillonblokje, het paprikapoeder en de 
aardappelen. 
Breng aan de kook en laat ongeveer 40 minuten koken. 



Blijf regelmatig roeren, zodat de linzen niet aankoeken. 
Als de soep bijna klaar is, doe het komijnzaad in een pan en zet op het 
vuur. 
Als de geur vrijkomt, doe de boter erbij en daarna de tomatenpuree. 
Als het een papje is geworden, voeg het toe aan de soep. 
Haal de soep van het vuur en pureer het met de staafmixer. 
Opdienen met stokbrood of iets anders naar keuze. 
Eet smakelijk! 
(Bron recept: Smulweb) 

Gertjan de Pender 
 
De borden met namen van Predikanten. 
 
Op 10 maart zijn de borden met namen van Predikanten die 
in Gorssel en Epse vele jaren hebben gestaan weer op de  
plek gekomen waar ze voor de verbouwing van de kerk hingen. 
Ze hangen, als je via de Brink naar binnen gaat naar de ingang van de 
Kerkzaal, in de hal links. 
Er was een oproep in de Kerkespraak van november 2023 gezet wie de 
namen kon invullen die nog ontbraken, en wel in Kalligrafeer-
schoonschrijfstijl. 
En we hebben Jantien Albers uit Eefde bereid gevonden om deze klus te 
doen, waar we heel blij mee zijn. 
 
Jantien,  
Hartelijk bedankt, namens alle gemeenteleden. 
 

 
  



Vieringen in de stille week 
 

Zoals elk jaar We volgen de weg van Jezus, van de laatste Maaltijd die hij 
met zijn leerlingen viert, door de diepte van het kruis naar de stilte van de 
zaterdag en het ontluikende begin van de Paasnacht. 

 

 

De viering op Witte Donderdag is in Eefde. We lezen 
het verhaal van de pesachmaaltijd, maaltijd van 
bevrijding, en dat van de voetwassing. We grijpen 
alvast vooruit op wat komen gaat. Er is muzikale 
medewerking van de cantorij uit Eefde. 
 

 

De viering op Goede Vrijdag is in Gorssel. Deze viering is traditioneel 
ingetogen. We lezen het passieverhaal en we bidden bij het kruis. De stilte 
van deze dag doet ons beseffen dat het ons oog in oog met het lijden van 
de Heer past om te zwijgen. Aansluitend bij de lezingen uit het boek 
Jeremia klinkt vandaag een gedeelte uit de Klaagliederen. Er is muzikale 
medewerking van de cantorij uit Gorssel en van Cilianne van Kooten. 
 

De Paaswake is ook in Gorssel. We beginnen de viering buiten, 
verzameld rondom het vuur, het licht waar Pasen begint. Door lezingen en 
de doopgedachtenis vieren we het wonder van de opstanding van Jezus, 
het licht dat het donker overwint. 
Jongeren uit onze gemeente 
hebben een actieve rol in de 
viering door middel van lezingen, 
het ontsteken van het paasvuur, 
het binnendragen van de 
paaskaars en het uitgieten van het 
doopwater. Er is muzikale 
medewerking van beide cantorijen. 
 

 
 
 
  



Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen  
naar de volgende gemeenteleden gebracht. 
Dhr. en Mw. Heijenk   Ronde Weie 
Dhr. G. van Vemde   Noorseweg 
Dhr. F. Tuitert    Molenweg 
Mw. Thessa Derksen   Grooterkamp 
Dhr. Lodeweges   Molenweg 
Dhr. M. Makkink       Oude Larenseweg 
 
Bericht van overlijden. 
Op 21 februari is mw. Neeltje Smeenk-Tabak overleden op de leeftijd  
van 83 jaar. Zij woonde met haar man aan de Pikeursbaan in Gorssel. 
Mw.Christina Kieftenbelt-Hekkert is op de leeftijd van 81 jaar overleden.  
Zij woonde even in Lochem op de Zwiepseweg. En daarvoor bij haar 
man op de Ruiterweg. 
Op 1 maart is Mw. Jaapje Steenbergen-van der Molen overleden op  
de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde op de Borkel 
 
We wensen alle families kracht en sterkte toe met het verlies van hun  
dierbaren en dat er mooie herinneringen bewaard blijven. 
 

Jannie Hietbrink 
 

 

Dank 
Op 11 februari werd ik verrast door een bos bloemen van de kerk 
Daarvoor hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Christine Haijtink-Besker 



In memoriam 
 
In memoriam Mannie Hekkelman-Knol 
Op 11 februari is Mannie Hekkelman-Knol overleden. Ze is 97 jaar 
geworden. Haar laatste jaren woonde ze in zorgcentrum Het Liefferdinck 
in Den Ham.  
Maar jarenlang was haar vertrouwde stekje haar mooie huisje met 
prachtig tuintje aan het Dekkershof. ‘Mijn paradijsje’, noemde ze die plek. 
 
Op 17 februari hebben we afscheid van Mannie genomen. Geheel volgens 
haar wens vanuit de haar zo vertrouwde kerk in Gorssel. Al jaren terug 
had ze in een daartoe bestemde folder aangegeven wat haar wensen 
waren omtrent de uitvaart. Zo hebben we deze dienst vier prachtige 
liederen uit het Liedboek gezongen: lied 221, 316, 419 en 423.         
Tijdens de dienst hebben de kleinkinderen hun herinneringen gedeeld en 
heeft Mathijs namens de kinderen prachtige herinneringen opgehaald aan  
moeder. Op het kerkhof hebben de achterkleinkinderen bloemen gelegd 
op haar kist:  
Mannie hield heel veel van bloemen. De schriftlezing was uit Romeinen 
12:9-21. Het laatste vers stond ook genoemd op de kaart:  
“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het  
goede.” Die tekst van Paulus past bij het slotgebed dat ze in haar map 
heeft aangedragen.  
Daarin komen onder meer deze woorden voor: ‘Heer, maak mij een 
instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, en 
verzoening waar tweedracht heerst, geloof waar twijfel is, hoop waar  
wanhoop is, licht voor wie in duisternis is, vreugde waar droefheid is.’  
In beide teksten heeft zij zich herkend. Ik denk zelfs dat het teksten zijn, 
die haar hebben begeleid, en die haar pasten als een jas.  
Teksten die haar mee hebben gevormd tot wie ze was. 
Mannie heeft me menig lichtpuntje bezorgd in corona-tijd en lang daarna: 
ze schreef met grote regelmaat kaartjes, vaak vergezeld van een aan 
beide zijden beschreven briefje.  
Ze zocht in haar contacten altijd naar woorden die óp konden tillen.  
Uit verdriet, uit die onmenselijke corona-perikelen-wereld, uit vergetelheid. 
Dat deed ze voor anderen, maar ook voor zichzelf: zoekend naar  
een manier om door te kunnen gaan met opgeheven hoofd.  
De laatste tijd ondertekende ze met ‘omarmd met duizend armen’.  
In mijn herinnering zal ze dat blijven. 
Dat de gedachtenis aan Mannie Hekkelman-Knol ons allen tot zegen mag 
zijn. 

ds. Daan Bargerbos 



 
In memoriam Neeltje Smeenk – Tabak 
 
Ter Aar, 15 juli 1940                                       Gorssel, 21 februari 2024 
 
Nel Smeenk was iemand die vrolijkheid en levendigheid bracht waar ze 
was. Ze maakte gemakkelijk contact en was goedlachs. Ze was direct en 
uitgesproken in haar meningen, je wist wat je aan haar had. 
Vanwege het werk van haar vader verhuisde ze in haar jeugd vaak. Als 
laatste streken haar ouders neer in Lochem.  
Daar in de Achterhoek leerde ze Herman Smeenk kennen. Met hem ging 
ze in Gorssel wonen. Daar ging ze nooit meer weg,  
Ze was er helemaal thuis. Ze had veel contact met buren en met anderen 
uit het dorp.  
 
Herman en zij kregen drie kinderen, Ciska, Ingrid en Jeroen. 
Voor haar huwelijk had Nel al in de zorg gewerkt. Vanaf het moment dat 
Jeroen naar school ging, pakte ze het weer op.  
Ze ging werken in de ouderenzorg in de Borkel.  
Het werk lag haar: met haar vrolijkheid, de gemakkelijke manier waarop 
ze contact maakte en haar aandacht voor mensen bracht ze mensen in 
beweging.  
Ook na haar pensioen bleef ze actief in de Borkel. Het werd een soort 
tweede thuis. 
De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk. Ze kreeg de 
ziekte van Alzheimer en moest steeds meer regie uit handen geven.  
Dat viel haar niet mee.  
Heel blij was ze met de zorg van Herman. Hij maakte dat ze lang thuis kon 
blijven en dat ze nog zoveel mogelijk eigen regie kon behouden.  
Ondanks haar ziekte hadden ze nog veel goede momenten samen. 
 
We wensen haar man Herman, de kinderen en kleinkinderen Gods zegen 
voor de komende tijd. 

Gertjan de Pender 

 
  



Taakgroep vieren – commissie vieren 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De commissie vieren – zo heten we tegenwoordig – wil graag met 
u van gedachten wisselen.  
In Gorssel bestond de taakgroep uit leden van commissies, die iets 
met vieringen te maken hebben. Zij bespraken 1x in de 3 maanden 
de diensten van de komende tijd . Wie doet wat, waar is hulp 
nodig, hoe doen we dat  
In Eefde bestond de taakgroep pastoraat en eredienst.  
In 2021 is een start gemaakt met een aparte taakgroep vieren  
.   
Nu is er de samenvoeging en moeten we proberen met elkaar een goede 
vorm te vinden.  
De opdracht van de kerkenraad is daarbij: nieuwe liturgie en orde van 
dienst maken voor de gezamenlijke kerk.  
Dat vraagt iets extra’s – geen diensten organiseren en de zondagen 
coördineren, maar beleid maken.  
Voor beide taken – beleid en diensten – hebben we uw inbreng nodig.  
Hoe willen we dat doen:   
- we hebben gesproken over het avondmaal – Maaltijd van de Heer – en 
met de diaconie. Op 14 april zullen we daar met u over spreken na de 
dienst. (Zie elders) 
- We hebben een oproep gedaan voor medewerkers aan speciale 
diensten. En een paar groepjes hebben al gewerkt aan b.v de 40-
dagentijd en de duurzaamheidsdienst.  
De Taizée-dienst staat nog op de rol . 
- We gaan een gemeentegesprek houden over liturgie, ook na een dienst, 
waarschijnlijk in juni.   
Wat verwacht u van een eredienst / waarom komt u naar de kerk . 
Daarover zult u in in de volgende kerkbladen meer lezen. 
- Naar aanleiding van dit gesprek zullen we kijken naar onze 
liturgieën/orde van diensten. En dat dan aan u weer voorleggen. 



- En dan komen er diensten, die om speciale aandacht vragen.  
Wij zullen u blijven vragen mee te doen.  
Samen over diensten praten en er invulling aan geven is een heel 
inspirerende bezigheid.  
Gemeenteleden die over al deze dingen willen meedenken en praten zijn 
van harte welkom.  
Neemt u contact op met 

 
 Ds. De Pender, Marijke Fomenko of Grace Molegraaf. 

.   

 
 
Gemeentegesprek Maaltijd van de Heer 
 
Sinds de kerken van Gorssel/Epse en Eefde om en om kerken, is te 
merken dat er naast veel overeenkomsten ook enkele verschillen zijn in 
de vieringen.  
Dat geldt onder andere voor de manier waarop het Avondmaal, de 
Maaltijd van de Heer wordt gevierd. 
In de diaconieën en de commissie Vieren is over die verschillen 
gesproken. Niet vanuit de insteek: wat is de beste manier, maar vanuit de 
insteek: waar gaat het om als we de Maaltijd vieren?  
Hoe beleven we de viering nu? En hoe kunnen we vorm  
en inhoud zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten, zodat de Maaltijd 
een plek is waar we beleven wat we vieren: gemeenschap met Christus 
en met elkaar? 
Graag willen we dit gesprek ook voeren met u als gemeente. Daarom 
nodigen de kerkenraden (die als één kerkenraad functioneren) u uit voor 
een gemeentegesprek op zondag 14 april, direct na de ochtendviering. 
We hopen u die dag te begroeten 
 

Wereldgebedsdag 2024 
 

Op 1 maart j.l. hebben we Wereldgebedsdag gevierd in De Brink in 
Gorssel. De liturgie - al vijf jaren geleden gemaakt door Palestijnse 
vrouwen - vroeg om een paar aanpassingen i.v.m. de toestand in Gaza. 
Die werden ons ook aangereikt door het landelijk bureau 
Wereldgebedsdag.  
Met hulp van Wijntje en Jo Willems was de zaal mooi ingericht. De 
liturgietafel was bedekt met het antependium met de vredesduif, er 
stonden manden met citrusvruchten en cactusplanten op tafel.  



 
 
Er was een olijfboompje en de paaskaars brandde in ons midden.  
We kunnen met dankbaarheid terugkijken op een fijne, inspirerende dienst 
met indringende verhalen en gebeden, mooie liederen met 
pianobegeleiding van Maps Adriaanse.  
Vorige maand hoopten we u te mogen begroeten, nu zeggen we:  

Fijn dat u er was. 
 

Werkgroep Wereldgebedsdag Epse/Joppe/Eefde/Gorssel 
 
N.B. De opbrengst van de collecte was € 160,00. I.v.m. de toestand in 
Gaza wordt door het landelijk bureau gekeken waar de opbrengst naar toe 
gaat. 

 
Collectedoelen diaconie april 2024 
 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v.  
Diaconie Prot. Gem. Eefde, of: 
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v.  
Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of: 
Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 
met vermelding van datum en doel. 

 

Zondag 31 Maart. Pasen, Solidaridad 
Wereld. 
Wij geloven in Solidaridad – omzien naar elkaar – wereldwijd en voegen 
de daad bij het woord, daarom steunen we de organisatie Solidaridad, die 
zich al jaren inzet voor boeren, arbeiders en ondernemers over de hele 



wereld. Koffieboeren, textielarbeiders, goudmijnwerkers helpen ze aan 
meer kennis, rechten, kansen en connecties. Ook moeten zij 
hun producten kunnen verkopen, dus werkt Solidaridad samen met 
koffiebranders, modemerken en juweliers aan verantwoord inkopen.  
En helpt consumenten door voorlichting om solidaire keuzes te maken. Zo 
geniet iedereen van de beste, mooiste en lekkerste producten, worden de 
makers eerlijk betaald en de aarde gespaard.  
Winst voor makers aan de andere kant van de wereld, winst voor het 
milieu, en winst voor ons allemaal. 
 
Zondag 7 April. Boodschappen delen. 
Armoede is nog altijd niet weg te denken uit Nederland en onze 
gemeente. In Gorssel is een uitdeelpunt voor boodschappen, om een klein 
beetje verlichting te geven. De dorpsgenoten die iets kunnen missen, 
brengen houdbare levensmiddelen in. Mensen die moeilijk de  
eindjes aan elkaar kunnen knopen , kunnen gratis boodschappen komen 
ophalen als steuntje in de rug. Bovendien kan/mag niet iedereen naar de 
voedselbank en dan zijn een aantal extra boodschappen uitzoeken in het 
kleine winkeltje een fijne aanvulling.  
Boodschappen inbrengen kan op: Maandagavond tussen 18.30uur en 
19.30uur, bij de Brink,  
en op woensdagmiddag  tussen 2 uur en 4uur,  bij de Brink,  
en zondagmorgen voor de  
kerkdienst in Gorssel en Eefde 
 
Zondag 14  April. Hulphond Eefde. 
De stichting Hulphond geeft hulp aan mensen met een fysieke beperking, 
jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek, en 
aan volwassen met trauma klachten of PTSS. Door middel van 
innovatieve therapie met getrainde honden en speciaal  
opgeleide therapeuten bieden ze mensen met een geestelijke zorgvraag 
een nieuw toekomstperspectief en helpen ze hen de regie over hun leven 
te nemen.   
Er zijn 4 soorten hulphond: Hulp bij ADL ( algemene handelingen in het 
dagelijkse leven)  
bij het signaleren van epilepsie,  
voor het helpen bij PTSS-aanvallen en  
dagelijkse therapiehonden voor kinderen en jongeren.                                                  



 

 
 
De hond ondergaat een speciale training. Hij komt het eerste jaar in een 
gastgezin. Tussen de 14 en 17 maanden krijgt hij een medische 
screening. Daarna de opleiding in het trainingscentrum van Hulphond 
Nederland. Wanneer de hond wordt ingezet voor therapie  
en coaching blijft de hond tot aan zijn pensioen bij het gastgezin. 
 
Zondag 21 April. Stichting Leergeld Lochem. 
Stichting Leergeld Lochem richt zich op kinderen uit gezinnen met 
geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de 
boot te vallen als het gaat om binnen en buitenschoolse activiteiten. We 
zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.  
Onze missie is dat elk kind kan meedoen, want nu meedoen is later 
meetellen in de maatschappij.  
Stichting Leergeld Lochem heeft 18 medewerkers, allen werken vrijwillig 
voor Leergeld. 
 
Zondag  28 April. Kerk en vluchteling AZC Zutphen. 
In het AZC Zutphen worden sinds 2016, 740 asielzoekers en vluchtelingen 
opgevangen. Het AZC werkt samen met de gemeente en omwonenden 
aan een veilige en leefbare inpassing van het AZC in de wijk.  
Zo vinden er regelmatig overleggen plaats met buurtbewoners, en  
zijn er diverse  participatie initiatieven in de omgeving van de locatie. 

 
 

Diny Menkveld  
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GA MEE DE PAASNACHT IN! 
Dé paasfakkeltocht voor tieners… 

 

Ben jij tussen de +/- 10 - 16 jaar en durf jij het aan om tijdens de 
paasnacht dé paasfakkeltocht te lopen met een aantal leuke 
activiteiten, een klein beetje bezinning en gezellige afsluiting bij het 
kampvuur?!  
Ga dan mee de paasnacht in en loop de paasfakkeltocht! 
Aan jou de keuze hoe laat en op welke wijze jij de paasnacht op 
zaterdag 30 maart start: 
➢ 20.15 uur met de paasnacht(kerk)dienst in 

de kerk in Gorssel en/of 
➢ 21.30 uur bij de kerk in Gorssel met de 

paasfakkeltocht 
 
Het is dus niet noodzakelijk om naar de 
kerkdienst te gaan (voel je niet bezwaard!).  
 

Eindtijd & locatie: 
➢ Eindtijd is om 23.30 uur in de kampvuurkuil van het 

scoutinggebouw van de IJsselgroep (Kwekerijweg 5) in 
Gorssel  

 

Interesse? Geef je voor 25 maart op! 
➢ Via de email:  dependergertjan@gmail.com óf  
➢ appje naar 06 39 78 58 36 



 

Vragen? Neem dan gerust contact op met één van ons. 
Wij zijn jullie aanmeldingen graag 
tegemoet.  
 

Groetjes, 

  

Ds. Gertjan de Pender, dependergertjan@gmail.com 

Elisa Bruggink, e.bruggink@rijnijssel.nl, 06 39 78 58 36 

Josine Hoetink, jakleinovink@gmail.com, 06 47 05 26 68 

 

“Purpose is the reason you journey.  
Passion is the fire that lights the way” 

 
Kledinginzameling 
Tweemaal per jaar zamelden wij, de dorpen Almen, Harfsen, Gorssel, 
Epse en Eefde kleding in. Aanhangwagens vol brachten we naar mevrouw 
te Wierik in Lochem, die het allemaal sorteerde, en zorgde dat het in Oost-
Europa terecht kwam. Meer dan 30 jaar!! 
Maar, zoals eerder beschreven in de kerkbladen, is hier een einde aan 
gekomen.  
De diaconieën van bovengenoemde dorpen hebben zich erover beraden 
hoe het nu verder moet. Kunnen we een ander doel vinden, waar wij onze 
ingezamelde kleding kunnen afzetten?  
Belangrijke criteria voor ons zijn, dat we het niet zelf hoeven te sorteren 
(daar hebben we de menskracht niet voor) en dat het opgehaald wordt of 
– als het niet anders kan- dat het over een korte afstand weggebracht kan 
worden.  
En verder vinden we het belangrijk om te weten wat er met de kleding 
wordt gedaan, wordt het verkocht, weggegeven, wat gebeurt er met de 
winst, en wat gebeurt er met de resten? Wordt dat een beetje duurzaam  
gerecycled? 



We hebben een aantal opties de revue laten passeren. Er zijn bv 
tweedehandskledingwinkels in de regio. Die vallen af, omdat er dan door 
ons gesorteerd moet worden.  
Er zijn instellingen, waar de aanvoer zo groot is, dat ze geen  
kleding meer aannemen. 
We hebben nu besloten ons aan te sluiten bij de kledinginzameling voor 
het Leger des Heils.  
En dat betekent dat u het hele jaar door kunt inleveren! Er staan in 
Gorssel en Eefde kledingcontainers (Reshare)  in  
de plaatselijke ‘milieustraten’, dus resp. aan de Molenweg en de 
Schurinklaan. 
En denk nu niet dat daar alleen maar afgedankt textiel van matige kwaliteit 
in kan (dat heb ik ook jaren gedacht).  
Nee, ook goede tweedhandskleding kan erin. Als u de zakken maar goed 
afsluit! 
Op de website van het Leger des Heils staat: 
In de kledingcontainers van Leger des Heils ReShare is in principe alle 
tweedehands (en nieuwe) kleding en textiel welkom. Het hoeft niet per se 
mooi of 'zo goed als nieuw' te zijn. Wat niet herdraagbaar is, kunnen wij 
hergebruiken op een andere manier. Vrijwel niks hoeft verloren te gaan 
als je jouw kleding en textiel bij Leger des Heils ReShare inlevert! 
Wat kan je inleveren:  
Kleding; Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken etc,; dekbedden; 
Schoenen (per paar gebonden); accessoires, zoals  
hoeden, riemen, tassen; zachte knuffels; gordijnen, dekens. 
En wat gebeurt er met het textiel: 
 Je kan het onderverdelen in 4 hoofdbestemmingen. We geven het weg 
aan mensen in nood, we verkopen het tegen  
sociale prijzen in de Reshare winkels, we verkopen het aan 
sorteerbedrijven en de rest is bestemd voor textielrecycling 
in samenwerking met diverse partners. 
De opbrengst stelt ons in staat ons werk te doen en onze visie waar te 
maken: mensen in nood helpen, mooie en betaalbare kleding aanbieden 
voor elke portemonnee, werkgelegenheid creëren voor mensen in een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en bijdragen aan een circulaire 
textielketen. 
Naast deze inzameling, die dus al bestaat en waar u het hele jaar door 
terecht kan, hebben we besloten om nog één keer per jaar bij de kerk in te 
zamelen ten gunste van de Pasmanmanege. 
Maar let wel: bij die inzameling mag u alleen maar goede, bruikbare 
tweedehandskleding inleveren. Deze inzameling  
zullen we in het najaar houden. Daar krijgt u tegen die tijd nader bericht 
over. 



Tot slot, als u de komende tijd op ideeën komt voor andere doelen/ 
afzetmogelijkheden, dan horen we dat natuurlijk  
graag. 

Namens de diaconieën van Gorssel / Epse en Eefde 
Henriëtte Groeneveld 

 
 

Themaviering Huub Oosterhuis  

 
Op 9 april 2024 is het een jaar geleden dat 
Huub Oosterhuis overleed. Hij is van enorme 
betekenis geweest voor de kerkmuziek en de 
liturgie in kerken in Nederland, van Rooms-
katholiek tot  
 
Met zijn teksten heeft hij een andere, tweede 
taal geschapen, die tot op de dag van 
vandaag blijft inspireren. Door de 
samenwerking met componisten als Bernard 
Huijbers en Antoine Oomen, en later anderen zoals Tom Löwental en zijn 
zoon Tjeerd Oosterhuis zijn de teksten die hij schreef ingevoegd in het 
liedrepertoire van de kerken. 
 
We zullen in deze viering verschillende bekende en minder bekende 
liederen van Oosterhuis zingen.  
En we zullen stilstaan bij een centraal thema in zijn liederen:  
Exodus, uittocht. 

 
 

Voorjaarsconcert Musica Vocale 
Op zondag 14 april a.s. zal het gemengd koor Musica Vocale om 15.00 
uur in de Protestantse Kerk in Gorssel een voorjaarconcert houden.  
Ter ere van het 100-jarig jubileum organiseert het koor verschillende 
concerten. Op 26 november jl. vond het eerste concert in dit  
jubileumjaar plaats in de Ontmoetingskerk.  
Het jubileumjaar zal op 1 december worden afgesloten met een laatste 
concert in deze reeks.  
Hierbij wordt u van harte uitgenodigdom op 14 april naar bekend en nieuw 
repertoire te komen luisteren. 
De toegang is vrij, maar een vrije gift na afloop van het concert wordt 
zeker op prijs gesteld. 



 

Kunst van ouder worden 
 
Introductie: ervaringen en oogst  
De initiatiefgroep “Kunst van ouder worden” is enthousiast over de 
deelname van 38 mensen aan de eerste bijeenkomst. I 
n die bijeenkomst(en) op vier locaties in Eefde, Epse, Joppe en Gorssel 
werd het thema geïntroduceerd.  
Dat het thema aansprak was te merken aan de manier waarop mensen 
deelnamen en de inhoudelijke reacties die werden gegeven. Eigen 
beelden van ouderdom werden gedeeld, mensen brachten onderwerpen 
ter sprake die uiteenliepen van nieuwe dingen ontdekken, omgaan met  
verlies, keuzes maken, loslaten, dankbaarheid, zegeningen tellen tot 
eenzaamheid. 
Heel mooi was dat ook ideeën werden aangereikt voor nog niet bedachte 
activiteiten, zoals aandacht voor muziek, wandelen, initiatieven met 
andere organisaties en lezingen over aangereikte thema’s. 
We sloten de bijeenkomst af met een gedicht van M. Vasalis. 
 
Ouderdom 
Ik oefen als een jonge vogel op de 
rand van ’t nest,  
dat ik verlaten moet 
in kleine haperende vluchten 
en sper mijn snavel. 
 
Vervolg 
De initiatiefgroep is van plan in de loop van dit jaar in drietallen activiteiten 
te organiseren die gaan over ouder worden en zingeving. Poëzie, Film, 
Kunst, Levensverhalen en Spiritualiteit zijn de verschillende perspectieven 
van waaruit we naar ouder worden gaan kijken. 
De activiteiten bieden we aan op één locatie, afwisselend in Eefde, Epse, 
Joppe en Gorssel. De meeste activiteiten zijn in principe eenmalig, maar 
krijgen een vervolg als blijkt dat er voldoende belangstelling voor is.   
De aanpak is stap voor stap, niet alles kan gelijktijdig.  
 



Concreet 
In april is er een poëziebijeenkomst en in mei vertonen 
we een film, daaroverieronder meer.  
Ook komt er een leesgroep over het boek ‘Zin in de 
ouderdom’. De eerste bijeenkomst voor de leesgroep is 
in voorbereiding.  
En er wordt nagedacht over de manier waarop gewerkt 
gaat worden aan het schrijven van het eigen 
levensverhaal.  
Vanwege de voorbereiding is het prettig als u zich voor 
de bijeenkomst aanmeldt.  

 
POËZIE     10 april 
Samen gedichten lezen ontsluit innerlijke perspectieven en opent nieuwe 
vergezichten. Het gezamenlijk lezen van een tekst schept vreugde en 
verbinding. (uit het boek: Zin in de ouderdom) 
Op 10 april krijgt u de gelegenheid om samen gedichten te lezen en te 
ontdekken wat ze ons zeggen. 
Het zal plaatsvinden in Eefde in de Goedhartkamer van de 
Ontmoetingskerk op woensdagochtend 10 april. Inloop om 9.45 uur. We 
beginnen dan om 10.00 uur en rond 11.30 uur ronden we het af. 
U kunt zich aanmelden, tot zaterdag 6 april,  bij  
 
Trix Drewes trix.drewes@xs4all.nl  0575 510512 
Yolan van Laar  yolanvanlaar@gmail.com 06 38460696 
Gerda Ruiterkamp teunruiterkamp@hetnet.nl 0575-494189 
 
FILM      7 mei 

 
Een van de onderwerpen van onze initiatiefgroep  
‘De kunst van ouder worden’ is het samen bekijken van een film.  
Onze keus is gevallen op: Une belle course. 
We gaan de film bekijken in De Brink in Gorssel op dinsdagmiddag 7 mei 
om 14.00 uur.  Inloop 13.30 uur; aanvang film 14.00 uur.  



Na afloop willen we graag onder het genot van een kopje  
koffie of thee, uw reactie en ervaring met elkaar delen.  
Rond 16.00 uur ronden we het af. 
Belangstellenden kunnen zich tot zaterdag 4 mei opgeven bij: 
Mimi Bokking bokking7@kpnmail.nl   0575 491789 of 0623566671  
Yolan van Laar yolanvanlaar@gmail.com  06 38460696 
Germaine Wijnands interlande@gmail.com   06 53227452 
 

Werkgroep Samengaan 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de voortgang van de 
Werkgroep Samengaan. We kunnen u meedelen dat we op koers zijn.  
Er zij inmiddels al een aantal punten van onze lijst geregeld:  
De classis is geïnformeerd, de voorgestelde naam “  
Protestantse Gemeente te Eefde Epse Gorssel”  
is tijdens de laatste gezamenlijke kerkenraadsvergadering unaniem 
goedgekeurd. Op dit moment zijn we nog volop bezig  
om alles met betrekking tot de plaatselijke regeling te bestuderen en waar 
nodig aan te passen. Een boeiende maar ook tijdrovende taak.  
Er is tevens een opzet gemaakt voor een organisatieschema bestemd 
voor alle werkgroepen(commissies) per 1 januari 2025. 
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:   

                    secretarispgeefde@gmail.com  
 of  

datema@planet.nl 
 

Nieuws van de kerkenraad 
Op 14 februari is de kerkenraad bij een geweest.  
Gertjan opent deze bijeenkomst met een korte  
Viering, omdat het Aswoensdag is. 
Er is een aantal mededelingen gedaan die van belang zijn om door te 
geven. 
-  
Per 1 maart is de heer Bonnie Harbers als nieuwe koster aangesteld, 
alleen voor werkzaamheden in Gorssel. 
-  
Er wordt actie ondernomen om tot éénwording van de websites van beide 
gemeenten te komen. 
-  
Het werkplan en de werkzaamheden van Gertjan worden geëvalueerd.  
Er komt een nieuw werkplan per 1 maart, wanneer Gertjan fulltime gaat 
werken omdat zijn ouderschapsverlof afloopt. 
-  



Wim Bieleman is gestopt als roostermaker in Eefde. We zijn hem 
dankbaar voor de vele jaren die hij dit werk gedaan heeft.  
Besproken is hoe we ervoor kunnen zorgen, dat er toch op een goede  
manier een dienstrooster van ouderlingen en diakenen voor de 
erediensten tot stand kan komen. 
-  
Op 14 april zal er een gemeentegesprek zijn na de dienst over de viering 
van de Maaltijd van de Heer. 
-  
Voor de zomer zal door de commissie Vieren informatie van de gemeente 
gevraagd worden over het Ordinarium, ook op een zondag na de viering. 
Als we samengaan, is er een nieuwe naam voor de gemeente nodig. 
Deze naam is nu al vastgesteld door de kerkenraad omdat deze moet 
worden ingevoerd in het administratiesysteem voor het  
opmaken van de begroting 2025.  
De nieuwe naam wordt:  
Protestantse Gemeente te Eefde-Epse-Gorssel. 
In het moderamen hebben Bastiaan van den Berg en Anne-Wil Wiggers in 
aanwezigheid van de klankbordgroep en een afgevaardigde van de 
commissie Kerk en Dorp een presentatie gegeven over de 
tussenrapportage van hun onderzoek naar Kerk in het dorp.  
Er wordt nog bekeken hoe we hier een vervolg aan geven.  
Bastiaan heeft al aangegeven niet verder te willen gaan als kerkelijk 
werker. 
Het beleggingsstatuut van het CvK Gorssel/Epse is goedgekeurd.  
De banken vereisen een goedgekeurd beleggingsstatuut. 
De kerkenraad is akkoord gegaan met een voorstel van de PKN 
betreffende het toezenden van visitatierapporten aan het breed 
moderamen van de classicale vergadering. 
Henk Datema sluit de vergadering af met het lezen van het gedicht 
'Voelbaar als een windvlaag' van Greet Brokerhof-van der Waa.  
Het eindigt met “Hij geeft een beetje houvast. Soms, even, voel je het.  

Dan merk je iets van zijn 
Geest...” 

 
 
 

Namens de kerkenraad,  
Ava van Baaren en Gera 

Janssen-Ebbekink 

 
  



Boodschappen delen:  
 
Eefde – Heel hartelijk Dank! 
Wat een geweldige actie heeft u gedaan voor Boodschappen Delen. Al die 
dozen van de Plus – Super leuk.    
Greetje ter Mul heeft bericht dat er in totaal  38 dozen vol boodschappen   
zijn opgehaald met de gratis zegels van Plus .   
Natuurlijk zitten er dingen in die onze klanten niet uitzoeken in ons kleine 
winkeltje – zoals : woksaus en alcohol vrij bier.  
Hoewel - over dat laatste zal ik u een leuk verhaal vertellen: 
Een mevrouw vroeg – wat is dat? - Alcohol vrij bier mevrouw. - O, bier, 
mijn man drinkt ‘s avonds altijd een flesje, daar wordt hij vrolijk van, dan 
gaat hij lachen –  
neemt u er maar twee mee, maar dan moet u niet zeggen dat er geen 
alcohol in zit , kijken wat hij zegt –  
ha, ha, ha, dat ga ik doen. De week daarop:  
En mevrouw hoe is het gegaan met het bier –  
o, hij dronk het en keek raar – wat is dit voor bier,  het doet niks – toen  
moest ik lachen en vertelde het – 
gaat u het nog eens meenemen –  
ik ga toch nog eens proberen. (hoe lang weet ik niet) 
 
Wat echt niet gaat brengen we naar de voedselbank – we nemen aan dat 
u daarmee akkoord gaat.  
Er waren ook een paar dozen van de Spar uit Harfsen.  
Heel fijn, dank u wel.  
Nogmaals  GEWELDIG – HEEL HARTELIJK DANK.  

 
 

Ramadan en Boodschappen Delen. 
We zitten in deze tijd niet alleen in de 40-dagentijd van de Christenen, 
maar ook in de Ramadan van de moslims.  
Ramadan is de vastenmaand van de moslimbevolking over de hele 
wereld.  
Wat is Ramadan dan?  



Ramadan is de maand van bezinning en vasten voor de Islam. Het is dit 
jaar op 11 maart begonnen. Echt vasten– van zonsopgang tot 
zonsondergang niet eten of drinken – ook niet tijdens school of werk. Dat 
kan een hele opgave zijn – zeker als deze maand in de zomer valt. 
Mensen  die om gezondheidsredenen niet mee kunnen doen zijn 
vrijgesteld, net als kleine kinderen. Middelbare scholieren doen meestal 
ook mee.  Moslims eten voor zonsopgang en na zonsondergang. Die 
maaltijd aan het eind van de vastendag– de iftar maaltijd - is een speciaal 
gebeuren, met speciale gerechten – dadels, een voedende soep, brood 
en zoete gerechten.  Samen met de familie of een paar vrienden de 
vasten “breken” en weer op krachten komen.  
Het is ook een tijd van bezinning -  van het in 
bedwang houden van je lusten en begeerten, 
geen seks en lelijke gedachten en woorden 
over/tegen anderen;  zelfbeheersing, discipline 
en uithoudingsvermogen aanleren. En ook bij 
hen: bezinning op delen. En natuurlijk wordt er 
ook veel uit de Koran gereciteerd in die tijd.  
Vooral voor vrouwen is het een hele opgave – ze 
moeten wel koken en bakken voor het eten van de iftar-maaltijd ‘savonds; 
en hun kinderen eten geven.  Het einde van de vastenmaand is een groot 
feest – Eid -al- fitr – in Nederland vaak “Suikerfeest” genoemd, omdat er 
veel zoete gerechten worden gegeten. Eigenlijk duurt het 3 dagen. Dat 
begint dit jaar op 9 april.  
Boodschappen Delen probeert onze moslim mede dorpsbewoners – de 
moeders bij ons dus - , die regelmatig bij ons in “de winkel” komen, een 
beetje te helpen door speciale dingen te vragen:  
suiker, witte bloem, dadels, vruchtensap, basmati witte rijst. Schoolkoeken 
voor de kinderen. (gorssel.nl prikbord) 
We willen u hartelijk danken voor uw inbreng. Samen delen maakt een 
betere wereld hopen wij. Het is fijn om zo met elkaar en voor elkaar  er te 
zijn in onze dorpen.  

Info: boodschappendelengorssel@gmail.com 
banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49 

Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 
 



Sobere maaltijd  
 13 maart   
 

Woensdag 13 maart werd in de 
Brink een sobere maaltijd voor 
de 40-dagentijd gebruikt. 26 
gemeenteleden deden er aan 
mee. Soep, brood, smeerkaas, 
rauwkost, fruit en koffie toe.  
GertJan de Pender verzorgde 
een korte inleiding. Het was erg gezellig. Iedereen heeft ervan genoten. 
Van de vrijwillige bijdrage bleef €50.00 over voor boodschappen delen.  
 

 
 
Op gorssel.nl vindt u iedere week wat nodig is voor deze actie 
Banknummer: NL62 RABO 0343 9832 49  
Prot. Gemeente Gorssel/Epse Inz. Boodschappen Delen. 
 

Grace Molengraaf 
  



 
 
 

Werk voor de kerk – altijd leuk. 

Er zijn veel meer mensen die voor de kerk 
werken, dan er in de kerk komen. Grace 
Molegraaf praat ook met hen. 
  
Deze maand is de beurt aan Riekie Tuitert.  
We zitten in de kamer aan tafel – Riekie weet 
waar ik voor kom en heeft een lijstje klaar liggen 
met dingen die gezegd kunnen worden. “  
Ik vergeet zo vaak namen ” zegt ze daarover. 
Ja, dat doe ik ook.  
Jannie Hietbrink tipte mij over jou, Riekie. Ze 
zei, die moet je ook eens interviewen. Nou hier 
ben ik dan.  

“  
Met Jannie zit ik in een groep, die de Kerkespraak vouwt en in pakketjes 
legt voor de bezorgers.  
Maar ik werk al 50 jaar mee met dit soort werk voor het kerkblad” 
Zo dat is al echt erg lang – En altijd het kerkblad?  
“Nee, ik ben begonnen met de administratie van de leden. In een heel 
groot boek moest dat allemaal keurig ingeschreven worden.  
En doorgegeven aan de andere gemeente waar mensen naar  
toe verhuisden”.  
Wat Geert Dik nu doet, alleen doet hij het nu op de computer.  
“Ja, dat zal wel, daar kan ik niet zo goed mee omgaan” 
Riekie haalt een papiertje te 
voorschijn waarop staat dat ze 
wordt aangesteld voor 1 dag in de 
week om administratief 
werk te doen. Heel leuk. Uit 1970.  
“Ja, toen zijn we ook begonnen met 
Kerkespraak te maken.” 
Dat bestond toch al – Ik heb uit de 
bibliotheek ingebonden 
Kerkespraken uit de jaren 30 
gehaald uit de bak met 
afgedankte boeken. Die liggen nu in de “oude-dingen-kast” in het halletje 
van de kerk.  
“Nou daar weet ik niets van. Volgens mij begonnen wij ermee” 
Weer opnieuw dan waarschijnlijk. Maar vertel.. 



“Mevrouw van Rijendam is er met ons mee begonnen. Ik typte dat uit en 
dan draaiden we het af en dan vouwen en stapeltjes maken om rond te 
brengen. “ 
Afdraaien – met een stencilmachine? Dus je typte stencils?  
“ja, ja, dat is een heel apart werkje, heel precies” 
Ik ken dat werk ook, daar heb ik ook ervaring mee– hopeloze machines 
waren dat soms.  
“We deden dat in het huisje naast de kerk – dat was ons stencilhok. “ 
Wat nu bewoond is?   
“Ja, dat huisje. Ik heb dat 11 jaar gedaan, toen vond ik het wel genoeg.   
Ok ben wel doorgegaan met meehelpen vouwen en pakketjes maken.  
Dat is een erg leuke groep. We lachen veel en drinken  
thee” 
Dan heb je ook de verbouwing meegemaakt?  
“Ja. En daar kun je nu nog wat van zien. In de achterste kamer lekt het 
,langs de muur,  als het hard regent. Dat hebben ze niet goed gemaakt. 
En ik zie dat, want ik weet best veel van huizen.  
Dat is een hobby van mij” 
In de tuinkamer dus. Heb je altijd hier gewoond?  
“Ja, in Gorssel. Een paar keer verhuisd en nu wonen we hier al een flink 
aantal jaren”  
En was je altijd bij de kerk?  
“Ja, eerst wel. Maar later niet meer. Ik heb wel Kerkespraak gehouden. 
Dat vind ik ook wel leuk.  
Dan weet ik wat er omgaat. “ 
Hoe komt het dat je niet meer gaat?  
“ Ach ja. Als je kinderen groot zijn, worden er andere dingen belangrijk. Zo 
gaat dat” 
Lijkt het je wel dat we samengaan met Eefde?  
“Ik heb niks met Eefde. Maar financieel moet het natuurlijk wel. Ik ben heel 
benieuwd hoe dat gaat. 
Ook met het kerkblad. Dat gaat in september samen. En of ons groepje 
dan blijft bestaan weet ik niet.  
Zou jammer zijn als het niet meer nodig is – want het is heel gezellig met 
elkaar. “ 
 

We praten nog wat door over haar vrijwilligerswerk op de Borkel – ook 
voeger. Ze runde de toko.  
Die is er na de verbouwing verdwenen. Er was geen ruimte meer voor.  
En over haar groentetuin in Harfsen, op een heel lekker plekje. Je hoeft 
niet meer met vakantie als  
je zoiets hebt ,waar je lekker kunt zitten en een beetje tuinieren.  
 



Riekie, dank je wel voor dit gesprek.  
 
(Als u mensen kent die voor een interviewtje in aanmerking komen kunt u 
mij altijd tippen)  
 

gracemolegraaf@gmail.com  
 

 
Tekenen en kleuren 
 
 
 

 

 

 

 



Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 
 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig zijn,  
niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, 
Kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

 
tekst: Huub Oosterhuismelodie: Antoine Oomen 

  



Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde dependergertjan@gmail.com 
Dinsdag vrije dag 
 
 
Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Hans Lodder 0575-473114 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden.  voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse  0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
Mw. J Hietbrink  0575-491992 
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
 
  



Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems   0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Mariëtte Bastiaansen 
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koster 
Bonnie Harbers  06-33232668 kostergorssel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 4 verschijnt op 30 april 2024.   
U kunt kopij tot 11 dagen voor het verschijnen (19 april 2024) mailen naar 
Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 5 verschijnt op 4 juni 2024. 
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen. 
 

 
 
 


