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Pinksteren 
 

Kom, Schepper, Geest 
neem op uw vleugels 
wie diep vallen, 
oververmoeid en troosteloos.  

 
Kom, Schepper, Geest, 
en verwarm 
wie zijn verkild, 
liefdeloos en onbemind. 

 
Kom, Schepper, Geest, 
en zucht met ons 
om heel de aarde. 

 
Kom, Schepper, Geest, 
neem ons allen mee 
op de vleugels van uw erbarmen. 

 
 

 

 

 



Kerkdiensten 
 
U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en 
terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.  
 
Vervoer naar Eefde?  
Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan 
Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl) 
 
Zondag 5 mei 2024 

Gorssel 10.00 uur Ds. H.B. Knol, Zutphen 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Oekraine en de tweede 
collecte voor pastoraat in eigen gemeente. 
 
Donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag 

Almen 10.00 uur Dhr. E. Groen, Eefde 

De eerste collecte is bestemd voor Wilde Ganzen en de tweede collecte 
voor kerkelijk beheer. 
 
Zaterdag 11 mei om 15.30 uur in de Borkel: W. Achtereekte. 
 
Zondag 12 mei 2024 

Eefde 10.00 uur Ds. G. de Pender 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat 
en de tweede collecte voor de afdracht van het quotum. 
 
Zondag 19 mei 2024 Pinksteren 

Gorssel 10.00 uur Ds. G. de Pender, cantorij Gorssel-Epse 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat 
en de tweede collecte voor het orgelfonds/Beeld en Geluid. 
 
Zaterdag 25 mei om 15.30 uur in de Borkel: R. Rijk. 
 
Zondag 26 mei 2024 Havekedienst 

Eefde 10.00 uur Ds. J. Jonk 

Collectedoel: Stichting ISBN, Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden. 
 
Zondag 2 juni 2024 

Gorssel 10.00 uur Dhr. E. te Loo, Lochem 

De eerste collecte is bestemd voor INLIA en de tweede collecte voor de 
verwarming van de kerken. 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Agenda 
Dinsdag 7 mei            13.30-16.00 uur Film de kunst van het ouder worden
   De Brink, Gorssel   
Zondag 19 mei na de kerkdienst Pinksterbrunch                                                        
Woensdag 22 mei      17.15 uur Open Tafel, de Brink Gorssel 
 
 

Geloven onderweg  
 

Een hemels lintje 
 
Begin april werden wij verrast met het bericht dat de 
vader van Joset op 26 april een lintje krijgt.  
Hij is jarenlang actief geweest in de parochie, in het 
parochiebestuur, maar ook in de redactie van het 
parochieblad. Daarnaast doet hij al heel lang 
vrijwilligerswerk bij de Twentse zorgcentra, met 
mensen met een verstandelijke beperking. Van 
samen schilderen – hij is zelf amateur-kunstenaar – 
tot vakanties, tot meel afwegen voor het bakken van 
appeltaarten bij de dagbesteding, altijd is er wel iets 
nieuws om te doen. Hij heeft het lintje meer dan 
verdiend: naast zijn hele leven lang actief, is hij zeer bescheiden. Liever 
dan grote woorden te gebruiken, doet hij iets met of voor anderen. 
 
We gaan genieten van de uitreiking, en vooral van de verbazing die mijn 
schoonvader ongetwijfeld zal overvallen. Toch heb ik ook een licht 
ongemak bij het systeem van lintjes. Hoe je ook wendt of keert, het heeft 
te maken met een beoordeling: dit is wel genoeg en dit niet. En het is voor 
mensen die, zoals je dat zegt, ‘iets bij te zetten’ hebben: mensen die 
voldoende reserves over hebben om iets voor een ander te doen. Dat is 
onbetaalbaar – waar zouden wij in de kerk zijn zonder al die vrijwilligers?- 
En toch: het maakt ook onderscheid. De één heeft wel iemand die de kar 
trekt om een lintje aan te vragen; een ander, die het net zo verdient, heeft 
zo iemand niet. De één heeft wel de tijd, de ruimte, het zelfvertrouwen om 
actief te zijn voor een ander; de ander lukt het net om het hoofd boven 
water te houden. Zoals iemand het laatst tegen mij zei: ‘Er is in onze 
maatschappij veel aandacht voor mensen die zich vanuit de middenmoot 
naar boven opwerken. Maar het is net zo moeilijk om overeind te 
krabbelen als je in de put zit of als je het niet getroffen hebt in het leven.’ 
 



Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen: ‘Ik ga recht op mijn doel af: 
de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.’ Hij was geen 
gemakkelijk mannetje: hij was een streber, voordat hij in Jezus begon te 
geloven, en daarna eigenlijk nog steeds.  
Maar één ding had hij goed begrepen: bij God is er geen meer of minder. 
Er is bij God geen maatstaf, geen ranglijst waarbij de één belangrijker is 
dan de ander. Als het erop aankomt, heeft iedereen dezelfde roeping: 
leven met God. Dat is de hemelse prijs waar Paulus over schrijft. En het 
paradoxale is: dat is iets dat je ontvangt. Natuurlijk gaat geloven ook om 
iets doen: als je zegt dat je gelooft, maar je leeft er niet naar, dan is dat 
niet geloofwaardig. Maar geloven begint met accepteren dat God je ziet. 
Het begint bij het besef dat God je zijn genade geeft, om het met een 
geloofswoord te zeggen. Dat is je eerste opdracht in het leven, om je dat 
eigen te maken. En de rest komt daarna. 
Voor iedereen een ‘hemels lintje’! 
 
 
 

Rubriek Meeleven 
De bloemen en kaarten zijn met een groet van 
ons allen naar de volgende gemeenteleden 
gebracht. 
 
Dhr. C. Tuitert    Lijsterweg  
 90 jaar 
Mw. H. Nengerman-Plaggert  Poststraat 
Dhr. G. Hekkelman   Flierderweg 
Fam. B. Menkveld   Beukenlaan 
Dhr. G. Kieftenbelt   Ruiterweg 
Dhr. H. Smeenk   Pikeursbaan 
 
Bericht van overlijden 
Op 21 maart is op de leeftijd van 75 jaar dhr. 
J.W. Makkink, Max, 
overleden. Hij woonde Oude Larenseweg 68 
samen met vrouw en kinderen. 
We wensen de Familie Makkink veel sterkte met 
het verlies van Max. 
En hopen dat ze veel goede herinneringen hebben aan zijn leven. 
 

Jannie Hietbrink 
 



In Memoriam Jan Willem Makkink 
geboren 1 februari 1949 – overleden 21 maart 2024 
 
Wim woonde zijn leven lang aan de Oude Larenseweg in Epse op 
boerderij Nieuw Eschede. 
Daar had hij een fijne jeugd met zijn broer Henk en zussen Annie en 
Gerrie. 
Hij nam de boerderij over van zijn ouders Hendrik en Marie Makkink-  
Brummelman. 
Zijn vrouw Hennie leerde hij kennen bij café Buitenlust in Harfsen. 
Hennie kende hem als Max, zo werd hij immers genoemd in Harfsen en  
omstreken. Hij vertelde haar dat hij eigenlijk Wim heette. Voor Hennie 
bleef het 44 jaar Max. In Gorssel bij de muziek en in zijn familie was het 
altijd Wim. 
Hennie en Max trouwden in 1982, in 1983 werd Carmen geboren en vijf 
jaar later Natalja. 
Max had vele hobby’s, maar ondanks dit gingen zijn koeien altijd voor. 
Vakanties met de kinderen in de buurt, maar het liefst ’s avonds weer naar 
huis om zelf te melken. 
Zijn geliefde plek boven op de bult, waar Max tot het laatst toe kon staan.  
Uitkijkend over het land met zijn handen in de zakken. Maar dat was 
alleen op dit soort momenten, want de handen van Max,  wat hebben die  
veel gedaan... 
 
Die handen molken de koeien, haalden het slijm uit het bekje van een  
pasgeboren kalfje, zodat het kon ademen, ze zaagden het hout en 
timmerden een Ark. 
Bij de Harmonie bespeelde hij, meer dan 60 jaar met diezelfde handen de  
bariton.  
Die handen smashten de bal bij volleybal, en hanteerden de keu bij het 
biljarten.  
In de winter bespeelde hij met koude handen de midwinterhoorn, lid van  
toneelvereniging De Veldhoekers, waar hij meer dan 50 jaar lid van was,  
voorzitter van Rehoboth. En maar liefst 23 jaar was hij Sinterklaas voor de  
kinderen in Harfsen. 
Bij vele van deze hobby’s hoorde vrijwilligerswerk. Dit was als 
vanzelfsprekend voor Max. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem.  
Max had humor, hij liet de mensen graag lachen. Hij deed graag een 
“stukje” op een feestje en werd hierbij soms geïnspireerd door de 
Bijbelverhalen die hij als kind hoorde.  
Max was trots op zijn drie kleindochters, Renske, Mirthe en Enora. Hij was 
een lieve, grappige opa voor hen. 



Zijn gezondheid ging de afgelopen maanden hard achteruit, hij bleek 
ernstig ziek te zijn en na een korte ziekenhuisopname is hij op 21 maart 
rustig ingeslapen. 
Op Goede Vrijdag hebben we afscheid genomen van Max in de kerk van 
Gorssel. 
Tijdens het binnendragen van Max klonk het koraal : ‘Door de nacht van 
strijd en zorgen’ gespeeld door een kopersectie van de Harmonie. 
Tot slot klonk het lied: ‘U zij de glorie’, een Paaslied op Goede Vrijdag, 
omdat Max het vertrouwen had, dat na de tijd van pijn en rouw, een 
nieuwe lente aanbreekt.  
Vooruitkijkend naar het Licht van Pasen... 
Wij wensen Hennie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe, nu zij hun  
geliefde Max, papa en opa moeten missen. 
 

Ageeth Veeneman- Tuitert 

 

 
Uitnodiging gemeenteavond 15 mei  
De beide kerkenraden van de Prot. Gem. Eefde resp. Gorssel/Epse 
nodigen u van harte uit voor een gemeenteavond op woensdag 15 mei 
a.s. om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19:30 uur.  
De gemeenteavond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Eefde. 
 
Deze gemeenteavond is bedoeld om ‘de gemeente te horen’ in het kader 
van het voorgenomen samengaan van onze 
gemeenten per 1 januari 2025. 
 
De voorbereiding van deze avond is in 
samenwerking met de ‘Werkgroep Samengaan’. 
 
We informeren u over de uitgangspunten en 
kaders voor de nieuwe gemeente. 
 
Daarbij laten we dan zien hoever we zijn met de 
planning van de voorbereiding om tot een 
definitief samengaan te komen en u kunt meepraten over een concept 
organisatieschema en een concept plaatselijke regeling.  
Ook hopen we te kunnen laten zien hoe het financiële plaatje er na 
samengaan ongeveer uit komt te zien.  
 
U bent van harte welkom! 
 



Gemeentegesprek 14 april Maaltijd van de Heer 
 
Muzikaal en spiritueel verkwikt door de themaviering met liederen van 
Huub Oosterhuis blijven veel gemeenteleden na om in gesprek te gaan 
over de Maaltijd van de Heer. 
Maar eerst ontvangt Boudewijn Drewes een attentie van Eduard Groen als 
dank voor zijn vele, succesvolle inspanningen op het terrein van Beeld en 
Geluid.  
 
De naam Avondmaal is onlangs veranderd in Maaltijd van de Heer. 
Gertjan de Pender legt uit waarom. De Maaltijd is een bredere term die 
naar meer verwijst dan alleen het laatste Avondmaal, en onder andere ook 
gemeenschap, verzoening en gerechtigheid verbeeldt. In de Bijbel zijn 
vele voorbeelden hiervan te vinden. 
Nu, na ruim anderhalf jaar om en om gezamenlijk kerken, zijn er reacties 
uit de gemeente gekomen op de verschillende manieren waarop de 
Maaltijd van de Heer wordt gevierd. In Gorssel/Epse is dat lopend, in 
Eefde zittend. De diaconie en commissie Vieren hebben daarom gekeken 
hoe hier mee om te gaan en besloten om op beide plekken voor dezelfde, 
lopende, vorm te kiezen. 
Eén dezelfde vorm is voor zowel gemeenteleden als diakenen en 
vrijwilligers duidelijker en vertrouwder. Maar inhoudelijk is deze ook sterk. 
De gemeente komt letterlijk in beweging: naar Christus toe, om het brood 
en de wijn te ontvangen. 
 

 
 
Na deze inleiding praten we samen verder over vorm en persoonlijke 
beleving van de Maaltijd. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 



minder mobiele gemeenteleden voor wie de lopende viering lastiger is. Uit 
de zaal komen meteen ook verschillende praktische oplossingen.  
Deze worden meegenomen in de nadere uitwerking. Belangrijk daarbij is 
navraag te doen bij de betreffende gemeenteleden. 
We spreken af de Maaltijd in lopende vorm te vieren en dit te evalueren. 
Reacties zijn zeer welkom, het liefst bij de diaconie, predikant of 
commissie Vieren. 
 
Nadenken over de diverse betekenissen van de Maaltijd van de Heer en 
hoe we die zelf beleven levert veel gespreksstof op. En suggesties: om 
vorm en inhoud van de maaltijd op elkaar te betrekken, de gemeenschap 
te versterken, om het feestelijke aspect te benadrukken en tegelijk het 
heilige karakter van de Maaltijd te bewaren.  
We zijn ons weer bewust van de betekenis van de Maaltijd van de Heer. 
Het vieren van Gods aanwezigheid in Jezus Christus, het versterken van 
ons geloof en het delen van het leven met elkaar. 
 

Namens de kerkenraad, 
Ava van Baaren  

 

 
Collecten diaconie april /mei 2024 
Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op: 
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Eefde, of: 
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of: 
Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 met vermelding van datum en 
doel. 
 
Zondag 28 april: Kerk en vluchteling: AZC Zutphen e.o. 
In het AZC Zutphen aan de Voorsterallee worden sinds 2016 meer dan 
700 asielzoekers en vluchtelingen opgevangen. Het AZC werkt samen 
met de gemeente en omwonenden aan een veilige en leefbare inpassing 
van het AZC in de wijk. Zo vinden er regelmatig overleggen plaats met 
buurtbewoners en zijn er diverse participatie-initiatieven in de omgeving 
van de locatie. 
 
Zondag 5 mei: Kerk in Actie Noodhulp: Oekraïne. Steun voor inwoners 
en ontheemden. 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop.  



Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. 
Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen een veilige plek, delen 
voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp 
bij traumaverwerking. 
 
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag: dienst in Almen. 
Collecte: Wilde Ganzen                                                                      
Wilde Ganzen zet zich al 65 jaar in voor een wereld zonder armoede. En 
dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor 
verandering door de handen uit de mouwen te steken. De projecten 
worden altijd opgezet door stichtingen uit Nederland samen met lokale 
partners in het land waar het project plaats vindt. 

Zondag 12 mei: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van 
betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in 
Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. 
Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen 
leeft en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en 
liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan 
gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar. Als 
kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in 
de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap 
zelf. 
 
Zondag 19 mei Pinksteren: Zending. Bangladesh: 
Gemeentenopbouw voor dorpskerken 
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 
gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen 
een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om 
dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in 
Actie een programma voor gemeenteopbouw. Bengaalse 
voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, 
kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen 
gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de 
eigen gemeenschap. 
 
Zondag 26 mei Havekedienst 
Collectedoel: Stichting ISBN, Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden. 
Zie het artikel elders in deze Kerkespraak. 
 

 



Pinksterbrunch 
19 mei is het Pinksterfeest. We vieren dat in Gorssel.  
De commissie vieren vraagt een paar mensen 
die ons willen helpen om een pinksterbrunch 
te houden na de dienst.  
We stellen voor: een gezellige maaltijd – liefst 
buiten met mooi weer. Veel deelnemers 
brengen iets in – bijvoorbeeld een hartige 
taart, een cake, een salade, stokbrood of 
fruitbowl.  
We leggen inschrijfformulieren op de tafels bij 
de koffie. Schrijf u in, met tel. nr. graag en  - 
als u iets wilt meebrengen -  wat u meebrengt.  
Meebrengen hoeft niet! Mee-eten mag wel.  
 
Pinksterfeest – ook dan gaan wij op een andere manier : rond met het 
brood en rond met de “wijn”, want iedereen mag leven en vrolijk zijn.  
Meehelpen met de organisatie? Graag – contactpersoon:   
gracemolegraaf@gmail.com/0575847634  
(voor 5 mei graag, dan kunnen we afspraken maken) 

 
Open tafel in de Brink     
Binnenkort hopen wij u weer te ontmoeten bij de “Open Tafel” in  “de 
Brink” naast de kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. 
Een gezellig samenzijn voor, tijdens en na het eten. 
Komt U dan ook?  
 
Op woensdag 22 mei 2024 bent U van harte welkom vanaf 17.15 uur, we 
beginnen om 17.30 uur. 
Wij serveren voor u een heerlijk 3- gangenmenu,  daarbij twee 
consumpties en koffie of thee na.   
Graag met gepast geld ( € 7 ) betalen. 
 
U kunt zich aanmelden via de intekenlijst op het mededelingenbord in   
“de Brink” of telefonisch (graag voor 18 mei 2024) 
  
bij  – Mimi Bokking (0575-491789) of  
      –  Lippie van der Steege  ( 0575-492878) 

      
Tot ziens! 

Jannie, Lippie en Joke   –  Taakgroep Diaconie 



Collectes en giften Diakonie, 1e kwartaal 2024 

Collectes    Bedrag 

Datum Bestemming  Euro 

7-jan Plaatselijke Diakonie   
14-jan KIA Binnenlands Diakonaat   
21-jan Project Oeganda   
28-jan GOVOS    

     
Per bank ontvangen voor de  collectes in Januari 540,00  

     
4-feb KIA Bangladesh   
11-feb KIA Griekenland   
18-feb ISBN    
25-feb Pasmanmanege   

     

     
Per bank ontvangen voor de  collectes in Februari 405,00  

     
3-mrt St.Leergeld Lochem   
10-mrt KIA,Indonesie   
17-mrt Voedselbank Zutphen   
24/28/30  Project Oeganda   
Maart     
31-mrt Solidaridad   

     

     
Per bank ontvangen voor de collectes in Maart 507,50  

     
Giften giften / Verjaardagsfonds/   

1e-kwartaal 
 
Bloemengroet/bloemenkaart  520,00  

Alle gevers heel hartelijk dank! 

Namens de taakgroep Diakonie,  
Ap Ilbrink 

 



Werk in de kerk – hoe leuk is dat  

Veel mensen zijn lid van de kerk en willen ook iets doen in/voor de kerk, 
zodat alles goed blijft draaien. Dat is fijn. Grace Molegraaf praat met hen. 
Deze maand is de beurt aan Chienus Schokker.  

We zitten in de woonkamer met 
een kop thee. Na een klein 
kennismakingspraatje begint 
Chienus, met het oog op dit artikel, 
gelijk van wal te steken.  
“Ik ben als predikant in maart 1979 
begonnen in Hallum, in het 
noorden van Friesland. Er was 
toen een heel strenge winter met 
heel veel sneeuw en niemand, ook 
mijn familie en gasten niet, kon 
zich daardoor verplaatsen. Dus 
moest de bevestiging en 
intrededienst worden uitgesteld. Ik 
heb het er heel goed en naar mijn 
zin gehad. Het noorden van 
Friesland is overwegend protestant 

– er wonen maar heel weinig rooms-katholieken. Dus alles wat met liturgie 
te maken had werd al gauw afgedaan als ‘roomse poespas’. Best jammer! 
Maar de Paascyclus die we toen in Hallum invoerden bestaat gelukkig nog 
steeds. “ 
Je bent dus predikant. Waar heb je je opleiding gevolgd? 
“In Utrecht. In 1978 rondde ik mijn kerkelijk examen af en werd ik in 
Hallum, Hijum en Finkum beroepen.” 
Hoe lang ben je daar gebleven?  
“Vijf en een half jaar. In 1984 ben ik naar Uitgeest-Akersloot gegaan, in 
Noord- Holland. Dat was een heel ander type gemeente. Het waren 
forensendorpen met overwegend rooms-katholieke inwoners. De kleine 
protestantse gemeente was de eerste Hervormd-Gereformeerde federatie 
in Nederland. Toen nog een bijzonderheid. We deden heel veel samen 
met beide RK parochies, dat kon toen nog. “ 
Wat bedoel je met - dat kon toen nog?  
“Toen was de rooms-katholieke kerk nog niet zo gesloten; we konden nog 
veel samen organiseren. Ik heb bijvoorbeeld samen met de pastoor van 
Uitgeest een Aswoensdag viering mogen leiden.”  
Veel Oecumenisch bedoel je.  



“Ja, dat was heel inspirerend. Daar leerde ik ook veel van. Achteraf bezien 
ben ik maar kort in Uitgeest gebleven, vier en een half jaar, maar dat 
kwam omdat ik altijd al het instellingspastoraat ambieerde.” 
Hoe zo, waarom wilde je dat?  
“Ik wilde altijd al graag in een zorginstelling werken, maar vond dat ik 
daarvoor eerst wel de ‘breedte van de kerk, het basispastoraat’ had 
moeten ervaren en de benodigde trainingen voor dat toch specialistische 
werk moest hebben gevolgd. Al in 1989 kreeg ik de kans om de overstap 
naar een zorginstelling te maken. Ik werd Hoofd van de Dienst Geestelijke 
Verzorging in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Onze dienst bestond 
uit drie rooms-katholieke-, drie protestantse-, en een humanistisch 
geestelijk verzorger met daarnaast een fulltime secretariaat. Mijn taak was 
leiding geven aan het team en de belangen van onze dienst in het 
ziekenhuis behartigen, maar ik was gelukkig ook nog uitvoerend 
Geestelijk Verzorger op verschillende verpleegafdelingen. Ik was 
werkzaam in de tijd dat het ziekenhuis transformeerde van allerlei 
losstaande paviljoens naar één groot gebouw, het tegenwoordige LUMC.” 
Wat heb je daar zoal kunnen doen?  
“We hebben een prachtig stiltecentrum mogen bouwen en een 
gebedsruimte voor moslims. Niet in een achterafhoekje, maar op het 
centrale publieksplein - het zogenaamde ‘Leidse plein’.''  
Was er ook een Imam in jullie dienst?  
“Nee, dat toen nog niet, maar we hadden veel contact met de Turkse en 
Marokkaanse gemeenschap in Leiden. Ik herinner me nog dat de Imams 
van beide stromingen, bij het gereedkomen van de gebedsruimte, de 
richting voor het bidden, naar Mekka in het Oosten, moesten bepalen! Dat 
was een heel gedoe in een gebouw met veel vlechtwerk van ijzer in het  
beton.” 
En na je functie in het LUMC?  
“Toen zijn mijn man Jan en ik in 1998 verhuisd naar Diepenveen en ben ik 
een eigen bedrijf gestart. We hebben daar Huis Nieuw Rande, een 
historische buitenplaats, gelegen aan de IJsseldijk tussen Deventer en 
Olst, eigendom van de Stichting IJssellandschap, gehuurd.” 
Chienus loopt naar boven en haalt een prachtige foto van het landhuis in 
de sneeuw.  
O, prachtig, wat deed je daar dan?  
“Ik organiseerde daar verdiepings- en zingevingsmomenten voor die 
mensen die zich niet meer zo met kerk en geloof verbonden voelden, 
maar toch op hun huwelijksdag of bij rouwplechtigheden iets van 
zingeving wilden ervaren en vormgeven. Jan ging vanuit Leiden als jurist 
bij de Belastingdienst werken in Zwolle om ons van een basisinkomen 
verzekerd te weten. Daarnaast raakte Huis Nieuw Rande al gauw bekend 
als conferentieoord, hadden we 14 gastenkamers, organiseerden we er 



concerten en waren een geliefd oord voor besloten particuliere feestelijke 
ontvangsten. We hadden daar een heel druk leven met heel veel gasten 
uit de regio, maar ook vanuit het hele land.” 
En jullie woonden daar ook bij?  
“Ja eerst wel, maar na acht jaar, vanwege het gebrek aan privacy, zijn we 
op zoek gegaan naar een privé plek om te wonen alleen. Toen zijn we in 
2005 naar Gorssel verhuisd.”  
En sindsdien ben je Emeritus?  
“Nee, dat was in 2018, toen ging ik met pensioen. In 2014 werd ik 
vacaturepredikant en later predikant voor de ouderen in Schoonebeek, in 
Drenthe. Dat was wel bijzonder, want ik kom oorspronkelijk uit Emmen – 
mijn geboortestreek dus. Na mijn pensionering heb ik nog een tijdje 
gewerkt in Klooster Nieuw Sion te Diepenveen en in 2021 ben ik een jaar 
werkzaam geweest als ouderenpastor in Wijhe. In januari 2022 – toen ik 
70 zou worden - ging ik voor het laatst voor hier in Gorssel in een lege 
kerk vanwege Corona. Daarna ben ik met alles gestopt. We gingen 
gewoon gemeentelid worden."  
Wat is nou: gewoon gemeentelid?  
“Niks bijzonders meer doen, geen grote verplichtingen meer aangaan – 
naar de kerk gaan op zondag en af en toe wat hand en spandiensten 
vervullen.” 
En nu ga je toch weer iets doen! 
“Ach ja, je ziet wel wat er in de gemeente gebeurt. Gertjan heeft het 
gewoon enorm druk. Wanneer zich geen crisispastoraat aandient gaat het 
nog wel, maar bij veel sterfsituaties, met als gevolg het leiden van 
uitvaarten, kom je als predikant nauwelijks nog aan zoveel ander werk 
toe. Ik kan daar wel bij helpen ondersteunen vanuit mijn ervaring. 
Ouderenpastoraat is mij niet vreemd, zoals je gehoord hebt. Dus heb ik 
mij bij de kerkenraad gemeld om hem daarin een beetje te ondersteunen.” 
Ga je dan ook de begrafenissen en crematies leiden?  
“Daar moeten we allemaal nog afspraken over maken. Binnenkort ga ik 
met Hans Lodder en de medewerkers van de Borkel om tafel om te kijken 
hoe we dat regelen. En dan ook met Elly Heyink en Rita Simones in Eefde 
om over het Spijk te praten.“ 
Eén dag in de week? 
“Ja, in principe wel, maar zo werkt het natuurlijk niet echt. Als iemand hulp 
nodig heeft ga je natuurlijk niet zeggen: “Sorry, ik ben bijvoorbeeld alleen 
op dinsdag beschikbaar. Ook daarover is overigens nog niets concreet 
afgesproken, maar het moet wel een ondersteuning van de predikant 
blijven en niet weer een halve baan worden.” 
En dan zijn er ook de bezoekers, die bij de mensen komen en dingen 
opmerken en doorgeven. Kan dat dan ook bij jou?  



“Daar moeten ook nog afspraken over gemaakt worden, maar mijn naam 
en functie komt wel in de kerkbladen te staan: Ds. Ch. Schokker – 
Bijstand in het pastoraat.“ 
Heel fijn dat je dit werk wilt doen in de gemeente, want Gertjan komt er in 
om naast alle diensten en de jongeren en de middengroep. We hebben 
gezien in de Paasnachtdienst hoe hard hij daaraan ook werkt. Goed dat je 
dit op je neemt. Dank je wel voor dit gesprek.  
 

 
‘Je naaste buur’  
Deze bekende woorden zijn het thema van de jaarlijkse openluchtviering 
op het gastvrije Eefdese landgoed Het Haveke. De dienst is 
zondagmorgen 26 mei om 10.00 uur.  
 
Aandacht voor ‘Je naaste buur’ past in deze tijd waarin we naar vrede 
verlangen in de wereld maar zeker ook in onze directe omgeving.   
Jaap Jonk, tijdelijk predikant van Almen, leidt de dienst.  
Zijn boodschap is eenvoudig; ‘Als we luisteren naar de tien geboden en 
ons om de medemens bekommeren zoals de barmhartige Samaritaan, is 
ons leven gewoon fijner’. Eigenlijk is het simpel; doe voor een ander wat 
je wilt dat de ander ook voor jou zou doen. Je steekt zelf als eerste je 
hand uit om de ander te ontmoeten en te helpen.  
Ons geloof in de liefde van God zoals we die zien in het leven van Jezus 
helpt ons om daarin te volharden ondanks de wereld om ons heen waarin 
soms hardheid heerst. Want je weet; als je als mens je helpende hand 
uitsteekt betekent dat uiteindelijk de uitgestrekte hand van God. 
In de prachtige omgeving van het landgoed wordt de viering 
gecompleteerd door het oecumenisch koor onder leiding van Piet Klein 
Rouweler, muziekvereniging de Harmonie uit Gorssel onder leiding van 
Harry ten Brinke en orgelspel van Harry van Bruinessen. Daarnaast 
organiseren we een spektakel dat we ‘uit de aard der zaak’ nog een 
verrassing laten. 
 
Het goede doel is de Stichting ISBN Interkerkelijke Stichting Bijzondere 
Noden. In de voormalige gemeente Gorssel is deze stichting opgericht 
door enkele kerken. De stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt 
kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële 
problemen bij mensen, die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen 
vallen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door diakenen van alle 
protestantse kerken en leden van de RK werkgroep Caritas Joppe. 
 



 
 
De Haveke Dienst wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeenten 
van Eefde/Gorssel/Epse, Harfsen en Almen en de Rooms Katholieke 
geloofsgemeenschap van Joppe. Bij slecht weer wijkt de Haveke Dienst 
uit naar de Eefdese Ontmoetingskerk. 
 

 
 
 

Kom, heilige Geest 
spreek altijd tot mijn hart. 
En als gij toch zwijgt, 
laat dan uw zwijgen tot mij spreken. 
Want zonder U loop ik gevaar 
mijn eigen inzicht te volgen 
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt. 

Bernardus van Clairvaux 

 
 
 



Kunst van ouder worden 
 

 
 
Een van de onderwerpen van ons project ‘De kunst van ouder worden’ is 
het samen bekijken van een film. Onze keus is gevallen op: Une belle 
course. We gaan de film bekijken in De Brink in Gorssel op 
dinsdagmiddag 7 mei om 14.00 uur. 
Inloop 13.30 uur; aanvang film 14.00 uur. Na afloop willen we graag onder 
het genot van een kopje koffie of thee, uw reactie en ervaring met elkaar 
delen. Rond 16.00 uur ronden we het af. 
 
Belangstellenden kunnen zich tot zaterdag 4 mei opgeven bij: 
Germaine Wijnands 0653227452 of via email: interlande@gmail.com 
Mimi Bokking 0575-491789 of 0623566671 of via email: 
bokking7@kpnmail.nl 
Yolan van Laar 0638460696 of via email: yolanvanlaar@gmail.com 
 

 
Wat vieren we met Pinksteren ? 
Pinksteren is het feest van de komst van de heilige Geest. Jezus had zijn 
leerlingen beloofd dat zij de heilige Geest zouden krijgen om hen te 
helpen als hij niet meer bij hen was. Met de komst van de heilige Geest 
begint het doorvertellen vanhet verhaal van God en Jezus in de hele 
wereld. Daarom is Pinksteren ook de dag waarop we vieren dat overal op 
de wereld gemeenten, kerken, zijn ontstaan. Symbolen voor de heilige 
geest zijn de duif en vlammen. Maar ook de wind. Die kunt je namelijk ook 
niet echt zien, maar je kunt wel de kracht ervan voelen. 
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Boodschappen delen –  
maak er een gewoonte van  
In de Trouw staat een column van Emine Ugur (Tijdgeest 13 april).  
Ze is sociaal dienstverlener en schrijft deze keer over een vrouw,  
die bij haar komt met een tas vol papieren. Veel ongeopende enveloppen. 
Zelf heeft ze vroeger ook zo’n periode gehad. Altijd die paniek bij de 
brievenbus. 
Ik citeer: “Wie denkt dat het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel is als 
mensen een stapel ongeopende brieven en aanmaningen op de 
keukentafel hebben liggen, heeft geen idee hoe verlamd je kunt raken. 
Hoe die brieven een steeds hogere berg kunnen vormen, steeds 
moeilijker om te beklimmen. En dan 
heb ik het nog niet eens over 
mensen met laaggeletterdheid of 
een taalachterstand, of die 
simpelweg niet thuis zijn in de 
ambtelijke taal en niet begrijpen wat 
een “exploot” is. Als je vaak genoeg 
documenten op datum hebt 
gesorteerd, weet je dat er in de 
periode voor de eerste 
aanmaningen iets is gebeurd. Een 
keerpunt. Een tegenslag. Een 
relatiebreuk. Ziekte. Ontslag. Overlijden (gevlucht – toevoeging 
Grace).Iets waardoor een paar touwtjes uit hun handen begonnen te 
glippen en ze het overzicht kwijt begonnen te raken, tot ze op enig 
moment niet anders meer kunnen dan met een tas vol ongeopende 
enveloppen met koffievlekken ergens aan tafel te zitten."  
Deze mensen probeert ze te helpen met haar sociaal werk.  
Deze mensen proberen wij een klein steuntje in de rug te geven als ze 
ons weten te vinden, als ze ons DURVEN te vinden. Mensen met een 
Nederlandse achtergrond zijn het moeilijkst “te vinden”. 
We gaan nieuwe folders maken. Die gaan we verspreiden bij doktoren, 
consultatiebureaus, fysiotherapeuten, ‘t Baken van de gemeente, Stichting 
Welzijn. Ook mensen zonder kinderen zijn welkom.  
En we gaan ze meegeven aan onze klanten. Geef ze aan je buurvrouw, 
mond op mond reclame is het beste. Wij kunnen ook door-verwijzen.  
Wij zijn geen sociaal hulpverleners, maar we weten wel de weg.  
Als u mensen weet, die zo’n steuntje in de rug kunnen gebruiken, neem 
dan een folder mee uit de kerk – in het folderrek (bij de deur) – en geef het 
door.  

 



Predikant: Ds. G. de Pender 
06-42082029  
Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde dependergertjan@gmail.com 
Maandagmiddag en vrijdagmiddag vrije middag 
 
Bijstand pastoraat het Spijk en de Borkel: Ds. Ch. Schokker 

06-20444096  shock52@icloud.com 

Secretaris: Ava van Baaren,  secretaris@pg-gorsselepse.nl 
 
Contactpersonen commissies 
Diaconie: Jan van Putten 0575- 490956 
diaconie@pg-gorsselepse.nl 
Beheer: Cor Leijstra  
beheer@pg-gorsselepse.nl 
Pastoraat: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Vieren: Jannie Hietbrink  0575-491992 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Leren: vacature 
predikant@pg-gorsselepse.nl 
Jeugd en Jongeren: Karin Sieders  06-41869051   
jeugd@pg-gorsselepse.nl 
Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen 06-23586305 
webmaster@pg-gorsselepse.nl 
 
(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente 
Gorssel/Epse 
Taakgroep: 
Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392 
Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49 
Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552 
Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876* 
 
Mutatieberichten  
Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en 
overlijden. 
 voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA  Epse 
 0575-492201 gw.dik@outlook.com 
 
Administratie en Verspreiding Kerkespraak 
 
Website: www.pg-gorsselepse.nl 
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Zondagse bloemengroet na de kerkdienst 
Namen van zieken en anderen doorgeven aan:  
Epse: mw. J. Hietbrink  0575-491992  
Gorssel: mw. D. Westendorp  0575-493195 of mw. W.H. Willems  
 0575-492006  
 
Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori" 
Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en Mariëtte Bastiaansen 
 0575-493988  Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 
vragen@mementomorigorssel.nl 

Website: www.mementomorigorssel.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koster  
Bonnie Harbers  06-33232668 
kostergorssel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Volgende Kerkespraak 
Kerkespraak nummer 5 verschijnt op vrijdag 31 mei 2024 op onze 
website, bezorging in uw brievenbus vanaf dinsdag 4 juni 2024.   
U kunt kopij voor vrijdag 24 mei 2024 mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.  
Kerkespraak nummer 6 komt op vrijdag 28 juni 2024 online en de 
bezorging is vanaf dinsdag 2 juli 2024. 
Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. 
In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien 
van Poecke (0575-492728). 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te 
plaatsen.  
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